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A a 2 ar 


Bizleri yoktan var edip varlığından haberdar eden ve bildirdiği hükümlerle yolumuzu aydınlatan, bağışladığı türlü nimetlerle bizleri rızıklandıran âlemlerin Rabb'i Allah Teâlâ'ya hamd; bütün kâinatın öncüsü, Hasan ve Hüseyin'in (radıyallahu anhümâ] dedesi, şark ile garbın Rabb'inin sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa'ya [sallallahu aleyhi vesellem) ve onun âl ve ashabına sonsuz salât ve selâm olsun. 


Mütercimin Önsözü 


Kültürlerin önemli yapı taşları olan mutasavvıflar, sahip oldukları güzel ahlâk ve örnek yaşantı ile bizlere rehberlik yapıp yolumuza ışık tutmaktadırlar. Kurdukları edep okulu ve terbiye mektebiyle körelmiş nefislerimizi kemale erdirmeyi amaçlamaktalar ve bu hususta bizlere hocalık yapmaktadırlar. 


Kâmil mükemmil zatlara uyup onlar gibi doğru ve dürüst yaşayabilmemiz için, böylesine güzel bir niyetle bizlere yaklaşan ve kucak açan tasavvuf büyüklerini doğru anlamamız ve iyi tanımamız gerekir. Evliyaullah, yüce Allah'ın rızasını kazanma yolunda bizler için firsattır. Rabbü'l-âlemin'in bu salih kullarının değerini bilip onlarla beraber olmalıyız, onlarla aynı yolda ilerlemeliyiz. 


Elinizdeki bu kitap 16. yüzyılda Nakşibendiyye yolunda büyük iz bırakmış, örnek ahlâkı ve edebiyle günümüze kadar yaşamış İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin (kuddise sırruhüj münevver bir eseridir. Talebesi Muhammed Sıddık Bedahşi tarafından derlenen bu kıymetli eser, tasavvuf yolunun inceliklerini anlatmakta, anlaşılması güç konuları örneklerle akla uygun hale getirerek bizlere 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sunmaktadır. Sade bir üslupla hazırlanan eserde âyet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle ilgili konulara deliller getirilmiş, satırların arasına mutasavvıf şairlerden Farsça ve Arapça mısralar serpiştirilerek bu güzide kitaba ayrı bir lezzet katılmıştır. 


Çalışmasını yaptığımız Mebde ve Meğâd adlı bu eserin İslâm dünyasına hayırlar getirmesini diliyor, Molla Abdurrahman-ı Câmi'nin [kuddise sırruhüj Nakşibendiyye yolunun büyüklüğünü bildirdiği şu şiiriyle bu kıymetli eseri siz değerli okurlarımıza sunuyoruz: 


Al 0k ep e beş iS 3 
Mila Ok Sİ gülle 5 
OLA m pe a la pl 


Lh O ES 


Kadr-i gül ü mul bâde perestân dânend 
Nî hod menişân u teng destân dânend 
Ez nakş-i tevân be süy-i bi nakş şoden 
K'in nakş-i garib nakşibendân dânend 


(Gül ve şarabın kıymetini mestan bilir, kibirli ve hasis olanlar değil! Güç ve kudret nakşından nakışsızlığa (sadeliğe) gitmek gibi güzel bir nakşı (işlemeyi) ancak Nakşibendiler bilir.) 


İMÂM-I RABBÂNİ'NİN HAYATI 


İmâm-ı Rabbâni'nin Yaşadığı Dönemde 
Hindistan'da Genel Durum 


İmâm-ı Rabbâni'nin yaşadığı döneme (1564-1624) bakıldığında Hint alt kıtası müslümanlarının çok kritik ve sancılı bir süreci yaşadıkları görülür. Moğol Hükümdarı Ekber Şah, İslâmi hayatı doğrudan etkileyen birtakım uygulamalar başlatmıştı. Ona göre Hz. Peygamber'in getirmiş olduğu İslâm dini miadını doldurmuştu ve bu din başka bir din ile değiştirilmeliydi. Sonuçta da kendi ürettiği “din-i ilâhi” denen eklektik (seçmeci) bir dini uygulamaya koydu. Diğer taraftan dönemin süfileri, süfilik adı altında farklı inançları yaygınlaştırıyor ve politeist (çok tanrılı) Hindu kültüründen zaten etkilenmiş olan halk arasında şirke kapı aralayan sözde dini olduğunu sandıkları bir dizi uygulamalarda bulunuyorlardı. ' 


Şeyh Mübârek Nagori, Ebü’l-Fazl el-Allâmi, Feyzi-i Hindi, Fethullah Şirâzi ve Şerif Âmüli gibi, dini koruma- 


1 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bazı mektuplarda bu konuya değinerek 
kendi dönemindeki sapkın süfileri sert bir dille eleştirmektedir (bk. 
Mektübât, c. 2, 266. Mektup). 
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ları beklenen âlimlerin büyük bir çoğunluğu da resmi ideolojinin yanında yer alarak birikimlerini, din dışı olan bu uygulamaları meşrulaştırmak için kullanmaktaydılar. 


İşte İmâm-ı Rabbâni hazretleri böyle bir ortamda üstün bir gayretle yürüttü çalışmalarını. Toplum içinde önemli mevkiler edinmiş olan müridlerinin de yardımıyla toplumdaki yozlaşmış İslâm anlayışını aslına döndürerek “tecdid” (yenileme) çalışmalarına başladı. Aynı şekilde İslâmi kanunları ve müesseseleri de ihya ederek Hindistan müslümanlarının toplum içinde aktif olmalarını amaçladı. Bunlardan daha önemlisi İmâm-ı Rabbâni'nin fikir ve düşünce sahasındaki çabalarıydı. 


Dönemin yüksek mahkemesinde görevli olan bir grup din adamı, sultanın nezdinde itibar ve nüfuz kazanmak adına İslâm'ın temel prensiplerine karşı çıkıyordu. Peygamberin gerekliliğini inkâr ediyorlardı. Şeriatın gerekliliği konusunda halk arasında şüphe uyandırmışlardı. Aklın yegâne ölçüt olduğunu, vahye ve peygambere gerek olmadığını ileri sürüyorlardı. 


İmâm-ı Rabbâni vaaz, yazı ve mektuplarıyla tüm bunlara karşı büyük bir mücadele başlatmıştı. O, önde gelen şahsiyetlere yazdığı mektuplarında iman konusunda aklın sınırlarını belirlemiş, vahyin kaynaklığının altını çizmiş ve peygamberin gerekliliğini ispat etmiştir. Hatta bu konuda İsbâtü'n-Nübüvwve isminde bir de kitap yazmıştır. 


O dönemin süfileri de tasavvufun aslından uzaklaşarak yozlaşmış ve şeriatı yadsıyan yanlış bir süfilik anlayışı geliştirmişlerdi. Şeriatın, hakikatten uzaklaştıran 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anlamsız bir şekil olduğuna inanmaktaydılar. Onlar keşfi, vahyin üstünde tutmaktan çekinmiyorlardı. Vahdet-i vücüd felsefesini panteizmle karıştırmışlardı ve tamamıyla panteist bir tevhid anlayışını savunuyorlardı. 


İmâm-ı Rabbâni bunlarla mücadele etmeyi kendine amaç edindi. O şöyle der: “Hakikati şeriatın dışında arayan süfi, serabın peşinden koşmaktadır.” 


O, vahdet-i vücüd anlayışını da yeniden ele almış, Kur'an ve Sünnet'e göre sınırlarını belirleyerek ona vahdet-i şühüd adını vermiştir. Dolayısıyla bu tür konularla uğraşmak İmâm-ı Rabbâni'yi tasavvufun tabiatı, seyrü sülük mertebeleri, tevhid anlayışı, bilgiye kaynaklik etme noktasında süfi ilhamlarının ve keşfin yeri vb. 
netameli konular üzerinde kafa yormaya götürmüştür. 
İmâm-ı Rabbâni bu konuları incelerken tasavvuf tarihinde eşi görülmemiş bir netlikle konulara yaklaşmış ve önde gelen süfi âlimler de olsa hatalı bulduğu yerlerde onları eleştirmekten çekinmemiştir. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri bir mektubunda bu konuya şöyle değinir: 


“İşin künhüne ve hakikatine varmadan önce sâlik, keşfi ve ilhamına ters olsa bile hak ehli âlimleri taklit etmeyi kendisi için zorunlu görmesi gerekir. Âlimlerin doğru, kendisinin ise hatalı olduğuna inanmalıdır. Çünkü âlimlerin dayanağı, kesin vahiyle desteklenmiş, hata ve yanılgıdan korunmuş olan peygamberleri taklittir. Sâlikin keşif ve ilhamı ise kesin hükümlere aykırı olması durumunda hatalı ve yanlıştır. 
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Âlimlerin sözleri karşısında keşfi öncelemek gerçekte keşfi, Allah tarafından indirilmiş olan kesin hükümlerin önüne geçirmektir. Bu ise katıksız sapkınlık ve hüsrandır. 


Kitap ve Sünnet'in gerektirdiği şekilde inanmak kaçınılmaz olduğu gibi müctehid imamların çıkardığı şekilde Kitap ve Sünnet'in gereğince amel etmelidir.”? 


İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin yaşadığı ortama ve ele aldığı konulara biraz daha yakından bakıldığında o ortamın ve o dönemde tartışılan konuların yer yer içinde bulunduğumuz şartlarla benzeştiği görülür. Günümüzde de görüldüğü gibi o zaman da birtakım insanlar sırtlarını hâkim güçlere dayayarak sünnetin hatta Kur'an'ın bağlayıcılığını sorgulamışlar ve dini dünyevileştirme çabası içine girmişlerdi. 


Doğumu ve Nesebi 


İmâm-ı Rabbâni'nin soyu Hz. Ömer'e [radıyallahu anh] dayanır. Yirmi sekizinci kuşaktan torunu olması sebebiyle kendisine “Fârüki” denmiştir. Nesebi şöyledir: Şeyh Ahmed (İmâm-ı Serhendi) b. Abdülahad b. Zeynelâbidin b. 
Abdülhay b. Muhammed b. Habibullah b. İmam Refiud- din b. Nasirüddin b. Süleyman b. Yusuf b. İshak b. Abdullah b. Şuayb b. Ahmed b. Yusuf b. Şehâbeddin Ali Ferruh Şah b. Nüreddin b. Nasreddin b. Mahmüd b. Süleyman b. Mesud b. Abdullah el-Vâiz el-Asgar b. Abdullah el-Vâiz el-Ekber b. Ebü'l-Feth b. İshak b. İbrahim b. Nâsır b. Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb (radıyallahu ann]. 


2 Mektübât,c.2, 286. Mektup. 
3 Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvi, Ricâlü”/-Fikr ve'd-Da've fi'-İslâm, 3/120-121. 
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İmâm-ı Rabbâni 14 Şevval 971'de (26 Mayıs 1564) 
Cuma gecesi, şu anda Delhi'nin kuzeybatısında, Pencap eyaleti sınırları içinde bir şehir olan Serhend'de doğdu. 
Küçüklüğünden itibaren parlak zekâsıyla ve olgun davranışlarıyla, özellikle babası Şeyh Abdülahad Serhendi ile çok yakın ilişkileri olan Şeyh Kemal başta olmak üzere çevredeki hocaların, âlimlerin ve şeyhlerin dikkatini çekti. Bu âlimler ve şeyhler kendisine özel ilgi gösterdiler. 


Tahsil Hayatı 


Tahsil hayatına Kur'ân-ı Kerim'i ezberleyerek başladı. İlk hocası, babasıydı. Babasından başlangıç düzeyinde ilim tahsili yaptı. Bu arada çevredeki bazı hocalardan da dersler aldı. 


Daha sonra, dönemin büyük ilim ve eğitim merkezlerinden biri olan Siyâlküt şehrine gitti. Burada, usül-i fıkıh, kelâm, mantık ve felsefe ilimlerine vukufiyetiyle tanınan Şeyh Kemal Keşmiri'den dersler aldı. 


Muhaddis Şeyh Şehâbeddin Ahmed b. Muhammed el-Heytemi el-Mekki'nin talebesi olan Şeyh Yakub Sarfi-i Keşmiri'den hadis dersi alarak temel hadis kitaplarını okudu. Kadı Behlül Bedahşâni'den tefsir ve hadis 


metinleri okudu. 


Tahsil hayatını bu şekilde devam ettirerek akli ve nakli ilimleri, usul ve fürüu öğrenince talebe yetiştirme- ye başladı. Bu arada Arapça ve Farsça risaleler yazdı. 
er-Risâletü't-Tehliliyye ve Risâle fi'r-Reddi alâ Mezhebi'l-İmâmiyye bu dönemde yazdığı risalelerdendir. 


4 Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvi, a.g.e., 3/128. 
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Bir süre sonra, muhtemelen hocası Şeyh Yakub'un aracılığıyla İmparator Ekber'in başkenti ve o zamanki adı Ekberâbâd olan Agra'ya gitti. Burada Feyzi-i Hindi ve Ebü'l-Fazl el-Allâmi ile dostluk kurdu. Ancak bu dostluk çok uyumlu değildi. Aralarında zaman zaman tatsız tartışmalar yaşandı. Felsefecilerden fazlasıyla etkilenmiş olan Ebü'l-Fazl'ın ağzından çıkan cüretkâr ve ölçüsüz sözler karşısında rahatsız oldu ve kendisini terketti. Bunun üzerine Ebü'l-Fazl, aracı göndererek kendisinden özür diledi. 


Bu arada Sevâtıu”-İlhâm adlı bir tefsir çalışması yapmakta olan Feyzi-i Hindi'ye yardım etti. Feyzi'nin zorlanıp içinden çıkamadığı yerleri çözüme kavuşturunca Feyzi, İmâm-ı Rabbâni'nin ilmi üstünlüğünü kabul etti. 


Agra'da uzun süre kaldı. Ancak babası, İmâm-ı Rabbâni'yi çok özlemişti. Yaşının ilerlemesine ve yolun uzunluğuna aldırmadan Agra'ya kadar geldi. İmâm-ı Rabbâni babasıyla birlikte Serhend'e dönmeye karar verdi. Yolları üzerinde, Delhi ile Serhend arasında yer alan Tehâniser şehrine uğradılar. Burada kendilerini şehrin ileri gelen saygın şahsiyetlerinden biri olan ve aynı zamanda ilim ve faziletiyle de tanınan Şeyh Sultan ağırladı. Şeyh Sultan, İmâm-ı Rabbâni'ye kızını verdi ve böylece İmâm-ı Rabbâni evlendi. 


Şeyh Abdülbâki el-Bedahşi en-Nakşibendi ile Tanışmaları 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri, Serhend'e geldi ve babasının vefatına kadar burada kalıp babasına hizmet 


5 Muhammed Halim Şarkpüri, İmam Rabbâni (çev. Ali Gencelia), Kon- 
ya 1978,s. 17. 
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etti. Babasının denetiminde seyrü sülükünü devam ettirdi. Babasından Kelâbâzi'nin et-Taarruf, Sühreverdi'nin Avârifü”/-Maârif ve Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin Fusüsü'i-Hikem adlı eserlerini okudu.9 Bir taraftan da dini ilimleri tedris ve öğretme faaliyetlerini sürdürdü. 


Bu arada kalbinde hacca gitme arzusu belirdi. Beytullah'ı haccetmek ve Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] mescidini ziyaret etmek istiyordu. İçindeki bu arzu kendisini o denli kaplamıştı ki gözlerine uyku girmiyordu. 
Ancak babasının yaşının ilerlemiş ve görünürde ecelinin yaklaşmış olması, içindeki bu şevki ve arzuyu ertelemesine sebep oldu. 


1007 (1598) senesinde babası vefat edince artık 
hac yolculuğuna çıkmaması için hiçbir neden kalmamıştı. Yolculuk hazırlıklarını tamamladı ve 1008 (1599) yılında hac yapmak üzere yola çıktı. Serhend'den Delhi'ye geçti. Delhi'ye geldiğinde daha önce ilmini ve faziletini duyan herkes kendisiyle tanışmak ve selâmlaşmak için İmâm-ı Rabbâni'nin huzuruna koşmuştu. 


Aralarında İmâm-ı Rabbâni'nin önceden tanıdığı 
Şeyh Hasan Keşmiri de vardı. İmâm-ı Rabbâni, Şeyh Hasan Keşmiri ile sohbet ederken Büyük Şeyh Abdülbâki hazretlerinden söz açıldı. Şeyh Hasan, Abdülbâki hazretlerinin faziletlerini, ilmini ve tasavvuftaki dirayetini anlattı. 


İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin babası hayattayken bazan Nakşibendi tarikatını anlatır ve ona olan meylini belli ederdi. Nakşibendilik'le ilgili babasından birçok şey 


6 Hamid Algar, “İmâm-ı Rabbâni”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 22/195. 
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dinleyen İmâm-ı Rabbâni, Şeyh Abdülbâki hazretleri ile görüşmek istedi. Bu sohbetin (beraberliğin) kendisi için hac yolculuğunun bir azığı ve kaçırılmaması gereken bir nimet olabileceğini düşünmüştü. 


İmâm-ı Rabbâni, Şeyh Abdülbâki hazretlerine giderken Şeyh Hasan Keşmiri kendisine refakat etti. İmâm-ı Rabbâni hazretleri, Muhammed Bâkibillâh hazretleriyle tanışmasına vesile olan Şeyh Hasan Keşmiri'ye Mektübât'ında teşekkür ederek kendisini minnetle anar.” 


Bu muhteşem karşılaşmaya, o esnada olanlara ve yaşanan hallere geçmeden önce Şeyh Abdülbâki hazretlerini tanımaya çalışalım. 


Şeyh Muhammed Bâkibillâh Hazretleri 


İsmi, Müeyyidüddin er-Radi (Radıyyüddin) Muhammed Bâkı Kâbuli Nakşibendi Üveysi olup daha ziyade Bâkibillâh olarak bilinir. Babası Kadı Abdüsselâm Halaci Semerkandi, Kâbil'e gelip orada evlenmiş ve Bâkibillâh bu şehirde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından nesebi- nin Ubeydullah Ahrâr'ın (kuddise sırruhü| ecdadından Şeyh Ömer Bâğıstâni'ye ulaştığı söylenir. 


Bâkibillâh 971 (1563) veya 972 senesinde doğdu. 
Küçük yaşlarında babası Mevlânâ Sâdık Helvâi'den ders okumaya başladı, sonra hocasıyla birlikte Semerkand'a gidip tahsiline orada devam etti. Ancak tasavvufa olan 


ilgisi, medrese tahsilini yarıda bırakmasına sebep oldu. 


7 bk. Mektübât,c.2, 279. Mektup. 
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Hakkında bilgi veren kaynaklara göre, önce Nakşibendiyye-Kâsâniyye'den Lutfullah Çüsti'nin halifesi Hâce Ubeyd Kâbuli'ye intisap etti. Sonra Semerkand'da Yeseviyye'den Şeyh Kasım Keminegi'nin halifesi Şeyh İftihar'a, ardından da Yeseviyye ve Aşkıyye'den Emir Abdullah Belhi'ye intisap etti. Ancak aradığı mürşidi henüz bulamamıştı. 


Hindistan'a doğru yola çıkan Bâkibillâh'a bazı arkadaşları devlet memurluğunda maddi imkânların iyi olduğunu söyleyip askerlik mesleğini seçmesini tavsiye ettiler ama o bunu kabul etmedi. Bir süre ikamet ettiği Lahor'da birçok süfinin sohbetinden istifade etti. O dönemde bir kıza âşık oldu ancak istediği gibi gelişmeyen bu maceradan sonra kendisini tamamen tasavvufa ve tasavvufi eserleri okumaya verdi. 


Aynı dönemde rüyasında Bahâeddin Nakşibend hazretlerine intisap ettiğini gördü. Bu rüya onun Nakşibendiliğe olan ilgisini daha da artırdı. Sonra Keşmir'e gelip Nakşibendilik'ten de icâzeti olan Kübrevi şeyhi Şeyh Baba Vâli Bedahşâni Keşmiri'ye (v. 1001/1592) intisap etti. Bir süre sonra Baba Vâli vefat edince Mâverâünnehir'e doğru yola çıktı. Bu dönemde otuz yaşlarında idi. Mâverâünnehir'e bu ikinci yolculuğunda Belh ve Bedahşan'a da uğradı. Kâsâniyye'den Mevlânâ Eke Şibirgâni (v. 1004/1595-96) ile sohbet etti. 


Semerkand'a geldiğinde rüyasında Ubeydullah Ahrâr'ı (kuddise sırruhüj gördü. Ahrâr, bu rüyada ona Hâcegi İmkenegi'ye intisap etmesini tavsiye etti, o da gidip İmkenegi'ye mürid oldu. İmkenegi onunla üç gün halvet 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halinde sohbet etti. Bu süre sonunda onu tasavvufi yönden yeterli görüp irşad icâzeti verdi ve Hindistan'a gidip Nakşibendiliği orada yaymasını tavsiye etti. 


Bâkibillân kendisini bu göreve hazır ve yeterli görmediği için kabul etmek istemedi. Bunun üzerine şeyhinin tavsiyesi ile istihare yaptı. Rüyasında dala konmuş bir papağan gördü ve, “Bu papağan o daldan inip elime konarsa bu Hindistan seferi hayırlara vesile olacaktır” diye düşündü. Böyle düşünürken papağanın uçup eline konduğunu gördü. Ağzının suyunu papağanın gagasına akıttı, papağan konuşmaya başladı ve Bâkibillâh'ın ağzına şeker döktü. Sabah uyandığında rüyasını İmkenegi'ye anlatınca, o, “Papağan Hindistan kuşlarındanadır, hemen Hindistan'a gidiniz, orada sizin bereketli varlığınızdan hakikatleri konuşan bir aziz meydana gelecek, bize de onun sayesinde bir bereket ulaşacaktır” dedi. 


Şeyhinin bu tavsiyesi doğrultusunda Hindistan'a doğru yola çıkan Bâkibillâh hazretleri bir sene Lahor'da kaldı. 
Sonra Delhi'nin Firüzâbâd mahallesine gidip tekke kurdu ve burada halkı irşada devam etti. Delhi'deki tekkesinde iki üç sene kadar halkı irşad ile meşgul olan Bâkibillâh ömrünün son yıllarında müridlerinin eğitimini halifelerine, 


özellikle de İmâm-ı Rabbâni hazretlerine havale etti. 


Bâkibillâh'ın tekkesinin masraflarını Ekber Şah dönemi önemli devlet adamlarından Şeyh Ferid Buhâri'nin karşıladığı kaydedilmektedir. 1010 (1601) senesinde iki hanımından birer erkek çocuğu dünyaya geldi. Büyüğü- ne Ubeydullah (Hâce Kelân), küçüğüne Muhammed Ab- 


dullah (Hâce Hord) ismini verdi. İki sene sonra kırk yaşına 


MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD)* 23 


geldiğinde hastalanan Bâkibillâh hazretleri 25 Cemâziyelâhir 1012 (30 Kasım 1603) tarihinde genç yaşta vefat etti ve Delhi'de Kademgâh denen mevkide defnedildi.8 


Şeyh Bâkibillâh'a İntisabı 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri nihayet Şeyh Bâkibillâh hazretlerinin huzurundaydı. Şeyh sanki kendisini bekliyor gibiydi. İmâm-ı Rabbâni'yi güler yüzle karşılayıp iltifatlar- da bulundu. Allah Teâlâ İmâm-ı Rabbâni'nin sülükünü bu büyük şeyhin sohbetinde tamamlamayı takdir etmişti. 


Nitekim yukarıda geçen rüyanın yorumunda da Bâkibillâh'ın (kuddise sırruhü| şeyhi İmkenegi (kuddise sırruhül, “Papağan Hindistan kuşlarındandır, hemen Hindistan'a gidiniz, orada sizin bereketli varlığınızdan hakikatleri konuşan bir aziz meydana gelecek, bize de onun sayesinde bir bereket ulaşacaktır” diyerek rüyanın İmâm-ı Rabbâni'yi müjdelediğine işaret etmişti. Şeyh Bâkibillâh, İmâm-ı Rabbâni'ye hitap ederek, “Bir ay, en azından bir hafta misafirimiz ol” dedi. 


İmâm-ı Rabbâni, şeyhinin bu teklifini kabul etti ve nihayet bir buçuk ay tekkede kaldı. Bu süre içinde Nakşibendi tarikatına olan rağbeti daha da arttı. Bu tarikatın faydalarından ve feyizlerinden yararlanmak istedi. Bu isteğini şeyhine aktardığında şeyhi hemen kabul etti ve onu halvetine alarak kalp zikrini öğretti. İmâm-ı Rabbâni'nin kalbi âdeta zikirle birlikte akmıştı. Hârikulâde bir tat ve gün geçtikçe artan, kendisini manevi iklimlere uçuran bir neşe hissediyordu. 


8 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend, İstanbul 2002, s. 200-202. 
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Şeyh Bâkibillâh, İmâm-ı Rabbâni'deki bu halleri ve onun seyrü sülük yolundaki bu hızlı yükselişini görünce rüyasında gördüğü papağanın İmâm-ı Rabbâni'ye işaret ettiğinden emin olmuştu. Bu papağan kadife sesiyle, ulvi nağmesiyle, güzel fıtratıyla Hint bahçesine, hatta İslâm bahçesine baharı getirecekti. İki buçuk aylık süre içinde İmâm-ı Rabbâni'nin yaşadıkları, manevi derecelere yükselmesi, yaşadığı kerametler, kalbi ve bâtıni keyfiyetler kelimelerle ifade edilemeyecek türden hallerdi. 


İmâm-ı Rabbâni, yaşadıklarını Bâkibillâh hazretleri oğullarına yazdığı bir mektupta tafsilatıyla anlatır.” 


İmâm-ı Rabbâni bundan sonra Serhend'e döndü. Bu ilk görüşmesinde Şeyh Bâkibillâh hazretleri kendisine Nakşibendi nisbetine ulaştığını müjdelemişti. Şeyhini ikinci kez ziyaret etmek üzere Delhi'ye geldiğinde şeyhi kendisine hilafet ve icâzet hırkasını giydirerek onu mürid yetiştirme- ye yetkili kıldı. Kendi seçkin dostlarının ve müridlerinin bir kısmının manevi terbiyesini de kendisine havale etti. 


Şeyhini üçüncü ve son defa ziyarete gittiğinde, şeyhi kendisini karşılamak üzere uzun bir mesafeyi yürüdü, onu birçok manevi nimetle müjdeledi ve irşad halkasının başına geçirdi. Dost ve müridlerine de, “Bundan başka hiç kimseye meyletmemelisiniz” dedi. 


Şeyh Bâkibillâh'ın, İmâm-ı Rabbâni ile ilgili şehadeti: 


Şeyh Bâkibillâh hazretleri dostlarından birine yazdığı bir mektupta İmâm-ı Rabbâni hazretlerinden şöyle söz eder: 


9 Mektübât, c. 2, 266. Mektup. İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin şeyhiyle 
son görüşmesinde yaşadığı hallerin kendi dilinden anlatımı için bk. 
c. 2, 290. Mektup. 
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“Serhend halkından, derin bilgi sahibi ve âbid Şeyh Ahmed bir süre bu fakirle birlikte oldu. Bu fakir, kendisinin acayip hallerine ve yüce vasıflarına şahit oldu. Şeyh Ahmed'in dünyayı aydınlatan bir ışık olmasını umuyorum. Ben, onun hallerinin kemalinden ve makamının yüksekliğinden eminim.” 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu ilmi üstünlüklerine ve seyrü sülükte bu derece ilerlemesine rağmen şeyhinin huzurunda hiçbir zaman edepten ayrılmadı ve saygıda kusur etmedi. Şeyh Bâkibillâh kendisinden bir şey istediğin- de rengi değişir ve titremeye başlardı. Şeyhinin, İmâm-ı Rabbâni'ye davranışı da tipik mürid-mürşid ilişkisi şeklinde değildi. Bir gün İmâm-ı Rabbâni'den şöyle söz etmişti: 


“Ahmed öyle bir güneştir ki onun ışığında benim gibi binlerce yıldız görünmez olur.” 


Tekrar Serhend'e Dönüşü 


İmâm-ı Rabbâni şeyhi ile bu son karşılaşmasında kendisine lutfedilen ve iç (enfüsi) eğitimini tamamladığını gösteren manevi hallerin müjdesini aldıktan sonra irşad ve davet faaliyetlerini sürdürmek üzere memleketi Serhend'e döndü. Ancak burada birtakım manevi haller yaşadı. Bu hallerin yoğunluğu ve baskınlığı içinde müridleri ve talebeleri yönlendirmesi zorlaşmıştı. Kemal basamaklarında çok hızlı yükseliyordu. Dünyadan ve dünyaya ait olan her şeyden bütünüyle koparak zirveye, maksuda varmak istiyordu. Halbuki talebe ve müridlerini yönlendirip irşad etmesi için o makamdan inmek gerekiyordu. İmâm-ı Rabbâni bu yüzden kendisini eksik ve yetersiz görüyordu. Bu yaşadıklarını şu sözlerle anlatır: 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“İşin sonunda noksan olduğumu anladım. Büyüklerin, işin sonu dediği şimşek tecellisinin (tecelli-i berki) bu yolda bana hiç zuhur etmediği ortaya çıktı. ‘Seyr fillâh ve seyr ilallâhın ne olduğu da bana bildirilmedi. Bu kemalata mutlaka ulaşmak gerekmektedir. Bu vakitte ilim, noksan olduğumu gösterdi. Bunun üzerine, etrafımdaki dervişleri toplayarak noksanlığımı bildirdim ve kendilerine veda ettim. Ancak onlar bunu tevazu olarak anladılar ve nefsimi ezdiğime yordular. Hiçbir yere gitmediler. Sonunda Hak Sübhânehü, Resül-i Ekrem'inin (sallallahu aleyhi vesellem] hürmetine, beklenen bu halleri lutfederek beni rızıklandırdı.”'9 


İmâm-ı Rabbâni irşad ve davet faaliyetlerine başladı. 
Hak yolcularını irşad ediyor, müridleri yönlendiriyor ve dervişlere rehberlik yapıyordu. Kendisinin ve müridlerinin yaşadığı halleri, karşılaştıkları sorunları ve katettikleri manevi makamları Şeyh Bâkibillâh hazretlerine mektupla bildiriyordu. İmâm-ı Rabbâni bu süre içinde birçok ihsanla müjdelendi. İlâhi lutuflar ardı ardına tecelli etti. Allah Teâlâ'nın kendisini büyük bir iş için hazırladığına dair işaretler aldı ve rüyalar gördü. Ancak şeyhini dördüncü kez ziyaret etmesi, meclisinde ve sohbetinde bulunması nasip olmadı. İmâm-ı Rabbâni kendisine ulaşmadan önce şeyhi vefat etti. 


İmâm-ı Rabbâni, Serhend'deki bu ikametinin ardından şeyhinin işaretiyle Lahor'a gitti. O zaman Lahor, Delhi'den sonra ikinci büyük ilim merkezi olarak kabul edilirdi. Şehirde birçok âlim ve şeyh yaşıyordu. İmâm-ı Rabbâni'nin geldiğini duyan bütün Lahor ulema ve meşâyihi 


10 Mektübât,c.2, 290. Mektup. 
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kendisini karşılamış ve onunla tanışmak istemişti. İmâm-ı Rabbâni'nin daha sonra en önemli halifelerinden olacak olan Şeyh Tâhir Lahori, Şeyh Hacı Muhammed ve Şeyh Cemâleddin-i Tulevi kendisine biat etmişti. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri, Şeyh Bâkibillâh'ın vefat haberini Lahor'da aldı. Büyük bir üzüntüyle hemen Delhi'ye doğru yola çıktı. Memleketi Serhend yolu üzerinde olduğu halde memleketine ve evine uğramayarak yoluna devam etti. Delhi'ye ulaştığında ilk durağı şeyhinin kabri oldu. Ardından şeyhinin çocuklarına ve dervişlere giderek taziyede bulundu. İmâm-ı Rabbâni, Şeyh Bâkibillâh'ın yakınlarının ve dervişlerin ricası üzerine bir süre burada kalarak onları teselli etti. İrşadının tesiri, feyizlerinin tazeliği dervişlere azim verdi, ruhlarını dinçleştirdi ve şeyhin sağlığında olduğu gibi yeniden çalışmalarına başladılar. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri, Delhi'deki bu kısa ikametinden sonra memleketi Serhend'e döndü. İmâm-ı Rabbâni her sene şeyhinin kabrini ziyaret etmek üzere Delhi'ye gider, sonra tekrar Serhend'e dönerdi. İki defa da Agra'ya gitmişti. Bunun dışında Serhend'den ayrılmamıştı. Ancak ömrünün sonlarında devrin sultanının ısrarı üzerine iki üç sene kadar bazı şehir ve köylerde askerlerin arasında bulunmuştu. Uğradığı her yerde davet ve irşad faaliyetlerini sürdürmüştü. Böylece birçok insan Şeyh Bâkibillâh'ın sohbetinden ve feyzinden istifade etmişti. 


Davet ve İrşad Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması 


1026 (1617) senesinde İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhü) bölgenin muhtelif yerlerinde davet ve irşad çalışması yapmak üzere birçok halife gönderdi. Şeyh Muhammed Kasım'ın önderliğinde yetmiş kişiyi Türkistan'a; Şeyh Ferruh Hüseyin önderliğindeki kırk kişiyi Hicaz, Yemen, Rum ve Şam bölgelerine; Şeyh Ahmed Berki önderliğindeki on seçkin müridini Türan, Bedahşan ve Horasan'a gönderdi. Bu davet ekipleri gittikleri her yerde çok önemli irşad çalışmaları yaptılar. Birçok insanın hidayete ermesine sebep oldular. Hidayet ehli olanların da dinle olan irtibatını güçlendirerek davet ve irşad yolunda büyük başarılar kaydettiler." 


İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sıruhüj bu çalışmalarını duyan birçok değerli âlim ve şeyh yolculuğun zorluğuna rağmen Serhend'e doğru yola çıktı. İmâm-ı Rabbâni'ye biat edip sohbetinden ve eğitiminden yararlandılar. Bedahşan sultanının mutemedi, özel kâtibi ve sırdaşı Şeyh Tahir Bedahşi, büyük âlim Şeyh Abdülhak Şâdmâni, Şeyh Salih Külâbi, Şeyh Ahmed Bersi, Şeyh Yâr Muhammed Talekâni ve Şeyh Yusuf, Serhend'e gelerek İmâm-ı Rabbâni'den istifade eden zatlardandır. İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu değerli zatların birçoğuna halifelik ve icâzet verdi ve memleketlerine dönerek davet ve irşad faaliyetleri yapmalarını emretti. 


Hindistan'ın dört bir yanına öğrencilerini ve halifelerini gönderdi. Mesela Mir Muhammed Nu'mân'ı hilafet ve icâzet vererek Dekken'e göndermişti. Mir Muhammed'in dergâhında yüzlerce insan toplanarak Allah Teâlâ'yı zikir ve murakabe ederler ve ilim tahsil ederlerdi. 
Şeyh Bediüddin Sehârenpüri'ye halifelik vererek önce 


11 Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvi, a.g.e., 3/144. 
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Sehârenpür'a gönderdi, ardından da davet ve irşad faaliyetlerini Agra'da sürdürmesini emretti. Birçok devlet görevlisi davet ve irşad halkasına katıldı. Binlerce askeri 


görevli İmâm-ı Rabbâni'nin elinde tövbe etti. 


İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin etrafındaki topluluk gün geçtikçe daha da büyüyordu. Cemaat artık o denli çoğalmıştı ki dönemin eşraf ve yetkili şahsiyetlerinin İmâm-ı Rabbâni'yi ziyaret etmeleri izdiham sebebiyle oldukça zorlaşmıştı. Şeyh Abdülbâki hazretlerinin halifelerinden olan Mir Muhammed Nu'mân'ın biatını yenileyip icâzet vererek kendisini Burhânpür'a gönderdi. Mir Muhammed Nu'mân burada davet ve irşad faaliyetlerini bütün hızıyla sürdürdü. Pek çok insanın durumu düzeldi. Birçok kimse kötülüklerden uzaklaşarak tövbe etti. 


Şeyh Tahir Lahori'yi, Delhi'den sonra ikinci önemli siyasi ve ilmi merkez olan Lahor şehrinde görevlendirdi. 
Şeyh Nür Muhammed Betni'ye icâzet vererek Betne'ye gönderdi. Şeyh Nür'un gayretleriyle burada muazzam bir eğitim ve irşad halkası oluştu. Medrese ve davet çalışmaları başladı. Şeyh Nür'u ayrıca Bengal'e gönderdi. Şeyh Tâhir Bedahşi eğitimini tamamladıktan sonra İmâm-ı Rabbâni kendisine ilim ve tarikat icâzeti vererek Canpür'a gönderdi. Şeyh Ahmed Berki'ye icâzet vererek Berk'e gönderdi. Şeyh Ahmed Berki burada önemli davet ve irşad çalışmaları yaptı. Bu arada talebe ve dervişlerin durumunu mektuplar yazarak İmâm-ı Rabbâni'ye (kuddise sırruhü| bildiriyordu. 


Mektübât'ın ikinci cildini toplayan ve düzenleyen Şeyh Abdülhay'a ilim ve tarikat icâzeti vererek kendisini 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Betne şehrine gönderdi. Şeyh Hasan Berki'yi memleketine gönderdi, ona sünnete bağlılığı ve tarikatı yaymasını emretti. Seyyid Muhibbullah Mânkpüri'ye hilafet vererek önce Mânkpür'a gönderdi, ardından da Âbâd'da ikamet etmesine izin verdi. Şeyh Kerim Baba Hasan Abdâli kendi memleketinde irşad ve davet çalışmalarını sürdürdü. 


1027 (1618) yılına gelindiğinde İmâm-ı Rabbâni 
hazretlerinin ünü, eğitiminin tesiri, irşad ve yönlendirme gücü bölge sınırlarının dışına taşmış, hareketi ve faaliyetleri çok uzak ülkelerde yankı bulmuştu. Dünyanın muhtelif bölgelerinden insanlar fertler ve gruplar halinde İmâm-ı Rabbâni hazretlerine gelip kendisini ziyaret ediyor, sohbetinde bulunuyor, ilminden ve eğitiminden faydalanıyorlardı. İmâm-ı Rabbâni'nin Mâverâünnehir ülkelerinde, Bedahşan'da, Kâbil'de ve diğer Acem ülkelerinde birçok halifesi olduğu gibi bu Rabbâni hareketin ünü Arap ülkelerine kadar da ulaşmıştı. Hindistan'da ise İmâm-ı Rabbâni insanları Allah'a davet eden, hayra yönlendiren ve eğiten talebelerinin, müridlerinin ve halifesinin bulunmadığı hiçbir yer kalmamıştı. '? 


Ekber Şah Dönemi ve İmâm-ı Rabbâni 


O günlerde, Ekber Şah namıyla meşhur padişah Celâleddin Ekber Şah'ın saltanatı Hindistan'ın her tarafinda en şaşaalı dönemini yaşıyordu. Ekber Şah, idare işlerinde müslüman olmayanlara da büyük mevkiler vermişti. Böylece herkes tarafından itibar görmeyi umuyordu. Haremine Hindu kadınları almıştı. Bu kadınların ak- 


12 Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvi, a.g.e., 3/146. 
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raba ve yakınlarına önemli araziler ve mâlikâneler tahsis ediyordu. Onun yanında İslâm âlimlerinin kıymeti, gayri müslim bilginlerin kıymetinden daha azdı. Hatta zaman zaman müslüman âlimlerin tebliğlerine karşı çıkıyordu. 
Daha sonra İslâm dininin hükümlerini keyfince değiştirip “din-i ilâhi” adında yeni bir din ortaya attı ve bu dini yaymaya başladı. Daha da azıtarak büyüklük taslayıp kendisine secde edilmesini emretmişti. Halkı zorla kendisine secde ettiriyor, muhalefet eden ve secde etmek istemeyen kimseleri de öldürtüyordu. 


Dünyaya bağlı, dünyaperest kimseler de kendileri için çıkar sağlamak ve siyasi nüfuzlarını güçlendirmek için Ekber'e dalkavukluk ediyor, yaptığı her şeyi alkışlayarak İslâm'da daha fazla tahribat yapmasına fırsat veriyorlardı. Bazı Hindu âyinleri kutsal ilan ediliyordu. 


Çocuklara Ahmed ve Muhammed gibi isimlerin konulması çirkin görülür olmuştu. Paraların üzerine “din-i ilahi”nin zorunluluğuna dair ifadeler basılmıştı. Kelime-i tevhid, yeni din için, “Lâ ilâhe illallah, Ekber (Şah) halifetullah” şeklinde değiştirilmişti. İnek kesmek yasaklanmış, Nevruz günü şarap içmek farz ilan edilmişti. 


“Din-i ilâhi”nin özelliklerinden biri de sakalları tıraş etme zorunluluğuydu. Domuz helâl, temiz ve son derece saygı duyulması gereken bir hayvan olarak kabul edilmişti. Resmi dil Farsça'dan Hintçe'ye çevrilmişti. 
Helâller haram, haramlar da helâl sayılmıştı. Zekât ve cizye uygulamasına son verilmiş, hicri takvim yürürlükten kaldırılmıştı. Cuma hutbelerinde Hz. Peygamber ve ashabının adlarının okunması yasaklanmıştı. 
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Ekber'in peygamber olduğu ima ediliyordu. Ebü’l-Fazl ve diğer bazı saray uleması, Allah'a inanmak için peygambere inanmanın şart olmadığına dair görüşler ileri sürerek insanların kafasının karışmasına sebep oluyorlardı. İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırruhü| bu akıma reddiye olarak İsbâtü'n-Nübüvwve adlı eserini kaleme aldı. Aynı zamanda Hindistan'da İslâm'ın saygınlığını yeniden kazandırma amacına yönelik dini, tasavvufi ve siyasi görüşlerini yaymak için tebliğ amaçlı mektuplar yazdı. 
Bu mektupların bir kısmı Ekber'in uyguladığı politikaları açık bir şekilde kınıyordu.'* 


İşte böyle karanlık bir dönemde Ekber Şah'ı ve avanesini doğru yola çağırmak üzere Allah Teâlâ, İmâm-ı Rabbâni'yi müslümanlara ihsan etti. İmâm-ı Rabbâni Serhend'den Ekberâbâd'a geldi. Ekber'in yakınlarını çağırtıp şunları söyledi: 


“Şah, Hak Teâlâ'ya ve O'nun resülüne âsi olmuştur. 
Benim tarafımdan kendisine söyleyip hatırlatın ki; onun şahlığı da kudreti de iktidarı da ordusu da her şeyiyle birlikte büyük bir bela ile dağılıp perişan olacaktır. Tövbe etsin, Allah ve Resülü'nün yolunu tutsun. Aksi halde Allah'ın kahrını, gazabını beklesin!” 


İmâm-ı Rabbâni'nin bu sözlerini şaha ulaştırdılar. 
Hanlar Hanı Bayram Han, Hân-ı A'zam Abdürrahim Han ve Murtaza Han, Ekber'in sarayında önemli mevkilerde- ki bürokratlardı. Aynı zamanda bunlar İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin de müridiydiler. İmâm-ı Rabbâni bu bürok- 


13 bk. Mektübât,c. 1, 47 ve 163. Mektup; c. 2, 92. Mektup. 
14 Muhammed Halim Şarkpüri, a.g.e., S. 31. 
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rat müridleri aracılığıyla Ekber'i yola getirmeye çalıştıysa da Ekber'in nasipsizliği devam etti. 


Ekber kendi uydurduğu yeni dinin muvaffak olmasından çok memnundu ve bu mutluluğun sarhoşluğunu yaşıyordu. Ekber yeni dinin başarısını sarayda törenler düzenleyip kutlamakla meşgul iken, ileri gelen müneccimler, kendisini uyarıp devlet ve saltanatının helâki- nin yakın olduğunu haber verdiler. Ekber'in kendisi de o günlerde korkunç bir rüya gördü. Rüyadan o kadar korkmuş ve etkilenmişti ki eski sapıklığını kısmen düzelterek şöyle bir ferman yayımladı: 


“İsteyen Müslümanlığa sarılır, isteyen “din-i ilâhi'ye bağlanır. Zorlamak ve mecbur tutmak yoktur.”'5 


İmâm-ı Rabbâni'ye (kuddise sıruhüj atfedilen bir rivayette şöyle ilginç bir olay anlatılır: Ekber Şah bir tören tertipler. Çadırlar kurdurur. Din-i ilâhi mensuplarının çadırlarını süslü yapar ve bol yiyecek ve içecekle doldurur. Müslümanlarınkini eski çadırlardan yapar ve içlerine kuru ekmek koydurtur. Din-i ilâhinin bu çadırlar gibi yeni ve süslü olduğunu, İslâm'ın da artık eskidiğini ve durumunun eski çadırlara benzediğini göstermek ister. 


Tören başlayınca, İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhül, müslümanların bulunduğu bölümü bir çizgi içine alarak, elinde tuttuğu bir kesek parçasını Ekber'in çadırına doğru fırlatır. Birdenbire şiddetli bir fırtına çıkar. Ekber'in saray çadırlarında bir hengâme kopar. Herkes paniğe kapılır. Bu kargaşada, “din-i ilâhi” mensuplarının bulunduğu tarafta birkaç ölü, çok sayıda yaralı olmasına rağ- 


15 Muhammed Halim Şarkpüri, a.g.e., s. 32. 


34 © MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD) 


men, müslümanların bulunduğu tarafta en ufak bir zayiat olmaz. Bu durumu gören Ekber Şah'ın adamlarından çoğu, tövbe ile İmâm-ı Rabbâni'ye biat eder.!© 


Çok geçmeden Ekber Şah'ın oğulları arasında şiddetli bir saltanat mücadelesi ortaya çıkar. Selim (Cihangir), sarayda babasının dini siyasetini benimsemeyen -ki bunların bir kısmı İmâm-ı Rabbâni'nin müridleridir- üst düzey yöneticilerin desteğini arkasına alır. Sonunda Ekber Şah vefat eder (1014/1605). Selim (Cihangir) tahta çıkar.'” 


Selim Cihangir Döneminde İmâm-ı Rabbâni ve Çalışmaları 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu karmaşa ve fitne döneminde yıkılan değerleri yeniden canlandırma, müslümanları bilinçlendirme, yani İslâm'ı hayata hâkim kılma yolunda devasa bir mücadele içindeydi. 


Çok olumsuz şartların kuşattığı bir zamanda, fesada uğramış bir topluluk içinde yetişmiş olsa da İmâm-ı Rabbâni hazretleri, mürşidinin verdiği müjdeyi doğruladı. Båkibillâh hazretleri vefatından önce, İmâm-ı Rabbâni'nin “İslâm bahçesine baharı getireceği” müjdesini vermişti. 
İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhüj bu fitne ortamına ve şirk egemenliğine karşı çıkan ve Hz. Peygamber'in [sallallahu 


aleyhi vesellem] dinine yardım eden en önemli isim idi. 
Yönetim nezdinde dinin ihyası için cihad etti. Hüküme- 


tin himayesi altında bulunan dinsizlik faaliyetlerine açıkça 


16 Muhammed Halim Şarkpüri, a.g.e., s. 32-33. 
17 Ethem Cebecioğlu, İmâm-ı Rabbâni, s. 75. 
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ve uygun yöntemlerle karşı çıktı. Şeriatın hükümlerini ve iman esaslarını hiç korkmadan ve çekinmeden savundu. 


Bu dönemde İmâm-ı Rabbâni'nin iş birliği içinde olduğu önemli bir şahsiyet daha vardır. Bu zat, İmâm-ı Rabbâni'nin 1. ciltteki 115. mektubu yazdığı Şeyh Abdülhak Dihlevi'dir. Şeyh Abdülhak 958 (1551) yılında Delhi'de seçkin bir Türk ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Ataları Buhara'dan geldiği için Dihlevi Buhâri nisbesiyle de anılır. İlköğrenimini âlim olan babası Şeyh Seyfeddin'den yapmıştı. Daha sonra hocası Muhammed Mukim'den ve Delhi Medresesi'ndeki diğer hocalardan İslâmi ilimler tahsil etmiş ve yirmi iki yaşında tahsilini tamamlamıştı. Bir süre Hicaz'da ilmi faaliyetler- de bulunmuştu. Daha sonra Delhi'ye dönerek burada bir medrese kurmuş ve hadis öğretimiyle meşgul olmuştu. Hükümetin ileri gelen şahsiyetlerini sünneti ihya etmeye ve bid'atları ortadan kaldırmaya teşvik ederek bu konuda çeşitli kitaplar ve risaleler yazmış, dersler ve konferanslar vermişti. Bu maksatla halk üzerindeki etkileri tartışmasız olan Şeyh Ahmed-i Serhendi (İmâm-ı 
Rabbâni) ile iş birliği yapmıştı. 18 


Ancak yönetim, bütün araç ve imkânlarını kullanarak İmâm-ı Rabbâni'nin bu destansı direnişini kırmak ve etkisiz hale getirmek istiyordu. Ekber'in ölüp yerine oğlu 


Cihangir'in geçmesiyle birlikte İmâm-ı Rabbâni'nin işi biraz kolaylaşır gibi oldu. Çalışmaları daha da hızlandı. 


18 Hayatı hakkında geniş bilgi için bk. İsmail Hakkı Ünal, “Dihlevi, 
Abdülhak b. Seyfeddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 9/291-293. 
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İmâm-ı Rabbâni (kuddise sıruhüj, ülkede İslâmi değerleri hâkim kılmak için büyük bir kampanya başlattı. Ordunun ve halkın İslâm'a aykırı hiçbir emri dinlememesi için yine ordunun yardımını sağladı. 


Bir yandan İslâmiyet'e dışarıdan eklenmiş yabancı düşünceleri ortadan kaldırmak, halkın İslâm'la irtibatını güçlendirmek için, yetiştirdiği talebe ve müridlerini halkın arasına gönderdi. Diğer yandan da kendisi ülkede ve yönetimde söz sahibi olan hemen herkesle geniş münasebetlere girişti. Her tarafa yayılan mektup ve risalelerinde şeriata ve Hz. Peygamber'in sünnetine uymanın önemini açıklıyor, serdettiği fikirleriyle zihinlerde âdeta bir devrim yapıyordu. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri Ekber'in yerine geçen Cihangir'i kendi yanına çekmeye çalıştı. Bu yeni imparatorun tahta geçmesinde İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sırruhüj bürokrat ve asker müridleri önemli rol oynamıştı. Diğer taraftan İmâm-ı Rabbâni'nin çalışmalarından rahatsız olan hasetçi ve din düşmanı bazı kimseler kendisiyle il- 


gili yoğun bir karalama kampanyası başlatmıştı. 


İmâm-ı Rabbâni'nin tesiri tüm Hindistan'a yayıldığı için Cihangir'e, askerlerin ve yönetimde olan kimselerin onunla ve müridleriyle görüştürülmemesi tavsiye edilmekteydi. Bu maksatla, “İmâm-ı Rabbâni devlet yönetimini eline geçirmek istiyor” şeklinde söylentiler çıkartıldı. 


A A 


. İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sırruhül, tasavvufun ancak ehil olanlarca anlaşılabilen girift meselelerini içeren mektupları Cihangir'e sunuldu. Aynı zamanda bu mek- 


MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD)* 37 


tuplarda sâlikin seyrü sülük yolunda yaşadığı ve mutlaka şeyhine haber vermesi, şeyhinin yorumu doğrultusunda anlaması ve şeyhinin onaylamadıklarını reddetmesi gereken kalbi vâridât ve keşifler de yer almaktaydı.'!9 Sultan Cihangir ise böylesine derinlikli hakikatleri bilmeyen sade bir müslümandı. Keşif, müşahede ve vâkıa gibi tasavvufi konuları bilmiyordu. 


Cihangir bu mektupları dinleyince içerdiği konuları garip ve tuhaf karşılayarak dehşete kapılmış ve Ehl-i sünnet itikadına ters düştüğünü zannetmişti. İmâm-ı Rabbâni'nin [kuddise sırruhû] bu mektuplarda anlattıklarını bâtıl iddialar ve kendini ön plana çıkarma gayretleri olarak yorumlamıştı. Nitekim Cihangir Tüzük adlı kitabında bu konuya değinmiş ve bu mektuplar karşısındaki şaşkınlığını burada anlatmış, hatta İmâm-ı Rabbâni ile ilgili alaylı ifadeler kullanmıştır. Bu satırlar, Cihangir'in, İmâm-ı Rabbâni'yi tanımadığını, onun İslâm'a olan hizmetini kavrayamadığını ve İslâm akaidini yalnızca ana hatlarıyla bilip ince meselelerden habersiz bir sultan olarak o kitabı kaleme aldığını göstermektedir.? 


Esas mesele Cihangir'in, İmâm-ı Rabbâni'nin saraydaki nüfuz ve etkisinden rahatsızlık duymasıydı. 
Çünkü İmâm-ı Rabbâni'nin sarayda ve hükümette etkin yerlerde olan Hân-ı A'zam Mirza Azizüddin, Hân-ı Cihân Lüdi, Başkomutan Hân-ı Hânân Mirza Abdürrahim, Mirza Dârâb ve Kılıç Han gibi bürokrat ve yönetici müridleri vardı. İmâm-ı Rabbâni bu müridlerine mektuplar gönde- 


19 Bu mektuplara örnek olarak 1. ciltteki 11. mektuba bakılabilir. 
20 Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvi, a.g.e., 3/149. 
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rerek şeriatın hâkimiyetini sağlamaya çalışıyordu. Mesela Sadr-ı Cihân'a yazdığı mektupta şöyle diyordu: 


“Bugün artık devletin içinde büyük bir değişim söz konusudur. Gayri müslimlerin dirençleri kırılmıştır. Binaenaleyh İslâm ümmetinin büyükleri olan ulu vezirlerin, değerli âlimlerin bütün enerjilerini şeriatın yayılması için kullanmaları, yıkılmış olan İslâm'ın temel direklerini yeniden dikmek ve ilk önce bunları güçlendirmek için çalışmaları bir zorunluluktur. Bu hususta gecikmenin hiçbir hayrı yoktur. Gariplerin gönülleri bu durumdan son derece mustariptir. 


Geçen dönemin (Ekber Şah döneminin) kaba kuvvetinin etkisi hâlâ müslümanların yüreklerinde tazedir. 
Bu imkânın elden kaçmasından şiddetle korkmaktadırlar. Böyle olursa İslâm'ın garipliği daha uzun süreler devam edecektir. Şayet sultanların sünnet-i seniyyeye geçerlilik kazandırmak gibi bir hedefleri olmazsa, sultanın yakın çevresi de bu hususta gevşeklik gösterir ve birkaç günlük dünya hayatını ganimet bilirler. Bu durum en çok İslâm âleminin dervişlerine zor ve zifiri karanlık gelir. (....) 


İslâm alametlerinden biri de İslâm diyarlarında kadılar tayin etmektir. Geçen asırda bunun izi silinmişti. İslâm diyarlarının en büyüğü olan Serhend'de yıllar var ki tek bir kadı bile bulunmamaktadır.”?" 

Hân-ı Cihân Lüdi'ye ise şunları yazıyordu: 

“Fakat sultan size kulak verip sözünüzü itibara ala- 


cağı için, bu konumunuzu büyük bir nimet olarak gör- 


21 Mektübât,c.1, 195. Mektup. 
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meniz ve kendisine hak sözü yani Ehl-i sünnet ölçülerine uygun biçimde İslâm” anlatmanız üzerinize bir vazifedir. 


Artık bu vazifeyi ya aleni olarak ya da ima yoluyla yapmanız sizin takdirinize kalmıştır. Kendisine elden geldiğince Ehl-i sünnet ölçülerini bildirmelisiniz. O kadar ki bunu yapabilmek için konuşma esnasında devamlı surette fırsat kollamalısınız. Tâ ki İslâm'ın hak olduğu ve küfrün bâtıl olduğu ayan beyan ortaya çıksın.”? 


Bütün bu olanları yakından takip eden Cihangir, İmâm-ı Rabbâni'yi (kuddise sıruhü) hapse atmaya karar verdi. Serhend'den huzuruna çağırttırdı ve kendisini mektuplarıyla, İslâm'a uymayan fikirleri yaymakla itham etti. İmâm-ı Rabbâni bu suçlamaları reddedince Cihangir, ondan önünde yere kapanarak bir tür secde etmesini emretti. Fakat İmâm-ı Rabbâni bunu şiddetle reddetti. 


A Ay 


Cihangir'in oğlu Şah Cihan'ın İmâm-ı Rabbâni'ye karşı gizli bir muhabbeti ve sevgisi vardı. Allâme Efdal Han'ı ve Müftü Hâce Abdurrahman'ı fıkıh kitaplarıyla birlikte İmâm-ı Rabbâni'ye gönderdi. İmâm-ı Rabbâni'ye bir de mektup yazmıştı. Mektupta şöyle diyordu: 


“Bazı fıkıh kitaplarında sultanların önünde eğilmeye izin verilmiştir. Eğer sultanın önünde eğilirseniz size hiçbir zararın gelmeyeceğini garanti ederim.” İmâm-ı Rabbâni şöyle cevap verdi: 


“Bu fetva zaruret zamanı için bir izindir. Yani bir insan ölümle korkutulacak olursa ancak o zaman böyle bir fetvayla amel edebilir. Ancak gerçek din ölçüsü ve 


22 Mektübât,c. 1, 67. Mektup. 
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din bütünlüğü Allah'tan başka kimsenin önünde secde etmemeyi gerektirir. Azimet ruhuna göre bu câiz değildir. Ecel gelince zaten kimse kimseyi kurtaramaz.” 


Sultan Cihangir'in huzuruna tekrar çağrıldı. Sultanın huzurunda çok güzel bir konuşma yapıp bütün suçlamalara karşı kendini savundu. O kadar güzel ve doyurucu fikirler ortaya koydu ki sultan yüksek hakikatleri anlayacak biri olmadığı halde, ikna oldu. Hatta İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırruhü| kendisi hakkındaki ithamlara cevap verirken orada bulunan büyük bir Hintli komutan, onun dinde olan kuvvetinin, sözlerinin derin ve etkileyici muhtevasının etkisinde kalarak müslüman oldu. 


Fakat orada bulunan ve sultanın ikna olduğunu, entrikalarının boşa çıktığını görenler hemen harekete geçtiler ve, “Bunun adamları ve taraftarları çoktur. Sözleri ve fikirleri bütün memlekette etkindir. Bu serbest bırakılırsa ülkede karışıklık çıkartabilir” diyerek, uzun konuşmalardan sonra sultanı tekrar eski kararını uygulamaya ikna ettiler ve Sultan Cihangir, İmâm-ı Rabbâni'yi Gevâliyâr Kalesi'ne hapsetti. Tutuklanmasından sonra kitaplarına, bahçesine, kuyusuna ve evine el konuldu ve ailesi başka bir yere nakledildi. 


O zaman Gevâliyâr Kalesi'nde devlete karşı gelmiş bulunan bir hayli gayri müslim de tutuklu bulunmaktaydı. İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhü| burada da sürdürdüğü irşad ve davet çalışmaları sonucu bütün mahkümların hidayetine sebep oldu. T. W. Arnold, Preaching of Islam adlı kitabında bu hadiseyi şöyle anlatır: 
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“Sultan Cihangir zamanında (1605-1628) Şeyh Ahmed el-Müceddid diye bilinen Sünni bir âlim vardı. Şia'ya karşı mücadelesiyle meşhur oldu. Şia'nın sarayda etkinliği ve nüfuzu vardı. Şeyh Ahmed'i tutuklatıp hapse attırdılar. Hapiste bir süre kaldı. Bu süre içinde hapishanedeki yüzlerce gayri müslimin İslâm'a girmesine sebep oldu.” 


Encyclopedia of Religion and Ethics adlı eserde ise bu konu şöyle ele alınır: 


“17. asırda Hindistan'da Şeyh Ahmed el-Müceddid adında bir müslüman âlim vardı. Haksız yere hapse atılmıştı. Hapse girdiğinde kendisiyle birlikte olan yüzlerce mahkümun İslâm dinine girmesini sağladı.” 


Demir Parmaklıkların Arkasında Yaşanan Lutuf ve İhsanlar 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri hapisteyken, Allah Teâlâ samimi kullarına hep yaptığı gibi ona da lutuf ve ihsanlarını bol bol gönderdi. O seçkin dostlarına yazdığı mektuplarda hapiste kendisine lutfedilen manevi halleri ayrıntılı bir şekilde anlatır. Mesela bunun için Gevâliyâr Kalesi Hapishanesi'nden, Şeyh Mir Muhammed Nu'mân'a yazdığı 83. ciltteki 5. mektuba bakılabilir: 


İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sırruhüj, sultanın emriyle tutuklandığı haberi dervişler ve sevenleri arasında infiale sebep oldu, tepki doğurdu. O değerli dostlarından Şeyh Bediüddin'e hapisten yazdığı bir mektupta şöyle der: 


23 Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvi, a.g.e., 3/154. 
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“Bu fakir hapishaneye ilk girdiği zamanlar, kendisiyle ilgili olarak dört bir yanda çıkan söylentileri âdeta bir nur bulutu gibi görmekteydi. Artık Allah ile olan muamele daha yüksek mertebelere varmış durumdadır. Bunca yıl Allah'ın cemâil sıfatıyla terbiye edildiniz. Bundan böyle celâl sıfatının terbiyesiyle yola devam edeceksiniz. 
Artık sabır ve rıza makamında bulunmanız ve Allah'ın celâliyle cemâlini birbirine denk bulmanız gerekiyor.” 


İmâm-ı Rabbâni hapishanedeyken, oğullarını da sabra ve şükretmeye teşvik ediyordu. Allah Teâlâ'dan gelen her şeye rıza göstermelerini, duayla, zikirle, Kur'an tilavetiyle meşgul olmalarını ve mâsivadan yüz çevirmelerini istiyordu.?* 


Cihangir, İmâm-ı Rabbâni'yi üç sene hapiste tuttuktan sonra serbest bıraktı. Bunun sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte ona haksızlık yaptığını anladığı için pişman olması veya bu kadar hapis süresinin İmâm-ı Rabbânî için yeterli olduğunu düşünmüş olması muhtemeldir.” Daha 
sonra onu saraya davet etti. Bir cübbe giydirdi ve 1000 
rupi hediye etti. İmâm-ı Rabbâni'yi kendi memleketine dönmek veya karargâhta kalmakta serbest bıraktı. O da yönetim çevresine yakın olmak için karargâhı seçti. 


Dünya menfaati veya şahsi çıkar için değil, bilgilendirmek, uyarmak, toplumun dertlerini dile getirmek için 


24 bk. Mektübât,c.3,2. Mektup. 


25 Bir rivayete göre Cihangir rüyasında Peygamberimiz'i (sallallahu 
aleyhi vesellem] görür. Hz. Peygamber, İmâm-ı Rabbâni'yi hapiste tuttuğu için Cihangir'e kızgınlığını ifade eder ve, “Bu büyük insanı neden tutukladın ey Cihangir!” der. Bunun üzerine Cihangir tövbe 


edip pişman olarak İmâm-ı Rabbâni'yi serbest bırakır (Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvi, a.g.e., 3/156). 
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devlet adamlarına yakınlaşmayı gerekli gördü, bunu diğer âlimlere de tavsiye etti. Ona göre, eğer iyi niyetli, dünya menfaatinden uzak âlimler, sultana yaklaşıp onu iyi ve doğruya yönlendirmez ve şeriatın kurallarını uygulaması için telkinde bulunmazsa dünya menfaati gözünü bürümüş birtakım çıkarcı, bid'atçı ve yaltakçı âlimler, devlet adamlarını yoldan çıkarır, halka zulmettirirler. Bunları engellemenin en geçerli yolu onlara bu fırsatı vermemektir. 
İmâm-ı Rabbâni bu konuyu 1. ciltteki 47. mektupta anlatır. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri hapisten saygı ve sevgi gösterileri arasında çıktı. Memleketi Serhend'e gidip üç gün kaldıktan sonra sultanın davetine icabet ederek karargâha geldi. Burada kendisini Sultan Cihangir'in veliahdı Şah Cihan karşıladı. Sultan, İmâm-ı Rabbâni'den birkaç gün karargâhta kendisiyle birlikte kalmasını istedi. İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhüj, sultanın bu davetini de kabul etti. Bu beraberlik çok yararlı oldu. Sultan ve askerler üzerinde büyük bir etki bıraktı. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri karargâhta bulunmasının faydalarını, oğullarına yazdığı bir mektupta şöyle anlatır: 


“Karargâhta -bu şekilde, isteksiz ve arzusuz da olsa- kalmayı ganimet olarak görüyorum. Burada geçirdiğim bir saatin başka yerlerde geçirilen uzun zamanlardan daha faziletli olduğunu düşünüyorum.”25 


Başka bir mektupta da şöyle der: 


“Bu taraflarda durumlar ve gidişat hamdolsun çok iyidir. Buralarda acayip ve garip sohbetler olmaktadır. Al- 


26 Mektübât,c.3, 78. Mektup. 


44 è MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD) 


lah Sübhânehü'nun inâyetiyle bu sohbetlerde dini işlere ve İslâmi asıllara kıl kadar bile olsa bir sahtekârlık, taviz verme ve şarlatanlık bulaşmamaktadır. Allah Teâlâ'nın tevfikiyle, yalnızlık anlarında ve hususi meclislerdeki ifadeler, bu tartışmalarda da aynıyla açıklanmaktadır.”27 


İmâm-ı Rabbâni Hazretlerinin Vefatı 


Hâce Muhammed Hâşim-i Kişmi anlatıyor: “1032 
(1623) senesiydi. İmâm-ı Rabbâni Ecmir'de yaşıyordu. Bir gün bana, 'Ahiret seyahatinin günleri artık iyice yaklaştı” dedi. Serhend'de bulunan oğullarına ise şöyle yazmıştı: “Ömrün bitmesi yakınken evladımız uzaktadır.” İmâm-ı Rabbâni'nin oğulları bu mektubu alır almaz hemen yola çıkıp Ecmir'e geldiler. İmâm-ı Rabbâni bir gün oğulları Muhammed Masum ve Muhammed Said'e, “Dünyadaki hiçbir şeye ilgim ve meylim kalmadı. Ahiret yurdunu düşünmek bütün duygularımı kuşattı. Öyle görünüyor ki yolculuk yaklaştı” dedi. 


İmâm-ı Rabbâni karargâhtan ayrıldıktan sonra Serhend'de on ay dokuz gün kalmıştı. Ecmir'den Serhend'e döndüğünde ise dünyayla bütün ilişkisini kesti. 
İnsanlardan uzaklaşarak uzlet ve halvet hayatı yaşamaya başladı. Evladından ve seçkin iki dostundan başka kimsenin kendisiyle görüştürülmesine izin verilmedi. 
Yalnızca vakit namazları ve cuma namazı için dışarı Çıkıyordu. Bütün vakitlerini zikir ve istiğfar ile geçiriyordu. 
“Bütün varlığınla O'na yönel” (Müzzemmil 73/8) âyet-i kerimesinin canlı tefsiri gibiydi. 


27 Mektübât,c. 3, 43. Mektup. 
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Zilhicce ayının ortalarıydı. İmâm-ı Rabbâni nefes darlığı hastalığına yakalanmıştı. Birkaç gün ömrünün kaldığını söylüyordu. 8 Safer 1034 (20 Kasım 1624) tarihinde evladını ve müridlerini topladı ve şöyle dedi: “Hak Teâlâ bir insana verebileceği her şeyi bana vermiştir.” 


Bu sözleri söylerken artık son anının gelmiş olduğunu hissediyordu. Bütün elbiselerini fakirlere taksim etti. 
Ve o gecenin sabahı Mevlâ'sına kavuştu. 


Eserleri: 


1. Mektübât: İmâm-ı Rabbâni'nin müridlerine ve dostlarına yazdığı toplam 536 mektuptan oluşan eserin aslı Farsça'dır. Birinci cilt 313, ikinci cilt 99 ve üçüncü cilt 124 mektup ihtiva eder. Eserin Farsça aslı Leknev, Delhi, Amritsar, Lahor, Karaçi ve İstanbul'da neşredilmiştir. Mektübât Osmanlı döneminde Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi (v. 1202/1787) tarafından hicri 1162-1165 yılları arasında Farsça'dan Türkçe'ye tercüme edilmiş ve daha sonra yayımlanmıştır (İstanbul 1277/1860). Mektübât'ın Arapça tercümesi Muhammed Murad Kazâni tarafından 1305 (1888) yılında ve bu tercüme Mekke'de 1317'de (1899) basılmış. Eserin Urduca tercümesi Zevvâr Hüseyin tarafından yapılıp Karaçi'de neşredilmiştir. Mektübât'ın birinci cildi Şeyh Muhammed Vecihüddin tarafından İngilizce'ye çevrilmiş ve Lahor'da yayımlanmıştır.? 


2. İsbâtü'n-Nübüwe: Allah inancına paralel olarak peygamberliğe inancın da zorunlu olduğunu ispat et- 


28 Necdet Tosun, İmâm-ı Rabbâni, İzmir: Kaynak Yayınları, 2007, s. 45-47. 
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meyi amaçlayan eser, Ekber Şah'ın “din-i ilâhi” adıyla savunduğu sinkretizm (bütün dinlere aynı anda inanma anlayışı) tarafından desteklenen şüpheciliğe karşı kaleme alınmış bir kitaptır. Genç yaşlarında iken gittiği Agra'da Ekber Şah'ın önde gelen bürokratlarından Ebü'l-Fazl Allâmi ile felsefe ve peygamberliğin önemi konusunda tartışmış, bu tartışmanın üzerine yazılmıştır. Eserin konu başlıkları şunlardır: Nübüvvetin manası, mucize, peygamber gönderilişi ve bütün insanların ona muhtaç oluşu, son peygamberin peygamberliğinin ispatı. İmâm-ı Rabbâni'nin Arapça yazdığı kitap Gulâm Mustafa Han tarafından Urduca tercümesiyle birlikte, 
1963 yılında Karaçi'de yayımlanmıştır.?* 


3. Te'yid-i Ehli's-Sünne (Redd-i Revâfız): İran Şit uleması ile Mâverâünnehir Sünni uleması arasındaki bir tartışmanın ürünü olan eser Şia'ya bir reddiyedir. Bu kitabı, Gulâm Mustafa Han Farsça metini ve Urduca çevirisiyle birlikte, 1964 yılında Karaçi'de neşretmiştir. Bu baskı İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından tekrar basılmış (İstanbul 1994), ayrıca Türkçe tercümesi de yayımlanmıştır.** 


4. Mükâşelfât-ı Ayniyye ((Mükâşefât-ı Gaybiyye): Tasavvufta manevi yolculuk (seyrü sülük) ve varlık (vücüd) konularıyla ilgili Farsça bir eserdir. İmâm-ı Rabbâni'nin muhtelif zamanlarda kaleme aldığı otuz parça yazısı onun vefatından sonra derlenerek bu eser meydana getirilmiştir. Eseri derleyen kişi İmâm-ı Rabbâni'nin oğlu Muhammed Masum'dur. Eserin Farsça metni, Ebü'|- 


29 Necdet Tosun, a.g.e., s. 52. 
30 Necdet Tosun, a.g.e., s. 52. 
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Feth Sagirüddin'in Urduca tercümesi ile birlikte Gulâm Mustafa Han tarafından Mükâşefât-ı Ayniyye adıyla Pakistan'da yayımlanmıştır (Karaçi: İdâre-i Müceddidiyye, 1965). Ancak eski kaynaklarda eserin adı Mükâşelfât-ı Gaybiyye şeklinde kayıtlıdır. Eser Türkçe'ye Necdet Tosun tarafından Manevi Yolculuk adıyla tercüme edilmiştir (İstanbul: Süfi Kitap, 2006). Hâcegân ve Nakşibendi büyüklerinin seyrü sülük usulleri, Allah'ın zatı ve sıfatları, Kur'ân-ı Kerim, ruhlar âlemi, tecelliler, manevi yolculuk esnasında karşılaşılan yüksek haller, vahdet-i vücüd, vahdet-i şühüd vb. konuları ele alan bir eserdir." 


5. Havöâşi ve Ta'likât ber Şerh-i Rubâiyyât-ı Hâce Bâkibillâh: Şeyhi Bâkibillâh'ın kendi rubâileri üzerine yaptığı şerhe İmâm-ı Rabbâni tarafından yazılmış olan bir ta'likattır. Eserde vahdet-i vücüd konusunda âlimler ile süfilerin birbirine aykırı olan görüşleri uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Farsça olan eser 1966'da Karaçi'de yayımlanmıştır.” 


6. Maârif-i Ledünniyye: Bu eser, seyrü sülük, tasavvufta manevi mertebeler, varlık (vücüd), Allah'ın zatı ve sıfatları gibi konuları ele alan Farsça bir eserdir. “Marife” başlığını taşıyan kırk bir parça yazıdan oluşur. Eserin ilk kısımları Allah'ın zatı, sıfatları ve bunların dünya ile ilişkisi gibi hem kelâmın hem de felsefenin temel konuları hakkında yazarın tasavvufi yorumlarını ihtiva eder. 
İmâm-ı Rabbâni bu eseri yazarken çoğunlukla kendisine gelen ilhamları esas aldığı için esere Maârif-i Ledünniyye (Allah katından gelen bilgiler, ilhamlar) adını vermiş 


31 Necdet Tosun, a.g.e., s. 51. 
32 Necdet Tosun, a.g.e., s. 53. 
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olmalıdır. Farsça metni ve Urduca tercümesi ile birlikte 
1968 yılında Karaçi'de yayımlanmıştır. 


7. Mebde ve Meâd: Tasavvufi yolculuğun mertebelerini, bazı tasavvufi halleri ve keşifleri, Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında ince bilgileri ve tasavvufi kelâmi konuları ele alan Farsça bir eserdir. 1983 yılında Karaçi'de yayımlanmıştır. İmâm-ı Rabbâni'nin farklı zamanlarda yazdığı altmış bir parça yazısının, müridlerinden Muhammed Sıddık Bedahşi Kişmi tarafından 1610 senesinde derlenmesiyle oluşmuştur. Farklı zamanlarda yazılan müsvedde notların toplanmasından oluştuğu için eserde konu bütünlüğü görülmemektedir. Bununla birlikte eser, İmâm-ı Rabbâni'nin tasavvufi görüşlerinin bir hulasasını ihtiva ettiği için oldukça önemlidir. 


8. Risâle-i Tehliliyye: “Lâ ilâhe illallah” kelime-i tevhidinin (tehlilin) anlamını açıklayan bir eserdir. Eserin Arapça metni, Reşid Ahmed tarafından yapılan Urduca tercümesi ile birlikte Gulâm Mustafa Han tarafından yayımlanmıştır (Karaçi: İdâre-i Müceddidiyye, 1384/1965). 
Arapça metni ayrıca Lahor'da da neşredilmiştir.” 


9. Risâle fi Âdâbi'I-Müridin: Tasavvuf yoluna girenlerin uyması gereken edepleri anlatmaktadır. 


10. Ta'likâtale'!-Avârif: Sühreverdi'nin Avârifü”-Maârif adlı eseri üzerine yapılan bir tâ'likat çalışmasıdır. 

11. Risâle-i Hâlât-ı Hâcegân-ı Nakşibend: Nakşibendi şeyhlerinin hallerini anlatan bir eserdir. Bu risale 


Mektübât'ın 1. cildinin 290. mektubu içinde aynen aktarılmıştır. 


33 a.g.e., S. 53. 
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12. Risâle-i Silsile-i Hadis: Hadislerdeki isnad zinciriyle ilgili bir eserdir. 


13. Keşfü'-Gayn fi Şerhi'r-Rubâiyyeteyn: Bu eser Bâkibillâh hazretlerinin iki rubâisinin şerhinden ibaret olup, 1892 yılında Delhi'de basılmıştır. 


İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin bunların dışında cezbe ve sülük ile ilgili bir risalesinin olduğu da kaynaklarda belirtilmektedir.” 


İmâm-ı Rabbâni'nin Şahsiyeti, Görüşleri ve 
Tecdidi 


Şahsiyeti 


İmâm-ı Rabbâni tasavvuf ve düşünce tarihinde önemli bir mevki elde etmiş öncü şahsiyetlerdendir. Onu sadece tekkede seyrü sülük işleriyle meşgul bir süfi olarak tarif etmek mümkün olmadığı gibi, medresede talim ve terbiye işiyle meşgul bir hoca olarak görmek de mümkün değildir. 


O bu özelliklerinin yanında yeri geldiğinde devlet adamlarıyla irtibata geçip İslâm inançlarını kendilerine telkin eden bir davetçi, yeri geldiğinde Ehl-i sünnet aleyhine yaşanan gelişmelere karşı kendilerini uyarabilen mücadeleci bir kişiliğe sahiptir. Bu yüzden, Hindistan'ın siyasi ve fikri tarihi üzerine yapılan araştırmalarda kendisine özel bir yer ayrılmış ve o bölgenin İslâm anlayışı ve kültürü üzerindeki derin tesiri hemen her kesim tarafından kabul edilmiştir. 


34 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 86-88. 
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Tasavvufi Yönü 


İmâm-ı Rabbâni kendisini diğer süfilerden ayıran önemli özelliklere sahiptir. Yukarıda da belirtildiği gibi o, çok yönlü kişiliğinin yanında fıkhi ölçülere karşı titizliğiyle de diğer süfilerden ayrılır. O, fıkhi ve kelâmi ölçülere bağlı bir süfidir. Yerleşik dini kurallardan hiçbir zaman ödün vermez. 


Tasavvuf geleneğine âşina olanlar, bu gelenek içerisinde zamanla “ehl-i zâhir” ve “ehl-i rüsüm” gibi şeriat âlimleri şahsında şer'i ayrıntıları hafife alan bir yaklaşımın ortaya çıktığını ve özellikle medrese ve tekke arasında köklü bir irtibatın bulunmadığı kültürlerde bunun, tarikatın şeriata yabancılaşması şeklinde tezahür ettiğini bilirler. Hususen vahdet-i vücüd nazariyesini benimseyen süfilerde bu hal daha belirgindir. Bu süfiler sadece ameli, fıkhi ayrıntılarla sorunlu değildirler. Bilakis anılan süfilerin kelâmi esaslarla da yaşadıkları ciddi sorunlar vardır. Varlık, sıfatlar, irade, kader ve kâfirlerin ahiretteki durumu gibi konularda bu gibi süfiler Ehl-i sünnet kelâmcılarının görüşlerinden ayrılır ve anılan konuların birçoğunda felsefecilerin görüşlerini benimserler. Şurası pek manidardır ki günümüz entelektüel tasavvuf anlayışı da ekseriyetle bu çizgide seyretmektedir. 


Son dönem tasavvuf anlayışı, daha çok bedeni fiillere taalluk eden ve yer yer şekli prensipler vazeden şeriat ve fıkıh alanını, kalbin halleriyle ilgilenen ve daha çok manevi tecrübeye dayanan tasavvuf alanına yabancı görmeye meyyaldir. Bu anlayış, fıkhı şekilci bulur ve yukarıdan aşağıya dikey bir ilişki kurduğu için yaratıcı ile yaratılmışı birbirinden ayıran, uzaklaştıran donuk bir 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yapı olarak görür. Bu anlayışa göre Hakk'a ulaşmanın yegâne yolu -tarifi yapılamayacak kadar genel ve bir o kadar da muğlak duran- aşk ve sevgidir. Bu sevginin 


pu. PA A. 8 


ran net bir ölçüsü de yoktur. 


Modern süfi imajı; kadınlarla tokalaşmakta mahzur görmeyen, müziğe sıcak bakan, fıkhi ayrıntıları önemsemeyen, haremlik-selâmlık meselesini hafife alan, varlık anlayışını vahdet eksenine oturtan ve ilâhi aşk adına alçak din düşmanlarına kadar sevgi duygusunu cömertçe kullanan iyi kalpli bir entelektüele eşitlenmiş durumdadır. 


İşte bu anlayış; İbnü”l-Arabi, Mevlânâ ve Yunus Emre gibi modern zamanların ön yargılı ve tek taraflı okuma biçimince görüş ve şahsiyetleri çarpıtılmış seçme süfileri referans alır. Koca bir tasavvuf tarihini belli bir çizginin gölgesine hapseder. 


Ne yazık ki diğer birçok süfi gibi bu konuda İmâm-ı Rabbâni'ye de haksızlık edilmiştir. O kadar ki tasavvuf tarihinde önemli bir çığır açtığı halde o bugün tasavvuf araştırmalarının birçoğunda kayda değer bir süfi olarak anılmaz. O modern zamanlarda daha çok Hindistan, özelinde Ekber Şah'ın reform hareketlerine karşı ortaya koyduğu tecdid faaliyetleriyle tanınır. Bugün çizilen portre onu, teoriden çok pratikle uğraşan, Hindistan'da sapkın fırka ve tarikatlara karşı mücadele veren bir davetçi olarak takdim eder. 


Gerçi Hindistan'da sahih İslâm anlayışının varlığını 


A Ay 


bugüne kadar sürdürebilmesinde İmâm-ı Rabbâni'nin 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(kuddise sırruhü) büyük bir rolü vardır ve onun müceddid olarak anılmasında bu ıslah hareketinin ciddi payı bulunmaktadır. Ama İmâm-ı Rabbâni Hindistan'da verdiği sahih din anlayışı mücadelesinin dışında özellikle teorik tasavvuf alanına getirdiği açılımlarla da anılmalıdır. 
Onun İbnü'l-Arabi'nin vahdet-i vücüd anlayışına getirdiği eleştiri hemen herkes tarafından bilinir. Fakat bu eleştirinin ayrıntıları ve kıymeti üzerinde pek durulmaz. Bu eleştiri karşısında vahdet-i vücüd üzerine bir kez daha düşünülmeden vahdet edebiyatı sürüp gider. 


İşte konuya bu açıdan bakıldığında İmâm-ı Rabbâni'nin süfi şahsiyetinin, günümüz tasavvuf düşüncesi açısından ehemmiyet ifade ettiğini düşünüyoruz. 


İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sırruhüj fikha ve kelâma bağlı tasavvuf anlayışı aslında mensubu bulunduğu Nakşibendilik'le de yakından irtibatlıdır. Nakşibendilik köklü bir tasavvuf kurumu olmasının yanında fıkhi ve kelâmi ayrıntılara bağlılığı ön plana çıkarmasıyla tanınan bir tarikattır. Zaten Nakşibendilik, medreseli hocaların riyasetinde kurulduğu için “tarik-i hâcegân” (hocalar tarikatı) olarak da anılır. Bu nedenledir ki Nakşibendiliğin beşiği Mâverâünnehir bölgesinde tekkeyle medrese arasında çatışmadan çok bir uzlaşma, hatta bir koordinasyon bulunduğunu söyleyebiliriz. 


Nitekim Nakşi büyüklerinin ekseriyetinin önce medrese eğitimini tamamladığı ve daha sonra tekkeye intisap ettiği bilinen bir husustur. Alâeddin Attâr, Muhammed Pârsâ ve Seyyid Şerif el-Cürcâni gibi Nakşi büyükleri hem şer'i ilimler hem de marifetullah alanında temayüz 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etmiş kimselerdir. Fıkıh ve hadis sahalarında zengin bilgi sahibi olan Muhammed Pârsâ, e/-Fusülü's-Sitte adlı eserinde, ele aldığı derin konularla bu ilimlere olan vukufiyetini fazlasıyla göstermiştir. Birçoğu medrese müfredatının vazgeçilmez eserleri arasında yer alan Seyyid Şerif el-Cürcâni'nin kitapları onun özellikle akli ilimlerde- ki nüfuzunu göstermeye kâfidir. 


Nakşibendilik geleneğinin Hindistan topraklarındaki eşsiz temsilcisi İmâm-ı Rabbâni de tarikatın bu özelliğini yeterince taşıyan ender şahsiyetlerden biridir. İmâm-ı Rabbâni söz ve davranışlarında sergilediği tasavvufi zerafetin yanında fıkhi teferruata gösterdiği hassasiyetiyle şeriatla tarikatı cemetmiş, molla ile süfiyi barıştırmış bir maneviyat önderidir. 


Davetçi Şahsiyeti 


İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırruhü), farklı din ve fırkaların buluşma yeri olan Hindistan'da faaliyet göstermiş biri olarak davetçi kişiliğiyle de temayüz etmiş önemli bir şahsiyettir. Onun müslim ve gayri müslim her kesimden insanla irtibata geçtiği, kendilerine hak din İslâm'ı tebliğ ettiği ve hatta ilmi tartışmalarda bulunduğu bilinen bir husustur. İmâm-ı Rabbâni'nin İslâm'a davet amacıyla Herdey Râm adlı bir Hindu'ya yazdığı mektup bu bakımdan önemlidir. 


Bir davetçi olarak İmâm-ı Rabbâni'nin dikkati çeken yanı makam-mevki karşısındaki onurlu tavrıdır. O zenginlere ve devlet adamlarına karşı izlediği örnek tu- 


35 Mektübât,c. 1, 167. Mektup. 
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tumuyla ideal bir davetçi modeli sergilemiştir. İmâm-ı Rabbâni zamanının devlet erkânına karşı tok gözlü ve metanetli tavırlar sergilemiş ve hakkı müdafaa uğruna her türlü sıkıntıya göğüs germiştir. 


İmâm-ı Rabbâni'nin [kuddise sırruhü| devlet erkânı karşısındaki bu onurlu duruşu kuru bir hamaset tezahürü değildi. Aksine o bunu İslâm dininin hayatiyeti için bilinçli bir strateji olarak uygulamış ve yeri geldiğinde onlara müşfik ve kucaklayıcı bir tavırla yaklaşmayı da bilmiştir. 


Kısacası o insanlara anlayacakları dil ve ısınacakları bir üslupla hitap ederek nebevi hikmete uygun hareket etmiştir. Nitekim onun devlet erkânına gönderdiği mektuplara topluca bakıldığında bu husus hemen farkedilir. 
Mesela İmâm-ı Rabbâni dönemin önemli devlet adamlarından hanlar hanına yazdığı cevabi mektupta söz konusu şahsın mektuptaki üslubundan incindiğini ifade sadedinde şunları söyler: 


“Zenginlerin tevazusu ve fakirlerin de tok gözlülüğü beğenilen hasletlerdendir. Zira tedavi ancak zıt şeylerle olur. Oysa maksadınız tevazu da olsa, yazdığınız üç mektupta da minnetsizlik ve ihtiyaçsızlık hali hissedilmekteydi. Mesela son mektubunuzda hamd ve salâttan sonra 'bilinsin ki...” ifadesi yer alıyordu. Mektubun kime yazıldığı daima göz önünde bulundurularak ifadelere özen gösterilmesi gerekir. Evet, dervişlere çok hizmetiniz oldu, fakat istifade edebilmek için edebe riayet etmek de görevimizdir. Aksi takdirde boşa kürek çekilmiş olur. 


Şurası bir gerçek ki Allah'ın takva sahibi kulları yapmacık davranıştan uzak dururlar. Ama şu da bir gerçek 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ki kibirliye kibir sadakadır. Bir şahıs Bahâeddin Nakşibend hazretleri için, ‘O kibirli bir kimsedir deyince Nakşibend hazretleri, ‘Benim kibrim Allah'ın büyüklüğünden ileri gelmektedir” diye cevap vermiştir. Hiç kimse Nakşiler'i bayağı kimseler zannetmesin. 


Şu hadis-i şerif meşhurdur: 


“Kapılardan geri çevrilmiş saçı başı dağınık pejmür- de görünümlü nice insan vardır ki Allah'ın adına yemin etse Allah onu yemininde doğru çıkarır (dediğini yapar). “9 


İçimdekilerin çok azını ifade ettim, çünkü korktum Usanmanızdan; yoksa söylenecek çok söz var! 


Sizi seven samimi ve değerli kardeşlerimizin, gerçeğe uygun ve iyi düşünen kimselerden olması gerekir. Ve size her şeyi gerçekte olduğu gibi aktarmaları ve istişarelerde kendi çıkarlarını değil sizin yararınızı gözetmeleri gerekir. Zira kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmaları bir ihanettir.”8” 


Görüldüğü gibi mektupta İmâm-ı Rabbâni'nin açık sözlülüğünün yanında müşfik bir eğitici yaklaşımı da hemen farkedilmektedir. O muhatabının konumu ne olursa olsun hakikati söylemekten geri durmadığı gibi insanları haksız yere incitmekten de kaçınmıştır. Böylece hakkı söyleyerek Allah'ı razı ettiği gibi kullandığı hâkimane üslupla insanları kendisine bağlayabilmiştir. 


36 Müslim, Birr, 40; İbn Hibbân, es-Sahih, nr. 6483; Hâkim, e/-Müsted- 
rek, 4/328. 


37 Mektübât,c. 1, 68. Mektup. 
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Tasavvufi ve Kelâmi Görüşleri 


İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırruhüj diğer birçok süfiden farklı olarak, biri hakikatin ilham ve keşif, diğeri akıl ve fikir boyutu olan tasavvuf ve kelâmı özümsemiş, bunları birbiriyle barıştırmış en büyük süfilerden biridir. Kendileri bir yandan ruhi algıların karmaşık kodlarını (ilham, zuhurat) çözmek üzere akl-ı selimi rehber edinmiş, diğer yandan dizginleri kendi ellerine bırakıldığı zaman alabildiğine sığlaşan akli tecrübenin önünü engin ruh tecrübesiyle açmayı başarmış bir irfan meşalesidir. 


İmâm-ı Rabbâni'nin tasavvufi ve kelâmi yönü ele alındığında, genelde ilk devirlerden itibaren tasavvuf ve kelâm terminolojisinin incelenmesi ve özelde İbnü'l-Arabi ve Seyyid Şerif el-Cürcâni'nin eserlerinden faydalanılması büyük önem arzetmektedir. 


Küçük yaşlardan itibaren muhterem babalarının rehberliğinde akli, şer'i, lugavi ve tasavvufi ilimleri tahsil etmiş, çocuk denecek yaşlarda icâzet almaya hak kazanmıştır.38 Bu dönemlerde İmâm-ı Rabbâni'nin, Kelâbâzi'nin Taarruf'u, Sühreverdi'nin Avârifü”-Maârif'i ve İbnü'l-Arabi'nin Fusüsü'(-Hikem'i başta olmak üzere ana tasavvuf metinlerini elden düşürmediği anlaşılmaktadır.“ 


A 


Bilindiği gibi Kelâbâzi'nin Taarruf'u ilk devirlerden itibaren tasavvuf öğretisini ve bu yolun büyüklerini tanıtan en önemli kaynak eserdir. Buna ek olarak Fusüsü”-Hikem'in 


38 Muhammed Halim Şarkpüri, a.g.e., s. 16. 


39 Muhammed Abdülhak Ensari, Sufism and Shariah, Leicester: The 
Islamic Foundation, 1986, s.12. 
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teorik tasavvuf anlayışının en temel metni olduğu göz önünde bulundurulursa, İmâm-ı Rabbâni'nin, ilk devirden son döneme değin bütünüyle tasavvuf edebiyatına vâkıf olduğu anlaşılır. Yine İmâm-ı Rabbâni'nin Molla Câmi'nin Nefehât'ı ve Ubeydullah Ahrâr'ın risalelerini mütalaa ettiği ve bu kitaplardan ziyadesiyle faydalandığı da mektuplarından anlaşılmaktadır. Bu vesileyle İmâm-ı Rabbâni'nin, manevi tecrübelerini yaşadığı Nakşibendi tasavvuf çizgisini de yakından inceleme fırsatı bulduğu görülmektedir. 


İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sırruhâj mürşid olduktan sonra bile şer'i ilimlerle iştigal ettiği; fıkıhtan Hidâye, usul- den Pezdevi, Tavzih ve Telvih gibi kitapları mütalaa ettiği de mektuplarda açıkça ifade edilmektedir.” Ayrıca kaynaklarda İmâm-ı Rabbâni'nin, talebelerinden Bedreddin Serhendi'ye Şerhu'I-Mevâkıf, Beyzâvi ve Adudiyye gibi kitaplar okuttuğu yönünde bilgiler bulunmaktadır." 


İmâm-ı Rabbâni'nin sürekli mütalaa ettiği Şerhu'(-Mevâkıf, geç dönemlerde kaleme alınmış olması bakımından kendinden önceki kelâmi birikimi sonuna kadar tahlil etme şansını en iyi biçimde değerlendirmiş, bu alanda ortaya koyduğu tesbitler medrese çevreleri tarafından son söz olarak kabul edilmiştir. Tahsil hayatı sırasında okuduğu, mütalaa ettiği kitaplar bir yana, mektuplarından da anlaşıldığı gibi İmâm-ı Rabbâni'nin, kazâ ve kader gibi kelâmın en girift konuları hakkında son derece analitik izahlarda bulunması ve birçok kelâmi problemi mukni açıklamalarla çözüme kavuşturması da 


40 İmâm-ı Rabbâni, Mektübât, c. 1, 8. Mektup. 
41 Abdülhay b. Fahreddin el-Haseni, Nüzhetü'-Havâtır, Mültan 1992, 5/101. 
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onun kelâm ilminde ne kadar dirayet sahibi olduğunu göstermektedir. 


Bu gibi konularda İmâm-ı Rabbâni'yi diğer kelâmcılara kıyasla daha avantajlı kılan husus, aldığı eğitim ve zekâ düzeyi gibi özelliklerinden daha çok, onun tasavvufi zevk ve tecrübesinde gizlidir. İnsan zihninin zor zahmet hayal edebildiği soyut kelâmi problemleri ele alan İmâm-ı Rabbâni, tasavvufi neşvesinin kendisine kazandırdığı derin kavrayışı ve ince anlayışı sayesinde bu konulara açıklık getirmekte, özgün tesbitlerle çözümlerine işaret etmektedir. 


Söz gelimi İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhü|, kelâm kitaplarında sıkça tartışılan “kulların fiilleri” problemini ağırlıklı olarak tasavvufi tecrübesine borçlu olduğu “cemad” teorisiyle çözmektedir. Bu teoriye göre İmâm-ı Rabbâni et ve kemikten oluşan insan bedenini cemad (donuk) bir varlık olarak gördüğü gibi, insan bedeninden sâdır olan işleri de kuru ve cansız hareketler olarak görmekte ve bunların hepsini Allah'ın yaratmasına bağlamaktadır. 


Şu kadar var ki insandan sâdır olan fiillerde insanın bedeni Allah'ın kudretini perdeleyen sebep konumundadır. Fakat şunu da ifade edelim ki İmâm-ı Rabbâni bu anlayışıyla sebeplerin fonksiyonunu kökten reddetmemektedir. O sebeplerin bazan sonuçlara tesir ettiğini kabul etmekle birlikte bu tesirin Allah'ın yaratmasıyla gerçekleştiğini ileri sürmektedir. İmâm-ı Rabbâni'ye göre Allan bazan sebeplerde işin oluşması için gerekli tesiri yarattığı gibi bazan de bunu yaratmamaktadır. Nitekim esbabına tevessül ettiğimiz halde istediğimiz sonucu 


elde edemediğimiz zamanlar olur.” 
42 Mektübât,c. 1, 266. Mektup. 
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Görüldüğü gibi İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırruhüj| bu en dakik kelâmi/felsefi problemi geliştirdiği “cemad teorisi”yle kolayca çözüme kavuşturmaktadır. İmâm-ı Rabbâni'nin insan bedenini ve bu bedenin ortaya koyduğu hareketleri cemad varlıklar olarak görmesinin ardında şüphesiz onun her an iç içe olduğu zat ve sıfat tecellileri yatmaktadır. Kim bilir kaç defa zevkine erdiği “hayat sıfatı”nın tecellisiyle her şeyi, canlılığını Hak'tan 


alan kuru varlıklar olarak görmüştür. 


İmâm-ı Rabbâni kulların fiilleri problemine getirdiği çözümü bu kadarlık bir izahla bırakmamakta, takdir ettiği itirazlara verdiği cevaplarla bu çözümü pekiştirmektedir. 
Konuyu ele aldığı bir diğer mektupta İmâm-ı Rabbâni, insanın kendisini ve yaptığı işleri taş toprak gibi kuru ve cansız bir varlık kabul ettiğimiz takdirde, yaptığı işlere karşılık insanın mükâfat veya ceza almasını nasıl açıklayabiliriz, diye ifadelendirdiği bir itirazı şu sözlerle cevaplamıştır: 


“Mükellef (sorumlu) insanlarla cansız taş arasında fark vardır. Zira sorumluluğun sebebi güç ve iradedir. 
Taşta ne güç ne de irade bulunur. İnsanlar böyle değildir. İnsanlarda irade vardır. Fakat onların iradeleri de, arzu ettikleri şeyin meydana gelmesi konusunda bir tesir ifade etmeksizin, Allah'ın yaratması ile olduğundan bu irade de ölü gibi kabul edilmiştir. İnsanlardaki iradenin faydası, gerçekleştiğinde âdet üzere arzulanan şeyin yaratılmasıdır.”4 


İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhül, şeri ilimlerle meşguliyeti sırasında tefekkür ve nazar yoluyla elde et- 


43 Mektübât,c.1, 18. Mektup. 
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tiği kelâmi bilgilerini, seyrü sülükü sırasında nail olduğu ilham ve keşifleriyle teyit etmiş, sonunda Ehl-i sünnet kelâmcılarının ortaya koyduğu esaslarla ehlullahın keşifleri arasında bir fark olmadığını anlamıştır. Bir farkla ki Ehl-i sünnet âlimleri bu görüşlere düşünme ve akıl yürütme yoluyla varmışken, ehlullah bunlara keşif yoluyla varmıştır. Fakat İmâm-ı Rabbâni, keşfe dayalı bilgilerin Ehl-i sünnet'in görüşleriyle birebir uyuşması için mutlaka nübüvvet makamından sonra en yüksek makam olan sıddıkıyet makamına varılması gerektiğini, bunun altındaki makamlara ait bilgilerde manevi geçkinlik izleri bulunduğunu ve güvenilir olmadığını söylemektedir.” 


İmâm-ı Rabbâni'nin Tecdidi 


Nakşiler başta olmak üzere tasavvufi çevrelerde İmâm-ı Rabbâni, ikinci bin yılın müceddidi olarak tanınır. 
İmâm-ı Rabbâni'ye layık görülen bu konum onun şahsıyla sınırlı değildir. Bu durum onun şahsında tasavvuftan davet alanına kadar geniş yelpazede kurumlaşmaya yol açmış ve takipçileri Nakşilik içerisinde “Müceddidiler” olarak anılmıştır. İmâm-ı Rabbâni'nin bu unvanı almasında etkili olan en önemli faaliyeti vahdet-i vücüd teorisinin hâkim olduğu tasavvuf alanındadır. 


İmâm-ı Rabbâni'nin tasavvuf alanında gerçekleştirdiği tecdid bir yönüyle kavramlara bir yönüyle de bakış açısına ilişkindir. Genel olarak vahdet-i vücüd teorisinin hâkim olduğu tasavvuf terminolojisini eleştiren İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırruhüj), tasavvufi kavramların oluşma- 


44 Mektübât,c.1, 18. Mektup. 
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sında rol oynayan vahdet-i vücüd tecrübesinin seyrü sülük mertebelerinin nihayetini temsil etmediğini, bu sebeple de anılan kavramlara yüklenen içeriğin güvenilir olmadığını söyler. Mesela İmâm-ı Rabbâni “cem' ve fark” kavramıyla alakalı yorumları şu ifadeleriyle eleştirir: 


“...Biraz evvel sözünü ettiğim kalp makamına iniş, hakikatte fark makamına iniştir ki, bu makam irşad makamıdır. Burada fark makamı, ruhun nuruna daldıktan sonra -ki bu cem' makamıdır- nefsin ruhtan, ruhun da nefisten ayrıştırılmasıdır. Bundan önce cem' ve farktan anlaşılan şey manevi sarhoşluktan ibarettir. Zira bunların fark makamı olduğunu sandıkları şey, Hak Teâlâ'yı halktan ayrı görmektir ki bunun gerçekliği yoktur. Çünkü onlar anılan ruhu Hak Teâlâ sanıyorlar, onun nefisten ayrıldığını görünce de, Hak Teâlâ'nın halktan ayrıldığını görmüş olduklarını zannediyorlar. Manevi sarhoşluğa düşenlerin bilgileri genelde bunun gibidir...”45 


Görüldüğü gibi İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırruhül, cem“ ve fark kavramlarıyla ilgili tasavvuf terminolojisine mal olmuş yaygın anlayışı eleştirmekte, bu konudaki hâkim kanaatin manevi geçkinlik sonucu oluştuğunu belirterek gerçekte bu kavramların farklı manalara geldiğini söylemektedir. İmâm-ı Rabbâni'ye göre cem', kulun her şeyi Allah olarak görmesi, fark da her şeyi Allah'tan ayırt etmesi değildir. Ona göre cem', nefsin ruhun nurlarına gark olup kendinden geçmesi, fark da, bu durumdan kurtularak kendine gelmesidir. İmâm-ı Rabbâni'ye göre vahdet-i vücüdu savunanlar Allah ile ruhu birbirine ka- 


45 Mektübât,c. 1, 16. Mektup. 
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rıştırmakta, nefsin ruhun nurlarına karışıp onunla birleşmesini Allah'a kavuşup birleşmesi zannetmektedirler. 


İmâm-ı Rabbâni'nin tasavvuf anlayışına getirdiği bakış açısıyla ilgili değişiklik de başlı başına ele alınması gereken mühim bir konudur. Genelde İmâm-ı Rabbâni öncesi tasavvuf anlayışında etkili olan İonü”l-Arabi perspektifi, emir âlemini halk âleminden üstün görür ve buna bağlı olarak kemalat-ı velâyeti, kemalat-ı nübüvwvetten değerli tutar. Nitekim söz konusu perspektifin pratiğe yansıması, nâfileleri farzlardan daha üstün tutma ve ruhi hallere bedeni ibadetlerden daha fazla önem verme şeklinde tecelli eder. Ayrıca bu durum Nakşibendilik dışında kalan birçok tarikatta seyrü sülük tertibine etki ederek seyrin halk âleminden başlatılıp emir âlemiyle sona erdirilmesine yol açmıştır. İmâm-ı Rabbâni tarikat anlayışını uzun uzadıya ele aldığı bir mektubunda konuyla ilgili olarak şöyle der: 


“Ey oğlum! Yukarıda arzettiğim marifetlerden anlaşılıyor ki emir âlemine mahsus kemalat halk âlemine ait kemalata hazırlık teşkil etmektedir. Emir âleminin kemalatı gölgelikten uzak değildir ve velayet makamlarına mahsustur. Halk âleminin kemalatı ise bu dünyanın zuhuratına münasip hiçbir gölgelik şaibesi taşımamaktadır ve nübüvvet makamlarının bu kemalattan büyük payı vardır. 


Böylece velayet makamına bağlı olan tarikat ve hakikat, nübüvvet makamından neşet eden şeriatın hizmetçisi olmuş, velayet nübüvvet yükselişi için basamak teşkil etmiştir. 


Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki Nakşibendi büyüklerinin emir âleminden başlatmayı tercih ettikleri seyrü 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sülük şekli daha uygundur. Çünkü terakki aşağı mertebede olan emir âleminden yukarı mertebede olan halk âlemine doğru olur. Yoksa yukarıdan aşağıya doğru olmaz. 
Ne çare ki bu sırrı herkes anlayamıyor! Bilakis çokları işin dış yüzüne bakıyor ve halk âlemini aşağıda görüyor. Dıştan bakıldığında aşağıda görünen halk âleminden yukarıda görünen emir âlemine doğru yükselişe geçiyorlar. 


... Ey oğlum! Peygamberler davetlerini halk âlemiyle sınırlı tutmuşlardır. Şu hadis-i şerif bunun açık bir delilidir: 


‘İslâm beş temel üzerine kurulmuştur... “9 


Kalbin halk âlemiyle münasebeti daha fazla olduğundan peygamberler onu da iman esaslarını tasdike çağırmışlardır. Onlar kalbin ötesinde bulunanlardan bahsetmemişlerdir. Bilakis onları bir kenara atılmış çer çöp gibi kabul etmiş ve maksattan saymamışlardır. 


Nitekim böyle de olması gerekir. Zira cennet nimetleri, cehennem azabı, Allah'ın cemâlini görmek veya görememek gibi bütün vaatler halk âlemine bağlıdır. Bunların emir âlemiyle hiçbir alakası yoktur. Bunun gibi farz, vâcip ve sünnet gibi amelleri yerine getirmek halk âleminden olan kalıpla alakalıdır. Emir âlemine ait olan ameller nâfilelerdir. Amellerin meyvesi olan yakınlığın miktarı kendisine bağlı olduğu amelin derecesine göredir. Farz ibadetlerin sağladığı yakınlık halk âlemine aittir. Nâfile ibadetlerin sağladığı yakınlık da emir âlemine mahsustur. 


Kuşkusuz farz ibadetler karşısında nâfile ibadetlerin okyanusa karşı damla kadar bile nisbeti yoktur. 
Nâfilenin sünnete kıyasla belki bu kadar nisbeti olabilir. 


46 Buhâri, İmân, 2; Müslim, İmân, 5; Tirmizi, İmân, 3; Nesâi, İmân, 13. 
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Sünnetin de farz ibadet karşısındaki nisbeti bu kadar olduğuna göre halk âleminin yakınlığı ile emir âleminin yakınlığı arasındaki farkı ona göre hesap etmeli ve bundan hareketle halk âleminin emir âlemine olan üstünlüğünü takdir etmeli. Çoğu insan bu manadan haberi olmadığı için nğfileleri terviç uğruna farzları inmal etmektedir. 


... Ey oğlum! Şeriat ve dini hükümlerden ibaret olan nübüvvet bilgileri insanların bedeniyle daha fazla alakalı olduğu için peygamberlerin halk âlemiyle münasebeti daha çok olmuştur. Bu sebeple bazı süfiler nübüvveti, velayetle alakalı bulunan yakınlık makamlarına yükseldikten sonra halkı davet için yeryüzüne inmekten ibaret görmüşler ve nihai derecede yükselişin ve had safhada yakınlığın bu makamda olduğunu bilememişlerdir. 


Oysa bu makamdan önce kazanılan yakınlık uzaklık gibi görünen bu yakınlığın sadece bir gölgesiydi. 
Bundan önce gerçekleşen yükseliş, iniş gibi görünen bu yükselişin yansımalarından sadece biriydi. Nitekim dairenin merkezi dairenin kenar çizgilerine nisbetle en uzak noktadır. Fakat gerçekte dairenin kenarlarına o noktadan daha yakın başka bir nokta yoktur. Zira dairenin kenarı merkez noktanın açılımıdır. Bu özellik diğer noktalar için söz konusu değildir. Bakışları süretle sınırlı olan avam bu yakınlığı farkedemezler. Bunlar merkez noktanın en uzak nokta olduğuna hükmeder, bu noktanın yakın olduğunu söyleyenleri katmerli cahillikle (cehi-i mürekkep) suçlar, onların ahmak olduğunu ileri sürerler. 
Bu dediklerine karşılık ancak Allah'tan yardım istenir.” 47 


47 Mektübât,c.2, 260. Mektup. 


Kitabın Önsözü 


b 3 yi 9g Olg aS cilh a 
Ul asla Le eb po yaa 
İLE SİS LES ANİ ime papa il e ON öl) eke Şi 


Her letâfet ki nihân büd pes perde-i gayb 
Heme der suret-i hüb-i tu iyân sâhteend 
Herçe ber safhe-i endişe keşed kilk-i hayâl 
Şekl-i matbü'-i tu zibâter ez'ân sâhteend 


(Gayb perdesi ardındaki bütün güzellikler, senin cemalinde belirmiştir. Hayal kalemi düşünce sayfasına her ne çizerse, senin beğenilen yüzünü ondan daha güzel yapmışlar.| 


Rabbü'l-âlemin'in yardımı ve fazlıyla O'na iki âlemde de her an hamd, habibi Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem) ve onun temiz ve yüksek âl u ashâbına salâtü selâm ederim. 


Bu şerefli risale, ince işaretleri, latif ve derin sırları anlatır. Eserin müellifi büyüklerin imamıdır. O bütün mahlükat üzerine Cenâb-ı Hakk'ın delili, aktâb“ ve evtâ- 


48 Aktâb: Kutub kelimesinin çoğuludur. Tasavvufta kutub, Allah 
Teâlâ'nın yeryüzünde her zaman nazar kıldığı tek kişidir. 
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dın* önderi, abdal? ve efrâdın”! gönüllerinin kıblesidir. 


Kur'ân-ı Kerim'de bildirilen “seb'u”1-mesâni”nin“ sırları- 


nı keşfeden Müceddid-i elf-i sâni, ârif, İslâm'ın ve müslümanların şeyhi, rehberimiz ve imamımızdır. Bu eserin sahibi Şeyh Ahmed'in; mezhebi Hanefi, tarikatı Nakşibendi, nesebi Fâruki'dir. 


Kendilerinin hidayet güneşi hiç batmasın ve insanlar feyzinden kıyamete kadar yararlansın. Ancak Hak'tan yardım isteriz ve yalnız O'na dayanırız. 


49 Evtâd: Direk veya sütunlar demektir. Tasavvufta, dünyanın dört bir 
yanına dağılmış ve kendileri hürmetine Allah Teâlâ'nın insanları koruduğu velilere denir. 


50 Abdal: Bedel kelimesinin çoğuludur. Bedel ise bir şeyin yerine geçen, yerini tutan manalarına gelir. 


51 Efrâd: Arapça, fertler demektir. Rical olanlar için kullanılır, kutbun 
nazarının dışında olanlara efrâd denilir. Bu gruba dahil olan ricalin sayısı iki, üç veya daha fazladır. Efrâd, Allah tarafından memur oldukları hizmetleri yerine getirir. 


PEZI 


52 Seb'u'i-mesâni: “Tekrarlanan iki” demektir. Bununla Kur'ân-ı 
Kerim'in tamamı veya Fâtiha, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, En'âm ve A'râf sürelerinden ibaret olan seb'-i tıvâl (yedi uzun süre) kastedildiğine dair rivayetler olmakla beraber, birincisi Mekke'de diğeri Medine'de olmak üzere iki kere nâzil olması veya müminlerin her namazda en az iki kere okumasından dolayı Fâtiha süresinin kastedildiği görüşü ağır basmaktadır. 


Mebde ve Meâd 


1. Minha: 
İmâm-ı Rabbâni'nin Nakşibendiyye Yoluna 
Girmesi ve Manevi Makamları 


Benim gibi fakirin (İmâm-ı Rabbâni'nin) kalbine bu 


yolun arzusu düşünce, Allah Teâlâ'nın ihsanı beni, Nakşibendi hâcelerinden bir halifenin sohbetine kavuşturdu. 


Şu fakir kul, büyüklerin yolunu ondan öğrenip, o azi- 


zin sohbetine devam etti. Yanından hiç ayrılmadı. O büyüğün yani Hâce Muhammed Bâkibillâh” hazretlerinin [kuddise sıruhü) teveccühünün bereketi ile istihlâki* yönüyle 


53 


54 


İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin hocasıdır. 971(1563) senesinde Kâbil şehrinde doğdu. 1012 (1603) yılında Delhi'de kırk yaşında iken vefat etti. Türbesi, Kutabrol denilen yerdeki kendi mescidinin yanındadır. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri istihlâk ile ilgili olarak Mektübât'ında şöyle der: “Kemal mertebeleri, kişilerin kabiliyetlerinin durumuna göre değişiklik gösterir. Kemaldeki bu farklılık bazan niceliğe yani miktara göre, bazan niteliğe yani güzelliğe göre, bazan da her ikisi ile birlikte olur. 


Mesela bazılarının kemali, sıfat tecellisi ile olur, bazılarınınki ise zat tecellisi ile olur. Bu iki tecelli ve sahiplerinin arasında büyük fark vardır. 
Bazılarının kemali kalbin selâmeti ve ruhun boşalmasıyla olurken, diğer bazılarının kemali bu ikisiyle birlikte sırra ait müşahede ile gerçekleşir. 
Üçüncülerin kemali ise bu üçü (kalbin selâmeti, ruhun boşalması, sırra ait müşâhede) ile birlikte hafiye nisbet edilen hayretle olur. Dördüncü grubun kemali ise bu dört husus ile birlikte ahfâya ait olan Allah'a kavuşma ile olur. “Bu Allah'ın lutfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lutuf sahibidir” (Cum'a 62/4). Sayılan mertebelerin hangisinde olursa olsun kemale erdikten sonra ya tekrar geri dönüş ya da bu makamda sebat ve yerleşme olur. Birincisi mükemmil yani irşad ve davet için Hak 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yani külliyen yok olma haliyle kayyümluk” sıfatına erişen hâcegânın yüksek cezbesi fakirde hâsıl oldu. Ayrıca, sonda meydana gelen hallerin başta zuhur ettiği (indirâcü'n-nihâye fi'l-bidâye)“ yoldan da bir parça nasipdar 


55 


56 


Teâlâ tarafından halka dönüş makamıdır. İkincisi ise istihlâk ve halktan uzaklaşma (uzlet) makamıdır” (Mektübât, c. 1, 158. Mektup). 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri kayyümlukla ilgili olarak Mektübât'ında şöyle der: “Şurası farkedilmektedir ki eğer bu emanetin yükü göklere ve yerlere yüklenecek olsaydı onlar paramparça olur, kendilerinden geriye hiçbir eser kalmazdı. Bu fakire göre söz konusu emanet kayyümiyettir. Bu emanet (Allah'a) vekâleten bütün eşyanın kıyamını (ayakta durmasını) sağlamak olup sadece kâmil insanlara mahsustur. Yani kâmil insanın Allah ile olan ilişkisi o noktaya varır ki, bu noktada kâmil insan hilafet hükmünce bütün eşyanın kayyümu olur. Artık varlık bahşetmek ve diğer zâhiri ve bâtıni kemalat hep kâmil insanın aracılığıyla olur. Melekler Allah ile aralarında onu aracı kılarlar, insanlar ve cinler hep onun eteklerine sarılırlar. Hakikatte bütün eşyanın teveccühü onun tarafınadır. Her şey ona dönmüş durumdadır. O bu sırrın farkında olsa da olmasa da durum böyledir. 'Doğrusu insan çok zalim, çok cahildir’ (Ahzâb 33/72). Zalim olması, onun, gerek varlığını gerekse varlığının gereklerini ortadan kaldırıp geriye ne isim ne de bir hüküm bırakmamış olmasındandır. Zaten kendisine bu ölçü- de zulmetmemiş olsaydı emanetin yükünü taşımaya layık olamazdı. 
Onun fazla cahil olması, matlubuna dair ne bir idrak ne de bir bilgisi kalmadığındandır. Artık onun hali maksudu karşısında idraksizlik ve bilgisizliktir. Bu idraksizlik ve bilgisizlik gerçek marifettir. Çünkü bu makamda onların en cahili en bilgili olanıdır. Bu bakımdan da en bilgili olan emaneti taşımaya en layık olandır. İnsanın bu zulüm ve cehalet vasfı belki de onun ilâhi emaneti taşımasına sebep olmuştur. 


Eşyanın kayyümluğu makamına erişen bu ârif kul vezir hükmündedir. Yaratılmışların ihtiyaçlarını giderme işi ona bırakılmıştır. İhsanlar her ne kadar sultandan geliyorsa da bunların sahiplerine ulaştırılması vezir aracılığıyla olmaktadır. Bu makamın öncüsü beşeriyetin babası Hz. Âdem'dir [aleyhisselâm]. Bu makam aslen ülü'l-azm peygamberlerine mahsustur fakat peygamberlere bağlılıkları ve onlara vâris olmaları sebebiyle Allah tarafından seçilen kimseler de bu makama ulaşabilir” (Mektübât, c. 2, 74. Mektup). 

İmâm-ı Rabbâni hazretleri “indirâcü'n-nihâye fi"l-bidâye” ile ilgili olarak Mektübât'ında şöyle der: “...Bundan daha ilginç olanı, bu büyüklerin tarikatında, son mertebenin ilk mertebeye indirilmiş olmasıdır. Buna 'indirâcü'n-nihâye fi'l-bidâye' derler. Onların bu konu- 


MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD)* 69 


oldu. Bu cezbe ile hale girdikten sonra, sülükte karar kıldı. 
Bu yolu Allah'ın aslanı Hz. Ali'nin (radıyallahu anh] ruhaniyetlerinin terbiyesiyle sonuna kadar katetti. Sonra o isimden Hâce Nakşibend hazretlerinin (kuddise sırruhü| ruhaniyetinin yardımı ile kâbiliyyet-i ülâya yani “hakikat-i Muhammediyye”yeř yükseldi. Oradan, Hz. Ömer el-Fâruk'un [radıyallahu anh) ruhaniyetlerinin vasıtası ile o kabiliyeti aşmak nasip oldu. Oradan da, o kabiliyetin üzerinde olan ve onun tafsili gibi bulunan aktâb-ı Muhammediyye makamına Hz. 
Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] ruhaniyetlerinin terbiyesiyle ulaştı. Bu makama ulaştığında, Hâce Bahâeddin Nakşibend hazretlerinin [kuddise sırruhü| halifesi ve irşad kutbu olan Alâeddin Attâr hazretlerinin (kuddise sırruhüj ruhaniyetlerinden de şu fakir dervişe bir yardım ulaştı. 


Aktâbın, yükselişi bu makama kadardır. Zılliyyet (gölgelik) dairesi” de bu makamda sona erer. Bundan 


daki önderleri Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem] ashabıdır. 
Sahâbe-i kirâm, sevgili Peygamberimiz'le olan ilk beraberliklerinde son mertebede ele geçecek olan kemalata nail oldular. Şüphesiz bu son merhalenin ilk merhaleye indirilmesinden kaynaklanmaktadır” (Mektübât, c. 1, 21. Mektup). 


57 İmâm-ı Rabbâni hazretleri hakikat-i Muhammediyye ile ilgili olarak 
Mektübât'ında şöyle der: “Bilesin ki hakikat-i Muhammediyye ilk zuhurdur, hakikatlerin hakikatidir. Yani diğer hakikatler, ister enbiyar-i kirâmın hakikatleri olsun isterse büyük meleklerin hakikatleri olsun onun gölgeleri gibidir. O bütün hakikatlerin aslıdır... Bu fakire gölge mertebelerini geçtikten sonra işin sonunda keşfen mâlum oldu ki hakikatler hakikati olan hakikat-i Muhammediyye, zuhurların mebdei ve mahlükatın yaratılmasının menşei olan taayyün-i hubbidir (sevgi düzeyindeki taayyündür), onun zuhurudur...” (Mektübât, c. 2, 74. Mektup). 


58 İmâm-ı Rabbâni hazretleri zılliyet dairesiyle ilgili olarak Mektübât'ında şöyle der: “Bilmelisin ki âfâk ve enfüs aynalarında zuhur eden her şey gölgelik nişanı taşımaktadır. Tam manasıyla Allah'ın birliğinin kabul edilmesi için bunların reddedilmesi gerekmektedir. 

İş âfâk ve enfüs muamelesini geçtiği için gölgelerin kaydından kurtulmuştur. “Böylece fiil ve sıfat tecellilerine başlamak nasip olmuştur. 
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sonrası ya halis asıldır ya da zılliyetle karışık olan asıldır. 
Efrâd ismini alan büyük veliler bu saadete kavuşmakla şereflenirler. Kutublardan bazısı da, efrâdla sohbetin neticesinde, asl ile zıllin karışık olduğu makama kadar yükselerek, bu karışık asla bakarlar. Ancak tam asla kavuşmak, yahut ona nazar etmek, derecelerine göre, efrâda mahsustur. Bu Allah Teâlâ'nın büyük bir ihsanıdır. 
Dilediğine verir. O, büyük ihsan sahibidir. 


Bu dervişe kutubluk hırkası, kutubların makamı olan dereceye kavuştuktan sonra, din ve dünyanın efendisi Hz. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem] tarafından ihsan edildi. Böylece fakiri bu makamla şereflendirdiler. 


Bundan sonra, Allah Teâlâ'nın inâyet ve ihsanları yine şu fakirin halini kapladı ve bulunduğu bu makam- 


Ayrıca bundan önce âfâki ve enfüsi seyir içinde gerçekleşen her tecelli, her ne kadar zâti tecelli olduğu zannedilse de, fiil ve sıfatların gölgelerine bağlıdır. Bu tecelliler zat tecellisi olmak şöyle dursun, bizzat fiil ve sıfat tecellileri dahi değildir. Gölgeler dairesi enfüs âleminin sona ermesiyle sona erer. Bu bakımdan âfâk ve enfüste her ne zuhur ederse bu gölgeler dairesine dahildir. 


Gerçekte fiil ve sıfatlar her ne kadar öz zatın gölgeleriyse de bunlar yine de asıl dairesine dahildirler. Bu dairenin velayeti, asli velayet kabul edilir. 
Bir önceki âfâk ve enfüs mertebesinin velayeti gölgesel velayettir. 


Asıl mertebesinden neşet eden şimşek tecellisi (tecelli-i berki) gölgeler dairesini bitiren kimselere nasip olur. Bu kimseler bir an için âfâk ve enfüs bağlarından sıyrılarak bu tecelliye nail olurlar. Âfâk ve enfüs dairelerini aşıp gölgeleri geride bırakarak asıl dairesine varanlar her an tecelli-i berki ile müşerref olurlar. Bu büyüklerin meskeni şimşek tecellisinin kaynağı olan asıl dairesidir. Aslında bu büyükler tecelli ve zuhuratın ötesinde muamele görürler. Zira hangi mertebede olursa olsun hiçbir tecelli gölgelik şaibesinden kurtulmuş değildir. Bu kimselerin aslın aslıyla olan alakaları, onları gölgelerin alakasına kayıtsız kılmış ve kendilerini göz kaymasından muhafaza etmiştir. 


Gölgesel velayet olan velâyet-i suğrâda (küçük velayette) en son kemal ancak şimşek tecellisiyle olur. Bu tecelli peygamberlerin velayeti olan velâyet-i kübrâya (büyük velayete) ilk adımı teşkil eder. Velâyet-i suğrâ velilerin velayetidir (Mektübât, c. 2, 3. Mektup). 
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dan daha yukarıya yöneltti. Bir anda asılla karışık olan makama ulaştı ve o makamda bir çeşit fenâ ve bekâ elde etti. Geçmiş olduğu makamlarda da böyle olmuştu. Asılla zılliyetin karışık olduğu bu makamdan da öteye giderek, asla ait makamlarla şereflendirip, fakiri aslın aslına kavuşturdular. Asıl makamlarında yükselme olan bu son yükselişte, yani ilerleme ve yükselmede Gavs-ı A'zam Muhyiddin Şeyh Abdülkadir-i Geylâni”* hazretlerinin (kuddise sırruhü) ruhaniyetlerinden yardım geldi ve tasarruf kuvvetiyle o makamlardan geçirip, aslın aslına eriştirdiler, sonra o makamdan tekrar âleme döndürdüler. Bu geri döndürme işi, her makamda olmuştu. 


Şu fakire, son yükselmenin kendisine has olduğu ferdiyet nisbetinin mayası, yüksek babasından hâsıl olmuş, yüksek babası da, bu makamı, kuvvetli cezbe ve meşhur harikalar sahibi bir azizden elde etmişti. Ancak bu fakir, basiretinin zayıflığı ve o nisbetin ortaya çıkmasının azlığı sebebiyle sülük konaklarını aşmadan, onu kendinde bulamadı ve asla bundan haberdar olmadı. 


Şu derviş, nâfile ibadetlerde, özellikle de nâfile namazlarda babasından çok yardım gördü. Yüce babası ise bu saadete Çiştiyye yolunda bulunan şeyhi vasıtası ile kavuşmuştu. Yine şu dervişin ledünni ilimlerle şereflenmesinde Hz. Hızır'ın [aleyhisselâm] ruhaniyetinin yardımları oldu. Ancak bu hal henüz kutublara ait ma- 


59 1077 yılında günümüz İran'ının Hazar denizi kıyısındaki Gilan eyaletinin Neyf köyünde doğdu. Hem seyyid hem de şerif olan Abdülkadir-i Geylâni; “Muhyiddin, Bâzü'l-eşheb ve Gavsü'l-a'zam” gibi lakaplarla anıldı. 11. yüzyılın fitnelerine karşı, dinin asli muhafazasında hem zâhiri hem de bâtıni anlamda terbiye ve ihya görevini yerine getirdi. 561 (1165) yılında vefat etti, türbesi Bağdat'tadır. 
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kamdan geçmediği zamandı. O makamdan geçtikten ve yüksek makamlarda terakkiye vâsıl olduktan sonra ilmin elde edilmesi kendi hakikatinden oldu. Kendinde, kendiyle ve kendinden buldu. Çünkü artık başkasının araya girmeye mecali kalmadı. 


Dervişe, “seyr-i anillâhi billah”tan® ibaret olan nüzül anında, diğer silsilelerdeki şeyhlerin makamlarından geçmek de vâki oldu. Fakir, her makamdan büyük pay aldı ve geçtiği makamlardaki meşâyih onun işine yardımcı oldular, kendi nisbetlerinin hulasalarından, ona kıymetli nasipler verdiler. İlk önce Çiştiyye büyüklerinin makamından geçirildi ve o makamdan büyük haz ve nasip aldı. 
Çiştiyye tarikatındaki büyük şeyhlerden, Hâce Kutbüddin Bahtiyâri hazretlerinin [kuddise sırruhüJ ruhaniyeti diğerlerinden önce yardımda bulundu. Hakikaten de kendileri o makamda büyük şan sahibidir ve o makamın reisidir. 


Bundan sonra fakir, Kübreviyye tarikatı büyüklerinin makamlarından geçti. Bu iki makam yükselme bakımından aynıdır. Ancak bu makam, yukarıdan iniş sırasında, geniş yolun sağında bulunmaktadır. Birinci makam ise, o sırât-ı müstakimin solundadır. Bu geniş yolda öyle bir yoldur ki irşad kutublarının büyüklerinden bazısı o yoldan ferdiyet makamına ulaşırlar ve sonunda nihayeye kavuşurlar. Efrâd-ı tenhânın, ayrı bir yolu vardır ki buradan kutubluk olmadan geçilemez. Bu makam sıfatlar 


60 İmâm-ı Rabbâni hazretleri “seyr-i anillâhi billâh”la ilgili olarak Mektübât'ında şöyle der: “En yüce olanın ilminden en düşük olanın ilmine, en düşük olandan daha düşük olanın ilmine inen ve bu şekilde devam edip tam olarak mümkün varlıklara dönene kadar süren ve vücüb mertebelerinin hepsinin ilminden aşağı inen ilmi harekettir. Sâlik burada Allah'ı Allah'la unutan âriftir. Kaybettiği halde bulan, ayrı kaldığı halde kavuşan ve uzak olduğu halde yakın durumda bulunandır” (Mektübât, c. 1, 144. Mektup). 
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makamı ile geniş yolun arasında bulunmaktadır. Sanki o, bu iki makam arasında geçittir ve her iki taraftan nasip almaktadır. Birinci makam ise, o geniş yolun bir başka tarafında bulunur, sıfatlar ile ilgisi azdır. 


Daha sonra, Şeyh Şehâbeddin'in [kuddise sırruhüJ ÖNderi olduğu, Sühreverdiyye büyüklerinin makamlarından geçildi. Bu makam sünnet nurları ile parlamaktadır. Aynı zamanda fevku'l-fevk müşahedesinin aydınlığı ile süslenmiştir. İbadetler bu makamı elde etmekte yardımcıdır. 
Nâfile ibadetlerle meşgul olup da bu ibadetlerden huzur bulan bazı olgunlaşmamış sâlikler, nâfile ibadetlerle, o makama münasebetleri sebebiyle, o makamdan nasipdar olmuştur. Nâfile ibadetler, doğrudan doğruya o makamla ilgilidir. Diğerlerinin, yolun başında ya da sonunda bulunsun dolaylı olarak o makamla münasebetleri vardır. O makam çok parlaktır. Bu makamda müşahede edilen nuraniyet, diğer makamlarda azdır. Bu makamdaki şeyhler, sünnet-i seniyyeye bağlılık ile büyük şan ve yüksek mertebede bulunmaktadır. Kendileri gibi olanlardan hususi özellikleri ile apayrı bir ayrıcalıktadırlar. Onların bu makamda elde ettikleri, başka makamlarda, yükselme daha üstün olsa bile ele geçmez. 


Sonra şu fakiri cezbe makamına indirdiler. Bu makam, sayısız cezbe makamını bir arada barındırır. Dervişi oradan da aşağı indirdiler. Geriye dönüş makamlarının sonu, hakikat-i câmia denilen kalp makamıdır. İnsanları irşad etme ve kemale getirme bu makama inmeye bağlıdır. Fakiri bu makama indirdiler. Bu makama iyice yerleşmeden tekrar bir yükselme meydana geldi. O sırada aslı da, zılliye gibi geride bıraktı. Fakir, kalp makamında 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vâki olan bu yükselme sebebiyle temkine yani bulunduğu makama iyice yerleşmeye vâsıl oldu.5! Vesselâm. 


2. Minha: 
Ferdiyet Kemalatına Sahip Mürşid 


Ferdiyet kemalatını da kendinde bulunduran bir irşad kutbunun varlığı çok kıymetlidir. Birçok asır ve sayısız zor zamanlardan sonra ancak bu türlü bir cevher meydana çıkar ve karanlık âlem onun nurunun ortaya çıkmasıyla aydınlanır. Onun irşad ve hidayet nuru bütün âlemi kuşatır. Arşın tepesinden dünyanın merkezine kadar, kimde rüşd, hidayet, iman ve marifet hâsıl olursa, onun vasıtasıyla olur ve ondan istifade edilir. Onun vasıtası olmadan hiç kimse bu saadet ve nimetlere kavuşamaz. Onun hidayet nuru dünyayı kuşatan okyanus gibi, bütün âlemi içine almıştır. O deniz donmuş gibidir ve asla hareket etmez. O büyüğe yönelen kimse, ona ihlâsla bağlıysa ya da o büyük, bir tâlibin haline teveccüh ederse, bu yönelme sırasında, tâlibin kalbinde sanki bir pencere açılır ve o yoldan, teveccüh ve ihlâs ölçüsünde, o deryadan suyla dolar. Bunun gibi, Allah Teâlâ'nın zikrine yönelen kimse, o azize hiç teveccüh etmese, ancak bunu onu inkârından değil de, tanımadığı için yapmış olursa, aynı istifade onda da hâsıl olur. Fakat ilkinin keyfiyeti ikinciden daha fazladır. 


61 İmâm-ı Rabbâni hazretleri konuyla ilgili olarak Mektübât'ında şöyle 
der: “Bu yol, Hak Sübhânehü'nun başından sonuna kadar bu fakiri sayesinde seçkin kıldığı yoldur. Bu yolun esası 'indirâcü'n-nihâye fi'-bidâye' özelliğini taşıyan Nakşibendi nisbetidir. Ben bu esas üzerine ne köşkler ne saraylar kurdum! Eğer bu esas olmasaydı muamelede artış olmaz ve bu hale gelmezdi. Aslı Mekke ve Medine'ye ait olan tohumu Semerkand ve Buhara'dan getirip Hint topraklarına ektiler. Onu lutuf sularıyla yıllarca sulayıp ihsan eliyle yetiştirdiler. Ekin gelişip kemale erdiğinde meyve olarak bu bilgi ve marifetleri verdi” (Mektübât, c. 1, 260. Mektup). 
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Lâkin bir kimse o büyüğün münvkiri olursa ya da onu incitse, Allah Teâlâ'nın zikriyle ne kadar meşgul olsa da rüşd ve hidayetin hakikatinden mahrumdur. Feyiz yoluna engel olan onun inkârıdır. Yoksa o büyük, onun istifade etmemesini ve onun zarar görmesini istemez. 
Hidayetin hakikati ondan uzaklaşmıştır. Onun rüştü şekildedir, manasız şeklin ise faydası yoktur. 


O büyüğe ihlâs ve muhabbet besleyen topluluk, her ne kadar bahsettiğimiz teveccüh ve ilâhi zikiryle meşgul olmasalar da, sadece muhabbetleri sebebiyle, rüşd ve hidayet nuruna kavuşurlar.9? 


Hidayet üzere olanlara selâm olsun. 


62 İmâm-ı Rabbâni hazretleri kutublar ile ilgili olarak Mektübât'ında 
şöyle der: “Bilinmelidir ki bir peygamberin kemale ermiş tâbileri, bağlılıkları sebebiyle nübüvvet makamına ait kemalatı tamamladıklarında, bazılarına imâmet pâyesi verilir. Bazıları da sadece bu kemali elde etmekle yetinmiş olurlar. Bu iki büyük zat bu kemali elde etme açısından eşittirler. Aralarındaki fark birinin imâmet pâyesini almış, diğerinin ise almamış olmasıdır. 


Kemale ermiş tâbiler velayet kemalatını tamamladıklarında, bazılarına halifelik pâyesi bahşedilir. Bazıları da yukarıda da ifade edildiği gibi, sadece bu kemalatı elde etmekle yetinmiş olurlar. Her iki pâye (imâmet ve hilafet) de asli kemalatla ilişkilidir. Zılli (gölgesel) kemalatta ise imâmet pâyesine uygun olan, yani onun hizasında ve gölgesinde olan ‘kutbü'l-irşâd' rütbesidir. Halifelik pâyesine uygun olan ise ‘kutbü’l-medâår’ rütbesidir. Âdeta bu iki alt makam o iki üst makamın gölgeleridir. 
Şeyh Muhyiddin İbnül-Arabi'ye [kuddise sırruhü| göre gavs, zikri geçen kutbü"!-medârdır. Ona göre gavslık başlı başına ve kutubluktan ayrı bir rütbe değildir. Bu fakirin kanaatine göre ise, gavs ayrı, kutbü”l-medâr ayrı kimselerdir. Hatta gavs, kutbü'l-medârı desteklemekte ve ona yardım etmekte, kutbü'l-medâr da bazı işlerde gavstan yardım istemektedir. Abdâl pâyelerinin tayininde ve bu payelerin verilmesinde onun etkisi vardır. 


Kutub olan kişiye, yardımcıları ve destekçileri dikkate alınarak kutbü'l-aktâb (kutublar kutbu) da denilir. Çünkü kutbun yardımcıları ve destekçileri de idarecilerdir. Bundan dolayı Fütühât-ı Mekkiyye müellifi, bir belde ister mümin ister kâfir olsun mutlaka her birinde bir kutbun bulunduğunu söyler” (Mektübât, c. 1, 256. Mektup). 
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3. Minha: 
Vilâyet-i Hâssa ve Tekmil Makamı 


Şu fakire ilk açılan kapı, bulmanın zevkiydi, bulmak değildi. İkinci halde, bulmak müyesser oldu ve bulmanın zevki gitti. Üçüncü halde artık, bulmak da bulmanın zevki gibi yok oldu. İkinci makam, kemal ve vilâyet-i hâssa derecesine kavuşmaktır. Üçüncü makam ise tekmil ve insanları Hakk'a davet için geriye dönüş makamıdır. 


Önceki hal, sadece cezbenin kemalidir. Buna sülük de eklenir ve tamamlanınca, önce ikinci, ardından da üçüncü hal hâsıl olur. Sülüke girmemiş bir cezbe sahibi ikinci ve üçüncü hale kavuşamaz. Kâmil ve mükemmil mürşid, cezbesi sülükünden önce olandır. Ondan sonra sülükü cezbesinden önce olan gelir. Bu ikisinin dışında olan asla kâmil ve mükemmil değildir. 


İnsanların en hayırlısı olan Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun temiz âl ve ashabına selâmlar olsun. 


4. Minha: 
Nakşibendiyye Nisbeti 


Şu fakir kul, rebiülâhir ayının sonlarında, bu büyük hanedanın halifelerinden bir azizin hizmetiyle şereflendi®® 


63 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Muhammed Bâkibillâh hazretlerine intisabıyla ilgili olarak Mektübât'ında şöyle der: “Cenâb-ı Allah beni irşad madeni, hakikat ve marifetlere mazhar olmuş, razı olduğu dini güçlendiren, şeyhimiz ve gönüllerimizin kıblesi Muhammed Bâkibillâh'a kavuşturdu. O yüce zat, fakire Nakşibendi tarikatını öğretti ve bu fakir üzerine yoğun bir alaka gösterdi” (Mektübât, c. 1, 31. Mektup). 


Yine Muhammed Bâkibillâh hazretlerinin evlatlarına (Hâce Abdullah ve Hâce Ubeydullah) yazdığı mektubunda şöyle der: 

“Değerli dostlarım bilsinler ki bu fakir baştan aşağıya kıymetli pederinizin ihsanlarına gömülmüştür. Bu tarikatın elifbasını ve diğer 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ve büyüklerin tasavvuf yolunu ondan aldı. Aynı senenin receb ayının ortalarında, sonda meydana gelen hallerin başta zuhur ettiği Nakşibendiyye huzuruna kavuştu. O aziz, “Nakşibendiyye nisbeti, bu huzurdan ibarettir” buyurdu.5* 


bilgilerini kendilerinden öğrendim. Onun sohbetinde bulunmanın be- 


64 


reketiyle 'indirâcü'n-nihâye fi”l-bidâye” bahtiyarlığını elde ettim. Sıdk ile onun hizmetinde bulunmam sebebiyle sefer der-vatan nimetine nail oldum. Değerli teveccühleri sayesinde bu kabiliyetsiz fakir iki buçuk ay zarfında Nakşibendi nisbetini elde etmiş oldu. Kendileri bu tarikatın büyükleriyle özel bir yakınlığı lutfetmiş oldular. Ona tâbi olmakla çok az bir zamanda elde etmiş olduğum tecellileri, zuhuratları, nurları, renkleri, renk ve keyfiyetin olmadığı halleri nasıl izah edebilir, nasıl açıklayabilirim! 


Değerli teveccühleri sayesinde tevhid, ittihat, kurb, ihata ve sereyân gibi marifetlere ait inceliklerinden hiçbiri bu fakire kapalı kalmamış, haberdar olmadığı tek bir şey bulunmamıştır. Kesrette vahdeti müşahede etmek, vahdette kesreti müşahede etmek gibi bu marifetlerin başlangıcı ve ilk bilgilerinden olan şeylerin lafı bile olmaz. 


Nakşibendi nisbetine sahip olup bu büyüklerle özel bir yakınlık içinde bulunmanın yanında bu marifetlerden söz etmek; şühüd ve müşahede alametlerini açıklamaya kalkmak gibi konular sığ görüşlü olmaktan kaynaklanan durumlardır. Bu büyüklerin muamelesi gerçekten çok yücedir. Her raks eden riyakâr süfi bu nisbete sahip olamaz. 


Ben, mürşidimiz sayesinde bu büyük bahtiyarlığa erdim. Yüce eşiklerinizin hizmetçilerinin ayaklarına ömrüm boyunca yüzümü sürsem onun hakkını ödeyemem. Kusurlarımın hangi birini sizlere arzedeyim, hislerimin hangisini sizlere açayım!” (Mektübât, c. 1, 266. Mektup). 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mektübât'ında şöyle der: “Değerli kardeşim! Allah Sübhânehü seni doğru yola eriştirsin. Bu dervişte bu yola koyulma hevesi belirince, Hak Teâlâ'nın inâyeti onun rehberi oldu. Onu velayet sahibi, hakikat kaynağı, 'indirâcü'n-nihâye fi'l-bidâye' (sonda yaşanacak olanı başlangıca yerleştirme) rehberi, velayet derecelerine ulaştıran yolun kılavuzu, dinin koruyucusu, şeyhimiz ve imamımız, Nakşibendi tarikatının büyüklerinden olan Muhammed Bâki'ye (kuddise sırruhüj ulaştırdı. O büyük insan, bu dervişe Allah Sübhânehü'nun ismini zikretmeyi (zikr-i ism-i zâtı) öğretti. Bilinen şekliyle teveccüh buyurdu ve bende tam anlamıyla bir lezzet hali hâsıl oldu. 

Yaşadığım bu şevk yoğunluğu beni ağlattı. Bir gün sonra, büyüklerin nezdinde muteber olan ve 'gaybet'diye isimlendirilen şaşkınlık ve şuursuzluk hali zuhur etti. Bu gaybet halini yaşarken bir okyanus gördüm... Âlemin ve şekillerinin süretlerini, bu okyanusun içinde gölge gibi gördüm. Bu gaybet hali beni yavaş yavaş kuşatıyordu. İyice uzamaya başlamıştı. Bazan gündüz vakti iki saat, bazan da dört saat sürüyordu... Hatta bazan gecenin tümünü kaplıyordu. Bu vâkıayı 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On sene ve bir kaç ay sonra Zilkâde ayının ilk yarısında, başlangıç ve ortalarda türlü perdeler arkasında başlangıca yerleşmiş olan son, önündeki perdeleri yırttı ve gerçek yüzünü gösterdi. Lekesiz, engelsiz ve perdesiz şekilde ortaya çıktı. O vakit, başlangıçta bu ismin süretinin o vücudun bir karaltısı ve bu müsemmadan bir isim olduğu anlaşıldı. Aralarındaki fark çok büyüktür. 


şeyh hazretlerine arzettiğimde, ‘Bir tür fenâ hali hâsıl olmuş” buyurdular. Zikri yasaklayıp o huzuru korumamı emrettiler. 


İki gün geçtikten sonra bilinen fenâ hâsıl oldu. Bunu da şeyh hazretlerine arzettim. ‘Kendi halinle meşgul olmaya devam etmelisin’ buyurdular. Bundan sonra 'fenânın fenâsı' gerçekleşti. Bu hali, şeyh hazretlerine arzettiğimde, ‘Bütün âlemi bir yerde ve birbirine bitişik olarak görüyor musun?’ dediler. ‘Evet’ dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdular: 


'Fenânın fenâsı gerçekleştiğinde muteber olan, âlemi böyle birleşik görmekle birlikte, şuursuzluk halinin gerçekleşmesidir.” Bunun üzerine, fenânın fenâsı, o gece, bu vasfıyla hâsıl oldu. Bunu ve bundan sonra beliren diğer halleri kendilerine arzederek dedim ki: “Hak Sübhânehü ile ilgili olan bilgimi huzuri bilgi olarak ve kendime ait olan sıfatları Hak Sübhânehü'ya ait sıfatlar olarak buluyorum.” 


Bundan sonra, tüm eşyayı kuşatan çok geniş bir nur zuhur etti ve ben o nuru Hak Sübhânehü zannettim. Bu, siyah renkli bir nurdu. 
Kendilerine arzettim. Buyurdular ki: “Hak Celle ve Alâ müşahede edilmiş, ancak bu müşahede nur perdesinin içinde olmuştur.” Sözlerini şöyle sürdürdüler: ‘Bu nurda görülen genişlik, ilimdedir. Bu denli geniş görülmesinin sebebi Zat Teâlâ'nın en yücesinden en düşüğüne kadar bütün eşyaya taallukudur... Bu genişlik yok olmalıdır.' 


Sonra bu siyah, geniş ve yayılmış nur çekilmeye ve daralmaya başladı... Bir nokta kadar oldu. Şeyh hazretleri, ‘Bu nokta da yok olmalı, iş hayret makamına varıncaya kadar böyle devam etmelidir” buyurdular. Buyurdukları gibi yaptım. O kadar ki o mevhum nokta da aradan kalktı ve iş, Hak Sübhânehü'nun kendisini yine kendisiyle görme yeri olan ‘hayret’ makamına vardı. Kendilerine arzettiğimde dedi ki: 


'İşte bu, Nakşibendiler nezdinde muteber olan huzurdur.” Büyüklerin nisbeti bu huzurdan ibarettir. Buna, 'gaybetsiz huzur’ da denir. *Sonun başlangıca yerleştirilmesi” (indirâcü'n-nihâye fi'l-bidâye) yine bu makamda tasavvur edilir. 

Tâlibe bu yolda bu nisbetin hâsıl olması, diğer silsilelerde tâlibin, amel etmek ve maksuda ulaşmak için şeyhinden zikir ve vird alması gibidir” (Mektübât, c. 1, 266. Mektup). 
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İşin hakikati burada ortaya çıktı. Muamelenin sırrı burada zuhur etti. Tatmayan anlayamaz. 


İnsanların en hayırlısı olan Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun temiz âl ve ashabına selâmlar olsun. 


5. Minha: 


Tevazu 
DDİZİ İŞ aş Ka, Úi; 


“Ve Rabb'inin nimetini minnet ve şükranla an” 
(Duhâ 93/11). 


Şu fakir bir gün onu sevenlerle birlikte halkada oturuyordu. Kendi perişan halime baktım. Bu bakışım o kadar kuvvetlendi ki kendimi içinde bulunduğum hale liyakatsiz buldum. Bu sırada, 


EM kadri 


dl AR’ y W i al p a 

“Kim Allah için tevazu gösterirse, Allah onu yüceltir”® hadis-i şerifince, hakikatten uzak bu kulu aşağılık toprağından kaldırdılar ve kalbine şöyle ilham ettiler: “Seni kıyamete kadar bana kavuşmak için vasıtalı ve vasıtasız aracı kılanlara mağfiret eyledim.” Bu söz tam manası ile anlaşılsın diye bana tekrar tekrar bildirildi. Bu, mecaz ve zandan doğup şüphe taşıyan bir söz 


65 Tirmizi, Birr, 82; Müslim, Birr, 19; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/386. 


66 İmâm-ı Rabbâni hazretleri yaşadığı başka bir hali, evlatlarına yazdığı 
mektupta şöyle anlatır: “Cumartesi gecesi akşam vakti sultanın yanına gitmiştim. Döndüğümde henüz akşam vakti gireli üç saat olmuştu. Hafızdan da üç cüz Kur'ân-ı Kerim dinledim. Artık akşam olalı altı saati geçiyordu. Ancak uyku müyesser olmuş, gecenin yorgunluğu da olduğu için sabah halkasından sonra uyumuştum. 
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değildir. Bunun için Allah Teâlâ'ya sayısız hamd ve en temiz tesbih ve dualar olsun. Rabbimiz'in beğendiği derecede medh ü senâlar olsun. Resülüne, âl ve ashabına da salâtü selâm... 


Bundan sonra ilham ile bildirilen bu manalı sözü, herkese duyurmamı emrettiler. 


Beyit: 
ÖZ ei yö ye kü Sİ ge Syn azla Gl gö ele 


Rüyamda Resülullah” [sallallahu aleyhi vesellem] gördüm, şeyhlerin halifelerine icâzet verdiği gibi, bana da bir icâzet yazdı verdi. Samimi yâranlarımdan biri de bu muamelede bulunmaktaydı. O esnada icâzetin yazımında bir nevi isteksizlik hali görüldü. İsteksizlik halinin nedeni o vakitte bilinmekteydi. Yâranlarımdan bu muamelede bulunan kişi o icâzeti ikinci bir kere Resül-i Ekrem'in huzuruna götürdü. Hz. Peygamber de onun arkasına bir başka icâzet yazdı veya birine yazmasını emir buyurdu. Ama kim olduğunu çıkaramadım. Ancak Allah Resülü onu tanıyordu. İcâzeti yazdıktan sonra mührü ile de tezyin ettiler. 
İcâzetin içeriği ise bana dünya icâzeti yerine ahiret icâzetinin verildiği ve şefaat makamından bir payın verildiğiydi. Kâğıdın üzerindeki yazılar hem uzunlamasına hem de çok satırlar halinde yazılmıştı. 
Bu esnada ben bu hizmeti gören yâranımıza hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu sormaktaydım. Ve kendimi bir mahalde Hz. 
Peygamber ile beraber, baba ile çocuk gibi otururken görüyordum. 
Ne Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] yanında olmak ne de ev halkının yanında olmak bana garip geliyordu. 


Kâğıdı elimle aldım ve dürdüm. Çocuklarından biriymişim gibi evi- nin ortasında bulunuyordum. Müminlerin anneleri Hz. Peygamber'in huzurunda gayet ihtimamla bazı özel işlerini yapmamı bana emrediyorlar ve seni bekliyorduk, diyerek şöyle şöyle yapman lazımdır, diye telkinde bulunuyorlardı. 


O esnada uyanmışım. O andaki isteksizliğin nedeni hatırımdan çıkmıştı. 
Gözlerim açık azıcık bir süre bu vâkıayı gördükten sonra bütün hususiyetler ortadan kaybolmuş oldu. Belki de daha önce fazlasıyla size bundan bahsettiğimi hatırlıyorsunuzdur” (Mektübât, c. 3, 106. Mektup). 
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Eger pâdişeh ber der-i pir-i zen 
Beyâyed tu ey hâce seblet me-kun 


(Eğer padişah yaşlı bir kadının kapısına gelirse ey hoca! Boş sözler söyleme!) 


> o ,$ pd “dö $ 
BAASI alg E5 Ol 


“Bil ki Rabb'in, affı bol olandır” (Necm 53/32). 


6. Minha: 
Seyr İlallah, Seyr Fillâh, Seyr Anillâh 


Seyr ilallah, sâlikin mebde-i taayyünü“” yani belirginleşme başlangıcı olan Allah Teâlâ'nın isimlerine kadarki seyirden ibarettir. Seyr fillâh ise o isimde ilerlemek demektir. Bu seyir; esma, sıfat, şuun ve itibarattan mücerred olmak üzere zât-ı ahadiyyete kadar devam eder. 


Bu açıklama, “Allah” mübarek isminin, bütün isim ve sıfatları kendinde bulunduran vücüb mertebesinde tutulduğu takdirdedir. Ancak “Allah” mübarek isminden murat, Zât-ı baht (Allah) ise, o vakit seyr fillâh, bildirilmiş olan bu mana ile seyr ilallaha dahil olur ve bu durumda seyr fillâh hiçbir zaman elde edilmez. Çünkü Zât-ı baht'taki seyir sonun sonu noktasında açıklanamaz. 
Zira o noktaya kavuştuktan sonra, orada bir an bile duraklamadan âleme geri dönülür. Bu geri dönüşe seyr anillâhi billâh denir. Bu anlattığımız öyle bir marifettir ki sonun sonuna kavuşanlara mahsustur. Şu fakirden başka, evliyadan hiç kimse bu marifetten bahsetmemiştir. 
Âyet-i kerimede, 


67 Varlığın belirlenişinin başlangıcı. 
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Cun 2 a Ll SIR EES yal N ai 
“Allah eian kendisine (peygamber) seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir” (Şürâ 42/13) buyruldu. 


Hak Teâlâ'ya sonsuz hamd, insanların en hayırlısı olan Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun temiz âl ve ashabına selâmlar olsun. 


7. Minha: 


Evliya Mertebelerindeki Basamaklar 


Evliya mertebeleri farklı basamaklardadır. Bir kısmının velayet derecelerinden nasibi bir derece olur. Bir başka kısmının yeteneği iki derece, bazılarının üç derece, bazılarının kabiliyeti dört derece olur. Kiminin de yeteneği beş derece olur. Bunlar çok azdır. Bu beş dereceden birinci derecenin elde edilmesi, fiillerin tecellisine, ikinci derece, sıfatların tecellisine ve son üç derece, mertebelerine göre zatın tecellilerine bağlıdır. 


Şu fakirin sohbetinde bulunanların çoğu, bu derecelerden üçüncü derecede bulunmaktadır. Azı da dördüncü derecede, pek azı ise evliyalık derecelerinin sonu olan beşinci derecededir. Fakire göre kemal, bu derecelerin ötesindedir. Ashâb-ı kirâmın döneminden sonra bu kemal kimsede görülmemiştir. Bu mertebe, cezbe ve sülükün çok üstündedir. İleride inşallah bu kemal Mehdi hazretlerinde zuhur edecektir. 


Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun temiz âl ve ashabına selâmlar olsun. 
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8. Minha: 


Sonun Sonu ve Geriye Dönüş 


Sonun sonuna kavuşmuş olanlar, geriye dönüşte de en aşağı mertebeye inerler. Sonun sonuna kavuşmuş olmanın alameti, işte bu en aşağı mertebeye inmektir. 
Geriye dönüş ve iniş, bu şekilde olunca, geriye dönen ve çıktığı gibi en aşağı mertebeye inen, tamamen sebepler âlemine yönelir. Onun bir kısmı Hak Teâlâ'ya, bir kısmı ise insanlara yönelmiş değildir. Nitekim bu halde bulunmak, sonun sonuna kavuşmamanın alametidir ve böyle olan en aşağı mertebeye inemez.98 


Yani demek istiyoruz ki müminin mi'racı olan namaz sırasında, geriye dönmüş velinin latifelerinin Allah Teâlâ'ya hususi yönelmesi hâsıl olur ve namaz bitinceye kadar devam eder. Namazdan sonra, yine bütün var- 


68 İmâm-ı Rabbâni hazretleri nüzül hususunda Mektübât'ında şöyle 
der: “Bu nokta, gayb hüviyeti noktasının karşısında durmaktadır. Bu nokta nüzül mertebesindedir. Bu mertebede, inme ve alçalma şeklinde bir nüzül gerçekleşmedikçe gayb hüviyeti denen mertebeye yükselme olmaz. Bu nüzül ise davet ve tekmil makamında olmaktadır. Bu noktanın mertebesinde gerçekleşen nüzülde yüz âleme, sırt ise Hak Teâlâ'ya dönüktür. Buradaki âleme teveccüh ve Cenâb-ı Hak'tan inkıtaın ölüm anına kadar olduğu açıktır. Vuslat vakti geldiğinde ise durum tersine döner. 


Bu dünyada ayrılık ve hasret çift taraflıdır. Kavuşmak ancak ölümden sonra olur. Böylece şu hadis-i kudsinin manası da anlaşılmaktadır: “Ebrârın bana kavuşma arzuları, şevkleri ne kadar arttı! Ben onlara kavuşmaya daha fazla şevk duyuyorum” (Deylemi, Firdevsü'/-Ahbâr, nr. 8126; Ebü Nuaym, Hilyetü'/-Evliyâ, 10/96). 


Bilmek gerekir ki bu mertebede nüzülün gerçekleşmesiyle birlikte Allah Teâlâ ile sâlik arasında perde yoktur. Hatta perdeler bütünüyle aradan çekilmiştir. Ancak burada Cenâb-ı Hakk'a teveccüh de yoktur. Aksine teveccüh, tamamıyla halkadır. İşte burası davet makamıdır” (Mektübât, c. 3, 63. Mektup). 


84 9 MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD) 


lığıyla insanlara döner. Ancak farz ve sünnetleri yerine getirirken, altı latife yüce Allah'a yönelir. Nâfile namaz sırasında ise yalnız latifelerin en latif olanı ile yönelir. 


4 PN 4 . yap - o ) SAL 
bag Ye a Ye 
“Allah ile öyle bir zamanım olur ki o anda araya ne Hakk'a yakın bir melek ne de bir peygamber girebilir”*9 hadis-i şerifi, namaza mahsus özel bir zamana işaret ediyor olmalıdır. Bu işarete bizi yaklaştıran delil ise, 


İNN ie 

“Gözümün nuru namazda kılındı””9 hadis-i şerifidir. 

Bu hususa ekleyeceğimiz iki işaret daha vardır. Bunlar da sahih keşif ve sarih ilhamdır. Bu marifet bu fakire mahsus marifetlerdendir. Şeyhler bu kemali, iki tevec- 


cüh arasını birleştirmede bilmişlerdir. Her şeyin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir. 


İnsanların en hayırlısı olan Efendimiz Hz. Muhammed'e, onun temiz âl ve ashabına selâmlar olsun. 


9. Minha: 
Âfâki ve Enfüsi Müşahede 


Mürşidler şöyle buyurmuşlardır: “Evliyanın, velayet mertebesine kavuştuktan sonraki müşahedesi nefsedir. 
Seyr ilallahta yol alırken hâsıl olan âfâkın yani dışarının müşahedesi muteber değildir.” Şu fakire keşfolunan ise daha başkadır, onda nefisteki müşahede de, âfâkta- ki müşahede gibi muteber değildir. O müşahede Hak 


69 Aclüni, Keşfü'-Hafâ, nr. 2159; Sehâvi, e/-Makâsıdü'-Hasene, nr. 924. 
70 Nesâi, İşretü'n-Nisâ, 1; Ahmed b. Hanbel, e/- Müsned, 3/128. 
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Teâlâ'nın gerçek müşahedesi değildir. Hak Teâlâ benzersizdir, tarif aynasına sığmaz. Bu ayna ister âfâk, ister enfüste olsun farketmez. 


Allah Teâlâ, âlemin ne içindedir ne dışındadır. Ne âleme bitişiktir ne de ondan ayrıdır. Allah Teâlâ'yı müşahede ve rü'yet de ne âlemin içindedir ne de dışındadır. Ne âleme bitişiktir ne de âlemden ayrıdır. Bunun için ahiretteki rü'yete, nasıl olacağı bilinmeyen bir görmedir, demişlerdir. Bu, akıl ve düşünce ile anlaşılamaz. Dünyada bu sırrı seçilmişlerin seçilmişlerine açıklamışlardır. 
Onlara olan rü'yet değilse de rü'yet gibidir. Bu öyle büyük bir saadettir ki ashâb-ı kirâm zamanından sonra çok az kimse bununla şereflenmiştir. Bugün bu söz kabul- den uzak görünse ve birçokları tarafından inkâr edilse de, büyük bir nimeti ortaya koymaktadır. Dar görüşlüler inansın ya da inanmasın! Bu nisbet bu özelliği ile yarın Allah'ın izniyle Hz. Mehdi'de görülecektir. 


Doğru yolda olanlara ve Hz. Resülullah'a sallallahu aleyhi vesellem] uyanlara selâm olsun! Hak Teâlâ'ya sonsuz hamdi, insanların en hayırlısı olan Efendimiz Hz. Muhammed'e, onun temiz âl ve ashabına selâmlar olsun. 


10. Minha: 


Tâlibin Tasavvuf Yoluna Girmesi 


Bir tâlip, bir mürşidin huzuruna gelince, mürşid ona istihâreye yatmasını söylemelidir. Üçten yediye kadar bunu tekrarlattırmalıdır. İstihârelerden sonra müridin istek ve arzusunda bir tereddüt oluşmazsa, ona büyükler yolunu açmalıdır. Mürşid ilk olarak ona tövbeyi öğretmelidir. Bunun için iki rekât tövbe namazı kılmasını söylemelidir. Zira bu yolda tövbesiz adım atmak fayda vermez. İlk olarak icmal (kısa ve topluca bütün günahlardan tövbe etmek) yeterlidir. Ayrıntılı olanı mürid daha sonraya bırakır. Çünkü yola henüz yeni girdiği günlerde himmetler düşük ve kalpler dağınıktır. Bu sebepten de istenilen netice elde edilemez. Eğer başta ayrıntılı bir tövbe mecbur edilirse, bunun ciddi olması için çokça bir zaman gerekir. 
Bu zaman zarfında da kişinin istek ve arzusunda bir gevşeklik ve soğuma meydana gelebilir ve bu yüzden istediği şeyden geri kalabilir. Hatta baştan yapılan ayrıntlı bir tövbe beklenen neticeyi veremeyebilir. 


Bundan sonra, tâlibin haline uygun bir vazife verilmelidir. Yetenek ve kabiliyetine uygun zikir telkin edilmelidir. 
Yoldaki işini kolaylaştırmak için tâlibin haline yönelmekte eksiklik edilmemeli, kalbinde hâsıl olan halleri gözeterek, ondan uzak durulmamalıdır. Yolun edep ve şartları ona açıklanmalı ve tâlip teşvik edilmelidir. Mürşid, tâlibi; Kur'an'a, sünnete ve selef-i sâlihinin eserlerine uymakta gayret ettirmelidir. Bu bağlılık olmadan maksada kavuşmanın mümkün olamayacağını ona bildirmelidir. Yine ona, Kur'an ve Sünnet'e kıl ucu kadar muhalif görünen keşif ve olaylara hiç önem vermemesini ve bunlara itibar etmemesini bildirmelidir. Hatta böyle durumlardan sakınmak için Hak Teâlâ'ya tövbe istiğfar etmelidir. 


Mürşid, müridinin akaidini Ehl-i sünnet'e göre düzeltmesini, nasihatten geri kalmamasını, kendine lazım olacak zaruri fıkhi bilgileri öğrenmesini ve her durumda ilmiyle amel etmesini buyurmalıdır. Çünkü bu yolda itikad ve amelin iki kanadı olmadan uçmak mümkün değildir. 
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Yine tâlibe, yemekte haram ve şüphelilerden çok sakınması ve bu konuda dikkatli olması gerektiğini tembih etmeli, her bulduğunu yememesini, nereden geldiğini bilmediği şeyleri ağzına koymamasını, bu hususta münevver dinimizin uygun görmediğinden elini ve ağzını uzak tutması gerektiğini söylemelidir. Kısaca her işte, sz) a JS or o». o r E . 7 A yA > 
E BİZİ EBA İZ Sai ASİ LZ ASİ LZ 

“Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir” (Haşr 59/7) âyet-i kerimesini her an göz önünde bulundurması yönünde uyarıda bulunmalıdır. 


Tâlipler iki halde olurlar: Ya keşif ve marifet ya da cehil ve hayret üzere. Ancak yoldaki konakları ve makamları geçtikten ve önlerindeki perdeleri kaldırdıktan sonra her ikiside Hakk'a kavuşmuştur. Kavuşmakta birbirlerine üstünlükleri yoktur. Bu, iki kişinin uzun yollardan ve konaklardan geçtikten sonra Kâbe'ye ulaşmalarına benzer. 
Bunlardan biri her yolda, her konakladığı yer ve şehirde küçük büyük her şeye bakar, her şeyi görmeye çalışır ve yeteneğince çok şeyler öğrenir ve öylece Kâbe'ye ulaşır. Diğeri ise bu konakladıkları yer ve şehirlerde bir şeye bakmaz, incelemez ve gözü kapalı gibi Kâbe'ye varır. 
Bu şekilde Kâbe'ye kavuşmakta ikisi de aynıdır. Kâbe'ye kavuşmakta birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Evet, yolda ilerlerken gördükleri ve görmedikleri farklıdır ancak fark sadece bundan ibarettir. Ama kavuştuktan sonra ikisine de önceki bildiklerini unutmak gerekir. Çünkü Allah Teâlâ'nın zatında marifetle bilinmemek vardır. 


88 ° MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD) 


Yine şunu da bilmek gerekir, sülük konaklarını aşmak, on makamı geçmekle olur. On makamı geçmek ise fiillerin, sıfatların ve zatın tecellilerine kavuşmaya bağlıdır. 
Bu on makamdan “rıza” makamının dışındakiler, fiillerin ve sıfatların tecellilerine bağlıdır. Rıza makamı ise, zât-ı ilâhinin tecellisine bağlıdır. O çok yücedir ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Aynı şekilde bu makamları geçmek zât-i ilâhinin muhabbetine bağlıdır. Bu muhabbet oluşunca, muhip, mahbübunun elem ve nimetlerini aynı görür. 
Böylece rıza elde edilir, rızasızlık ise kalkar. Aynı şekilde bütün bu makamlara kelimenin tam manasıyla kavuşmak, kâmilen fenâya kavuşmanın kendisine bağlı olduğu zatın tecellisinin hâsıl olduğu zaman olur. Ancak dokuz makama kavuşmak, fiillerin ve sıfatların tecellisinde olmaktadır. Örneğin kişi, Allah Teâlâ'nın kudretini, kendi üzerinde ve her şeyin üzerinde müşahede edince, elde olmadan tövbe ve inabete başvurur. Korkar, titrer ve takva yolunu tutar. Yüce Allah'ın takdirine, kazâsına sabreder ve hiçbir şeye gücü yetmediğini anlar. Hakk'ın ihsan ettiği nimetleri bilince, vermenin ve vermemenin ancak O'ndan olduğuna inanınca, çaresiz olarak şükür makamına gelir ve tevekkülde ayağını sağlam ve sabit tutar. Allah Teâlâ'nın merhamet ve muhabbeti ortaya çıkınca, “recâ” makamına gelir. Cenâb-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasını müşahede edince ve alçak dünya onun gözünde kıymetsiz olunca, çaresiz olarak dünyayı istemeyi bırakır ve “fakr”ı seçer, zühd ve takvayı kendisine ahlâk edinir. 


Ancak şunu da bilmek gerekir, bu makamlar tafsilatlı olarak ve sırası ile sülükü cezbesinden önce gelen sâlike hâsıl olur. Cezbesi sülükünden önce olan sâlik ise bu makamları icmâlen geçer. Çünkü ezeli ihsan onu öyle bir muhabbet içine almıştır ki bu makamların ayrıntısıyla 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meşgul olamaz. O muhabbetin içinde, bu makamların özü ve konakların temeli, kendisine tam olarak, tafsil sahibinin elde edemediği derecede ihsan olunur. 


Doğru yolda olanlara selâm olsun! 


11. Minha: 
Kelime-i Tehlil ve Zatın İdraki 


Tâlip “lâ ilâhe” derken dışındaki ve içindeki mâsivayı silip ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. “İllallah” derken, aklına gelen her şeyi, lâ derken düşündüklerine dahil etmelidir ve her ne kadar vücüd bile yolda kalıyor ve vücüdun ötesini aramak gerekiyorsa da o makamda Allah Teâlâ'nın vücüdu ile yetinmelidir. 


Ehl-i sünnet âlimleri, “Allah Teâlâ'nın vücüdu, zatından başkadır” diyerek ne güzel söylemişlerdir. Vücüda zatın aynısı demek ve vücüddan başka bir şey yoktur, Allah Teâlâ'nın zatı vücüddur, demek, bakış ve gerçeği bilmekteki hata ve eksiklikten doğmaktadır. Şeyh Alâüddevle-i Simnâni hazretleri”! (kuddise sırruhüjl, “Vücüd âleminin üstü, melik-i vedüd âlemidir” demişlerdir. 


Şu fakiri vücüd âleminden yukarı çıkardıklarında, bir müddet bu hale mağlup oldu. Kendini taklidi ilimle İslâm ehlinden sayıyordu. Velhâsıl mümkün (sonradan 


71 Horasan'da yetişen evliyanın büyüklerindendir. Şâfii mezhebinde; fıkıh, tefsir, hadis, kıraat ve tasavvuf âlimidir. İsmi, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Beyânbeki es-Simnâni olup, künyesi Ebü'l-Mekârim'dir. Rükneddin, Alâeddin ve Alâüddevle lakaplarıyla bilinir. Daha çok Alâüddevle-i Simnâni diye meşhur olmuştur. Simnân padişahının oğludur. 659 (1261) senesinde Horasan'da bulunan Simnân vilayetine bağlı Beyânbek kasabasının Süfiâbâd köyünde doğdu. 
736'da (1336) aynı yerde vefat etti. Kabri, Süfiâbâd'dadır. 
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yaratılmış) ve mahlük olanın hatırına gelen şeylerin de mümkün ve mahlük olmaları uygundur. Mahlükata kendisini tanıma konusunda sadece acizlik yolunu bırakan Allah Teâlâ, bütün eksiklik ve kusurlardan münezzehtir. 
Buradan bu fenâ ve bekâya kavuşan mümkünün vâcip olacağı, sakın akla gelmesin. Çünkü bu imkânsızdır ve hakikatlerin değişmesine yol açar. O halde mümkün våcip olmayınca, Vâcip Teâlâ'dan nasibi, anlayamamazlıktan başka bir şey olamaz. 


Beyit: 
b İL el 35 gS lü yel Zal a oda b lS 
Ankâ şikâr-ı kes ne-şeved dâm bâz çin 


K'ânca hemişe bâd be dest est dâm râ 


(Anka kuşunu kimse avlayamaz, tuzağı topla, çünkü orada tuzağa sadece hava girer.] 


Yüksek himmetli olmak, hiç kavuşulamayan, kendisinden nam ve nişan görünmeyen bir maksudu matlup edinmekle ifade edilir. Bazıları kendilerinin aynı gördükleri matlubu isterler ve onunla aralarında yakınlık ve beraberlik olsun isterler. 


Mısra: 
TREE] 
Ân işânend u men çoninem yâ Rab 


(Onlar onlardır ve ben böyleyim, yâ Rab.| 
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12. Minha: 


Şah-ı Nakşibend'in Bir Sözünün Açıklanması ve 
Kalbin Mertebeleri 


Hâce Nakşibend [kuddise sırruhüj, “Mürşidlerden her birinin aynasının iki yüzü vardır. Benim aynamın ise altı yüzü vardır” buyurmuştur. Ancak günümüze kadar bu hanedanın büyüklerinden hiç kimse bu yüksek manalı sözü açıklamadı. Hatta işaret yoluyla bile bu konuda bir şey bildirmedi. Sermayesi az olan şu fakir ve hakirin bu sözü açıklamaya kalkması ve bu konuda konuşması ne haddinedir! 
Ancak Hak Teâlâ ihsanıyla bu muammanın sırrını şu fakire bildirip, iç yüzünü olduğu gibi gösterince, bu gizli inciyi kalem ile yazıya döküp, dil ile anlaşılacak bir tarzda açıklamak aklıma geldi. İstihâreye yattıktan sonra bu işi yazmadan geçmeyeyim. Allah Teâlâ'dan ismet ve tevfik isterim. 


Yukarıda bildirilen aynadan murat, ârifin kalbidir. 
Kalp, ruhla nefis arasında geçittir.”? İki yüzden maksat, 


72 İmâm-ı Rabbâni hazretleri kalp hususunda Mektübât'ında şöyle der: 
“Şunu bilmelisin ki “kalp” sözcüğüyle velayet erbabı nezdinde emir âleminden olan insanın ‘kuşatıcı hakikat’ (hakikat-i câmia) kastedilir. 
Nübüvvet dilinde ise ‘kalp’ kelimesi, ‘bedenin düzgün veya bozuk olması kendisine bağlı bulunan et parçası’ anlamına gelir. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Âdemoğlunun bedeninde bir et parçası bulunur. Bu et parçası düzelirse bütün beden düzgün olur. 
Eğer o bozulursa bütün beden bozuk olur. Biliniz ki o et parçası kalptir (Buhâri, İmân, 40; Müslim, Müsâkât, 20; İbn Mâce, Fiten, 14). 
Bizim burada sözünü ettiğimiz kalp genişliği, velayet erbabının kullanımına bağlıdır. Bâyezid-i Bistâmi ve Cüneyd-i Bağdâdi (rehmetullahi aleyhim] bu manada kalbin genişliğinden söz etmiş ve kalbin genişliği yanında arş ve içinde bulunan şeylerin çok küçük olduğunu zannetmişlerdir. 


Kalbin darlığı ise nübüvvet dilindeki kullanımına bağlıdır. Bu manada kalbin darlığı o derecedir ki onun yanında en küçük şey kabul edilen 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ruha ve nefse bakan yüzlerdir. Mürşidlerin kalp makamına erişmesi sırasında, onun iki yüzü görülmekte, kalp makamına uygun olan, o iki makamın ilim ve marifetleri ele geçmektedir. Hâce hazretlerinin yolu ise böyle değildir. O makamda, sonda elde edilenler başta elde edilir. 
Onun yolunda kalp aynasında altı yön ortaya çıkmaktadır. Bunu şöyle açıklarız: Bu yolun büyüklerine insanda olan altı latifenin kalpte olduğunu göstermişlerdir. Altı latife; nefis, kalp, ruh, sır, hafi ve ahfâdır. Altı yüzlü olmaktan bunlar kastedilmiştir. O halde, diğer mürşidlerin seyri, kalbin zâhirindedir, büyüklerin seyri ise kalbin bâtınındadır. Bu seyirle onun bâtınındaki bâtınlara kavuşurlar ve bu altı latifeye ait ilim ve marifetleri kalp makamında ortaya koyarlar. Kalp makamına uygun olan ilimler bunlardır. Hâce Şah-ı Nakşibend hazretlerinin (kuddise sırruhü| derin manalı sözünün açıklaması budur. Şu fakire bu makamda, büyüklerin hürmetine ve onların bereketiyle çok şeyler verilmiş, tahkikten sonra tetkik ihsan edilmiştir. 


wv. 7o 


AE 4 e GT» 


“Ve Rabb'inin nimetini minnet ve şükranla an” (Duhâ 93/11) âyet-i kerimesince, o çokluktan ve o tetkikten bir işaret kaleme alıyorum. 


İsmet ve tevfik Allah Teâlâ'dandır. 


Bil ki kalbin kalbinin de, kalp gibi latifeleri vardır. Ancak kalbin kalbinde, dairenin darlığı veya bilinmeyen bir 


'cüz-i lâ yetecezzâ'nın (bölünemeyecek derecede en küçük parça) sözü bile olmaz. Bu manada kalple cüz-i lâ yetecezzâ karşılaştırılacak olsa; cüz-i lâ yetecezzâ kalp karşısında göklere ve yerlere denk bir büyüklük ifade eder” (Mektübât, c.2, 21. Mektup). 
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sebeple, biraz önce isimlerini bildirdiğimiz altı latifeden iki latife cüz'i bir yolla zâhir olmuyor. Bu iki latife, nefis ve ahfâ latifeleridir. Üçüncü mertebede bulunan kalpte de durum aynıdır; ancak onda hafi de görünmüyor. Dördüncü mertebedeki kalpte de yine böyle olup, onda sır da zâhir olmuyor, sadece kalp ve ruh görünüyor. Beşinci mertebede, onda ruh da görünmez. Burada yalnızca kalp kalır. Onda hiçbir şeyin itibarı yoktur. 


Sonun sonuna varmak için tevessül edilecek bazı yüksek marifetleri burada bildireceğim. Allah Teâlâ'nın yardımı ile derim ki büyük âlemde (âlem-i kebir)” ayrıntılı olarak zâhir olanlar, küçük âlemde (âlem-i sagirde 


73 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu hususta Mektübât'ında şöyle der: 
“Bizim seçmiş olduğumuz tarikatta, yolculuk emir âlemine ait olan kalpten başlar. Kalpten sonra daha yukarıda olan ruh mertebelerinde yolculuk yapılır. Ruhtan sonra onun da üstünde olan sırda bu muamele devam eder. Hafi ve ahfâda da yolculuk aynı şekildedir. 


Bu beş latife katedilip, her birine ait ilimler ayrı ayrı elde edilir ve marifetler kazanılır. Bu beş latifeden her birine ait haller ve vecdler de teker teker tahsil edilir. Bundan sonra, bu beş hususun büyük âlemdeki asıllarında yolculuk başlar. Zira küçük âlemdeki her şeyin kökü büyük âlemde bulunmaktadır. Küçük âlemden maksat insandır, büyük âlemden maksat ise kâinattır. Bu beş hususun asıllarındaki yolculuk insan kalbinin aslı olan yüce arştan başlar. Onun üstünde insan ruhunun aslı, onun üstünde hafinin aslı, onun da üstünde ahfânın aslı vardır. 


Sâlik, büyük âlemdeki bu beş asılda yolculuğunu tamamlayıp son noktaya vardığında imkân dairesindeki yolculuğunu bitirir. Fenâ menzillerinden ilkine adımını atmış olur. Şayet bundan sonra yükselme olursa, bu ilerleme Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarının gölgesinde bir yolculuk olmuş olur. Bu gölgeler imkân dairesi ile vâcip dairesi arasında bir tür geçittir ve büyük âlemdeki beş aslın asıllarıdır. 


Bu gölgelerdeki seyrü sülük de aslın dallarındaki sıra ile yapılır. Bu gölgelerdeki menzilleri de Allah Teâlâ'nın fazlı ile katedip son noktasına erdiğinde Vâcip Teâlâ'nın isimlerinde ve sıfatlarında yolculuğa başlar. Esma ve sıfat tecellileri, şe'n ve itibarların zuhurları görülür. O zaman emir âlemindeki beş latifenin muamelesini bitirmiş ve hakkını vermiş olur” (Mektübât, c. 1, 257. Mektup). 
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yani insanda) topluca vardır. İnsan parlatılır ve nurlandırılırsa, ayna olarak, kâinatta ayrıntılı olarak zâhir olan her şey onda görünür. Çünkü parlamak ve nurlandırılmakla hacmi genişlemiş, küçüklüğü ortadan kalkmıştır. Bunun gibi kâinata nisbetle insanda zâhir olan şeylerin hepsi, insana nisbetle kalpte de topluca ve ayrıntılı olarak zâhir olur. Kalp âlemi olan en küçük âlem, parlatıldığında ve ona gelen zulmet kaldırıldığında, ayna özelliğiyle onda da, insanda ayrıntılı olarak zâhir olan şeylerin hepsi ortaya çıkar. Bunun gibi kalbe nisbetle kalbin kalbinde de topluca ve ayrıntılı olarak aynı hal görülür. Ayrıntı- nın onda ortaya çıkması, tasfiye ve nuraniyet sebebiyle özetlenmesinden sonradır. Üçüncü ve dördüncü mertebedeki kalpler de topluca ve ayrıntılı olmak konusunda buna benzer. Adı geçen mertebelerde tafsili zuhur, parlaklık ve nuraniyet sebebiyledir. Beşinci mertebede olan kalbin hali de böyledir. Zira bütün sadelik ve hiçbir şeyin itibarının kalmaması ile birlikte, mükemmel bir tasfiyeden sonra, âlem-i kebir, âlem-i sagir ve âlem-i asgârda ve bundan sonraki âlemlerde bulunan her şey onda zuhur eder. İşte kalp hem çok dar, hem çok geniş, hem sade, hem çok basittir. Hem çok azdır, hem çok çoktur. Bütün bu sıfatları kendinde bulunduran başka bir şey yaratılmamıştır ve Allah Teâlâ'nın, bunun kadar münasebeti olan bir başka mahlükatı yoktur. Bunun için mahlükatın hiçbirinde zâhir olmayan yüce Allah'ın şaşılacak âyet ve alametleri, onda zâhir oluyor. İşte bu manayı açıklama konusunda Cenâb-ı Hak hadis-i kudside şöyle buyurmuştur: 


AI ge d pas 3 bl YI gi az 
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“Ben göklere ve yere sığmam, ancak mümin kulumun kalbine sığarım.””* 


Âlem-i kebir, zuhur için aynaların en genişi olduğu halde, içindekilerin çokluğu ve ayrıntısı sebebiyle Allah Teâlâ ile bir münasebeti yoktur. Çünkü kalpte hiç çokluk ve ayrıntı yoktur. Yüce Allah ile yakınlığa layık olan, çok dar ve çok geniş, sade ve çok basit, en az ve en çok olandır. Nitekim buna işaret olundu. Marifet-i etem ve şühüd-i ekmel olan ârif, bu çok aziz, şerefli ve kıymetli makama ulaşınca, bütün âlemlerin ve zuhurların kalbi olup, velâyet-i Muhammedi'ye kavuşur ve Hz. Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] davet makamı ile müşerref olur. 


Aktâb, evtâd ve abdal onun vilayet dairesine girmekte, efrâd, ahad ve sair evliya fırkaları onun hidayet nurlarından istifade etmektedir. O Resülullah'ın /sallal- lahu aleyhi vesellem] vekilidir ve Habibullah'ın hidayeti ile hidayet bulmuştur. Az bulunan bu yüksek manevi hal, muratlardan (Allah tarafından sevilen velilerden) birine mahsustur. Müridlerin bu kemalden nasipleri yoktur. Bu kemal mertebesi büyük nihayet ve az ele geçen bir gayedir. Onun üstünde bu türden bir kemal ve ihsan yoktur. Binlerce sene sonra böyle bir ârif gelse, çok büyük 


74 Aclüni, Keşfü'i-Hafâ, nr. 2256; Sehâvi, Makâsıdü’l-Hasene, nr. 988. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu hususu Mektübât'ında kendisine yöneltilen bir soru üzerinden şöyle açıklar: 


Soru: Hadis-i kudside kalbin genişliğinden söz ediliyor, halbuki siz kalbin darlığından söz ediyorsunuz? 


Cevap: Kalbin dar oluşu Hak Sübhânehü'dan başkasını içine alamayacak olmasındandır. Kalbin genişliği ise içinde kıdem nurlarının zuhuru itibariyledir. Bu bakımdan arada bir çelişki yoktur. Nitekim bu fakir bazı mektuplarında kalbi tanıtırken “dar ama en geniş, yalın ama en yaygın, en az ama en çok” ifadelerini kullanmıştır (Mektübât, c.2,21. Mektup). 
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bir inâyet ve ganimettir. Bereketi uzun yıllar görülür. O arifin sözleri deva, nazarı şifadır. Bu hayırlı ümmetten olan Mehdi hazretleri de şerefli nisbete sahip olacaktır. 
Bu ilâhi bir ihsandır. Allah Teâlâ bunu dilediğine verir. 
Şüphesiz O büyük ihsan sahibidir. 


Bu uzak saadete ulaşmak, sülük ve cezbe yollarını ayrıntılı olarak derece derece tamamlamaya, fenâ ve bekâ makamlarını mertebe mertebe kemale erdirmeye bağlıdır. Bu ise, ancak âlemlerin Rabb'inin sevgilisine yani Resülullah'a [sallallahu aleyhi vesellem] uymakla mümkündür. Bizi ona uyanlardan eyleyen Allah Teâlâ'ya hamdolsun! Cenâb-ı Hak'tan bütün isteğim, beni habibine tam manasıyla uyanlardan, bağlılıkta sabit olanlardan ve onun şeriatı üzere istikamette bulunanlardan eylemesidir. 
Bu duama âmin diyen kula Allah Teâlâ merhamet eylesin! 


Bu marifetler, ince sırlardan ve gizli işaretlerdendir. 
Evliyanın büyüklerinden hiçbiri bunları anlatmamıştır, bilinen mutasavvıflardan hiçbiri, işaretle bile bunlardan bahsetmemiştir. Allah Teâlâ bu sırları şu kuluna mahsus kıldı, habibinin sadakası olarak onun diliyle âşikâr eyledi. 


Beyit: 
0) 53 > aş e Sİ ge Syn aal a Sİ gi al 
Eger pâdişeh ber der-i pir-i zen 
Beyâyed tu ey hâce seblet me-kun 


[Eğer padişah yaşlı bir kadının kapısına gelirse ey hoca! Boş sözler söyleme!| 
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Allah Teâlâ'nın kabulü, şarta ve sebebe bağlı değildir. 
Dilediğini yapar ve dilediğini hükmeder. Rabbü'l-âlemin dilediğine hususi rahmet eder, O büyük ihsan sahibidir. 


Efendimiz Hz. Muhammed'e, onun âl ve ashabına, bütün enbiya ve mürsellere, Hak Teâlâ'nın mukarreb meleklerine ve salih kullarına, hidayet üzere olup Hz. 
Muhammed Mustafa'ya [sallallahu aleyhi vesellem] uyanlara selâm olsun! 


13. Minha: 
Ruhun Seyri 


Ruh, biçün yani bilinmeyen âlemdendir. Bu sebepten, onun özelliklerinden biri, mekânsız olmasıdır. Ancak Allah Teâlâ'nın mekânsız olmasına nisbetle mekânlı gibi, O'nun vücüb mertebesindeki biçünluğuna göre çünun yani bilinenin tâ kendisidir. Sanki ruhlar âlemi, biçün mertebesi ile âlem arasında geçittir. Böylece ikisine de benzemektedir. 
Bu sebepten çün yani madde âlemi onu biçün bilmekte, fakat biçün mertebesine göre de ayn-ı çün (anlaşılabilenin kendisi) görülmektedir. İkisi arasında geçit konumunda olması, asli fıtratı gereğince onda mevcuttur.” 


75 İmâm-ı Rabbâni hazretleri ruhla ilgili olarak Mektübât'ında şöyle der: 
“Kardeşim, mümkünler âlemi üç kısma ayrılmıştır: Ruhlar âlemi, misal âlemi ve bedenler âlemi. Demişlerdir ki: ‘Misal âlemi, ruhlar âlemiyle bedenler âlemi arasında bir geçittir. Misal âlemi diğer iki âlemin manalarının ve hakikatlerinin aynası gibidir.’ 


Ruhlar âleminin ve bedenler âleminin manaları misal âleminde latif süretler olarak zuhur eder. Çünkü orada her mananın ve her hakikatin kendilerine uygun başka bir süreti ve biçimi vardır. O âlem tek başına süret, biçim ve şekilleri kapsayıcı değildir. Ancak kendisindeki süret ve şekiller diğer âlemlerdeki süret ve şekillerin yansımalarıdır. 
Mesela ayna bizzat süreti kapsamamaktadır... İçinde görülen süret hariçten gelmiştir. 
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Bu maddi bedene ve bu zulmani heykele taalluk ettikten sonra, geçit olmaktan, çün ile hakiki biçün arasında vasıta olmaktan çıkmış, tamamen çün âlemine inmiş, biçün tarafı örtülmüştür. Hârüt ve Mârüt” gibi olmuştur. 
Onlar da bazı hikmet ve maslahatlar için meleklere özel yüksek makamlarından insanlığın aşağı seviyesine indirilmişlerdi. Tefsirlerde ve benzeri kitaplarda böyle yazılıdır. 
Bundan sonra, eğer Allah Teâlâ'nın ihsanı ve yardımı elin- den tutar ve bu yolculuğundan geri döner, bu inişinden kurtulup tekrar yükselirse, zulmani nefis ile maddi beden de onunla birlikte yükselip, mertebeleri aşarlar. Bu arada ruhun taalluk ve inişinden maksadı zuhur eder ve emmâre güvene kavuşur, zulmani hali nurani olur. 


Burası anlaşıldıysa bilmelisin ki, ruh bedenle irtibata geçmeden önce misal âleminin üstünde bulunan kendi âlemindeydi. Bedenle irtibata geçtikten sonra şayet inmişse bir muhabbet ilişkisiyle bedenler âlemine inmiştir. Yoksa ne bedenle irtibata geçmeden önce ne de sonra misal âlemiyle bir alakası olmuştur. Ancak bazan Allah Sübhânehü'nun inâyetiyle bazı hallerini misal âleminin aynasında incelemekte, iyi ve kötü hallerini oradan öğrenmektedir. Nitekim bu mana rüya ve vâkıalarda çok açık biçimde müşahede edilir. Ayrıca bu mana histen geçmeden ve bedenden ayrılmadan da hissedilebilir. Eğer ruh ulvi ve yüce ise yukarılara yönelmiştir, eğer süfli ise sefaletin esiridir... Misal âlemiyle bir alakası yoktur... 


Misal âlemi, olma ve bulunma (keynünet) yeri olmayıp yalnızca müşahede ve görmek içindir... Bulunma yeri ya ruhlar âlemidir veya bedenler âlemidir. Yukarıda da belirtildiği üzere misal âlemi bu iki âlemin aynasıdır. Rüyada, misal âleminde görülen acı, gören kişinin hak ettiği cezanın süreti ve görüntüsüdür... Kendisini uyarmak için gösterilmiştir. 


Kabir azabı ise bu tür bir şey değildir. Çünkü o, cezanın süreti ve görüntüsü değil hakikatidir. Ayrıca rüyada hissedilen elem diyelim ki hakiki acı olsa bile bu, dünyevi acılar sınıfındandır. Kabir azabı ise ahiret azabı türündendir. Dolayısıyla aralarında büyük fark vardır. 
Ahiret azabının yanında dünya azabının sözü bile edilmez. Allah o azaptan bizleri muhafaza buyursun!” (Mektübât, c. 3,31. Mektup). 


76 Hârüt ve Mârüt: Kur'ân-ı Kerim'de adları geçen ve insanlara sihir öğrettiklerine inanılan iki melek. 
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Ruh bu yolculuğu tamamlayıp inişindeki maksadı elde edince, asli olan berzahiyete, çün ile biçün arasında vasıta olma vazifesine döner. Başlangıçtaki yükselme ve geri dönmenin sonunu bulmayı arzular. Kalp de ruhlar âleminden olduğu için, o da berzahlıkta yani arada kalacaktır. 
Âlem-i emirden bir şeyler edinmiş olan bedenle kalp arasında geçit olan mutmainne nefis aynı yere yerleşecektir. 
Anâsır-ı erbaadan yani ateş, hava, su, topraktan müteşekkil olan varlık, vücüd ve dünya âleminde bulunup taat ve ibadetle meşgul olacaktır. Bundan sonra eğer serkeşlik ve muhalefet görülürse, unsurların tabiatlarının gereğince izah edilir. Örneğin aslı itibariyle serkeşlik ve muhalefet isteyen ateş parçası, İblis gibi, “Ben ondan hayırlıyım” diye haykıracaktır. Serkeşlikten vazgeçip Hak Teâlâ'dan razı olan, O'nun da kendisinden razı olduğu ve razı olunandan ve razı olandan serkeşliğin beklenmediği nefs-i mutmainnede bir serkeşlik meydana gelirse, bu serkeşlik ondan değil, artık bedenin tabii halindendir.”? Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem], bu türlü şeytani serkeşlik için, 


ANI sý! İİ ANI Gal ge EŞ 
“Küçük cihaddan büyük cihada döndük”? buyur- 


77 İmâm-ı Rabbâni hazretleri mutmain nefis için şöyle der: “Allah Sübhânehü'nun lutfu ile nefis itminan makamına erer, ilâhi hükümlere boyun eğerse gerçek İslâm müyesser olmuş, imanın hakikati elde edilmiş demektir. Bundan sonra yaptığı her iş hakikate uygundur. Kıldığı namaz hakiki namazdır, tuttuğu oruç hakiki oruçtur. Yaptığı hac hakiki hacdır. 
Şeriatın diğer hükümlerini yerine getirmesi de böyledir. Bu anlattıklarımızdan ortaya çıkıyor ki tarikat ve hakikatin her biri, şeriatın hakikati ile süreti ortasında bulunmaktadır” (Mektübât, c. 2, 50. Mektup). 


78 Beyhaki, Kitâbü'z-Züha, nr. 373; Hatib el Bağdâdi, Târihu Bağdâd, 13/523. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri hadiste bildirilen büyük cihad tabiri için şöyle der: “Büyük cihaddan maksat şu olabilir. Allan Sübhânehü işin hakikatini en iyi bilendir! Bu cihaddan kalıp (vücut) ile yapılan cihad kastedilmiş olabilir. Zira vücut, her biri farklı şeyleri isteyen, farklı şeymuştur. O muhalefetin aslı, beden parçasıdır. Hz. Peygamber'in, 


“Benim şeytanım bana teslim oldu”? buyurmasından muratları, ya o yüce peygamberin yanındaki şeytandır ki burada murat, içindeki şeytan olup, her ne kadar onun hâkimiyeti kırılmış ve inat ve ısrarından vazgeçmiş ise de zâti olanlar zattan ayrılamaz. 


Mısra: 
NR e Kğ E E E 
Siyâhi ez habeşi key reved ki hod rengest (Habeşli'den siyahlık nasıl gitsin ki, kendi rengidir.| 


Ya da ondan murat enfüsi yani insanın içinde bulunan şeytandır. Onun müslüman olması ise serkeşliğin- den tamamen vazgeçip hiç hata etmez, demek değildir. 
Müslüman olduğu halde azimeti bırakıp, ruhsat ile amel etmesi uygundur. Eğer içinde bir iyilik bulunmayan küçük bir günah işlese, yine yeri vardır. Ebrârın hasenesi, mukarreblere göre günahtır, sözü de bu manadadır. Bu saydıklarımız, serkeşliğin, muhalefetin ve karşı gelme- nin kısımlarıdır. Bu kadar serkeşliğin insana bırakılması, insanın ıslah olup ilerlemesi içindir. Bütün bunlardan (serkeşlikler) sonra -ki noksanlığın sonu daha hayırlı olanı terketmektir- o kadar pişmanlık oluşur, tövbe ve 


lerden nefret eden birtakım tabiatlardan terkip edilmiştir. Mesela şehvet ve öfke gücünün her ikisi de vücuttan kaynaklanmaktadır. Nitekim idrak gücüne sahip olmayan diğer canlılarda da bir şekilde bu düşük sıfatlar vardır. Her canlı (insan ve hayvan) şehvet, gazap, tamahkârlık ve hırs gibi sıfatlara sahiptir. Bu yön ile yapılan cihad daima mevcuttur. Bu sıfatları ne nefsin itminana ermesi söndürür ne de kalbin temkin makamına ermesi ortadan kaldırır” (Mektübât, c. 2, 50. Mektup). 


79 Tirmizi, Radâ, 17. 
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istiğfar eder ki sonsuz manevi ilerlemeler elde edilir. Beden unsuru kendi yerinde bulunduğundan, altı latifeden ayrıldıktan ve bunların âlem-i emirde yükselmelerinden sonra, şüphesiz bu âlemde onların halifesi olarak bu beden kalacak ve hepsinin işini o görecektir. Sonra, eğer ilham varsa, Hakk'ın bildirdiği manalar hakikat-i câmia yani manaları içinde toplayan kalp latifesinin vekili olan yüreğe gelir. Hadis-i şerifte şöyle bildirilmiştir: 


MA ek b Dİ alay 

“Kim kırk gün Allah'a karşı ihlâs ve samimiyet üzere bulunursa hikmet pınarları kalbinden diline akar.”*9 Bu ifadeden murat işte bu kalptir. Her şeyin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir. Bir başka hadis-i şerifte bu mana ve maksat daha iyi anlaşılmaktadır: 


“Bazen (kederler sebebiyle) kalbimi ince bir bulut kaplar. ”" 


Burada kalp ismi verilen yürek üzerinde bazan ince bir bulutun peyda olduğuna işaret edilmektedir. Çünkü hakikat-i câmia denen hakiki kalpte bu tür durumlar olmaz. Nitekim o, bu tür şeylerden tamamen kurtulmuş- 


80 İbn Ebü Şeybe, e/-Musannef, 8/131; Kudâi, Müsnedü'ş-Şihâb, 1/285; 
İbnü"l-Esir, Câmiu'/-Usül, 11/557. 


81 Müslim, Zikir, 12; Ebü Davud, Vitir, 26. Peygamber Efendimiz |sallallahu aleyhi vesellem] bu hadis-i şerifinde ümmetini ve ahvalini düşünüp onların işleriyle ilgilenmesi, düşmanla harpbetmesi, insanların kalplerini İslâm'a ısındırması gibi bir takım ameller sebebiyle -her ne kadar bunlar taatlerin büyüklerinden olsa da- her zaman durduğu Allah'ın huzurundan ve ona murakabe etmekten bir an bile uzak kalmayı kendisi için günah addedip kederlenmiş bu kederlerin kalbini ince bir bulut gibi kapladığını ifade ederek Allah'a günde 100 defa istiğfar ettiğini buyurmuştur. 
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tur. Yine başka bir hadis-i şerifte, kalbin sürekli değiştiğinden bahsedilir: 


İLE ŞAİR YAS gel Ye EN G $i Lİ 


“Müminin kalbi, Rahmân olan Allah'ın (kudret ve irade) parmaklarından ikisinin arasındadır. Onu istediği gibi değiştirir” 


Yine bir hadis-i şerifte, 


SE ği ye Lİ 
“Müminin kalbi geniş bir çöldeki tüy gibidir” buyrulmuştur. 


Hz. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] bir duasında, 


Sb El EE çişli çal gi 
“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi senin taatin üzere sabit eyle!”** buyurmuştur. Bir kararda kalmamak ve değişmek, devamlı surette et parçası olan yürekte olmaktadır. Çünkü hakikat-i câmia denen gerçek kalpte hiçbir zaman değişme olmaz. Zira o artık güvene kavuşup ikna olmuş halde karar kılmıştır. Hz. İbrahim [aleyhisselâm], “Yâ Rabbi, kalbimin itminanını istiyorum” diyerek, yürekteki değişikliğe işaret etmiştir. Bundan başkası olamaz. Çünkü onun hakiki kalbi şüphesiz ikna olmuştu. Hatta nefsi bile hakiki kalbinin hâkim ve galip olmasıyla itminan olmuştu. 


82 Müslim, Kader, 3; Tirmizi, Kader, 7; İon Mâce, Dua, 2. 
83 bk. İbn Mâce, Mukaddime, 10; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 4/419. 
84 Tirmizi, Kader, 7; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 6/294. 


85 İmâm-ı Rabbâni hazretleri kalp ile nefs-i mutmainne ilişkisini şöyle 
açıklar: “Sülük menzillerini aşmaktan maksat, nefsin mutmain olmasına bağlı olan hakiki imana ulaşmaktır. Nefis mutmain olmadıkça 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Avârifü”1-Maârif kitabının yazarı İmam Sühreverdi [kuddise sırruhü) şöyle der: İlham, kalp makamına çıkan mutmainne nefsin sıfatıdır. Telvin ve taklibler (renkten renge girmeler ve değişmeler) de nefs-i mutmainnenin sıfatlarından sayılır. Avârif yazarının bu açıklamaları, gördüğünüz gibi, bildirilen hadis-i şeriflere muhaliftir. Şeyh, haber verdiği bu makamdan yukarı çıkabilseydi, işin hakikatini ve iç yüzünü anlar, benim bildirdiğimin doğruluğunu görürdü. Benim keşif ve ilhama mutabık olarak vâki olan haberlerimin doğruluğu Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem) hadis-i şerifleriyle ortaya çıktı. 


Taassup ehli, yüreğin altı latifeye vekil olup üzerine ilhamın gelmesi, onun hal ve telvinlere sahip olması hakkında açıkladıklarımı öğrendikleri zaman, onlara ağır gelecektir. Çünkü işin hakikatini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de anlamıyorlar. İşte bu sebepten onlara ağır gelmektedir. Ancak Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] şu hadisine ne diyecekler? 


© Æ PE áta o DE EE 0 AİR Er 
Ba ASA EİN o iada i kak Zİ, aY 


alir! TE 5 2 Pa 2 AZ o 2 p2 


kurtuluş tasavvur edilemez. Kalbin hâkimiyeti nefse egemen olmadıkça da nefis, mutmainlik mertebesine ulaşamaz. Kalbin egemenliği ise, nefsin arzuları arasında sayılan her şeyin kalpten silinmesiyle ancak mümkün olur. 


Böylece kalp, Hak Sübhânehü'nun dışındaki şeylerle ilgilenme tehlikesinden kurtulur. Kalbin mâsivaya ilgi göstermekten kurtulduğunun göstergesi, Allah'ın dışındaki her şeyi unutmasıdır. 


Bir kıl kadar da olsa, Allah'ın dışındakilere kıl kadar ilgi kalırsa kalbin selâmeti mümkün değildir. Kalbini Rabb'ine teslim edene müjdeler olsun. Kalp bu selâmetle şerefleninceye ve iş nefsin mutmainliğine dönüşünceye dek çalışmak lazımdır. 


‘Bu Allah'ın lutfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lutuf sahibidir ” (Cum'a 62/4). (Mektübât,c. 1, 161. Mektup). 


104 e MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD) 


“Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o doğru olursa bütün vücut düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, et parçası kalptir.”96 


Et parçasının kalp olduğunu, Peygamber Efendimiz kuvvetle beyan edip, cesedin salah ve fesadını, et parçasından ibaret olan o kalbin salah ve fesadına bağlı kılmıştır. Hakiki kalp için uygun olan şeyler, hilafet ve nihayet, yani vekâlet yoluyla yürek için de uygun olur, kısacası o da latifeler gibi iş görür. 


Biraz da ruhtan bahsedelim. Ruh, ölümden önce ölümle?” cesetten ayrılınca, vâsıl olan ârif, ruhunu ne bedeninin içinde ne dışında, ne bedenine bitişik ne de ayrı bulur. Onun yalnızca cesedin ıslahı için bedene taalluk etmiş olduğunu anlar. Hatta biz deriz ki ruh kendi kemaline kavuşmak arzusuyla bedene taalluk etmiştir. 
İşte ruhun bedene olan bu taalluku, ceset için salah ve hayrın kaynağını teşkil etmektedir. Bu taalluku olmasaydı, beden tamamen şer ve noksanlık yurdu olurdu. 


Allah Teâlâ'nın da, ruh ve diğer mahlüklarla hali böyledir. Hak Teâlâ âlemin içinde değildir, dışında değildir, 


86 Buhâri, İmân, 40. 

87 İmâm-ı Rabbâni hazretleri “ölmeden önce ölümü” şu ifadelerle anlatmıştır: “Tasavvuf ehlinin fenâ fillâh dediği, ölmeden önce ölme haline ulaşmadıkça Allah Teâlâ'ya varmak mümkün olmadığı gibi; gerek âfâki gerekse hevâi ve enfüsi bâtıl ilâhlara tapmaktan kurtulmak da mümkün olmaz. Hatta bunu elde etmeden, İslâm'ın hakikatine varmak, mükemmel imanı elde etmek de mümkün değildir. Fenâ makamı velayet basamaklarında ilk adım ve başlangıç safhasında ilk kemal mertebesiyken, âbidler zümresine girmek ve evtâd mertebesine çıkmak nasıl mümkün olabilir! O halde velayet makamının başından sonunu, ilk mertebesinden son mertebesini hesap etmek gerekir” (Mektübât, c. 1, 21. Mektup). 
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âleme bitişik değildir, ondan ayrı da değildir. Âlemle taalluku, ir- tibat ve münasebeti onu yaratmak, varlıkta tutmak, kemalata ait feyizleri, nimet ve iyilikleri vermekledir. 


88 İmâm-ı Rabbâni hazretleri konu ile ilgili olarak Mektübât'ında şöy- 


le yazmıştır: “Şüphesiz Allah Âdem'i kendi süreti üzere yaratmıştır” (Buhâri, İsti'zân, 1; Müslim, Cennet, 11). 


Allah Teâlâ misalden ve benzerlikten yücedir. Kendi hulasası olan Âdem'in ruhunu benzersiz ve misilsiz bir sürette yarattı. Hak Sübhânehü mekânsız olduğu gibi ruh da aynı şekilde mekânsız oldu. 


Ruhun bedenle olan ilgisi Hak Teâlâ'nın âlemle olan ilgisi gibidir; ne içindedir ne dışındadır. Ne bitişiktir ne de ayrıdır. Bu ilgiden, ayakta tutmanın dışında bir şey anlaşılmaz. Yüce Allah, âlemi ayakta tuttuğu gibi, bedenin her zerresini ayakta tutan da ruhtur. Allah Teâlâ'nın bedeni ayakta tutması ruh vasıtasıyla olur. 


Hak Sübhânehü'dan bedene gelen tüm feyizlerin ilk başta geldiği yer ruhtur. Bu feyizler daha sonra ruhun aracılığı ile bedene ulaşır. Ruh, benzersiz ve misilsiz olarak yaratıldığı için hakiki manada benzersiz ve misilsiz olan Hak Teâlâ'nın ruhun içinde bir yeri olur. 


“Ben, ne yere ne de göklere sığarım; ben ancak mümin kulumun kalbine sığarım” (Aclüni, Keşfü'(-Hafâ, nr. 2256.) 


Çünkü yer ve gökyüzü geniş olmalarıyla birlikte, mekân dairesine dahil olup misli ve benzeri olma özelliklerine sahiptir. Bundan dolayı bunlarda, misil ve benzerlikten münezzeh olan mekânsıza bir yer olmaz. 
Mekânlı olan mekânsızı kaplayamaz. Benzeri olmayan, benzeri olana yerleşmez. O halde şüphesiz ki Allah Teâlâ'nın sığması, kulunun mekânsız, misil ve benzerlikten münezzeh olan kalbinde gerçekleşir. 


Burada, özellikle “müminin kalbi” denmiştir. Çünkü mümin olmaya- nın kalbi, mekânsızlık zirvesinden aşağı düşmüş, benzer ve misilli olan şeylerden etkilenerek onların hükmünü almıştır. Mümin olmaya- nın kalbi bu şekilde düşüp benzeri olanlardan etkilenmesi ve misali bir özellik kazanması sebebiyle mekânlılık dairesine girince, o kabiliyeti kaybetmiştir. 

“İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar” (A'râf 7/179). 


Kalbin geniş olduğunu söyleyen büyükler, bununla, mekânsız olan kalbi kastetmişlerdir. Çünkü mekânlı olan, her ne kadar geniş olsa da dardır. Görülmez mi ki arş bütün azameti ve genişliğine rağmen, mekânlı olduğu için, mekânsız olan ruhun yanında bir hardal tanesi hükmündedir, belki daha ufaktır. Hatta biz deriz ki arş içindekilerle birlikte kalbe düşse eriyip gider... Eseri bile kalmaz. Çünkü kalp, kıdem nurlarının tecelli yeridir ve sonsuz olanla bekâ bulmuştur. 
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Soru: Hak yolunun âlimleri, sizin konuştuğunuz gibi, ruhtan bahsetmediler hatta ondan konuşmaya bile izin vermediler. O büyük âlimlere, küçük ve büyük, az ve çok her şeyde uyan sizin gibi bir kimsenin ruhtan bahsetme sebebi nedendir bu neye yorulur, diye sorarsan şöyle deriz: 


Cevap: Âlimlerden ruhun hakikatini bilenler azdır. 
Bu ilmi bilenler, az olmakla beraber, kendilerine münkeşif olan kemâlât-ı rühiyyeyi, ayrıntılı olarak açıklamayıp, halkın yanlış anlamasından ve sapkınlığa düşmesin- den sakınarak icmal ile yetinmişlerdir. Çünkü kemâlât-ı rühiyye (ruhla ilgili mertebe ve olgunluklar) görünüşte kemâlât-ı vücübiyyeye benzer olduğundan, aralarındaki fark çok incedir. Bunu ancak doğru ve kuvvetli ilme sahip olan âlimler anlayabilir. Doğru yolun âlimleri maslahatı (halka yarayışlı olanı) icmalde (kısa ve öz olarak 


Nitekim süfilerin efendisi Cüneyd-i Bağdâdi [kuddise sırruhü| bu makamda şöyle demiştir: “Sonradan olan, ezeli olana yaklaştığında, ne izi kalır ne eseri...” 


Bu, ruhun boyuna göre dikilmiş özel bir elbisedir. Bu özellik meleklerde de yoktur. Zira onlar da mekânlılık dairesine dahildir ve benzerlik vasıfları taşır. Şüphesiz, insan Rahmân'ın halifesi olmuştur. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü bir şeyin süreti onun halifesidir. Bir şeyin süretinde yaratılmayan, o şeye halifelik etmeye de layık değildir. Halifeliğe layık olmayan, aslının emanetinin ağırlığını taşıyamaz. 


Hak Sübhânehü ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


“Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar, onfun sorumluluğun)dan korktular; onu insan yüklendi; (fakat onun ağır sorumluluğunu tam kavrayamadı) doğrusu o, çok zalim, çok cahildir” (Ahzâb 33/72). 


İnsan nefsine karşı çok zalimdir; hem de varlığından ve varlığından eser kalmayacak derecede zalimdir. Öylesine bilgisizdir ki ne maksut ile ilgili bir idraki ne de aranılan ile ilgili bir bilgisi vardır. Bilakis bu makamda anlayamamak idraktir ve bilgisizliği itiraf etmek marifettir. 
Allah Teâlâ'yı en çok bilenler, O'nun hakkında en çok hayrete düşenlerdir. (Mektübât, c. 1, 287. Mektup). 
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beyan etmekte) gördüler. Hatta ruhun hakikatini olduğu gibi beyan edenlere inkâr ehli dediler. Ancak yukarıda bahsedildiği gibi, ruhun kemalatını inkâr etmediler. Şu aciz kulun, ruhun bazı hallerini, özelliklerini açıklaması, sahih ilmine ve sarih keşfine dayanarak ve güvenerek olmuştur. Allah Teâlâ kendi yardımı ve resülünün sadakası olarak, açıklamaya engel olacak şüpheleri de gidererek hepsini bildirdi. Dikkat et ve iyi anla! 


Bilinmesi gereken şeylerden biri de cesedin ruhtan sayısız kemalat edindiği gibi, ruhun da cesedden büyük istifadeler ettiğidir. Bu istifadelerden bir kısmı, ruhun da beden sayesinde işitmesi, görmesi, konuşması, bedeni haline girmesi, çalışıp kazanır olması ve madde âlemine uygun işleri yapması şeklinde sıralanabilir. 


Yukarıda açıklandığı gibi, mutmainne nefis, beş latifeye bağlanınca, yani âlem-i emre dönünce, âlem-i ecsâdda, akıl onun yerine oturur ve akl-ı meâd ismini alır.39 O vakit bütün düşüncesi ahiret için olur. Dünya hayatı düşüncesinden kurtulup, kendisine verilmiş olan bir nur vasıtasıyla ferasete layık olur. Bu mertebe, akıl için 


89 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mektübât'ta iki çeşit akıldan söz eder. 
Bunlar dünyevi akıl ve ahiret aklıdır. “Nasıl ki dünya aklı geçici dünya nimetleriyle imtihan edilmesi ve onlara dalmış olması sebebiyle manevi hastalıkları göremiyor veya hastalık olarak algılayamıyorsa; ahiret aklı da ahiret sevaplarını umduğu için, zâhiri hastalıkları hissetmez ve hatta onları hastalık olarak dahi görmez. 


Dünyaya bağlı aklın görüş alanı dardır, ahiret aklı ise gayet uzakları görebilmektedir. Ahiret aklı peygamberlerin ve velilerin payına düşen akıldır. Dünya aklını ise zenginler ve dünyaya düşkün olanlar ister. 
Aralarındaki fark ne kadar da büyüktür! 


Ahiret aklını kazandıran sebeplerin başında ölümü hatırlamak, ahiret hallerini yâd etmek ve ahiret düşüncesi bahtiyarlığına ermiş kimselerle oturup kalkmak gelir” (Mektübât, c. 1, 219. Mektup). 
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olan kemalat mertebelerinin sonudur. Ham kimse, burada itirazla kalkıp, “Aklın kemalat mertebelerinin sonu, dünya ve ahireti unutmasıdır. O artık Hak Teâlâ'dan başka, ne dünyayı ne de ahireti düşünmez olur” demesin. 
Eğer derse, bunu şöyle açıklarız: 


“Bu unutma hali, tasavvuf yolculuğunda ilerlerken, fenâ fillâh makamında hâsıl olmaktadır. Şimdi bahsettiğimiz kemal mertebesi, ondan katbekat ileridedir. Burada cehilden sonra ilme, cem'den sonra farka dönüş vardır. Cem' mertebesinde olan tarikat küfründen sonra gerçek İslâm'a kavuşmak vardır.” “Aklın dört mertebesi 


90 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu hususta şöyle der: “Şeriatta nasıl küfür ve İslâm kavramları varsa tarikatta da küfür ve İslâm kavramları bulunmaktadır. Şeriatta İslâm kavramı iyilik ve kemal, küfür kavramı da şer ve noksanlık ifade eder. Tarikatta da İslâm kavramı iyilik ve kemal, küfür kavramı da şer ve noksanlık ifade eder. 


Tarikat küfrü cem' makamından ibarettir. Bu makam gizlilik makamı olup bu makamda hakkın bâtıldan farkı görülmemektedir. Sâlikin bu makamda gerek güzellikler aynasında gerekse çirkinlikler aynasında olsun daima gördüğü şey mahbubun vahdet güzelliğidir. O hayır-şer, kemal-noksanlık her ne görürse bunu söz konusu vahdetin zuhuru ve gölgesi olarak telakki eder. Bu bakımdan o, seçebilme kudretin- den kaynaklanan inkâr nazarından mahrumdur. O her şeyle suln makamında olup herkesi dosdoğru yolda görür ve şu âyet-i kerimeyi okur: ‘Yürüyen hiçbir varlık yoktur ki O, onun perçeminden tutmuş (idaresi ve yönetimi O'nun elinde) olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır” (Hüd 11/56). 


Zaman zaman mazharı zâhirin aynısı olarak görür ve halkı Hak, kulları Rab zanneder. Bütün bunlar cem' mertebesinde yeşeren çiçeklerdir. 


Bu tarikat küfrünün şeriat küfrüyle tam bir münasebeti vardır. Şu var ki şeriat kâfiri Allah katından kovulmuş olup azaba layık görülse de tarikat kâfiri Allah katında makbul ve bir kısım derecelere layıktır. Bu sonuncusu hakiki sevgiliye olan sevginin yoğunluğundan ve O'ndan başka her şeyi unutmaktan kaynaklanmakta ve bu sebeple makbul olmaktadır. Fakat birincisi cehalet ve inatçılık sebebiyle olmakta ve zorunlu olarak kovulmayı gerektirmektedir. 


Tarikatın İslâm'ı ise cem' makamından sonra gelen ve sâlikin temyiz kudreti kazandığı fark makamından ibarettir. Bu makamda hak ile bâtıl, hayır ile şer birbirinden farkedilebilmektedir. Sözünü ettiğimiz bu tarikat İslâm'ı ile şeriat İslâm'ı arasında tam bir benzerlik vardır. Hatta 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vardır ve aklın kemalatı bunlardan ibarettir” diyen sefih felsefeciler, aklın kemalinin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Aklın hakikati ve ona tâbi olan kemalatı akıl ve 


şeriat İslâm'ı kemal noktasına vardığı zaman tarikat İslâm'ı hali baş göstermektedir. Hakikatte her iki İslâm da şeriat İslâm'ıdır. Aralarındaki fark şeriatın zâhiriyle bâtını, süretiyle hakikati arasındaki fark gibidir. 
Tarikat küfrü, şeriatın hakikatinin İslâm'ından daha aşağı bir mertebede olsa da, şeriatın süretinin İslâm'ından daha üstün mertebededir. 


Tasavvuf büyüklerinin, şeriatın zâhirine aykırı olarak sarfettikleri bütün şathiyat türü sözler işte tarikat küfrü diye anılan ve kişinin kendinden geçip seçme kudretini kaybettiği bu makamdan kaynaklanmaktadır. Hakikat İslâm'ıyla müşerref olan büyükler bu gibi sözler- den münezzehtir. Onlar peygamberlere uyar ve zâhir-bâtın itibariyle kendilerine peygamberleri örnek alırlar. 


Şathiyat türü sözler sarfeden, herkesle sulh makamında bulunan, herkesi dosdoğru yolda zanneden ve hak ile halkı birbirinden ayırt edemeyip her şeyi bir şeye indirgeyen kimse, cem' makamına ulaşıp tarikat küfrüne maruz kalmış ve mâsivayı unutmuş bir kimseyse Allah katında makbul bir kuldur. Sarfettiği bu gibi sözler manevi geçkinliğin tesiriyle söylenmiş olup zâhiri manalarına yorulmaz. 


Sözünü ettiğimiz makamda olmadığı ve söylediğimiz hali yaşamadığı halde bu gibi sözleri sarf eden kimse, buna rağmen herkesi haklı ve doğru buluyor ve bâtılı haktan ayırt edemiyorsa bu kimse zındık ve kâfirdir. Bunların maksadı, şeriatı içten çökertmek ve âlemlere rahmet olan peygamberlerin davetini rafa kaldırmaktır. Bu gibi sözler hak eden ve hak etmeyen herkesten sâdır olabilir. Bunlar hak eden kimse için Nil gibi hayat suyu iken, hak etmeyen kimse için öldürücü zehirdir. Nitekim Nil İsrâiloğulları için serin bir su iken, Kıptiler için kan ve azap olmuştur. 


Bu makam ayakların kaydığı makamdır. Müslümanlardan birçok kimse bu makamda sekr erbabının sözlerini taklit ettiği için doğru yoldan sapmış ve sapkınlık çukurlarına yuvarlanarak dinlerini boşa çıkarmışlardır. Onlar, bu gibi sözlerin ancak birtakım şartlara bağlı olarak mazur kabul edileceğini; sekr erbabında bu şartlar gerçekleştiğini, ancak kendilerinde henüz bu şartların oluşmadığını farkedememişlerdir. Bu gibi sözlerin kabulü konusunda âdeta bir dehliz izlenimi veren mâsivayı unutma hali, bu şartların en büyüğüdür. Bu konuda haklıyla haksız arasını ayıran en doğru ölçü de şeriatta istikamettir. 


Bu davada haklı olan kimse ne kadar kendinden geçmiş de olsa kıl kadar bile şeriata muhalif harekette bulunmaz. Hallâc, ‘Ben Hakk'ım' dediği halde zindanda kaldığı her gece ağır prangalar altında beş yüz rekât namaz kılardı. O, helâl yoldan kazanılmış bile olsa zalimlerin elinin değdiği yemekten yemezdi. Bu davada haksız olan kimseye şer'i hükümleri yerine getirmek Kafdağı'nı sırtına yüklenmek gibi ağır ve zor gelir. Şu âyet-i kerime tam onların halini anlatmaktadır: ‘Kendisine davet ettiğin şey müşriklere pek ağır geldi’ (Şürâ 42/13)” (Mektübât, c. 2, 95. Mektup). l 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düşünce ile anlaşılamaz. Anlamak için peygamberlik kandilinin nurlarından yararlanmış, sahih keşif ve sarih ilhâm sahibi olmak gerekir. 


Allah Teâlâ'nın salât ve selâmı umumi olarak tüm peygamberlere, hususi olarak da onların en faziletlisi olan Habibullah'a olsun. 


Soru: Büyük evliyanın sözlerinde, “Akıl ruhun tercümanıdır, ifadesi geçmektedir. Bu ne demektir?” diye sorulursa, 


Cevap: Deriz ki, feyizlerin kendisinden ortaya çıktığı Hak Teâlâ'dan ilhamla gelen ilim ve marifetleri, ruhlar âleminden olan kalp alır ve onun tercümanı olan akıl, o ilim ve marifetleri, âlem-i halka tutulmuş olan insanların anlayışına göre düzenler, söyler ve yazar. Eğer akıl onları bu şekilde tercüme etmemiş olsaydı, bunları anlamak çok zor, hatta imkânsız olurdu. Yürek, hakikat-i câmia denen kalbin yerine oturduğundan, o makamın asli sahibi gibi olmuş, ona olan ilham da, ruhani ilham gibi olup tercümana ihtiyaç gerekmiştir. 


Şunu da bildirelim ki öyle bir zaman gelir ki akl-ı meâdda, nefs-i mutmainneye yakınlık arzusu son dereceye varır ve onun makamına kavuşmak ister. O vakit bedeni boş bırakır. Böyle olunca anlama ve hatırlama da yürekte karar kılar (Kalbi olan için burada çok nasihatler vardır). İşte o zaman kalp, yine kendisinin tercümanı olur. Bu durumda ârifin muamelesi bedeniyle olmaktadır. “Ben ondan daha hayırlıyım” diye feryat eden ateş parçası, inkıyat ve itaate yüz tutar ve basamak basamak hakiki İslâm ile şereflenir. Şeytani sıfatı ondan kaldırıp, nefs-i mutmainneyi asli makamına ulaştırırlar ve onun 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vekili yaparlar. İşte böyle olunca bedende kalb-i hakikinin yerine yürek oturdu ve nefs-i mutmainnenin vekili ateş parçası oldu. 


Mısra: 
GS ES İİ e agara ed 3) 
Zer şod mes-i vücüd-i men ez kimyâ-yi aşk 


(Vücudumun bakırı, aşk kimyasından altına döndü.| 


Hava unsurunun ruh ile münasebeti vardır. Bunun için sâlikin hava makamına ulaşması ve urucu vaktinde, bazan hava Hak olarak bilinir ve sâlik bunu Hak zannederek onun giriftarı olarak kalacağını düşünür. Nitekim ruh makamında böyle şühüdlar olur ve ruha Hak diye tutulmalar gerçekleşir. Mürşidlerden biri, “Otuz sene Hak Teâlâ diye ruha taptım” demiştir. O makamdan geçirilince, hak bâtıldan ayrılır. Bu hava unsurunun, ruh makamıyla yakınlığı ile beden ruhun vekâletini üstlenir ve bazı işlerde ruh hükmünü alır. 


Su unsuru, hakikat-i câmia olan kalple yakınlık sahibi olduğundan, onun feyzi bütün eşyaya ulaşır. Nitekim âyet-i kerimede, 


OLE Nİ EE 228 SERİN ge LİE 

“Her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?” (Enbiyâ 21/30) buyrulmuştur. Onun dönüşü de yüreğedir. Bedenin en büyük unsuru olan toprak unsuru, asli sıfatlarından olan aşağılık ve alçaklık kirlerinden temizlendikten sonra bu bedende hâkim ve galip olur. Bedende her ne varsa onun hükmüne girer ve onun haliyle hallenir. Onun bu kâmilen toplayıcı oluşuyla, bedenin bütün unsurları, hakikatte onun parçalarıdır. Bunun için anâsır ve eflâkin merkezi dünyadır. Onun merkezi de âlemin merkezidir. O vakit bedenin işi de sona erer ve yükseliş ile inişin sonu elde edilmiş olur ve tekmilin kemali kazanılır. Sonun başlangıca dönüşü de budur. 


Ruh, bütün mertebe ve ona tâbi olanlarla birlikte yükselme yoluyla, karar kılacağı makama ulaşsa da bedenin terbiyesi için daha çok mesafe olduğundan, bu âleme yönelmek gerekir. Bedenin işi sona ulaştığından; ruh, sır, hafi, ahfâ ile birlikte; kalp, nefis ve akılla beraber, Hak Teâlâ'ya yönelip, bütün varlığı ile bu bedenden yüz çevirir. Beden de bütün varlığı ile kulluk makamına yönelir. Böyle olunca ruh, mertebeleriyle birlikte, şühüd ve huzur makamına yerleşir ve mâsivayı görmekten ve bilmekten tamamen kesilir, beden de tamamen ibadet ve kulluk makamında kuvvet bulur. Cem'den sonra fark makamı budur.” Allah Teâlâ kemalata kavuşmak için 


91 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mektübât'ında şöyle der: “Bu değerli nisbet, bu dervişte, zikri öğrenmesinden iki ay ve birkaç gün geçtikten sonra gerçekleşti. Bu nisbetin gerçekleşmesinden sonra, hakiki fenâ denilen diğer bir fenâ hâsıl oldu. Kalp o denli genişledi ki arştan arzın merkezine kadar bütün âlemin, kalbin bu genişliği yanında hardal tanesi kadar yeri yoktu. Daha sonra kendimi ve âlemin her parçasını, hatta her zerresini Hak Celle ve Alâ olarak gördüm. Sonra, teker teker her zerreyi kendi nefsim olarak, kendimi de o zertrelerin hepsinin aynı olarak gördüm. Hatta tüm âlemin bir zerre içinde yok olduğunu farkettim. Daha sonra kendimi ve bütün zerreleri, âlemin ve katlarının tamamını içine alacak kadar geniş ve yayılmış olarak buldum. Hatta kendimi ve her zerreyi, her zerreye yayılmış ve sirayet etmiş bir nur olarak gördüm. Âlemin şekil ve süretleri bu nurun içinde yok olmaktaydı. Bundan da öte her zerreyi, âlemin bütününü 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başarı ve kolaylık ihsan eylesin. 


Şu fakirin bu makamda özel bir ilerleyişi vardır. O da ruhun tâbileri ile birlikte âlem-i halka dönüşüdür ki onları Hak Teâlâ'ya davet eder. Böylece ruh, beden hükmünü alır ve ona tâbi olur. İş öyle bir yere varır ki beden hazır ise ruh da hazır olur. Beden gafil ise ruh da gafil olur. Ancak namaz kılarken ruh, bütün mertebeleriyle birlikte Hak Teâlâ'ya yönelir, beden gafil olsa da onun teveccühüne engel olmaz. Çünkü namaz, müminin mi'racıdır. 


ayakta tutuyor olarak buldum. Bu halleri kendilerine arzettiğimde, 'Tevhidde hakka'l-yakin mertebesi budur. Cem'u'i-cem' bu makamdan ibarettir buyurdular. Başlangıçta, Hak Sübhânehü'nun kendisi olarak bulduğum âlemin şekil ve süretlerini bu vakitte vehimler olarak gördüm. Hak Sübhânehü'nun aynı olarak gördüğüm zerrelerin -hiçbirini ayırmaksızın- hepsinin vehim ve hayal olduğunu anladım. 
Çok şaşırmıştım. O esnada, rahmetli babamdan duyduğum Fusüs'ta geçen bir ibareyi hatırladım. Şöyle diyordu: 


‘Bu âleme dilersen Hak dersin, dilersen halk dersin. İstersen, bir açıdan Hak, bir açıdan da halk dersin. Ya da istersen ikisinin arasını ayıramadığın için şaşırıp kaldığını söylersin.” Bu söz, yaşamış olduğum ıstırabı biraz yatıştırdı. Daha sonra şeyhimize gelerek halimi arzettim. 
“Huzurun henüz saf hale gelmemiş. Mevcut olan ile hayali olan birbirinden ayrılıncaya kadar vazifelerine devam etmelisin” buyurdular. 
Ona, bunların birbirinden ayrılmayacağını hissettiren Fusüs ibaresini okudum. ‘Şeyh, kâmil velilerin hallerini açıklamamış. Bazıları için varlık ile hayali olanın ayrılmaması durumu da doğrudur' buyurdular. 
Şeyh hazretlerinin emri gereği vazifelerimle meşgul olmaya devam ediyordum. İki gün sonra, Allah Sübhânehü şeyhimizin teveccühü ile varlıkla hayali olan arasındaki farkı bana gösterdi. Hatta hakiki varlığı, vehim ve hayal olandan ayrılmış buldum. Mevhum olduğu görülen sıfatların, fiillerin ve onların eserlerinin Cenâb-ı Hak'tan sâdır olduğunu gördüm. Bu sıfat ve fiilleri de mevhum olarak buldum. 
Hariçte, bir tek zatın dışında bir varlık bulamadım. Kendilerine halimi arzettiğimde buyurdular ki: “Bu, fark ba'de'I-cem' mertebesidir. Çalışmakla buraya kadar varılabilir. Bundan sonra herkesin kabiliyet ve istidadına göre ihsan edilenler zuhur eder.’ Büyükler bu mertebeye tekmil makamı demiştir” (Mektübât, c. 1, 290. Mektup). 
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Yine şunu da bildirelim ki Hakk'a kavuşmuş olanın bütün manasıyla vâki olan geriye dönüşü, davet makamlarının en yüksek mertebelerindendir. Bu gaflet birçoğu- nun huzur sebebidir. Gafiller bu gafletten gafillerdir ve hazır olanlar bu geriye dönüşten cahillerdir. Bu makam, zemme benzeyen medih kabilinden bir makamdır. Dar görüşlünün idraki ve anlayışı buraya ulaşamaz. Bu gafletin kemalatını anlatmaya kalkarsam, kimse huzura kavuşma arzusunda olmaz. Bu öyle bir gaflettir ki insanların seçilmişlerini, meleklerin seçilmişlerinden üstün yapar. 
Hz. Muhammed'i (sallallahu aleyhi vesellem) bütün âlemlere rahmet kılar. Velayetten nübüwvete eriştirir, nübüvvetten risalete ulaştırır. İnsanlar arasındaki evliyayı, insanlardan uzak duran evliyadan üstün kılar. Hz. Muhammed'i [sallallahu aleyhi vesellem] Sıddik-ı Ekber'in (radıyallahu anh] önüne geçirir. Sahvı sekre tercihe götürür. Nübüwveti velayetten faziletli yapar. İrşad kutbunu, abdal kutbundan üstün kılar. Sıddik-ı Ekber'e, “Âh, keşke Muhammed'in bir sehvi (yanılması) olsaydım” dedirtmiştir. Huzur bu gafletin aşağı bir hizmetçisidir. Kavuşmak onu elde etmenin başlangıcıdır. Bu öyle bir gaflettir ki görünüşte inmek, gerçekte ise yukarılara çıkmaktır. Seçilmişleri sıradan insanlar gibi yapar ve onların kemalatını insanların gözüne göstermez. 
Az çoğa işaret eder. Damla engin bir denizden haber verir. 


Mısra: 
e lari $ 
Ger be-güyem şerh-i in bi had şeved 


(Bunun açıklamasını söylemeye kalkarsam, sonu gelmez.| 
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Hidayet üzüre olanlara ve Hz. Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selâm olsun. 


14. Minha: 
Hz. Resülullah'ın Seçkinliği 


Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] diğer peygamberler arasında zatın tecellisine kavuşmakla seçkindir ve bütün kemalatın üzerinde olan bu saadet ona mahsustur. Ona bağlı olanların içinde en kâmillerinin bu özel makamdan nasipleri vardır. Bu sözümüzden, bu ümmetin en kâmil evliyası diğer peygamberlerden üstündür diye bir şey anlaşılmasın. Böyle düşünmek Ehl-i sünnet ve”I-cemâat itikadına aykırıdır. Bu, şüphe götürecek cüz'i bir fazilet değildir, aksine külli bir fazilettir. Nitekim insanların fazileti Allah Teâlâ'ya yakınlıklarına göredir. Her fazilet bu üstünlüğün altında kalır.? 


92 İmâm-ı Rabbâni hazretleri büyük oğlu Muhammed Sadık'a yazdığı 
mektubunda şöyle demiştir: “Peygamberlere ait olan o makamlar, peygamberlerin yükselebilecekleri en son makamları değildir. Bu ulu zatlar oralardan çok daha yüksek mertebelere çıkmışlardır. O makamlar, o peygamberlerin mebde-i taayyünleri olan Allah Teâlâ'nın isimlerinden ibarettir ve Allah Teâlâ'nın feyzinin bize ulaşmasında birer vasıtadırlar. Zira isimlerinin aracılığı olmadan Zât-ı Pâk-i Sübhâni ile bu âlem arasında kesinlikle bir alaka kurulamaz. Kaldı ki Allah Teâlâ ile âlem arasındaki ilişki de; âlemin yüce Allah'a muhtaç olması, O'nun ise hiçbir şeye muhtaç olmamasından ibarettir. Bunun dışında herhangi bir ilişki asla söz konusu değildir. Şu âyet-i kerimeler bu noktayı gayet açık olarak ifade eder: ‘Allah elbette, bütün âlemler- den müstağnidir” (Ankebüt 29/6). ‘Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, siz ise muhtaçsınız” (Muhammed 47/38). Bu ulu zatlar, aşkın nurlarla nurlanmış bir halde, derecelerine göre yükseliş mertebelerindeki tabii bünyelerinin benzerleri olan bu isimlere, yükseliş mertebelerinden inerken yerleşirler ve mekân tutarlar. Bu sebepledir ki bu yerleşme- den sonra, onları arayan biri o isimler makamında bulabilir. Sâlik, yüksek bir kabiliyete sahip olup ve de Allah Teâlâ'nın zatına yönelmişse, 


116 ° MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD) 


Deriz ki, bu ümmetin kâmil velilerinin ve büyüklerinin o makamdan nasibdar olmaları ve o makama kavuşmaları için, diğer peygamberlerden üstün olmaları gerekmez. 
Üstünlük kavuşmaya bağlıdır. Ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin büyük velilerinin yükselmesi, peygamberlerin ayaklarının altına kadardır. Peygamberlerden sonra bütün insanlardan yüksek olan Sıddik-ı Ekber'in (radıyallahu anh] yükselmesinin sonu bir peygamberin ayağının altına kadardır ve bütün peygamberlerden aşağıdır. 


Yani demek istiyoruz ki Resülullah'a en çok bağlı olanların, Hz. Peygamber'e mahsus olan fevku'l-fevk makamına özel kemalatın altındaki makamdan tam nasipleri vardır. Hizmetçi her nerede olursa olsun, efendisinin artığı ona yetişir. Uzak olan hizmetçi, efendisinin sığınıcısı olarak öyle şeyler bulur ki yakında olanlar hizmet saadetine varmadıklarından onlara müyesser olmaz. 


yukarılara çıkma esnasında bu isim makamlarına zorunlu olarak uğrar. Hatta daha da yukarılara, Cenâb-ı Hakk'ın dilediği yerlere kadar çıkabilir. Ancak, bu sâlik o yüksekliklerden aşağı inip, varlığının mebde-i taayyünü demek olan isme geldiğinde, bu ismin peygamberlerin makamlarını simgeleyen isimlerden çok aşağıda olduğunu görür. İşte burada üstünlüğün dayanağı olan makamlar arasındaki fark ortaya çıkar. Bu durumda makamı en yukarıda olan en büyük olandır. Ne var ki sâlik aşağıya kendi ismine inmedikçe ve kendi isminin peygamberlerin isimlerinden aşağıda olduğunu görmedikçe, peygamberlerin daha üstün olduğunu, zevk ve hal marifeti yolu ile bilemez. Önceki kesin bilgisine dayanarak ve âlimleri taklit ederek onların üstünlüklerini bilebilir. Bu halde de vicdanı onu yalanlıyordur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda Allah Teâlâ'ya iltica etmesi, Cenâb-ı Hakk'a yalvarıp yakarması, aciz ve muhtaç olduğunu izhar etmesi gerekir. Böyle yaparsa yüce Allah durumun hakikatini ona bildirir. Burası sâliklerin ayaklarının kaydığı yerdir” (Mektübât, c. 1, 208. Mektup). 
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Beyit: 


ger SİL 133 j e aS yea pl 


Der kafilei ki üst dânem ne-resem 
İn bes ki resed zi dür bâng-i ceresem 


(Biliyorum onun kâfilesine ulaşamam, uzaktan çıngırak sesini duysam da yeter;| 


Yine bilinmelidir ki müridler bazan mürşidleri hakkında bir tevehhüme kapılıp, onların makamına kavuştuklarını, onunla beraber ve eşit olduklarını düşünürler. 
İşin hakikati anlattığımız gibidir. Onunla eşit görmesi, ancak o makamlara kavuşması halindedir, o makamların hâsıl olmasında değildir. Nitekim elde edilen, mürşide bağlanmakla hâsıl olmuştur. 


Buradan müridin, mürşidinin derecesine çıkamayacağı, onunla aynı seviyeye gelemeyeceği de anlaşılmasın. Zira öyle değildir. Aynı seviyeye gelmek mümkündür, hatta böyle olduğu da görülmüştür. Ancak fark, o makamın elde edilmesiyle o makama vâsıl olmakta olup, çok ince bir meseledir. Her mürid bunu anlayacak dereceye ve hale kavuşamaz. Bu farkı anlayabilmek için sahih keşif ve sarih ilham şarttır. 


Allah Teâlâ en doğrusunu ilham edicidir. Hidayet üzere olanlara selâm olsun! 
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15. Minha: 
Letâiflerin Halleri 


Tasavvuf yolundan biri şöyle sordu: 


Soru: Bu yolda ilerleyen bir tâlip bir hal ile halleniyor, bu hal bir süre kalıp sonra örtülüyor. Bir zaman sonra aynı hal tekrar ortaya çıkıyor, yine bir müddet kalıp örtülüyor ve bu şekilde devam edip gidiyor. Bunu açıklar mısınız? 


Cevap: İnsanda yedi latife vardır ve her latifenin saadet ve saltanat süresi ayrıdır. Bunun için bunların en latifi üzerine vâridat gelir ve kuvvetli bir hal ortaya çıkarsa, sâlikin bütün varlığı, o latifenin rengine ve haline bürünür. O hal bütün latifelere sirayet eder ve o latifenin hâkimiyeti durduğu müddetçe o hal devam eder. Kuvvet ve hâkimiyeti bitince, o hal de gider. Bir zaman sonra eğer o hal tekrar gelirse, iki durum vardır: Ya aynı latife üzerine döner ki bu durumda ilerleme yolu o sâlike kapalıdır. Ya da diğer bir latifeye gelir ki bu durumda sâlik için ilerleme yolu açık demektir. O diğer latifedeki durum da birincisinde olduğu gibi devam eder. Zira o halin gitmesinden sonra, eğer aynı hal geriye dönerse, önceki iki durum meydana gelir. İşte bütün latifelerin hali böyledir. Eğer gelen vâridat, bütün latifelerde asıl olarak cereyan ederse, halden makama geçer ve artık gitmez. 


Her işin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir. İnsanların efendisine ve onun temiz âline salât ve selâm olsun! 
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16. Minha: 

Rızık ve İbadet 
3 A S SEZ) LA Şb yal İS İZİ öl 

Oa LSI ARI 

“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin” (Bakara 2/172) âyet-i kerimesindeki, “sanız” şart ifadesi, yemek ile emrin bağlılığı içindir. Yani, eğer Rabbü'i-âlemin'e ibadette özen gösterecekseniz, size rızık olarak gönderdiğimiz lezzetli gıdalardan yiyiniz. Ancak bunu yapamayacak, hatta o lezzetli yiyecekleri ve rızıkları, nefsinizin isteklerini yapmak ve nefsinize kulluk etmek için kullanacaksanız, onlardan yemeyiniz. 
Çünkü sizde kalp hastalığı vardır. Böyle lezzetli rızıklar sizin için öldürücü zehirdir. Bu kalp hastalığınız giderse, o vakit lezzetli rızıkları yemek sizin için güzel ve faydali olur, buyrulmuştur. Keşşâf'ın yazarı, âyet-i kerimenin devamında şükrün emredilmiş olmasına bakarak, “tayyibât” kelimesini “lezzetli” olarak tefsir etmiştir. 


17. Minha: 
Hakk'ı Tanımak 


Büyük evliyadan biri, “Allah Teâlâ'yı hakkıyla tanıyana günah zarar vermez” buyurmuştur. Bu sözle, kişiye O'nu tanımadan önceki günahı zarar vermez, denmek istenmiştir. Çünkü İslâm, kendinden önce işlenmiş günahları geçersiz kılar. İslâm'ın hakikati, tasavvuf dilinde, fenâ ve bekâdan sonra kavuşulan gerçek marifettir, Allah Teâlâ'yı tanımaktır. İşte bu marifete ulaşmak da kavuşmadan önceki günahları ortadan kaldırır. Bu sözdeki “zarar vermez” ifadesinin, marifete kavuştuktan sonraki günahları bildirmesi de mümkündür. O vakit, büyük günah değil, küçük günah kastedilmiş olur. Zira evliyaullah büyük günah işlemekten mahfuzdur. Küçük günahın zararı ise ısrar olması halindedir. Evliyaullahta ısrar olmadığı ve aralıksız tövbe istiğfar bulunduğu için, küçük günah onlara zarar vermez. Bu sözün manası, fenâ ve bekâdan sonra günah meydana gelmez, demek de olabilir. Çünkü günah işlenmeyince, zararı da olmaz. 


Mülhidlerin9 bu sözü, mademki günah işlemek ârife zarar vermiyor, o halde istedikleri kadar günah işlerler, şeklinde anlamak istemeleri zındıklıktır. Kesin surette yersiz ve bâtıldır. Allah Teâlâ âyet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur: 


4 o 7 Yaw NM E. 1e7< (Te 5 3 öle İsmi e 
. Ajal l Ú olia a | 
> İş 4 > eei yuz. le 2 el 
# 9 # S z Fs 5 “rai b A k g 
O ós ti e olki 23 Ol YI olii 
“Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah'ı 


anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıptadırlar” (Mücâdile 58/19). 


Yâ Rabbi! Bizlere hidayet verip, doğru yolu göstererek hidayet üzere kıldıktan sonra kalplerimizi kaydırma ve bize yüce katından rahmet ver. Şüphesiz sen çok ihsan edicisin. 


93 Mülhid: Manaları açık bildirilmiş olan, inanılacak şeylerde, Kur'ân-ı 
Kerim'e ve hadis-i şeriflere, yalnız kendi akıl ve görüşleri ile mana vererek, imanı bozulan, kâfir olan. 
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İnsanların en hayırlısı olan Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun temiz âl ve ashabına selâmlar olsun. 


Mağfireti bol ve kerim olan Rabbim'den, İslâm'ın hakikatiyle şereflenen ârifin, bu marifete kavuşmadan önceki günahlarının, zulüm ve kul hakkı cinsinden de olsa, kendine zarar vermeyeceğini umarım. Hak Teâlâ mutlak mâliktir ve kulların kalbi, O'nun iki (kudret) parmağı arasındadır. O dilediği gibi onları çevirir. Bilindiği üzere, mutlak ve genel anlamda İslâm (müslüman olmak) zulüm ve kul hakkı haricindeki günahları yok eder. 
Bir şeyin hakikati ve kemalinde ise genelinde olmayan bir üstünlük vardır.“ 


18. Minha: 
Allah Teâlâ'nın Vücüd Sıfatı 


Allah Teâlâ, vücüdları ile mevcut olan diğer varlıkların aksine, vücüdu ile değil, zatı ile mevcuttur. O'nun varlığında vücüda ihtiyacı yoktur. Bu sebeple de, “Hak Teâlâ'nın vücüdu, zatının aynısıdır, zâit değildir” denile- 


94 İmâm-ı Rabbâni hazretleri şöyle der: “Allah Teâlâ bir kulunu sevdi mi 
bir daha ondan günah sâdır olmaz. Zira Hak Sübhânehü'nun dostları günah işlemekten korunmuşlardır. Evet, günah işlemeleri mümkündür, ama günah işlemekten korunmuşlardır. Peygamberlerin ise durumu farklıdır, onlar hem günahlara karşı masumdurlar hem de günah işlemeleri mümkün değildir. Allah dostlarından günah olan herhangi bir şey sâdır olmayınca, günahın zararı da onlara dokunmamış olur. 
Günah işlemediklerinde günahın onlara zarar vermeyeceği doğrudur. 
Nitekim ilim sahipleri bunu bilirler. Bir de günahtan maksat, velayet derecesine ulaşmazdan evvel işlemiş olduğu geçmiş günahları olabilir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: ‘Müslüman olmak önceki günahları siler (Müslim, İmân, 54). İşin hakikatini en iyi bilen Allah Teâlâ'dır. 'Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma" (Bakara 2/286)” (Mektübât, c. 2, 75. Mektup). 
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mez. Yoksa vücüdun zat ile aynı olduğunu ispatta birçok delil gerekir. Eğer, vücüd zatın aynısıdır, dersek, bu sözle Ehl-i sünnet ve'l-cemâat'e uymamış oluruz. Çünkü bu büyük insanlar vücüdun zat ile aynı olduğunu kabul etmiyorlar ve vücudun zata zâit (ilave bir sıfat) olduğunu söylüyorlar. Şurası açıktır ki vücudun zâit olduğunu kabul etmek, Allah Teâlâ'nın başka bir şeye muhtaç olduğu sonucunu doğurur. Eğer Hak Teâlâ zâit bir vücüd ile mevcuttur ya da O zatı ile mevcuttur, dersek ve bu vücüdu genel bir sıfat olarak kabul edersek, hem Ehi-i sünnet âlimlerine uyarız, hem de muhaliflerin itirazlarına bir yer bırakmamış oluruz. Cenâb-ı Hak için, zatı ile mevcuttur diyerek, vücüdu hiç karıştırmamakla, vücüd ile mevcuttur, deyip o vücüda, zatın aynısıdır, demek arasında çok büyük bir fark vardır. Bu, Allah Teâlâ'nın bana özel kıldığı marifetlerdendir. 


Allah Teâlâ'ya hamd ve resülüne salâtü selâm ederim. 


19. Minha: 
Allah Teâlâ'nın Vücüdu ile Zatı Aynı Değildir 


Vâcibü'l-vücüd olan Rabbü'l-âlemin'in kendine mahsus sıfatlarından biri de zatı ile mevcut olması ve asla vücüda muhtaç olmamasıdır. Vücüdu zatının aynısıdır ya da varlığı zatı üzerine zâittir denilmesi aynıdır ve her iki durumda da sakınca vardır. Nitekim bu durumu yukarıda zikretmiştik. İnsanlar bunu bilsin ya da bilmesin Allah Teâlâ'nın âdeti şöyle cereyan etmektedir, vücüb mertebesinde olan her şeyin, imkânın her mertebesinde bir numunesini zâhir eder. Bu özelliğin örneği imkân âleminde 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varlıktır. Vücüd yani varlık her ne kadar mevcut değil ve ma'külât-ı sâniyeden” ise de, O'nun vücüdu olduğunu farzedelim. O vakit kendi zatı ile mevcut olacaktır, başka bir vücüdla değil. Diğer mevcutlar ise böyle değildir, onların varlığı vücüda muhtaçtır, zatları yeterli değildir. O halde eşyanın mevcudiyyetinde etkisi olan vücüd, eğer mevcut olursa, kendi zatı ile mevcut olacaktır ve başka bir vücüda muhtaç olmayacaktır. Bütün mevcudatın yaratıcısı Hak Teâlâ, müstakil olarak, zatı ile mevcut olsa ve vücüda ihtiyacı olmazsa, bunda şaşılacak ne olabilir! 
Bunu uzak görenler, sözümüzün dışındadır. 


Muhakkak hakikati bildiren Allah Teâlâ'dır. 


Soru: Filozofların, “Eş'ari âlimleri ve bazı mutasavvufların, zat vücüdun aynısıdır” sözleri, sizin yukarıda, “Vâcibü'l-vücüd olan Rabbü'l-âlemin, vücüdla değil, kendi zatı ile mevcüttur” sözünüze benziyor. Nitekim, “Zatının aynısı olan bir vücüdla mevcuttur” sözünün manası, “Bir vücüd sıfatıyla değil, zatı ile mevcuttur” sözüyle aynı anlamdadır. Bu nasıl izah edilir? 


Cevap: Bu şekilde söylemek Ehl-i sünnet itikadına uymaz. Bu meselede Ehl-i sünnet âlimleri ile aynı görüşte olmak gerekir. Zira onların bu hükümlerine karşılik Ehl-i sünnet âlimlerinin, “Hak Teâlâ zat olmayan bir vücüdla mevcuttur” demeleri gerekir. Yoksa vücüdun zâit olmasının ispatı istenirdi. Vücüdun ziyadeliğinin var 


95 Ma'külât-ı sâniye (ikinci soyut kavramlar): “Cins”, “nevi”, “fasıl” 
vb. kavramlar gibi karşılığında bir şey olmayandır. Örneğin var olan bir şeyi gösterip, “Şu bir cinstir” denemez. Çünkü “cins” reel değil, yani dış dünyada varlığı bulunan somut bir kavram değildir. Varsayılan bir kavramdır ve hârici mevcudata yüklenemez. 
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olduğunu kabullenmek iki fırka arasındaki tartışmanın vücüdun kendisinde değil, onun zatın aynı mı yoksa ziyade mi olduğu hususunda vuku bulduğu ortaya çıkmış olur. Yani iki grup da Hak Teâlâ'nın vücüd ile mevcut olduğunu söylemektedirler. İhtilafları vücüd sıfatının zatın aynı mı yoksa ziyade mi olduğu konusundadır? 


Soru: Vâcibü'l-vücüd teâlâ ve tekaddes, zatı ile mevcut ise, Hak Teâlâ'nın mevcut olduğunu söylemek ne demektir? Nitekim mevcudun manası kendinde vücûd sıfatı bulunan demektir. Oysa burada vücüddan hiç söz edilmiyor. 


Cevap: Evet, Vâcip Teâlâ'nın kendisiyle mevcut olduğu vücüd, Allah Teâlâ hakkında söylenemez. Ancak umumi bir araz olan vücüdun Cenâb-ı Hak ile mevcut olması bakımından O'na iştikak yoluyla bir haml olarak yüklendiğini söylemek neden doğru olmasın? Bunun hiçbir mahzuru yoktur.*9 Vesselâm. 


96 İmâm-ı Rabbâni hazretleri şöyle der: “Yokluğun zıddı, Allah Teâlâ'nın 
hakikati veya en hususi zâti sıfatı olan vücüd değildir. Bilakis o, o vücüdun bir gölgesi ve bir yansımadır. Hulasa, karşı tarafında yokluk bulunan her varlık, imkâna açık yerlerden olup zıddı olan yokluğun kalkmasına muhtaçtır. 


Vâcip Teâlâ'nın sıfatları her ne kadar imkân dairesinin dışında olsa da Vâcip Teâlâ'nın zatına muhtaç olup her birinin karşısında yokluk sabit olduğu için imkân şaibesinin dışında değildirler. Kadim ve zattan ayrılmamış olmakla birlikte zata olan ihtiyaçları dâimidir. İhtiyacın kendisi, imkânın delilidir. Eğer muhtaçlık, Allah Teâlâ'dan başkasına ise bu tam noksanlıktır. Noksanlığın bu türüyle vasıflanan, imkân dairesine dahildir. Şayet muhtaçlık başkasına değilse, bu ihtiyacın sahibi her ne kadar imkân dairesine girmese de kendisinde imkânın kokusu vardır. 


Aynı şekilde Vâcip Teâlâ'nın sıfatlarının kemali, zatının kemalinden kaynaklanır. Dolayısıyla mutlak vücüb, Vâcip Teâlâ'nın zatına mahsustur. Çünkü O, noksanlıklardan münezzeh ve kusur şaibesinden uzaktır. Vâcip Teâlâ'nın sıfatları ise vücüb dairesinde yerleri olmakla 
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20. Minha: 
Vasl-ı Uryâni 


Şühüdun sınırına giren, görünen, bilinen düşünce ve hayale sığan bir ilâha asla tapmam. Çünkü müşahede edilen, görünen, bilinen, vehim ve hayale gelen de, müşahede eden, gören, bilen, düşünen ve hayal eden gibi mahlüktur ve sonradan olmadır. 


Mısra: 


gb desi Ola 4545 aall 
Ân lokme ki der dehân ne-gonced talebem 


(Ben, ağıza sığmayan lokmanın tâlibiyim.| 


Seyrü sülükten murat vücübi ve imkâni perdelerin yırtılmasıdır. Böyle olunca vasl-ı uryâni, yani apaçık gö- 


birlikte, zata muhtaç oldukları için bunların vücübu zatın vücübunun altında olduğu gibi varlıkları da zatın varlığının derece olarak altındadır. 


Sıfatların varlığında yokluk ve zıtlık söz konusudur; ilmin yokluğu veya kudret sıfatının yokluğu gibi. Zat Teâlâ'nın varlığında ise zıt bir yokluk mevcut değildir. O'nun varlığını bir zıddın varlığına bağlamak kesinlikle tasavvur edilemez. Vâcip Teâlâ'nın varlığı için zıt bir yokluk olsaydı, var olmak için o zıddın kalkmasına ihtiyaç duyardı. Halbuki ihtiyaç duymak noksan olanın özelliği olup mümkün varlıkların haline uyar. Allah Sübhânehü bundan yüce ve uzaktır. 


Yaratılmış olmayı çağrıştırdığından, Vâcip Teâlâ'nın sıfatları için imkân lafzını kullanmaktan sakınmak gerektiği açıktır. Allah Teâlâ'nın sıfatları kadimdir. Kendilerine itibarla vâcip olmasalar da Vâcip Teâlâ'nın zâtına itibarla vâciptirler. Çünkü O mukaddes zattan ayrı değildirler. Böylece ortaya çıkan mana, imkâna varsa da sonradan olma vehminden uzaktır. 


Vâcip Teâlâ için yokluk zıddının hâsıl olmaması keşfe ve şühüda dayalıdır. Bedihi olana yapıldığı gibi buna süret itibariyle delil getirilirse bu, istidlal süretinde bir tembihtir” (Mektübât, c. 3, 64. Mektup). 
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rüşme elde edilir.” Yoksa amaç matlubu bağlayıp onu avlamak için değildir. 


Beyit: 


o Dh ela agis 5 Sile 


eb el şoka ina les 


Ankâ şikâr-ı kes ne-şeved dâm bâz çin 
K'ânca hemişe bâd be dest est dâm râ 


[Anka kuşunu kimse avlayamaz, tuzağı topla, çünkü orada tuzağa sadece hava girer.| 


Ahirette rü'yet haktır. Buna iman ederiz, ancak bunun nasıl olacağı ile meşgul olmayız. Çünkü avam bunu anlayamaz; yoksa havassın bunu anlayamamasından dolayı değil. Zira havas için dünyada bu makamdan nasip vardır, ismi rü'yet olmasa da vardır. 


Hidayet üzere olanlara selâm olsun! 


97 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mektübât'ında şöyle der: “Seyr-i âfâkide 
karanlık ve nurdan ibaret perdelerin tamamıyla kalkacağı yönünde ve perdelerin aşılması ile ilgili ifadeler bu fakiri rahatsız etmektedir. Hatta bu fakir aksinin doğru olduğunu düşünmektedir. Müşahede olunan gerçek şudur ki karanlık perdelerin kalkması hali imkân dairesinin bütünüyle aşılmasına bağlıdır. İmkân dairesinin bütünüyle aşılması ise ancak seyr-i âfâki ve seyr-i enfüsi ile mümkün olabilir. Nurdan olan perdelerin kalkması ise Vâcip Teâlâ ve Tekaddes hazretlerinin esma ve sıfatlarında seyre bağlıdır. Seyirde o dereceye ulaşmalıdır ki sâlikin gözünde ne isim ne sıfat ne şe'n ne itibar hiçbir şey kalmamalıdır. 
Bu takdirde bütünüyle nurani perdelerin kalkması söz konusu olur ve çıplak vuslata erer. Gerçi bu vuslat çok nadir olarak meydana gelir. Bu vuslata ermiş kişi de ender bulunur” (Mektübât, c. 2, 42. Mektup). 
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21. Minha: 
Mutlak Matlup 


Görülen ve bilinen her şey, mukayyettir ve mutlak olan sarafetten yani hiçbir şeye bağlı olmamaktan aşağı mertebededir. Oysa matlup bütün kayıt ve bağlardan münezzeh ve müberradır. O halde O'nu, görmenin ve bilmenin ötesinde aramalıdır. Bunun nasıl olduğunu akıl kavrayamaz. Çünkü akıl, görmenin ve bilmenin ötesinde aramayı imkânsız bilir. 


Beyit: 
A le Ily j oym 0335 Sİ) 


yel le aal) ie ys 


Râz-i derün-i perde zi rindân-i mest purs 
K'in hâl nist zâhid-i âli mekâm râ 
(Perdenin içindeki sırrı mest olmuş rintten sor, bu hal yüksek makamlı zâhidde yoktur.| 


22. Minha: 


Mutlak Olanın Yansıması 


Mutlak, sarafetten hiçbir şeye bağlı değildir, her şeyden kayıtsızdır. Ancak mutlak, mukayyed olan aynada zuhur edince, yansıyan görüntü aynanın hükmüne bürünür, mukayyet ve mahdut görünür. Böylece görülebilir ve bilinebilir. O halde, şühüd ve marifet ile iktifa etmek, matlubun yansımalarıyla yetinmek olur. Himmeti yüksek olanlar ceviz mevizle kanmaz. Allah Teâlâ himmetleri yüksek olanları sever. 
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Cenâb-ı Hak bizi himmeti yüce olanlardan eylesin. 
Bu duamızı da insanların efendisinin hürmetine kabul buyursun! 


23. Minha: 
Arşta Tavaf 


İlk hallerimde kendimi bir yerde tavaf ederken görmüştüm. Benimle birlikte bir grup da tavaf ediyordu. 
Ancak o kadar yavaş hareket ediyordu ki ben bir tavaf edinceye kadar, onlar iki üç adım atıyorlardı. O sırada bana bu tavaf ettiğimiz yerin, arşın üzeri olduğu ve tavaf edenlerin de melekler olduğu bildirildi. 


Hz. Resülullah'a ve onlara salât u selâm olsun. 


ehail Jakis ilg ALE a 2 233 
“Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lutuf sahibidir” (Bakara 2/105). 


24. Minha: 
Evliyaullahın Hakiki Sıfatlarını Bilmek 


Beşeri sıfatlar evliyaullahın kubbeleridir. Diğer insanlar her neye muhtaç ise bu büyükler de ona muhtaçtır. Evliyalıkları onları bu ihtiyaçlardan ayrı tutmaz. Onlar da diğer insanlar gibi celallenirler. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: 


o # pü Dy e e 
ZEN ŞU el Gİ 


MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD)* 129 


“Ben de bir insanım, diğer insanlar gibi ben de öfkelenirim.”98 Hal böyle iken, evliyaya ne düşer. Bu büyükler de yemek, içmek, aile bireyleri ile görüşmek ve yakınlık kurmak konularında diğer insanlarla aynıdır. Beşeri ihtiyaç olan çeşitli bağlar, avamdan da havastan da gitmez. Allah Teâlâ, peygamberler hakkında, 


GAMES Laz çal ói YALE ehdi G3 
“Biz onları (peygamberleri), yemek yemez birer (cansız) ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyada) ebedi 


de değillerdir” (Enbiyâ 21/8) buyurmuştur. Şekle ve görünüşe aldanan kâfirler şöyle diyorlardı: 


İZLİ a yaz gali İSİ YAZA JG 
“Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor!” (Furkân 25/7). 


Öyleyse her kim evliyaullahın dış görünüşüne bakıyorsa, mahrum olmuştur, dünya ve ahirette hüsrana uğramıştır. Ebü Cehil ve Ebü Leheb'in sadece dış görünüşe aldanmaları onları İslâm'ın saadetinden mahrum etti ve ebedi hüsrana uğrattı. Saadetli kimse, evliyanın dış görünüşüne bakmaz, keskin nazarını bu büyüklerin iç güzelliklerine, maksudun bâtınına yöneltir. Nitekim o büyükler Mısır'daki Nil gibidir, inanmayanlara bela, sevilenlere tatlı sudur. Hatta şaşılacak şeydir ki ehlullahta insanlık sıfatları o kadar çok görünür ki diğer insanlarda bu kadar görünmez. Bunun sebebi zulmet ve kudüret yani karanlık ve bulanıklık açık ve temiz yerde olunca, az da olsa çok görünür. Kirli ve açık olmayan yerler böy- 


98 Ahmed b. Hanbel, e/- Müsned, 2/243. 
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le değildir. Oralarda karanlık ve bulanıklık çok da olsa, o kadar belirgin görünmez. Ancak insanlık sıfatlarının zulmeti avamın bütün varlığına işlemekte, bedenine, kalbine ve ruhuna sirayet etmektedir. Ancak havasta bu zulmet, sadece beden ve nefis de bulunur, seçilmişlerin seçilmişlerinde ise nefis de bu zulmetten kurtulmuştur, bu sıfatlar sadece bedenindedir. 


Bunun gibi bu zulmet avamda noksanlığa ve hüsrana, havasta kemale ve parlaklığa sebep olmaktadır. 
Havassın zulmeti avamın zulmetini yok edip kalplerin- de tasfiye ve nefislerinde tezkiyeye vesile olur. Eğer bu zulmet olmasaydı, havassın avamla münasebet kurmasında hiçbir yol olmaz, ifade ve istifade bağlantısı kesilirdi. Bu zulmet havasta, uzun süre kalarak kalbini bulandırmaz. Arkasından gelen pişmanlık, tövbe ve istiğfar, yalnız o zulmet ve bulanıklığı değil, onlar gibi nice zulmet ve bulanıklıkları temizler ve türlü ilerlemelere yol açar. Bu zulmet, meleklerde olmadığı için, onlar ilerleyemezler. Buradaki bahsedilen şeye zulmet demek, kötülemeye benzeyen bir övgüdür. 


Sıradan insanlar, ehlullahın sıfatlarını, kendi insanlık sıfatları gibi bilirler ve bunun için mahrum olurlar ve mahzulde yani ziyanda kalırlar.” Oysa gâibi (görünmeyeni) 


99 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Muhammed Hâşim'e yazdığı mektubunda 
şöyle der: “Sevgili dostum! Bu yolda riyâzetin yasak olduğunu kim söylemiştir? Büyüklerin riyâzeti zararlı gördüğü nereden duyulmuştur? Halbuki bu tarikatta, sünnete sımsıkı sarılmak ve sürekli olarak bu ilkeye uymak temel esastır. Sünnetin sahibine salât ve selam olsun. Ayrıca hallerin gizli tutulması gerekir. Bir de bütün işlerde hep orta yol tercih edilir. Yemede, içmede, giyim kuşam ve diğer davranışlarda mutedil olmaya dikkat edilir. Bütün bunlar ağır riyâzet ve şiddetli mücâhede sayılan hususlardandır. Sonuç olarak, avam 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şahide (görene) kıyas etmek geçersizdir. Her makamın ayrı ayrı özellikleri ve her yerin başka gerekleri vardır. 


Hidayet üzere olanlara ve Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] izinde gidenlere selâm olsun! 


25. Minha: 


Fenâ ve Ötesi 


İnsan ilme bağlı kaldığı ve mâsivanın nakışlarıyla işlendikçe hakir ve itibarsızdır. Mâsivayı unutmak bu yolun 


sürüler gibidir. Onlar bu işleri riyâzet saymazlar ve mücâhede olarak kabul etmezler. Onlara göre riyâzet ve mücâhede aç kalmaktan ibarettir. Çok aç kalmaya büyük bir önem verirler. Çünkü hayvanların sıfatlarıyla vasıflanmış olan bu kimselere göre yemek, en önemli işlerden ve en büyük maksatlardan sayılır. Bu yüzden de onlara göre yemeği terketmek ağır riyâzetlerden ve en zor mücâhedelerdendir. 


Sünnete tâbi olmaya özen göstermek, ona sımsıkı sarılmak ve benzeri işler ise böyle değildir. Zira bunlar, avamın yanında kıymeti ve itibarı olmayan işlerdir. Bunun için sünneti terketmenin kötü bir şey olup bunları yerine getirmenin de riyâzet olduğunu kabul etmezler. 
O halde bu yolun büyüklerinin yapması gereken şudur. Hallerini gizli tutmaya özen göstermeliler. Avamın yanında geçerli olan ve halkın gözünde büyük değeri bulunan riyâzeti bırakmaları gerekir. Çünkü avamın beğenisini kazanmak şöhrete yol açar. Şöhret de büyük belaları ve tehlikeleri beraberinde getirir. Nitekim Hz. Peygamber |sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: “Din ya da dünya işlerinde (meşhur olarak) parmakla gösterilmesi bir kişiye kötülük olarak 


yeter. Ancak Allah'ın koruduğu kişi bunun zararından kurtulabilir” (Tirmizi, Sıfatü”l-Kıyâme, 21) Bu fakire göre şiddetli açlık çekmek, yeme içmede ölçüyü gözetmekten çok daha kolaydır. Orta halli olmaya riayet ederek riyâzet yapmak şiddetli açlıkla riyâzet yapmaktan daha üstündür. Muhterem babam şöyle demişlerdi: “Sülük ilminden bahseden bir risale gördüm. Orada şöyle bir ifade vardı: Yeme içmede ölçülü olmak ve orta seviyeyi korumak, hedefe ulaşmak için yeterlidir. Buna dikkat edilirse zikre ve fikre gerek kalmaz.' Gerçekten de yeme içmede ve giyim kuşamda, hatta bütün işlerde orta halli olmak çok güzel ve çok iyidir” (Mektübât, c. 1, 313. Mektup). 
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şartıdır. Bu yoldaki ilk adım fenâ ve ötesidir. Bâtının aynası mümkün varlıkların (mahlük) paslarından temizlenmedikçe, Hak Teâlâ'nın onda görünmesi imkânsızdır. Çünkü imkânın ilminin, Vâcip Teâlâ'ya ait marifetler ile birleşmesi, cem'-i ezdâd (zıtların bir araya gelmesi) kabilindendir. 


Burada karşımıza ciddi bir soru çıkıyor, şöyle ki: Ârif bekâ ile şereflenip, nâkısları terbiye etmek ve kemale getirmek için geriye döndürülünce, giden ilimler tekrar geri gelir. Buna göre, imkâni ilimler yani mahlükata ait bilgiler, vücübi marifetler yani Hak Teâlâ'ya ait bilgiler ile bir araya geliyor. Oysa sen buna, iki zıddın bir araya gelmesi muhaldir, dedin. 


Buna cevap olarak şöyle deriz: Bekâ billân makamına kavuşmuş bir ârif, bu durumda berzah yani geçit durumundadır. Sanki o vâciple imkân arasında vasıtadır ve her iki makamın rengini taşımaktadır. Böyle olunca, her iki makamın ilim ve marifetleri birlikte bulunursa niçin zor olsun. Zira iki zıt şeyin birleşme yeri bir olmuyor, sanki ayrı ayrı oluyor. Bu durumda birleşme yoktur. 


26. Minha: 

İlâhi Sır 

Fenâ mertebesinde, ortadan kalkan eşyanın (dünyevi şeylerin) bilgisi, bekâdan sonra tekrar dönerse, ârifin kemaline bir noksanlık getirmez. Hatta onun kemali ve başkalarını tekmili de buna bağlıdır. Zira ârif, bekâdan sonra Allah Teâlâ'nın ahlâkı ile ahlâklanmış olmaktadır. Vâcip Teâlâ'da eşyanın ilmi kemalin kendisidir. 
Zıddı ise muhal (imkânsız) bir noksanlıktır. Yüce Allah'ın 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ahlâkı ile ahlâklanmış ârifin hali de böyledir. Mümkünler- de ilim, mâlumun (bilinen şeyin) süretinin kendinde hâsıl olmasıyla oluşur. İlim sahibi ârif, bilinen şeyin süretinin kendinde hâsıl olmasından etkilenir. İlim ne kadar çok olursa, bilginin etkisi o kadar çok olur. Öyleyse âlimdeki tagayyür ve televvün de (değişme ve başka hal alma) önceki halinden daha geniş ve daha yaygın olur ki bu hal noksanlıktır. Hakk'ın tâlibi o bilgilerin tamamını terketmeli ve nesnelerin tamamını unutmalıdır. 


Vâcip Teâlâ'daki ilim böyle değildir. Çünkü Hak Teâlâ, zatında mâlumların süretlerinin hâsıl olmasından müberra ve münezzehtir. Eşyaya ait bilgiler yüceAllah'a sadece ilim sıfatının eşyaya taalluku ile münkeşif olur. 
Hadiselerin meydana gelmesiyle zat, sıfat ve fiillerinde değişme olmayan Allah'ı tenzih ederim. Allah Teâlâ'nın ahlâkı ile ahlâklanmış ârifin ilmi de böyle olur. Bilinenlerin süretleri ona hulül etmez. Bir şeyden etkilenmez, değişmez, başka şekil de almaz. O halde bu durum ârif için noksanlık değil, kemaldir. 


Bu sır, ilâhi sırların en derinlerinden ve müşküllerindendir. Allah Teâlâ habibinin hürmet ve bereketine, kullarından dilediğini bu sırra mazhar eder. 


27. Minha: 
Rıza Makamına Kavuşmak 


Bu fakir, inâbe alıp büyüklerin yoluna girdikten on iki sene sonra rıza makamı ile şereflendi. Önce nefsi itminana kavuşturdular, sonra zamanla yalnız Allah Teâlâ'nın fazl ve ihsanı ile bu saadete eriştirdiler. 
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Allah Teâlâ'nın rızasından bir parıltı görülmeyince, bu devlet ve saadetle şereflenmek nasip olmadı. Rıza makamında, mutmainne olmuş nefis, Mevlâ'sından razı oldu; Mevlâ'sı da ondan razı oldu. 


Bunun için Allah Teâlâ'ya çokça hamdederim. Rabbimiz'in sevdiği ve razı olduğu şekilde en güzel ve bereketli hamdler O'na olsun. Resülü Muhammed'e ve âline yakışırca ve layık şekilde salât ve selâmlar olsun. 


Soru: 


Nefis, mutmain olduktan sonra, dua etmek ve belanın giderilmesini dilemek, ne anlama gelir, diye sorulursa, 


Cevap: 


Deriz ki Allah Teâlâ'nın yaptıklarından razı olmak, O'nun mahlükunun fiillerinden razı olmayı gerektirmez. 
Hatta çoğu zaman kulların yaptıklarından razı olmak çirkin ve kötü olur. Mesela küfür ve günahlar gibi. O halde (hayrı da şerri de yaratan Allah olduğu için) çirkin fiilin yaratılmasına razı olmak, ancak o çirkin işin kendisini (ve kullar tarafından işlenmesini) kötü bilmek ve ondan razı olmamak gerekir. Madem Cenâb-ı Hak çirkinin kendisinden razı olmuyor, kul nasıl razı olabilir? Bilakis kulun bu hususta şiddetli ve sert olması emredilmektedir. Mahlükatın fiillerini çirkin bulmak, Rabbü”l-âlemin'in rızasına ters düşmez. Bu yüzden belanın giderilmesini istemek, iyi bir mana taşımaktadır. Fiilden razı olmak ile yapılan işten razı olmamak arasında fark görmeyenler, rızanın husulünden sonra, rızasızlığın bulunmasını anlayamadılar ve bu müşküllerini giderebilmek için çok zorlandılar. Dediler ki: “Bir işi çirkin bulmak rıza makamına değil rıza haline ters düşer.” Hakikat, Allah Teâlâ'nın bize ilham ettiğidir. 


Hidayet üzere olanlara selâm olsun. 


28. Minha: 


Hanefi Mezhebinin Fazileti 


Bir müddet, imamın arkasında cemaatle namaz kılarken Fâtiha okuyabilmek için Hanefi mezhebinde bir delil ve açık bir fetva aradım. Mademki namazda Kur'an okumak farzdır, hakiki kıraati bırakıp hükmi kıraat ile yetinmek aklıma yatmıyordu. Nitekim hadis-i şerifte, 

ASİ asal, Yi Y 

“Fâtiha'sız namaz olmaz” buyrulmuştur. Bunun için hakiki kıraati bırakıp, hükmi kıraate karar vermek, yani kendisi Fâtiha okumayıp, imamın okuduğu Fâtiha ile yetinmek, bana pek makul gelmediğinden, Hanefi mezhebinde imam arkasında kıraate dair, sarih delilin bulunmasını arzu ederdim. Ancak Hanefi mezhebine 


uymak sebebiyle yine de Fâtiha okumazdım ve bu okumamayı riyâzet ve mücâhede kabilinden sayardım. 


Allah Teâlâ mezhebe riayet etmenin bereketiyle Hanefi mezhebine göre imama uyanların Fâtiha okumamasının hakikatini bildirdi ve basiret nazarımda, hükmi kıraatin, hakiki kıraatten daha güzel olduğunu gösterdi. Şöyle ki: İmam ve cemaat hep birlikte, münâcât makamında duruyorlar. Çünkü namaz kılan Rabb'ine 


100 Tirmizi, Salât, 69; Taberâni, e/-Mu'cemü'-Kebir, 3/137. 
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münâcâttadır buyrulmuştur ve imamı bu işte önder edinmişlerdir. O halde imam ne okursa sanki cemaaatinin dilinden söylemektedir. Bu şuna benzer: Bir grup insan büyük bir padişahın huzuruna bir iş için çıkarlar ve içlerinden birini başkan seçerler ve hepsinin ağzından onun konuşmasını ve ihtiyaçlarını arzetmesini isterler. 
Başkanları ihtiyaçlarını arzetmek için konuşurken, onlar da konuşmaya başlarlarsa, edep dairesinin dışına çıkmış olurlar ve padişahın rızasından dışarı taşarlar ve o huzurda uygun olmayan iş yapmış olurlar. Demek ki bu cemaatin seçtikleri başkanın onların dilinden ihtiyaçları arzetmesindeki hükmi konuşmaları, onların ayrı ayrı konuşmalarından daha iyidir. İmam okurken cemaatin de okuması; edebe uymaz, huzuru bozar, dağılmaya sebep olur ve toplu yaşamaya ters düşer. 


Hanefi ve Şâfil mezhepleri arasındaki ihtilaflı meselelerin çoğu bu şekilde olup, görünüş ve şekil Şâfii tarafını tercih, içi ve hakikati Hanefi mezhebini teyit tarafındadır. Bu fakire bildirildi ki kelâm ilmindeki ihtilaflarda doğru ve isabetli görüş Hanefi tarafındadır. Ebü Hanife hazretleri (rahmetullahi aleyh] tekvin (yaratma) sıfatını, hakiki (sübüti) sıfatlardan sayıyor. Her ne kadar görünüşte tekvin, kudret ve irade sıfatlarına bağlı ise de ince ve feraset nuru ile bakıldığında, tekvin'in ayrı bir sıfat olduğu anlaşılır. Diğer ihtilaflı mevzular da buna benzetilebilir. 


Fıkıh ilmindeki ihtilaflı konuların çoğunda, doğru ictihadın ve isabetli görüşün Hanefi mezhebi tarafında olduğu şüphesizdir. Az bir kısmında ise tereddüt vardır. 
Şu fakir, bu büyükler yolunun daha ortalarındaydım ki 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Resülullah'ı [sallallahu aleyhi vesellem) vâklada (rüyada veya kendinden geçme anında) gördüm. Bana, “Sen, kelâm ilmi müctehidlerindensin” buyurdu. O andan beri kelâm ilmindeki meselelerin her birinde, şu fakirin ayrı bir görüşü ve hususi bir ilmi vardır. 


Mâtüridi ve Eş'ariler arasındaki ihtilaflı meselelerin çoğunda, ilk bakışta hak, Eş'ariler tarafında görülse de feraset nuru ve keskin nazarla bakınca, Mâtüridiler'in haklı olduğu ortaya çıkıyor. Kelâm ilmindeki ihtilaflı megörüşlerine uygundur ve gerçekten Mâtüridi büyükleri, sünnet-i seniyyeye uymakta yüksek ve büyük şan sahipleridir. Diğerlerine ise, birtakım felsefi görüşler karıştırılmış olduğundan aynı şana sahip değildirler. Her ne kadar iki grup da hak ve doğru yol üzere iseler de durum böyledir. 


Bu büyüklerin önderi, şerefli, mükemmel himmet ve gayret sahibi İmâm-ı Âzam Ebü Hanife'nin [rahmetullahi aleyh] yüksek şan ve mertebesinden ne yazayım? İmam Şafii, İmam Mâlik ve İmam Ahmed b. Hanbel (rahmetullahi aleyhim] dahil, bütün müctehidler arasında ilmi ve takvası en üstün olanı oydu. Nitekim İmam Şâfii, “Bütün fıkıh âlimleri Ebü Hanife'nin çoluk çocuğudur” buyurmuştur. Sağlam haberlerle bize geldi ki İmam Şâfii, İmâm-ı Âzam Ebü Hanife'nin kabrini ziyarete gittiğinde, kendi ictihadını bırakır, kendi ictihadı ile amel etmez ve, “Bu büyük imamın huzurunda, onun görüşüne uymayan ictihadımla amel etmekten hayâ ederim” buyururdu. Orada namaz kıldığında imamın arkasında Fâtiha okumaz ve sabah namazında da Kunut duasını okumazdı. Evet, 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Ebü Hanife'nin büyüklüğünü, kıymet ve şanının yüceliğini İmam Şafii (rahmetullahi aleyhimâ] bilir. Yarın kıyamet günü yaklaştığında Hz. İsa [aleyhisselâm] gökten inince, Ebü Hanife'nin (rahmetullahi aleyh] mezhebiyle amel edecektir.!9! Nitekim Muhammed Pârsâ hazretleri (kuddise 


101 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mektübât'ında şöyle der: “Hz. İsa'nın 
[aleyhisselâm] gökten inişinden sonra da bu şeriatın neshi mümkün değildir. O bu şeriata bağlı olacak, Peygamberimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] sünnetine tâbi olacaktır. Zâhir uleması onun ictihadlarını, gayet dakik ve istinbat ciheti kapalı olması yüzünden nerede ise inkâr eder ve bu ictihadların Kitap ve Sünnet'e muhalif olduğunu düşünür. Oysa Hz. İsa da Küfeli İmâm-ı Âzam gibidir. 
Vera' ve takvasının bereketi, sünnet-i seniyyeye bağlılığı sebebiyle ictihad hususunda o kadar yüksek bir mevkiye ulaşmıştır ki başkaları onu anlamaktan aciz kalmışlar ve inceden inceye tetkikleri sebebiyle onun ictihadlarını Kitap ve Sünnet'e aykırı zannetmişlerdir. Onu ve ashabını re'yciler (akılcılar) diye itham etmişlerdir. 


Bütün bunların sebebi ise onun ilim ve dirayetinin hakikatine ulaşamadıkları, onun anlayış ve ferasetini kavrayamadıkları içindir. Ancak İmam Şâfil, onun ne denli müdekkik bir fakih olduğunu bir nebze anlayabilmiş ve, ‘Bütün insanlık fıkıhta Ebü Hanife'nin evlatları yerindedir demiştir. Yetersiz bakışlara sahip kişilere cüretlerinden dolayı yazıklar olsun ki kendi eksikliklerini başkalarına yamamaya çalışmaktadırlar: 


Hâce Muhammed Pârsâ hazretleri (kuddise sırruhü| e/-Fusülü's-Sitte isimli kitabında şöyle der: “İsa [aleyhisselâm] gökten indikten sonra Hanefi mezhebine göre amel edecektir.” Bu sözün gerekçesi, Ebü Hanife hazretleri ile Hz. İsa arasında olan bu münasebeti sebebiyle olabilir. Yani, Hz. İsa'nın ictihadı Ebü Hanife'nin ictihadına uygun düşmüş olacaktır. Yoksa Hanefi mezhebini taklit edeceği anlamında değildir. Zira onun şanı bu ümmetin âlimlerinden birini taklit etmeyecek kadar yücedir. 


Ancak bütün bunlarla birlikte hiçbir zorlama ve taassup kırıntısı olmaksızın şunu söyleyebiliriz ki keşfi nazarlarda Hanefi mezhebinin nuraniyeti büyük bir derya gibi görülmekte, açığa çıkmakta, diğer mezhepler ise havuzlar ve kollar gibi kalmaktadır. Gerçekte bakıldığında da İslâm ahalisinden büyük kalabalığın (sevâd-ı a'zam) Hanefi mezhebine tâbi olduğu görülmektedir. Bu mezhep mensuplarının çok olmasının yanı sıra, usul ve fürüu da diğer mezheplerden üstündür. İstinbat konusunda kendine özel usulü vardır. Bu anlattıklarımız gerçeği ortaya koymaktadır. 
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sırruhü) &/-Fusülü's-Sitte kitabında bunu yazmaktadır. 
Ülü'l-azm bir peygamberin onun mezhebi ile amel edecek olması büyüklüğü yalnız ona hastır. Diğer yüzlerce büyüklük ve mertebeyi saymaya ise gerek yok. 


Yüce mürşidim Muhammed Bâkibillâh (kuddise sırruhü| şöyle buyurdular: Birkaç gün imama tâbi olmama rağ- 


İmam Ebü Hanife sünnete bağlılık hususunda diğer mezheplerin hepsinden daha öndedir. Hanefi mezhebi mürsel hadisleri de müsned hadisler gibi bağlayıcı kabul etmektedir. Bu hadisleri re'yden önce değerlendirmektedir. Yine sahabilerin görüşlerini, beşeriyetin en hayırlısı ile beraber olmaları sebebiyle, kendi görüşünün önüne geçirmektedir. 


Oysa diğer mezhepler böyle değildir. Böyle olmasına rağmen şaşılacak bir durumdur ki muhalifleri onu re'yci olarak düşünmekte ve onun hakkında edep sınırlarını aşan laflar etmektedirler. Halbuki herkes onun ilimdeki kemalini, vera' ve takvadaki üstünlüğünü kabul etmektedir. Allah onlara tevfik versin de, bu ulu din büyüğü, İslâm ahalisinin ve müslümanların büyük çoğunluğunun önderine eziyet etmesinler. Onlar ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. 


Bu büyüklere re'yciler diyenler, bu sözle, onların kendi görüşlerine uyarak hüküm verdiklerini, Kitap ve Sünnet'e bağlı kalmadıklarını düşünüyorlarsa, onların inanışlarına göre müslüman halkın büyük çoğunluğu bid'at ve dalâlet içinde olmaktadır. Hatta müslüman olmaktan bile çıktıkları söylenebilir. Böyle bir şeyi, cehaletinden haberi olmayan bir cahilden veya maksadı dinin yarısını yok etmek olan zındık birinden başkası söylemez. Birkaç hadis ezberleyerek şeriat hükümlerini bunlardan ibaret sayan ve bilgisi dışındaki şeyleri kabul etmeyen, kendi kabullerinin dışında kalan hususları reddeden ham kişi ne de büyük bir cahildir! 

Bu katı taassuplarından, bu yanlış görüşlerinden dolayı binlerce kez yazıklar olsun. İyi bilinsin ki fıkıh ilminin kurucusu Ebü Hanife'dir. Fıkhın dörtte üçünde onun görüşleri kabul edilmiş, dörtte birinde de diğerleri onunla beraber çalışmışlardır. Fıkın hususunda o ev sahibidir, diğerleri ise onun çocukları yerindedir. 


Ben şahsen bu mezhebe bağlı olmakla beraber İmam Şâfii'ye de derin bir sevgim vardır. Onu da ulu bir kimse olarak bilirim. Hatta bazı nâfile işlerde onu taklit ederim. Ancak Ebü Hanife'nin yanında diğerlerinin çocuk gibi kaldıklarını görüyorum. Ne yapabilirim ki? Kaldı ki Ebü Hanife'deki ilim zenginliği, takvadaki mükemmelliği de ayrı bir konudur. Durum yüce Allah'ın mâlumudur” (Mektübât, c. 2, 55. Mektup). 
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men Fâtiha okudum. Bir gece rüyamda İmâm-ı Âzam 
Ebü Hanife hazretlerini (rahmetullahi aleyh] gördüm. Kendisini öven çok güzel bir kaside okuyordu. Okuduğunun kısaca manası şöyle idi: “Benim mezhebimde nice evliyalar vardır.” O geceden itibaren cemaatle kıldığım namazlarda bir daha Fâtiha okumadım. 


29. Minha: 


Tarikat İcâzeti 


Kâmil bir mürşid, bazan tarikat talimi için, nâkıs yani henüz olgunlaşmamış bir müride izin verir. Etrafındaki nâkıs müridler derlenip toparlandıkça, irşad icâzeti verilen mürid de mükemmelleşir. Hâce Şah-ı Nakşibend! hazretleri (kuddise sırruh], Mevlânâ Yakub-i Çerhi'ye kemal derecesine kavuşmadan önce, tarikat talimi için icâzet vermişler ve, “Ey Yakub! Benden sana ne ulaştıysa, sen de onları insanlara ulaştır” buyurmuşlardır. Mevlânâ Yakub-i Çerhi hazretlerinin kemale gelmesi, daha sonra Hâce Alâeddin Attâr hazretlerinin huzurunda olmuştur. 
Bunun için Abdurrahman-ı Câmi (kuddise sırruhüm)| Nefehât kitabında, Mevlânâ Yakub-i Çerhi'© hazretlerini 
102 718 (1318) yılında günümüz Özbekistan'ının Buhara yakınlarındaki 

Kasrıhindüvân köyünde doğdu. Soyu Resülullah'a [sallallahu aleyhi vesellem] dayanan Şah-ı Nakşibend hazretlerinin asıl adı Muhammed b. Muhammed Bahâeddin'dir. Allah aşkını hafi zikirle nokta nokta kalplere nakşeylediği için insanlar ona “Nakşibend” dediler. 
Abdülhâlik-ı Gucdüvâni hazretlerinin belirlediği kelimât-ı kudsiyyenin sekiz kandili üzerine, manevi işaretle üç kandil daha ekledi. Buhara halkı kuraklık ve düşman kuşatması gibi musibetlerle karşılaştıkla- 


rında ona koşar, dua isterdi. Bölge halkı ona, “Belaları defeden veli” derdi. 791 (1389) yılında Kasrıârifan'da vefat etti ve oraya defnedildi. 


103 Asıl ismi Yakub b. Osman b. Mahmud el-Gaznevi el-Çerhi'dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Yakub-i Çerhi hazretleri, Gazne yakınlarında Lügerd'in köylerinden biri olan Çerh'te dünyaya gelmiş- 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önce Alâeddin Attâr!” hazretlerinin müridleri arasında sayar, sonra Şah-ı Nakşibend hazretlerine bağlar. 


Yine bazı kâmil mürşidlerin, kabiliyeti velilik derecelerinden bir dereceye kadar olan ve o dereceyi elde eden müridlerine icâzet vermesi bu kabildendir. O mürid bir bakımdan kâmildir, bir bakımdan nâkıstır. Velayet derecelerinden iki veya üç dereceye istidadı bulunan müridin hali de onun gibi, bir bakımdan kâmildir, bir bakımdansa nâkıstır. Çünkü nihayetin nihayetindeki bütün derecelere ulaşmadan bir bakımdan kemalde, bir bakımdan da noksandadır. Bununla beraber kâmil ve mükemmil mürşid, istidadında mevcut olan velayete kavuştuktan sonra, tarikat talimi için icâzet verir. 


tir. Şah-ı Nakşibend hazretlerinin yetiştirdiği velilerdendir, Alâeddin Attâr hazretlerinden halifelik almıştır. 851 (1447) yılında vefat etmiştir. 
Kabri, Hülgatü adlı bir hisar köyündedir. 


104 Buhara'da yetişen en büyük velilerdendir. İsmi Muhammed b. Muhammed el-Buhâri, lakabı Alâeddin'dir. Doğum yılı belli değildir. 
Şah-ı Nakşibend hazretlerinin halifesi ve damadıdır. 802 (1400) senesinde Buhara'nın Çagâniyân nahiyesinde vefat etmiştir. 


105 Abdullah-ı Dihlevi hazretleri bu konuda şöyle der: “Bu Müceddidiyye 
tarikatında icâzet vermekte en aşağı mertebe, kalbin tasfiyesinden sonradır. Kalpte huzur, âgâhlık ve bi-hataregilik hâsıl olunca tarikat telkininde icâzete elverişli olunur. Nefis latifesinin tezkiyesinden sonra da artık icâzetin orta derecesi elde edilir. Nitekim ben sâliklerin ekserisine nefis tezkiyesinden sonra tarikat icâzeti veriyorum. 
Bunlardan sonra sâlik kemalat nisbeti bulursa hilafet liyakati elde eder. O halde icâzet mertebesinin ilk yeri kalptir, ikinci yeri nefistir ve üçüncü yeri de kemalat nisbetinin kazanılmasıdır. Bazan, bazı kâmiller henüz nâkıs olan kimselere de tarikat icâzeti verirler. Öyle ki hâcelerin hâcesi Bahâeddin Nakşibend hazretleri (kuddise sırruhül, Yakub-i Çerhi hazretlerine (kuddise sırruhü| tarikat icâzeti verdikten sonra şöyle buyurmuşlardır: ‘Benden sana ne ulaştı ise senden de insanlara ulaşsın.” Daha sonra Hâce hazretleri vefat edince, Mevlânâ Yakub-i Çerhi, Alâeddin Attâr hazretlerinin (kuddise sırruhü| hizmetinde nihayete ulaştı” (Dürrü'(-Maârif, 35. Meclis). 
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Şunu iyi bilmelidir ki icâzet, mutlak olarak kemale gelmiş olanlara verilmez. Kemale gelmemiş olmak icâzete engel ise de kâmil-i mükemmil bir mürşid, noksan bir müridi, kendine nâib eder de, “Onun eli benim elimdir” derse, huzuruna gelenlere bir zararı olmaz. 


Bütün işlerin en hakikatini Allah Teâlâ bilir. 


30. Minha: 
Her An Allah'ın Huzurunda Bulunmak: Yâddöâşt 


Yâddâşt,'* Allah'ın zat mertebesini sürekli akılda tutma, daima O'nun huzurunda olma bilincidir. Bu hal bazan (tasavvuf yolunun başında), kalbin kapsayıcı olması sebebiyle, kalp mertebesindeki sâliklerce de hissedilir. Çünkü detay farkı olsa da, insanın bütününde var olan her şey tek başına kalpte de vardır. Bu sebeple, kalp mertebesinde de zat-ı ilâhinin huzurunda bulunma hali dâimi olarak mümkün olur. Ancak bu hal, yâddöâştın süreti ve görüntüsüdür, hakikati değildir. “Son halin başlangıca yerleştirilmesi” derken, yâddöâştın bu süretine işaret etmiş olmaları muhtemeldir. Yâddâştın hakikatinin elde edilmesi ise nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesinden sonradır. 19” 

106 İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin oğlu Hâce Muhammed Ma'süm yâddâşt ile ilgili olarak Mektübât'ında şöyle der: “Sâlikte huzur, devamlı- 


lık kazanıp zevk hâsıl olunca ve tekellüften kurtulup meleke meydana gelince, bu hal yâddöâşt olur” (Dürrü'(-Maârif, 93. Meclis). 


107 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mir Mümin Belhi'ye yazdığı mektubunda 
yâddöşt ile ilgili olarak şöyle der: “Bilmen gerekir ki Hâcegân tarikatında yâddâşt, gaybetsiz huzurdan ibarettir. Yani Hz. Zat ve Tekaddes'in huzurunun, şuun ve itibar perdelerinden doğan bir aksaklık olmaksızın devam etmesidir. 


Eğer bir vakitte huzur, başka bir vakitte gaybet olursa, yani bir vakitte perdeler tamamıyla kalkar diğer bir vakitte kapanırsa, tecelli-i zâti-i 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Eğer “zat mertebesi”nden Allah Teâlâ'nın vücübi sıfatlarını ihtiva eden “vücüb mertebesi” kastediliyorsa, bu durumda yâddöştın elde edilmesi, bütün imkâni (yaratılmış âleme ait) mertebelerin aşılmasından sonra, bu vücüb mertebesinin sadece görülmesiyle (şühüd) mümkün olur. Sıfatların tecellilerinde de bu mana elde edilir. 
Çünkü sıfatları düşünmek, bu durumda Zat-ı Teâlâ'nın huzuruna mani olmaz. Yok, eğer zattan murat; isim, Sıfat, nisbet ve bütün itibarlardan uzak, yalnızca ahadiyyet mertebesi ise, yâddâşta kavuşmak, bütün; isim, Sıfat, nisbet ve itibarların mertebelerini geçtikten sonradır. 


Erbabınca da anlaşıldığı gibi, bu mertebede huzur kelimesini kullanmak uygun olmamasına rağmen, şu fakir, nerede yâddöâşt dediyse, ikinci manada kullanmıştır. 
Çünkü zat, huzur ve gaybetten (bulunmak ve bulunmamaktan) yücedir. 


Huzur kelimesini kullanırken sıfatlardan birini düşünmek gerekir. Huzur sözüne yakışan yâddâştın ikinci manada kullanılmasıdır. Nitekim yâddöşta nihayet demek, 


berkide olduğu gibi; yüce Zat-ı Sübhânehü'nun tecellisinde perdeler şimşek gibi açılıp sonra itibar ve şuun perdeleriyle hızlıca kapanırsa, büyüklerin nezdinde bunun bir itibarı olmaz. 


Bundan anlaşıldı ki gaybetsiz huzurun semeresi, şuun ve itibarların aracılığı olmaksızın Hz. Zat'ın zuhurundan ibaret olan tecelli-i zâti-i berkinin devam etmesidir. Bu da bu yolun sonunda mümkün olur. 


Bu makamda, en kâmil anlamıyla fenâ gerçekleşir. Artık burada perdelerin geri gelmesi kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü perdeler dönerse huzur gaybete dönüşür ki buna yâddâşt denmez. 


Şimdi anlaşıldı ki bu büyüklerin müşahedesi tastamam ve en kâmil şekliyle olmaktadır. Fenânın mükemmelliği ve bekânın tamamlanması şühüdun mükemmelliği ve tamamlığı kadardır” ((Mektübât, c. 1, 
151. Mektup). 
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şühüd ve huzur itibariyledir. Çünkü bu mertebenin üstünde şühüd ve huzura yer yoktur. Ya hayret, ya cehil ya da marifet vardır. Bu senin bildiğin marifet değildir. Senin bildiğin marifet fiil ve sıfatlara ait marifetlerdir. Bu makam ise isim ve sıfatlara ait marifetlerin çok daha üstündedir.!98 


İnsanların en hayırlısı Resülullah Efendimiz'e ve onun âl u ashabına salât ve selâm olsun. 


31. Minha: 


On Makamın Aşılması 


Büyükler yolunun tamamlanması ve nihayetin nihayetine kavuşmak, meşhur on makamın aşılmasına bağ- 


108 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mir Muhammed Bedahşi'ye yazdığı mektubunda şöyle der: “Hâcegân tarikatında, daha ilk basamakta devamlı zikir halinde olmak mümkündür. Bu durum, 'indirâcü'n-nihâye fi"I-bidâye' (sonun başa yerleştirilmesi) kuralının bir sonucu olarak meydana gelmektedir. Binaenaleyh sâlik için en münasip, en uygun olan bu tarikata uymaktır. Hatta bunu tercih etmeleri gerekli ve elzemdir. Öyle ise diğer bütün yollardan sarfı nazar edip, bütünüyle bu yüce tarikatın büyüklerinin yoluna yönelmen ve onların maneviyatlarından himmet talep etmen gerekir. 


Daha ilk basamakta zikrin bulunması zorunludur. Zikir esnasında çam kozalağı şeklindeki kalbe yönelmek gerekir. Çünkü bu et parçası, hakiki kalbin yuvası mesabesindedir. Mübarek “Allah” isminin zikri bu kalpte icra edilir. Bu esnada kasıtlı olarak herhangi bir uzuv hareket ettirilmez. Bütünüyle kalbe yönelmiş olarak oturulur. 


Kesinlikle hayal gücünü zorlayıp kalbin şeklini aklına getirmeye çalışma, asla şekle iltifat etme. Çünkü maksat, kalbin şeklini zihinde canlandırmak değil kalbe yönelmektir. “O'nun benzeri hiçbir şey yoktur’ (Şürâ 42/11) âyet-i kerimesinde belirtilen gerçeğini aklında tutarak mübarek ‘Allah’ lafzını düşün. Buna ilaveten hiçbir sıfatı düşünme. 
Hatta Allah Teâlâ'nın ‘hâzır ve 'nâzır' olma sıfatlarını bile düşünme. 
Böyle yapıldığı takdirde, Zât-ı Pâk-i Sübhâni'nin huzurunda bulunmanın zirve noktasından inip sıfatlarının aşağı noktasına düşülmemiş olur” (Mektübât, c. 1, 190. Mektup). 
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lıdır."9 Bu on makamın ilki tövbe, sonuncusu ise rıza makamıdır. Kemal mertebelerinde rıza makamından üstün hiçbir makam yoktur. Hatta ahirette Allah Teâlâ'yı görmek bile, ondan yüksek değildir. Rıza makamının hakikati, kâmilen ahirette zuhur edecektir. Oysa diğer makamlar ahirette yoktur. Tövbenin manası, zühdün yeri, tevekkülün makamı, sabrın hususi hali orada bulunmaz. Evet, şükür orada vardır, ancak o da rızanın bir parçasıdır, ondan ayrı bir şey değildir.''9 


Soru: 


Kâmil-i mükemmil zatların bazan dünyaya rağbet gösterdiklerini ve tevekküle ters düşen, sabır makamına 


109 Abdullah-ı Dihlevi hazretleri on makam ile ilgili şöyle der: “Başka yolların büyükleri (kuddise sırruhül; sabır, tevekkül ve diğerlerinden oluşan makâmât-ı aşerenin (on makamın) husulünden sonra huzur ve âgâhlığa müteveccih olurlar. Bu büyük Nakşibendiyye taifesi ise işin temelini başlangıçta huzur ve cemiyyet ile atmışlardır” (Dürrü'/-Maâ- rif, 95. Meclis). 


110 İmâm-ı Rabbâni hazretleri on makam için Mektübât'ın çeşitli yerlerinde bilgiler vermiştir. Bunlardan bazıları şöyledir: 


“İnsan ihlâsı elde etmekle emrolunmuştur. Fenâ ve zâti muhabbet olmadan ihlâsın hakikatine erişilemeyeceğinden, öncelikle on makamdan ibaret olan fenânın ilk mertebelerini geçmek gerekir. Fenâ makamı her ne kadar sırf Allah'ın ihsanı ise de onun ilk mertebeleri çalışmaya bağlıdır. Şu da var ki ön hazırlık safhasında yoğun çalışmadan ve iç dünyasını arındırma konusunda aşırı riyâzet ve mücâhede yapmadan bazılarının gerçek fenâ makamıyla müşerref olduğu da vâkidir” (Mektübât, c. 1, 38. Mektup). 


“Seyrü sülük yolundan maksat, -Allah daha iyi bilir- herkesin bildiği on makamı sırasıyla ve tek tek katetme yoludur. Bu yolda nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesinden önce gelir. Bu yolda velayet ve hidayet makamına ermek için bir mürşide intisap etmek şarttır” (Mektübât, c. 
1, 200. Mektup). 


“Sevenlerin sülükü, on meşhur makamı sırasıyla ve teker teker aşmaktan ibarettir. Sevilen zatların sülükünde bu on makamın özü gerçekleşir; bunların bu makamları sırasıyla ve birer birer aşmaya ihtiyaçları yoktur” (Mektübât, c. 1, 287. Mektup). 
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uymayan sızlanmalarını ve rıza makamıyla bağdaşmayan isteksizlik hallerini görmekteyiz, Bunların sebebi nedir? 


Cevap: 


Deriz ki bu makamlar kalbe ve ruha özel makamlardır. Seçilmişlerin seçilmişlerine göre, bu makamlar nefs-i mutmainnede de hâsıl olur. Ancak bedenin bundan nasibi yoktur, şiddet ve kuvvetin gereğini yapmasa da böyledir. Bir kimse Şibli hazretlerine, “Muhabbet ehli olduğunu söylüyorsun, ancak bu gürbüz halin muhabbetle bağdaşmıyor” deyince, Şibli hazretleri şu şiiri okudular: 


Beyit: 
YAN gi Şİ Ls ös 3 


(Kalbim sevdi, bedenimse sevgiden habersizdi. 
Eğer bedenim sevgiden haberdar olsaydı erirdi.| 


Kâmil kimsenin bedeninde o makamlarla bağdaşmayan hallerin görülmesi, iç âlemlerinde makamların oluşmasına engel değildir. Ancak o makamların karşıtları, kâmil olmayan insanın her yönünde görülür. Dünyaya rağbet görülürse hem bâtın hem de zâhir dünyasındadır. Tevekkülü bozan bir şey, onun süretini de hakikatini de içine alır. Bedeninde ve kalbinde rahatsızlık ve takatsizlik görülür. Beden ve ruhu ile rızasızlık gösterir. 
Allah Teâlâ'nın evliyası için örtü kıldığı, onları insanların gözünden sakladığı haller, bunun gibi bedenin ihtiyacı 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olan şeylerdir. Birçoklarını bu büyüklerin kemalatından mahrum bırakan bunlardır. 


Bu gibi vasıfların evliyada kalmasında ince hikmetler, derin sırlar vardır. Onlardan biri, imtihan yeri olan bu dünyada hakla bâtılın karışmış olmasıdır. Biri de, öyle görünüyorlarsa da, aslında onların ilerlemelerine sebep olmaktadırlar. Eğer bu gibi, beşeri ihtiyaçlar evliyadan tamamen kalksaydı, ilerleme yolları kesilir, melekler gibi belli bir makamda kalır, ileri gidemezlerdi. 


Hidayet üzere olup Hz. Muhammed Mustafa'ya tâbi olmayı gerekli görenlere selâm olsun. Hz. Resülullah'ın âl ve ashabına salât u selâmlar olsun. 


32. Minha: 
Allah Dostlarının Hali 


Ya Rabbi! Bu ne şaşılacak iştir ki evliyalarının bâtınlarını, bir damla içene ebedi hayat veren âb-ı hayat, zâhirlerini de öldürücü zehir kıldın. Onlara kötü nazarla bakanlar, ebedi olarak öldü. Onların içi rahmet, dışı ise zahmettir. Bâtınlarına bakan onlar gibidir, zâhirlerine bakan ise en kötülerdendir.'!! Onlar arpa gibi görünür- 


111 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu hususta Hacı Yusuf Keşmiri'ye yazdığı mektupta şöyle der: “İç dünyasında zerre kadar dünya sevgisi, dünyaya bağlılık bulunan veya iç âlemine bu kadarcık bile dünyalık düşünceler gelen bir kimseye marifetullah haram olur. 


Zâhiri bâtınından fersahlarca uzağa düşmüş, ahiretten dünyaya gelmiş, ifade ve istifade için şart olan münasebeti kurmak maksadıyla insanlara karışmış kimse, dünyalık konuşsa, dünyevi hususlara iltifat etse bu onun için câiz ve geçerli olur. Kesinlikle kınanmaz. Bilakis, kul hakları zayi olmasın, ifade ve istifade yolu kapanmasın, diye övgüye mazhar olur. Binaenaleyh bu kimsenin bâtını zâhirinden üstündür. 


Bu kimsenin durumu, görünüşte arpaya benzer olan buğday satıcısının durumu gibidir. Bakışları dış görünüşten öteye geçemeyenler 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ler ancak hakikatte buğdaydırlar. Zâhirde avam insan, bâtında havas melektirler. Görünüşte yeryüzünde olsalar da, aslında göklerin üstündedirler. Onlarla oturan, sohbet eden şakilikten yani kâfir ve fâsık olmaktan kurtulmuştur. Onlarla ahbaplık eden saadete ermiştir. 
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“Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi 


bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır” (Mücâdile 58/22). 


Peygamber Efendimiz'e ve onun âl u ashabına salât ve selâm olsun. 


33. Minha: 


Hak Âşıklarının Gizli Kalması 


Allah Teâlâ, veli kullarını öyle gizleyip örtmüştür ki zâhirlerinin bile bâtınlarındaki kemalattan haberleri yoktur. Hal böyle iken, diğer insanların onların bâtıni kemalatından hiç haberi olmaz. Onların bâtınlarında vasıfsız (lâ keyfi) ve benzersiz (lâ misli) nisbet olduğundan kemalatları da lâ keyfidir. Tamamen mahiyeti ve niceliği bilinen zâhir (dış), o bâtının hakikatini nasıl anlasın? Hatta bilgisi olmadığından bu nisbetin sahibi olduğunu inkâr 

onu kendileri gibi zannederler; buğdaya benzer arpa satıcısı olarak görürler. Onun zâhirini bâtınından üstün tutarlar. Bir de o kimsenin, kendisinin zâhirde bir şeyle ilgilenmediğini düşündüğünü, fakat buna karşılık bâtınıyla ilişki içinde olduğunu hayal ederler. 


‘Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın” (A'râf 7/89)” (Mektübât, c. 2, 38. Mektup). 
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edecek duruma bile gelebilir. Çünkü ondan hiçbir haberi olmadığı gibi münasebeti bile yok mesabesindedir. Bu nisbetin oluştuğunu bilebilir ancak kime bağlı olduğunu bilemez. Hatta çoğu zaman bağlı olduğu hakiki makamı inkâr eder. Bütün bunlar, o nisbetin çok yüksekte, zâhirinin ise çok alçakta bulunmasındandır. 


Şunu da söyleyelim ki o kimsenin bâtını, o manevi hale mağluptur. O bilmek ve görmekten geçmiştir. Neye sahip olduğunu ve kimi bulduğunu nereden bilsin? Böylece, marifete bilememekten ve tanıyamamaktan başka yol kalmaz. Bunun için Sıddik-ı Ekber (radıyallahu anh] şöyle buyurmuştur: “Anlayamamak anlamaktır.” 


İdrakin kendisi, idrakten aciz kalışı gerektiren özel bir haldir. Çünkü anlatıldığı gibi, idrak sahibi haline mağluptur, idrakini bilemez.''? Başkaları da onun halini bilemez. 


112 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu konuda Mektübât'ında şöyle demiştir: 
“Marifetten aciz olmak, zıddı olduğu halde nasıl marifetin kendisi oldu, denilemez. Zira marifetten acizlik, onun bilenemeyeceğini bilmektir. 


Sıddık-ı Ekber (radıyallahu anh) demiştir ki: “İdrak etmekten aciz olduğunu anlamak idraktir.' 


Allah Sübhânehü'ya tesbih olsun ki mahlükatın kendisine yol bulmasını marifetinden acizliğe bağlamıştır. Büyüklerden biri şöyle demiştir: Peygamberler Cenâb-ı Hakk'ın yücelik sıfatını tam olarak anlamaktan aciz kalmışlardır. Melâike-i kirâm, “Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, seni hakkıyla tanıyamadık' demişlerdir. 


En hayırlı ümmet olan bu ümmetin önderi Ebü Bekir-i Sıddık [radıyallahu anh) acizliğini itiraf etmişken bunlardan sonra kim marifet iddia edebilir? Ancak cehi-i mürekkebini marifet sanan biri kalkıp, Hak'tan başkasını hak sanabilir. Bu marifetten aciz olma makamı, uruc mertebelerinin sonunun sonudur, kurbiyet derecelerinin nihal basamağıdır. Son noktaya gelmeyen, tecelli ve zuhurat mertebelerini aşmayan, çok zamandan beri sevincinin kaynağı olan vuslat ve ittisali tam bir ayrılık olarak görmeyen bu acizlik nimetiyle müşerref olamaz, Allah Teâlâ'yı bilmemezlikten, Hak'tan başkasını hak sanmaktan kurtulamaz” (Mektübât, c. 3, 121. Mektup). 
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34. Minha: 
Bozuk İtikadın Zararı 


Süfi elbisesiyle yaşayan fakat bid'at inançlara kapılmış bir kimse vardı. Şu fakir onun hakkında tereddütteydi. Bir gün bütün peygamberlerin (salavatullahi teâlâ ve teslimâtühü aleyhim ecmain) toplanmış da bir ağızdan o kimse hakkında, “Bizden değildir” dediklerini gördüm. O sırada aklıma, hakkında tereddüt ettiğim bir başka şahsı da sormak ve halini öğrenmek düşüncesi geldi. O kimse için, “O bizdendir” buyurdular.''* 


113 Bozuk itikadın ve bid'atların zararı hususunda İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mektübât'ında şöyle der: “Bütün dikkat ve gayretimizle bir sünneti yaygınlaştırmak, bir bid'atı ortadan kaldırmak için çalışmamız gerekir. Özellikle İslâm'ın zayıfladığı böyle bir dönemde İslâmi esasların ve nişanların ayağa kaldırılması, sünneti yaygınlaştırmaya ve bid'atları ortadan kaldırmaya bağlıdır. 


Bizden önceki âlimler bazı bid'atları hoş gördüklerine göre belki bid'atta güzellik bulmuş olabilirler. Fakat fakir bu konuda kendilerine katılmamaktadır. Ben hiçbir bid'atta güzellik bulunduğunu düşünmüyorum. Bid'atlarda karanlık ve bulanıklıktan başka hiçbir şey göremiyorum. Nitekim Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: ‘Her bid'at sapıklıktır' (Müslim, Cum'a, 13). 


Ben dinin zayıfladığı ve garip bir duruma düştüğü bu dönemde selâmeti sünnete sarılarak yerine getirmede, helâk olmayı ise hangi türden olursa olsun bid'atları işlemekte görüyorum. 


Bid'at din binasının temeline konulmuş dinamit gibidir. Sünnet ise ortalığı aydınlatan bir yıldız gibidir. Sapkınlığın karanlıklarında insanlar sünnet ile yollarını bulur. Dönemin âlimleri Allah'ın tevfikiyle, bid'atların gün gibi açığa çıktığını görmelerine rağmen hiçbir bid'atın güzel olduğunu söylememiş ve bu gibi bid'atların yapılabileceğine dair asla fetva vermemiştir. Zira sünnetin dışına çıkıldığı yerlerde şeytanın göz boyamasının insanlar üzerinde ciddi tesirleri bulunmaktadır. 


Eski dönemlerde İslâm kuvvetli olduğu için zorunlu olarak bid'atın karanlığına tahammül edilebiliyordu. Belki de bu karanlıklardan bazıları İslâm'ın nurunun parıltılarıyla aydınlık zannedilmiş olacak ki o dönemler bazı bid'atların güzel olduğu kanaatine varılabilmiştir. Gerçekte hiçbir bid'atta aydınlık ve güzellik bulunmamaktadır. Günümüzde ise 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Bozuk itikaddan ve Allah Teâlâ'nın en seçkin temiz kulları olan peygamberlere dil uzatmaktan Hakk'a sığınırız. 


35. Minha: 
Müteşâbih Âyetler ve Tevil 


Şu fakire, Kur'ân-ı Kerim'de bulunan kurb (yakınlık), maiyyet (Allah'ın kulu ile beraberliği) ve ilâhi ihata (her şeyi kaplaması) gibi kelimelerin, yed (el) ve vech (yüz) gibi müteşâbih lafızlardan olduğu gibi; evvel, âhir, zâhir ve bâtın gibi kelimelerin de müteşâbih oldukları bildirildi. 
Allah Teâlâ'ya “Karib” (yakın) deriz, ancak kurbun (yakınlığın) ne demek olduğunu bilmeyiz. Yine aynı şekilde O'na, “Evvel” deriz, ancak evvelin ne demek olduğunu anlamayız. Bizim ilim ve anlayış dairemize sığan “kurb ve evvel”e ait manalardan Allah Teâlâ münezzehtir ve çok yücedir. O, keşif ve şühüdumuza gelip, münkeşif ve müşahede olunandan, çok yüce ve müberradır. Bazı tasavvuf ehlinin keşif yoluyla Allah Teâlâ'nın yakınlık ve 


durum böyle değildir. Zira bugün İslâm zayıf bir dönemdedir. Bugün bid'at karanlıklarına tahammül etmek mümkün değildir. Bu sebeple önceki ve sonraki âlimlerin fetvalarına göre hareket etmemiz de imkânsızdır. Çünkü her dönemin kendisine göre hükümleri vardır. 


Bugün dünya yaygınlaşan bid'atlar sebebiyle âdeta karanlık deryası gibi görünmektedir. Sünnetin nuru ise garipliğinden dolayı bu deryada âdeta meşaleler gibidir. Bid'at işlemek bu karanlığı artırmakta, sünnetin nurunu azaltmaktadır. Sünneti yerine getirmek de bir taraftan bu karanlıkların azalmasına vesile olmakta, diğer taraftan da sünnetin nurunu artırmaktadır. 


Artık bundan sonra dileyen bid'atın karanlığını artırsın, dileyen de sünnetin nurunu artırsın. Dileyen şeytanın taraftarlarının sayısını çoğaltsın. Biliniz ki şeytanın taraftarları hüsrandadır. Dileyen de Allah'ın taraftarlarının sayısını çoğaltsın. Biliniz ki Allah'ın taraftarları asıl galip olanlardır” (Mektübât, c. 2, 23. Mektup). 
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beraberliğine inanmaları hoş değildir.''4 Onlarda Mücessime mezhebi alametleri görmekteyiz.'!9 Bazı âlim- 


114 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu hususta Mektübât'ında şöyle der: 
“Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur: 'Kullarım, sana beni sorarsa; ben (onlara) yakınım!” (Bakara 2/186). Bir diğer âyette şöyle buyurur: “Üç kişi gizli konuşsa dördüncüleri O'dur. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları O'dur. Bundan az da bundan çok da olsalar, nerede bulunsalar mutlaka O, onlarla beraberdir? (Mücâdile 58/7). 


Allah'ın beraberliği, tıpkı zatı gibi bilinmekten ve benzeri olmaktan münezzehtir. Keyfiyete bağımlı olan ile keyfiyet ötesi olan arasında herhangi bir alaka yoktur. Kendi akıl ve anlayışımız sayesinde veya keşif ve zuhuratlarımız aracılığıyla idrak ettiğimiz her türlü yakınlık ve beraberlikten Allah yücedir. Bu gibi düşünceler Mücessime fırkası- nın, yani Allah'ı cisimlere benzeten bâtıl fırkanın görüşleridir. 


Bizler, Allah'ın bize yakın olduğuna, bizimle beraber olduğuna inanırız. Fakat buradaki yakınlık ve beraberliğin ne anlama geldiğini bilemeyiz. Kâmil velilerin bu dünyadaki en son nasibi, Allah'ın zatına ve sıfatlarına gayben iman etmektir. Akıl ve kavrayış sahipleri, O'nun var olduğu ve kendinden başka Rat bulunmadığından başka bir şey söylemezler” ((Mektübât, c. 2,8. Mektup). 


115 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mücessime ile ilgili olarak Mektübât'ında 
şöyle yazmıştır: “Mücessime, Allah Teâlâ'nın insan süretinde olduğunu zannederek O'na insani özellikler ve organlar yakıştırdılar. Bu anlayışları onların akılsızlıklarından kaynaklanmaktadır. Böylece hem kendileri saptılar hem de başkalarını saptırdılar. 


Bu makamda Allah Teâlâ'nın süreti ve benzeri ifadeler kullanmanın gerçek anlamda değil, benzetme ve örneklendirme amacıyla olduğunu bilemediler. Çünkü süretin hakikati, bölünmeyi, birleşmeyi ve parçalara ayrılmayı gerektirir. Bu ise vücüb mertebesine ters ve onun ezeli olmasına engeldir. 

Kur'ân-ı Kerim'deki müteşâbih âyetler de aynı şekilde görünen ve akla ilk gelen anlamlarına göre açıklanmayıp tevil edilir. Allah Teâlâ müteşâbih âyetler hakkında şöyle buyurmuştur: 'Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir” (Âl-i İmrân 3/7). 

Müteşâbih olan âyetlerin tevilini Allah Teâlâ'dan başka kimse bilmez demektir. Buradan anlaşılıyor ki Allah indinde, müteşâbih âyetler tevil edilir, açıklanır; zâhirlerine bakılmaz. Allah Sübhânehü, seçkin peygamberlerini, kendisine has olan gayb ilmine muttali kıldığı gibi, ilimde derinleşmiş olan âlimlere de bu tevil ilminden bir pay verir. 


Sakın ola ki bu tevilin, Allah Teâlâ'nın elini kudret olarak, yüzünü de zatı olarak tevil etmekten ibaret olduğunu düşünmeyin. Böyle bir şey olmaz! Buradaki tevil, Allan Sübhânehü'nun en seçkin kullarına lutfettiği sırlardandır” (Mektübât, c. 1, 310. Mektup). 
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lerin bunları tevil ederken, kurbdan (yakınlık) murat, ilmi yakınlıktır, demeleri ve eli kudretle, vechi de zat ile tevil etmeleri gibidir. Bu, tevili câiz görenlerce doğru olabilir ancak biz uygun görmüyoruz. Böyle müteşâbih kelimelerin tevillerini, yüce Allah'a havale ediyoruz. 


En iyisini Allah Teâlâ bilir. Hidayet üzere olanlara selâm olsun. 


36. Minha: 
Resülullah'a Mütâbaat 


Şu fakir, vitir namazını bazan gecenin evvelinde, bazan sonunda kılardı. Bir gece bana, vitir namazını gecenin sonunda kılmak niyetiyle uyunduğu zaman, yatsıdan vitri kılıncaya kadar geçen zamanın tamamında hasenat yazıldığı ve vitri gecenin sonuna ertelemenin daha güzel ve faydalı olacağı gösterildi. Bununla beraber, şu fakir, vitrin erken ya da geç kılınmasında, Resülullah Efendi-MİZ'E [sallallahu aleyhi vesellem) uymaktan başka bir şey düşünmüyor ve Hz. Peygamber'e tâbi olmakla aynı seviyede hiçbir fazilet bulamıyorum. 


Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem], vitir namazını bazan gecenin evvelinde, bazan da sonunda kılardı. Kendi kurtuluşumu, süreten bile olsa herhangi bir işte Hz. Peygamber'e uymakta biliyorum. 


Bazı kimseler, bazı sünnetlerin, geceleri ihya etmek gibi amellere olumsuz yönde etkisi olduğuna inanıyorlar. 
Böylelerinin ne kadar dar düşünceli olduklarına şaşıyorum. Binlerce geceyi ihya etmeyi, Resülullah'a mütâbaatın yarım arpası ile değişmek istemem. 


154 ° MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD) 


Ramazan-ı şerifin son on gününde itikâftaydım. 
Talebe ve sevdiklerimi toplayıp, dedim ki, Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem] uymaktan başka niyetiniz olmasın. 
Bizim gibilerin insanlardan uzak durmasından ne çıkar. 
Allah Resülü'ne bir kere tâbi olmak uğruna yüz dünyevi bağlantıyı kabul ederiz. Ancak ona uyma ve tâbi olma vesilesi olmadan, binlerce inzivayı kabul etmeyiz.!!6 


Beyit: 
Sal ği Eş öle pa aS ly Öl 


Ân râ ki der serâ-yi nigârist fâriğ est 
Ez bâğ u büstân u temâşâ-yi lâle zâr 


(Sevgilinin sarayında olan kişi; bağdan, bostandan ve lâle bahçesinin seyrinden kurtulmuştur.| 


Allah Teâlâ bizleri, Hz. Muhammed Mustafa'ya [sallallahu aleyhi vesellem] mükemmel şekilde uyabilmekle zengin kılsın. 


116 Abdullah-ı Dihlevi hazretleri Dürrü’l-Maârifte şöyle der: “Önceki 
tarikatlarda riyâzet ve mücâhedat vardı. Hocaların hocası, pirlerin piri, dertli gönüllerin merhemi Hâce Bahâeddin Nakşibend hazretleri (kuddise sırruhü| sünnet üzere amel etmeyi buyurmuşlar ve bu yolu kolay hale getirmişlerdir. Nitekim âyet-i kerimede de şöyle buyrulmuştur: 'Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez’ (Bakara 2/185). 


Hâce Bahâeddin Nakşibend (kuddise sırruhü| meşakkatli riyâzeti menetmişler ve bizim gibi gayreti az kimseler için büyük ihsanda bulunmuşlardır. Bu tarikat-i aliyyede büyük mürşidlerin teveccühlerinden sıkıntı çekmeden feyiz alınır. Sâlik, her makamdan bir nasip bulur” (Dürrü'i-Maârif, 13. Meclis). 


MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD)*e 155 


37. Minha: 
Zâti ve Sıfati Muhabbet 


Bir gün dervişlerle oturuyorduk. Şu fakir, Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) olan muhabbetimden, “Hz. 
Muhammed'in muhabbeti beni kaplamıştır ki, Allah Teâlâ'yı, onun Rabb'i olduğu için seviyorum” dedim. 
Orada bulunanlar bu söz üzerine hayrette kaldılarsa da muhalefet edemediler. Benim bu sözüm, Râbia el-Adeviyye'nin sözüne ters düşüyor. O şöyle demişti: “Resülullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem] rüyada gördüm. Kendisine, ‘Allah Teâlâ'nın muhabbeti beni öyle sardı ve kapladı ki senin muhabbetine kalbimde yer kalmadı! dedim.” 


Bu sözlerin ikisinde de sekr hali var ise de benim sözümde asalet vardır. Râbia hazretleri bu sözü tam sekrde iken söylemiş, bense sahvın (ayılmanın) başında söyledim. Onun sözü sıfatlar mertebesinde, benim sözüm ise, zat mertebesinden geriye dönüşten sonradır.'1” 
Çünkü zat mertebesinde böyle muhabbete yer yoktur. 
Bütün nisbet ve bağlantılar, o mertebenin yanında noksandır. Orası tümüyle hayret ya da cehldir. Hatta orada muhabbet bile zevke bırakılır, sâlik orada hiçbir şekilde kendisini O'nu sevmeye layık göremez. Muhabbet ve 


117 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu hususta Mektübât'ında şöyle der: 
“Tevhid ve ittihat düşüncesi uyandıran bu gibi sözler, şeyhlerden cem' mertebesi olarak bilinen sekr (manevi sarhoşluk) esnasında sâdır olmuştur. Bu gibi sözler tasavvuf dilinde tarikat küfrü diye tabir edilir. Bu gibi şeyhlerin gözünden imtiyaz (ayrışıklık, farklılık) ve ikilik kalktığı için mümkün varlığı vâcip varlığın aynısı olarak görürler. Hatta bunlar mümkün varlığı hiç görmezler; müşahedelerinde vâcipten başka bir şey kalmaz” (Mektübât, c. 2, 80. Mektup). 
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marifet sıfatlarda olur. Zata ait muhabbetten murat, Zât-i ahadiyyet değil, birtakım itibarlarla birlikte olan zattır. O halde Râbia hazretlerinin muhabbeti sıfatlar mertebesindedir. 


Allah Teâlâ doğruları ilham edicidir. İnsanların efendisine ve onun temiz âl u ashabına salât ve selâm olsun. 


38. Minha: 
Mürşidin Hakkı 


İlmin şerefi mâlumun yani bilinenin şeref ve rütbesi ölçüsündedir. Mâlum ne kadar şerefliyse, ilim de o kadar şereflidir. O halde tasavvuf ehline mahsus bâtın ilmi, zâhir âlimlerinin sahip oldukları zâhir ilminden daha şereflidir. Zâhir ilmi de dokumacılık ve hacamat ilimlerin- den şereflidir. Bu sebepten insanlar, kalp ilimlerini aldığı mürşidine, zâhir ilimleri aldığı hocasından daha fazla edep gösterirler. Zâhir ilimleri aldığı hocasına da dünya işlerinde meslek öğrendiği ustasından daha fazla edep gösterirler. Aynı fark zâhir ilminin kolları arasında da geçerlidir. Kelâm ve fıkıh hocası, sarf ve nahiv hocasından önce, sarf ve nahiv hocası, felsefi dersleri öğreten öğretmenden önde gelir. 


Şunu da söyliyelim ki felsefi ilimler, kıymetli ilimlere dahil değildir. Zira felsefenin birçok konusu gereksizdir ve kişiye bir şey vermez. Filozofların İslâmi kitaplardan aldıkları birkaç konu bile cehl-i mürekkepten uzak değildir. Çünkü aklın oralarda işi yoktur. Nübüvvet bilgileri, normal insanların aklının çok üstündedir. 
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Mürşidin hakkının diğer insanların haklarından çok olduğunu bilmeliyiz.!!8 Hatta Hak Teâlâ'nın nimetleri ve resülünün ihsanları dışında, diğer haklarla mürşidin hakları arasında mukayese bile yapılamaz. 


Herkesin hakiki mürşidi Resülullah'tır (sallallahu aleyhi vesellem]. Evet, maddi olarak dünyaya gelmek, anne ve baba aracılığı ile olur, ancak manevi doğuş, mürşid-i kâmille meydana gelir. Suri doğumda hayat birkaç gün sürer ama manevi doğum ebedi hayatı kazandırır. Müridin manevi kirlerini, kalbi ve ruhu ile süpürüp temizleyen, içini ve midesini zararlı şeylerden uzak tutan mürşid-i kâmildir. Bazı mürşidlerin, mürid ve irşad tâliplerinin bâtıni pisliklerini temizlemek için yaptıkları teveccühler- de, kirin onlara sirayet ettiği ve bu pislik ve bulanıklığın onları da bir süre üzdüğü bilinmektedir. 


Mürşid, Allah Teâlâ'ya ulaşma vesilesidir. Bu ise dünyevi ve uhrevi bütün saadetlerin üstündedir. Yaratılıştan habis ve aşağı olan nefs-i emmâre mürşidle temizlenir. O, müridi emmârelikten itminana, cibiliyetteki küfürden hakiki İslâm'a kavuşturur. 


118 İmâm-ı Rabbâni hazretleri şeyhler hakkında şöyle yazmıştır: “Hoca 
ve şeyh insanlara şeriatı gösterir. Onların bereketiyle itikad ve amelle ilgili meselelerde kolaylık hâsıl olur. Yoksa müridlerin istedikleri gibi davranmaları, dilediklerini yemeleri, sonra da şeyhin onları cehennemden koruması ve azabı engellemesi gibi bir durum yoktur. Bu boş bir temenniden ibarettir. 


Allah'ın izni olmadan orada hiç kimse şefaat edemez. Rabb'ini razı etmeyen kişilere kimse şefaat edemez... İnsan şeriatın gereğince amel ederse Rabb'i ancak o zaman ondan razı olur. Bu takdirde, beşer olması hasebiyle, kendisinden bir kusur sâdır olduğunda şefaatle o kusurun telafisi mümkün olur” (Mektübât, c. 3, 41. Mektup). 
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Mısra: 
lis 
Ger be-güyem şerh-i in bi had şeved 


(Bunun açıklamasını söylemeye kalkarsam, sonu gelmez.| 


Mürid, saadetini mürşidinin kabulünde, şekavetini de onun reddinde bilmelidir. Bundan Allah Teâlâ'ya sığınırız. 
Yüce Allah'ın rızası, pirin rıza perdesinin arkasına konmuştur. Açıkçası mürid, mürşidinin rızasını almadıkça, Allah'ın rızasına kavuşamaz. Müridin âfeti, mürşidinin ondan incinmesindedir. Nitekim bundan başka her hatanın telafisi vardır ancak mürşidin incinmesine hiçbir çare yoktur. Mürşidi incitmek, mürid için şekavet tohumu ekmektir. Cenâb-ı Hak bizi bundan korusun. İslâm akaidindeki bozukluk ve şer'i hükümleri uygulamadaki soğukluklar bu eziyetin neticelerindendir. Kalbe ait hallerden ve kendinden geçmeler hakkında daha ne yazayım? Mürşidini incitmekle beraber hâlâ kalp hallerinden bir eser, alamet kalmışsa, onu istidraç bilmelidir. Zira sonunda kişiyi harap edecek ve zarardan başka hiçbir sonuç vermeyecektir. 


Allah yolunda olanlara selâm olsun. 


39. Minha: 
Altı Latifenin Birbirleriyle İlgisi 


Kalp, âlem-i emirden yani ruhlar âlemindendir. 
Âlem-i halka gönderildikten sonra ona âşık kılınıp sol tarafımızdaki mudgaya (et parçası) özel bir bağ ile bağlandı. Onun âlem-i halka âşık oluşu bir padişahın süpürgeci bir kıza âşık olarak, o süpürgeci kızın kulübesine gitmesi gibi, kalp de yürek kulübesine girdi. Kalpten daha latif olan ruh, ashâb-ı yeminden, yani sağ taraftandır. Ruhun üstünde bulunan diğer üç latife, 


“İşlerin hayırlısı orta yollu olanıdır”? hadis-i şerifiyle şereflenip, ortada yer aldı. Hangisi daha latif ise, ortaya daha yakın ve uygun bulundu. Ancak sır ve hafi, ahfânın iki tarafında olup, biri sağında (hafi), diğeri (sır) solundadır. Nefis hislere yakın ve dimağa bağlıdır. 


Kalbin terakkisi, run makamına ve ruhun üstündeki makamlara kavuşmasıyla olur. Bunun gibi ruh ve üstündekiler, terakkileri de bir üst makama varmaya bağlıdır. 
Bu kavuşma, başlangıçta haller sonda ise makamlar yoluyla olur. Nefsin ilerlemesi de başta haller, sonda da makam yoluyla kalp makamına varmasıyladır. En sonunda bu altı latife ahfâ makamına kavuşup, hepsi ittifakla kudsi âleme doğru uçar ve kalib latifesini boş bırakırlar. Ancak bu uçuşları da başlangıçta haller, sonda ise makamlar yoluyla olur ve neticede fenâ vuku bulur. Ölümden önceki ölüm, işte bu altı latifenin kalibden ayrılmasıdır. Bunlar ayrıldıktan sonra, his ve hareketin kalibde kalmasının iç yüzünü, başka yerlerde bildirmiştim. Oralardan bulup öğrenebilirsiniz. Bu küçük kâğıtta, bunları anlatmak mümkün değildir. Sadece işaret ve rumuzlarla yetiniyoruz. 


119 Beyhaki, Şuabü”-İmân, nr. 6229. 
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Bütün latifelerin bir makamda birleşip, oradan yükselmesi gerekmez. Bazan kalp ve ruh beraber olur, bazan üçü, bazan dördü beraber uçar. Önce söylediğimiz en kâmil olanıdır ve vilâyet-i Muhammedi'ye özeldir. Diğerleri, velâyetin diğer kısmlarındandır. 


Bu altı latife, bedenden ayrılıp, kuds makamına varıp onun renk ve sıfatına büründükten sonra, tekrar döndüklerinde, sevgi bağından başka bir bağlılık oluşur ve onun hükmünü alır. İmtizaç ettikten sonra bu letâifte bir türlü fenâya kavuşurlar ve ölü gibi olurlar. Bu vakitte özel tecelliye kavuşup yeniden hayat bulur ve bekâ billân makamı ile şereflenip, Allah Teâlâ'nın ahlâkı ile ahlâklanır. Bu elbiseyi giydikten sonra tekrar âleme döndürürlerse, iş dünüvden (yaklaşma) tedelliye (sarkma) döner. İnsanları kemale erdirme nimetine kavuşur. 
Eğer geri göndermezler ve dünüvden sonra tedelli hâsıl olmazsa, uzlet evliyasından olur, tâlipleri terbiye, eksikleri tamamlamak, onun vasıtası ile olmaz. İşaret ve rumuz ile bidâyeti ve nihayeti anlatmak bu kadar olur. 
Ancak bu sözleri kâmilen anlamak, bu mertebelere kavuşmamışlar için mümkün değildir. 


Hidayet üzere olanlara ve Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] izinden gidenlere selâm olsun! 


40. Minha: 


Allah'ın Kelâmı ve Zaman 


Allan Teâlâ ezelden ebede kadar parçalara ve bölümlere ayrılmadan tek kelâmla konuşandır. Çünkü süküt ve konuşmak yüce Allah hakkında imkânsızdır. 
Bunda şaşılacak ne var ki? Orada ezelden ebede kadar tek an vardır. Hak Teâlâ üzerine zaman geçmeyeceğine göre tek anda oluşmuş basit bir kelâmdan başka ne olabilir? Tek kelâm, taalluk ettiği farklı şeylere göre birtakım kelâm çeşitlerine kaynak olur. Mesela bir işin yapılmasını öngörüyorsa, emir, bir yasağın yapılmamasını gösteriyorsa nehiy, bir şeyi haber veriyorsa haber olarak ortaya çıkıyor.'29 Yani şöyle demek istiyoruz: 


120 İmâm-ı Rabbâni hazretleri, Allah ve zaman ilişkisini göstermek için 
sıfatlardan yalnızca biri olan kelâm sıfatını ele almıştır. Mektübât'ında şöyle der: “Allah Teâlâ, mukaddes zatı ile vardır. Diğer her şey ise O'nun var etmesi ile vardır. Yüce Allah zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tektir. Hiçbir şeyin ne var olmakta ne de başka bir hususta aslen O'nunla hiçbir surette ortaklığı yoktur. İsim benzerliği, lafız ortaklığı konumuz dışındadır. Allah Teâlâ'nın sıfatları ve fiilleri, zatı gibi benzerlikten ve keyfiyetten münezzeh olup, imkân âlemindeki varlıkların sıfat ve fiilleri ile arasında bir ilişki kesinlikle söz konusu değildir. 


Mesela Cenâb-ı Hakk'ın ilim sıfatı, kadim ve basit-i hakiki bir sıfattır. 
Asla bu sıfata, ilişkide olduğu şeylerin fazlalaşması kabilinden bile olsa, bir fazlalaşma veya çoğalma hali bulaşmamıştır. Zira burada basit olan bir tek varlığın inkişafı vardır, ezeli ve ebedi bütün bilgiler onunla inkişaf etmiştir. Onunla basit bir zaman diliminde her şeyi, uyumlu ve tezat halleriyle, bütün ve parça halleriyle ve her birini kendine mahsus zaman dilimiyle bilir. 


Şöyle ki mesela bir kimseyi o zaman diliminde, hem var hem yok, hem cenin, hem çocuk, genç, ihtiyar, hem diri hem ölü olarak bilir. 
Bu kimseyi hem ayakta hem otururken, yaslanırken, yatarken, hem gülerken hem ağlarken, hem lezzet duyar hem acı çekerken, hem aziz hem zelilken, berzahta, haşirde, cennette ve lezzetler içinde aynı şekilde bilmektedir. Binaenaleyh ilişkinin fazlalaşması da bu mahalde söz konusu değildir. Aksi halde ilişkilerin fazlalaşmasından zaman dilimlerinde de fazlalaşma, vakitlerde çoğalma olması lazım gelir. Oysa o mahalde ezelden ebede doğru uzanan tek bir basit zaman dilimi vardır, orada asla bir fazlalaşma söz konusu değildir. Zira Allah Teâlâ hakkında zaman geçerli değildir, O'nun için öncelik sonralık yoktur. 


Şayet Allah Teâlâ'nın ilim sıfatının, bilinen şeylerle bir ilişkisini kurmaya çalışırsak bu da bir tek şeyin ilişkisi olmuş olur ve bu şekilde bilinen her şeye ilişki kurmuş olur. Bu ilişkinin de ilim sıfatının kendisi gibi, keyfiyeti belirsiz, örneklerden ve keyfiyetten yücedir. 

Bir misal vererek bu anlattıklarımızın anlaşılmasındaki zorluğu gidermeye çalışalım. Ben diyorum ki bir kimse kelime kavramını, birbirine 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Geçmiş ve geleceğe ait haberler, birtakım kimseleri zora sokuyor ve öncelik ve sonralık ifade eden sözler, o şeyin önceliğine ve sonralığına delil gösteriliyor. Oysa burada 


zıt kısımları, birbirinden farklı halleri, birbirine ters itibarları ile bir zaman diliminde bilebilir. 


Mesela bir zaman diliminde kelimenin hem isim hem fiil hem de harf olduğunu, sülâsi, rubâi olduğunu, mureb, mebni olduğunu, tenvin alıp almadığını, munsarif veya gayr-i munsarif olduğunu, marife veya nekre olduğunu; geçmiş, gelecek, geniş zaman ve emir kiplerinde olduğunu bilebilir. Hatta bu zat, ben bu kısımları ve kelimenin mertebelerindeki bu itibari halleri tek bir zaman diliminde tafsilatı ile görebiliyorum, diyebilir. Şu halde ‘imkân’ âlemindeki biri için bütün bu zıtların olabileceğini düşünmek mümkün olabiliyorsa, Vâcip Teâlâ'nın bilgisi için nasıl imkânsız görülebilir? “En yüce sıfatlar Allah'a aittir’ (Nahl 16/60). 
Şunun da bilinmesi gerekir ki her ne kadar burada şeklen bir zıtlık görünüyorsa da hakikatte zıtlık söz konusu değildir. Zira Allah Teâlâ her ne kadar bir kimseyi aynı zaman diliminde hem var hem de yok olarak biliyorsa da Cenâb-ı Hak onun şimdiden, bin hicri yıl sonra var olacağını, ondan önce ise yok olduğunu ve yine mesela hicri bin yüz sene sonra da yok olacağını bilmektedir. Bundan dolayı zaman dilimleri farklı olduğu için aralarında bir zıtlık söz konusu değildir. Diğer haller de buna göre değerlendirilmelidir. 


Bu incelemeden anlaşılmaktadır ki Allah Teâlâ'nın ilmine, değişim kanununa tâbi olan fertlerle ilişkisi sebebiyle, bir değişim şüphesi bulaşamaz. Felsefecilerin iddia ettikleri gibi O'nun ilminde sonradan ilave şeylerin varlığına dair vehme yer olamaz. Zira değişim, ancak yüce Allah'ın ilminin bir şeyden sonra diğer bir şeyle ilişkisi durumunda söz konusu olur. 

Eğer Allah Teâlâ'nın ilmi her şeyle bir anda ilişki içindeyse, orada değişim ve sonradan ilave edilmişlik gibi durumlar söz konusu olmaz. 
Binaenaleyh bu durumda da, değişim ve sonradan ilave edilmişlik ilim sıfatına değil de ilişkilere dönük olsun diye, felsefecilerin şüphelerini ortadan kaldırmak için bazı kelâmcıların yaptığı gibi yüce Allah'a ait birden fazla ilişkiden bahsetmeye gerek yoktur. Evet, şayet sözü edilen ilişkinin çokluğu bilinen şeyler tarafında ise bunu kabul edebiliriz. 


Allah Teâlâ'nın kelâm sıfatı da ilim sıfatı gibidir; tektir, yalındır. 
Cenâb-ı Hak ezelden ebede değin bu tek kelâmla konuşmaktadır. 
Eğer O'nun sözü bir emir ise bundan neşet etmekte, şayet bir yasaklama ise yine bundan kaynaklanmaktadır. Şayet bir şey bildiriyorsa veya bir şeyi soruyorsa yine aynı kaynaktan gelmektedir. Bir temenni veya umut bildiren bir ifadeyse aynı kaynaktan doğmaktadır. 


Bütün ilâhi kitaplar ve sahifeler aynı yalın kelâmdan gelen birer yap- 


raktır. Tevrat, İncil, Zebur oradan yazılarak lafız şekline bürünmüştür. 
Kur'an da yine aynı kaynaktan inmiştir” (Mektübât, c. 1, 266. Mektup). 
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anlaşılmayacak bir durum yok. Çünkü geçmiş ve gelecek, delalet edenin hususi sıfatlarından olup, o tek anın yayılmasından meydana gelmektedir. Tek başına an, medlül (delalet edilen şey) olduğuna ve kendinde hiçbir surette genişleme olmadığına göre, onun geçmiş ve gelecek olarak nitelendirilmesi imkânsızdır. 


Bir tek mahiyetin, vücüd-ı hârici (gerçek varlık) olmak hasebiyle kendine has gerekleri vardır, vücüd-ı zihni (hayali varlık) olmak hasebiyle de ayrı sıfatları vardır: Madem bir tek şeyde varlık ve hüviyetin farklılığına göre sıfatlar ve gereklerin farklı olması câizdir, o halde gerçekte birbirinden ayrı olan delalet edici ve delalet edilen şeyde bu farklılığın olması öncelikle câizdir. “Ezelden ebede kadar geçen tüm süre, bir tek andır” demek, anlatım zorluğundan ve ibare darlığındandır. Yoksa orada an demenin de yeri yoktur. Orada an demek de zaman demek gibi ağır ve yersiz kalır. 


Şunu da iyi bilmek gerekir ki mümkün, kurb-i ilâhi makamlarında adımını imkân dairesinin dışına atarsa, ezel ve ebedi birleşmiş bulur. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] Mi'rac gecesinde, uruc makamlarında Hz. Yunus'u [aleyhisselâm] balığın karnında, Hz. Nuh'u [aleyhisselâm] tüfanda, cennetlikleri cennette, cehennemlikleri de cehennemde gördü. Ashâb-ı kirâmın zenginlerinden Abdurrahman b. Avf'ı (radıyallahu anh] diğerlerinden, ahiret zamanı ile yarım gün, dünya zamanı ile beş yüz sene sonra cennete girerken gördüğünde, bu geç kalışın sebebini sormuş ve o da hesabın çetinliğini ve çektiği sıkıntıları anlatmıştır. Resül-i Ekrem bütün 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bunları geçmiş ve gelecek gibi ikiye ayrılması mümkün olmayacak kadar kısa bir anda görmüştü. 


Şu fakire de bazı zamanlarda Hz. Peygamber'in /sal- lallahu aleyhi vesellem] sadakası ile bu halleri yaşamış, meleklerin Hz. Âdem'e secde ettiğini ve henüz başlarını secde- den kaldırmamış olduklarını, illiyyin meleklerinin bu secde ile emrolunmadıkları için secde edenlerden ayrı durduklarını ve gördükleri manzara karşısında istiğrak ve kendilerinden geçmiş vaziyette olduklarını görmüştür. Bu hallere şahit olduğum zamandan beri epey bir vakit geçtiğinden, ahiret hallerini geniş yazmıyorum. Çünkü hafızama tam güvenemiyorum. Ancak şunu bilmek gerekir, bu haller Resülullah'ın hem bedenine hem de mübarek ruhlarına olmuştu. Hem gözle hem de kalple görmüştü. Ona vâris olan diğer insanlar ise tâbi olma hali el verirse bu halleri sadece ruh ve kalp gözleriyle görürler. 


Beyit: 
—» Hl eği 45 (si albb js 


e—a SİL g j Ay 4S o ol 


Der kafilei ki üst dânem ne-resem 
İn bes ki resed zi dür bâng-i ceresem 


(Biliyorum onun kâfilesine ulaşamam, uzaktan çıngırak sesini duysam da yeter;| 


Hz. Peygamber'e, onun âl ve ashabına selâmlar olsun. 
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41. Minha: 


Tekvin Sıfatı ve Filozofların Yanılgısı 


Tekvin (yaratma) sıfatı Vâcibü”l-vücüd'un hakiki yani sübüti sıfatlarındandır.'?' Eş*ariler tekvin sıfatını izâfi sıfatlardan sayıp!22 âlemin var olmasında kudret ve irade 


121 İmâm-ı Rabbâni hazretleri tekvin sıfatı ile ilgili görüşlerini Mektübât'ında şöyle ifade etmiştir: “Tekvin sıfatı kudret sıfatından ayrı ve zâit bir manaya işaret etmektedir. Zira kudret sıfatı, bir kimsenin bir İşi yapmasının veya yapmamasının mümkün olması anlamına gelir. 
Tekvin sıfatında ise işi yapma şıkkının kesinleşmesi ve anılan işin meydana getirilmesi söz konusudur. Bunun gibi kudret sıfatı iradeden önce iken, tekvin sıfatı iradeden sonradır. Burada sözünü ettiğimiz tekvin, Ehl-i sünnet'in, fiile bitişik olduğunu ve kudret ve iradeden sonra geldiğini söylediği kulun istitaatı gibi bir şeydir. 
Kudret, bir işin yapılması veya yapılmaması seçeneklerini mümkün kılan bir vasıftır. İrade, bu iki seçenekten birini diğerine tercih etmemizi sağlayan bir vasıf, tekvin ise bu iki aşamadan sonra işin yapılması seçeneğini gerçekleştirmemizi sağlayan vasıftır. İki seçeneği de yapabilmemizi mümkün kılan kudret vasfının bulunmaması mecburiyete yol açarken, tekvinin bulunmaması da fiilin fâilsiz meydana gelmesine yol açmaktadır. Nitekim kudret bir işi meydana getirmemizi mümkün kıldığı gibi, tekvin de buna teşebbüsümüzü ifade etmektedir. 


Şu halde diğer sıfatlardan ayrı olarak tekvin sıfatının varlığını kabul etmemiz gerekir. Mâtüridi âlimleri bu gerçeği farketmiş ve bu sıfatı diğerlerinden ayrı bir sıfat olarak görmüştür. Eş'ari âlimleri ise bu sıfatın eşya ile olan nisbetini daha fazla bulduğu için bunun izâfi sıfatlardan olduğunu düşünmüşlerdir” (Mektübât, c. 3, 26. Mektup). 


122 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Eş'ariler'in bu husustaki farklı görüşlerini 
şöyle açıklamıştır: “Bu sıfat Eş'ariler'in dediği gibi izâfi sıfatlardan değildir. Onlar diğer sıfatlara göre bu sıfatta izâfiliğin daha fazla olmasından hareketle bu sıfatın izâfi sıfatlardan olduğuna hükmetmişlerdir. Halbuki durum onların dediği gibi değildir. 


Tekvin sıfatı kendisine izâfilik karışmış hakiki sıfatlardandır. Ve bu sıfat bütün sıfatların altındadır. Aynı zamanda bu sıfatta, onun üstünde bulunan bütün sıfatların rengi bulunmaktadır. Mesela bu sıfatta ilim ve hayat sıfatından, kudret ve irade sıfatından birer pay vardır. Yine bu sıfatın; yaratmak, rızık vermek, diriltmek, öldürmek, nimet vermek ve acı vermek gibi hakikatte kendisinin gölgeleri olan parçaları bulunmaktadır. Bu parçalar gerçekte sıfatların gölgesi ve hakiki sıfatlar dairesinin haricinde bulunan fiillere dahildir. 


Bu fiillerin de, biri fiili yapana diğeri fiilden etkilenene dönük olan 


iki yüzü vardır. Bu iki yüz, keşfi bakışta birbirlerinden farklılık arzetmekte; biri üstte diğeri altta görünmektedir. Yine keşifte birinci yüz 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sıfatlarını yeterli görürler. Ancak doğru olan tekvin sıfa- 


asıl, ikinci yüz de onun gölgesi gibi görünmektedir. Bunun gibi birinci yüzde vücüb, ikinci yüzde imkân emaresi bulunmaktadır. Sözü geçen ikinci yüz, peygamberlerin dışında kalan velilerin ve diğer insanların mebde-i taayyünlerini teşkil etmektedir. 


Bu fiiller biri imkân, diğeri vücüb olmak üzere iki yönlü oldukları için sonuçta mümkün olmaktadırlar. Zira imkân ve vücübdan oluşan şey mümkün olmak durumundadır. Yine bu fiillerin üst ciheti itibariyle yüzü kıdeme (ezeliliğe), alt ciheti itibariyle ayakları da hudüse (sonradanlığa) denk geldiğinden zorunlu olarak hâdis olmak durumundadır. Çünkü kadim ve hâdisten teşekkül eden şey sonuçta hâdistir. 


Allah'ın fiillerinin kadim olduğunu söyleyenler üst ciheti, hâdis olduğunu söyleyenler ise alt ciheti dikkate almışlardır. Bu bakımdan birinci grubun nazarı yukarıya, ikinci grubun nazarı da aşağıya dönüktür. Fakat sonuçta her iki taraf da orta yoldan uzaklaşmış, ifrat ve tefrit noktalarını kendilerine yer edinmişlerdir. Fakir bu konuda, hakkı temsil eden orta yolu bulmaya muvaffak olmak suretiyle diğerlerinden ayrılmıştır. Bu Allah'ın lutfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lutuf sahibidir’ (Cum'a 62/4). Bu fakirin, hakiki sıfatlarla ilgili olarak bazı mektuplarında benzer incelemeleri bulunmaktadır. İlgi duyanlar o mektuplara bakabilir. 


Bilinmesi gerekir ki fiillerde alt cihete bakan ikinci yüz, mesela Ahmet'le, Mehmet'le ilgili olan özel yaratmalardan ibarettir. Mesela Ahmet'i yaratmak genel anlamda yaratma fiilinin bir parçasıdır. Ahmet'le ilgili olan bu özel yaratmanın da; Ahmet'in kendisini, sıfatlarını ve fiillerini yaratmak gibi parçaları vardır. Bu en son parçalar Ahmet'in yaratılmasının âdeta birer gölgesidir. Ahmet'in yaratılması da bunlara nisbetle bir bütün hükmündedir. Bunun gibi Ahmet'in fiilini yaratmanın da gölgesi ve farklı zuhur noktaları vardır. Bu da Ahmet'in fiiliyle alakalı bulunan kesbidir. Ahmet'in bu kesbi de sırf kendine dönük değildir. Aslında onun kesbi de Allah'ın yaratmasının bir gölgesidir. 


Bu marifetlerden anlaşıldı ki fiiller tekvin sıfatının gölgesidir. Fiillerin ikinci yüzü de birinci yüzün gölgesidir. Ayrıca bu ikinci yüzün de bir gölgesi vardır ki bu, mesela Ahmet'i yaratmaktır. Bunun gibi Ahmet'i yaratmanın da gölgesi vardır ki bu, Ahmet'in fiilini yaratmaktır. Bu gölgenin de gölgesi bulunur ki bu da Ahmet'in kesbidir. 


Bunları öğrendikten sonra şunu da bil ki mesela Ahmet'in kesbinin Ahmet'in fiiline olan nisbeti seyrü sülük esnasında sâlikin nazarından kalkıyor. Bu kesbin Ahmet'le bir ilişkisi kalmayıp söz konusu işin fâili olarak Allah Teâlâ görülüyor. Bundan da öte mahlükata ait birbirinden farklı fiillerin hep bir fâilin fiili olarak görülmesi durumunda bunun fiil tecellisi olduğunu düşünüyorlar. 


Oysa bu konuda biraz insaflı olmak gerekir. Hiç bu tecelli fiil tecellisi olur mu? Bilakis bu tecelli, kat kat aşağılara inerek gölgelik ismini alan fiilin gölgelerinden bir gölgenin tecellisidir. Buna göre diğer tecellileri de fiil tecellisine kıyas etmek gerekir. Onlar bu tecellilerde de gölgelerden bir gölgeye takılıp kalarak onun aslın da aslı olduğunu 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tının diğer sıfatlar gibi hakiki sıfat olduğudur. Kudret ve iradeden başkadır. 


Kudret, bir işi yapmak ve yapmamakta gücü yetmek, irade ise yapmak veya yapmamaktan birini tercih etmek manasına gelir. Bu durumda kudretin mertebesi, iradeden öncedir. Hakiki sıfatlardan bildiğimiz tekvinin yeri ise kudret ve iradeden sonradır. Bu sıfatın işi, bir şeyin yapılması veya yapılmamasını diledikten sonra, o dilenen şeyi yaratmaktır. O halde kudret, bir işe gücü yetmek, irade, o işi yapmayı dilemek, tekvin de onu vücuda getirmektir. Öyleyse tekvinden uzak kalmak mümkün değildir. Bunun benzeri, Ehl-i sünnet âlimlerinin kullara nisbet ettikleri “fiil ile birlikte olan istidat”tır (işe yetenek ve güç yetirebilmedir). Şüphe yok ki bu istidat kudretin sübütundan sonradır. Hatta iradenin o işe bağlanmasından sonra olmakta ve meydana gelmek (yaratılmak) bu istidada bağlıdır. Belki o istidat, işin olmasına sebeptir; orada olmamak söz konusu değildir. 


Tekvin sıfatının hali de böyledir. Allah'ın tekvin sıfatinin durumu da böyledir. Bu sıfatla yaratmak, gereklilik yoluyladır, ancak bu gereklilik Allah Teâlâ'ya zarar vermez. Çünkü tekvinin oluşması, işi yapma veya yapmama konusundaki kudretten ve iradenin tercihinden sonradır. 


Felsefecilerin söyledikleri buna uymuyor. Onlar birinci şartı (dilerse yapar) vâcibü's-sıdk (gerekli) bildiler, ikinci şartı (olmamasını dilerse yapmaz), mümteniu's-sıdk (imkânsız) bilip, iradeyi aradan çıkardılar. Onlar fiilin yapılmasının vâcip olduğuna inanırlar. Allah Teâlâ bundan çok yücedir. İradenin taalluk edip gücün yettiği iki 


sanmışlar ve sonuçta bu yolda incik boncukla teselli bulmuşlardır” (Mektübât, c. 2, 3. Mektup). 
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şeyden birinin hususiyle belirlenmesinden sonra meydana gelen zorunluluk (icap), kendi isteği ile seçmeyi (ihtiyar) gerekli kılar, onu destekler ancak yok etmez. 


Fütühât-ı Mekkiyye'nin sahibi Muhyiddin İbnü”l-Arabi'nin (kuddise sırruhü| görüşü de felsefecilerin görüşlerine uygundu. O da kudretin ilk şartını vâcibü's-sıdk (gerekli), ikincisini mümteniu's-sıdk (imkânsız) bilmiştir. Bu söz bir şeyi yapma konusunda Allah Teâlâ'ya mecburiyet yüklemek olur. Bu açıklamaya göre irade sıfatının hiçbir işe yaramaz olması gerekir. Çünkü bu inanca göre eşit olan iki şeyden birini tercih etmek, mümkün değildir. Oysa bu mananın tekvinde ispat edilmesi mümkündür. 


Bu ince bir farktır, bunu daha önce çok az kimse anlatmıştır. Mâtüridiyye âlimleri her ne kadar tekvin sıfatını hakiki sıfat olarak kabul etmişlerse de bu keskin görüş ve derin düşüncenin ardından gitmediler. Sünnet-i seniyyeye tâbi olmaları, onları diğer kelâm âlimleri arasında seçkin bir konuma getirmiştir. Şu fakir, Mâtüridi âlimlerinin sofralarından dökülen ve artanlarla beslenmiştir. 


Allah Teâlâ, peygamberlerin efendisinin hürmetine, bizleri onların doğru itikadları üzerinde sabit kılsın. 


42. Minha: 
Cennette Allah Teâlâ'yı Görmek 


Rü'yet yani Allan Teâlâ'yı görmek, ahirette müminlere haktır. Bu öyle bir konudur ki Ehl-i sünnet'ten başka hiçbir fırka ve felsefecilerden hiçbiri bunu câiz görmemiştir. Onların inkârlarının sebebi, gâibi şahide kıyas etmeleridir yani yüce Allah'ın dünyada görülmüyor olmasını ahirette de görülmeyecek anlamına geldiğini 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düşünmeleridir. Görülecek olan (Allah) mademki nasıl ve niceliği bilinemeyendir, o halde O'nu görme işinin de nasıl olacağı bilinmemektedir. Buna inanmalıdır ve nasıl olacağıyla meşgul olmamalıdır. Bu sırrı bugün evliyanın en seçkinlerine izhar ettiler. Her ne kadar görme yoksa da görmemezlik de yoktur. 


Cennette bütün müminler Allah Teâlâ'yı şu anda sahip oldukları gözleriyle göreceklerdir ancak anlayamayacaklardır. Âyet-i kerimede, 


> #0 > # 
LEY AY 
“Gözler O'nu idrak edemez” (En'âm 6/103) buyrulmuştur. 


Müminler bu müşahededen iki şey elde edeceklerdir: Birincisi, gördüklerine dair kesin bilgi, ikincisi ise Allah Teâlâ'yı görmekle oluşan lezzet. Bu iki şeyin haricinde, görmenin gerektirdiği haller vuku bulmaz. Bu mesele, kelâm ilminin en zor ve kapalı meselelerindendir. !'2 Akıl 


123 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mektübât'ında rü'yet konusunu şöyle izah 
etmiştir: “Müminler Allah Sübhânehü'yu cennette yönden, nitelikten ve benzerlerden münezzeh olarak göreceklerdir. Gerek dine mensup olsun gerekse mensup olmasın Ehl-i sünnet dışında bütün fırkalar bu gerçeği inkâra kalkışmışlardır” (Mektübât, c. 1, 266. Mektup). 


“Müminlerin cennette yön, karşı karşıya bulunma, nitelik ve kuşatma olmaksızın Allah'ı görmesi (rü'yet) haktır. Ahirette olacak bu görme işinin gerçekleşeceğine iman ederiz; fakat nasıl olacağı konusunda kafa yormayız. Allah'ın görülmesi hadisesi keyfiyet dışı bir şeydir. 
Bu dünyada keyfiyet ve misal erbabı olan bizler bu sırrın iç yüzünü keşfedemeyiz. Bu gerçeğe inanmaktan başka nasibimiz yoktur. Felsefeciler, Mu'tezile ve bazı bid'atçı fırkaların vay haline! Onlar ilâhi lutuftan mahrum kalmaları ve basiretlerinin kapalı olması sebebiyle Allah'ın ahirette görülebileceği gerçeğini inkâra kalkışmış ve gayb âlemine ait olan durumları mevcut âleme kıyas ederek bu dini esasa iman şerefine erememişlerdir” (Mektübât, c. 2, 67. Mektup). 
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bunu anlatmaya yeterli değildir. Âlimler ve mutasavvıflardan Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem] tâbi olanlar, nübüvvet nurlarından alınmış feraset nuru ile bunu anlamışlardır. Bunun gibi aklın, kavramakta aciz kaldığı ve hayran olduğu ilm-i kelâmın diğer hususlarını, sadece Ehl-i sünnet âlimleri feraset nuru ile bilmişlerdir. Mutasavvıflarda feraset nuru ile beraber keşif ve şühüd da vardır. 
Keşifle feraset arasındaki fark, hadsiyyât (güçlü tahminle bilinen) ile hissiyyât arasındaki fark gibidir. Feraset, nazari olanları hadsiyyât yapar, keşif ise hissiyyât yapar. Ehl-i sünnet'in söyledikleri ile muhaliflerinin akla uyup, inkâr ettiklerinin hepsi bu kabildendir. Süfiler feraset nuru ile bilmişler ve sahih keşifle müşahede etmişlerdir. Keşif ehli eğer bu meselelerin açıklanmasında bir izah yaparlarsa, maksat nazar ve delille ispat değil, anlatma ve uyarmadır. 
Zira onların tasvirinde aklın bakışı kördür. Bu meselelerde kendilerini delil getirme makamında gören ve muhaliflere karşı delillerle ispat etmek isteyen âlimlere şaşılır. Bu mümkün olmaz, sona da ulaşamaz. Muhalifler düşünürler ki bunların meseleleri de delilleri gibi zayıf ve eksiktir. 


Mesela Ehl-i sünnet âlimleri, istidadın (bir işe güç yetirme, yetenek) fiille birlikte olduğunu ispat etmişlerdir. Bu mesele feraset nuru ve sahih keşif ile bilinen doğru meselelerdendir. Ama onu ispat için getirdikleri deliller zayıf ve eksiktir. Bu meselenin ispatı için öne sürülen delillerin en kuvvetlisi, arazların (sıfatlar) iki ayrı 

Abdullah-ı Dihlevi hazretleri de Dürrü’l-Maârif te şöyle demiştir: “Ulema şöyle yazmışlar: 'Cennette müminler Allah Teâlâ'yı her hafta bir defa görecektir. Sabah ve akşam murakabe halkası yapanlar, bu iki 


vakitte yüce Allah ile huzurda olanlar, akşam ve seher vakitlerinde olmak üzere günde iki defa Melikü'l-Gaffâr'ın cemalini göreceklerdir.” 
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zamanda yani iki zaman birimi içinde bâki kalamayacağı meselesidir. Eğer iki araz bâki kalırsa, arazın araz ile kâim olması gerekir ki bu imkânsızdır. Muhalifler bu delilin zayıf olduğunu görünce, Ehl-i sünnet'in bu mesele hakkındaki görüşünün de delil gibi eksik olduğunu düşündüler. Bilemediler ki onların bu ve buna benzer meselelerde ölçüleri nübüvvet nurlarından alınmış olan feraset nurudur. Ancak bu bizim kusurumuzdur. Hadsi ve bedihi (apaçık) bilinen şeyi muhaliflerin nazarında sanki nazari ve akli delil yoluyla bilmiş gibi yapıyoruz ve zorlanarak onu ispata çalışıyoruz. Bu konuda söylenecek olan şudur ki bizim hadsi ve bedihi olarak bilmemiz, muhalifler için delil değildir. Varsın olmasın. Bizim üzerimize bildirme ve tebliğden başka bir vazife yüklememişlerdir. İslâm'ın güzelliğine sahip olanlar bunu ister istemez kabul edeceklerdir. Nasipsiz olan kişinin ise inkârdan başka bir nasibi olmayacaktır. Ehl-i sünnet alimleri arasında Ebü Mansür el-Mâtüridi ashabının yolu ne güzeldir. Maksatlar ile yetinmişler, felsefi sorgulardan yüz çevirmişlerdir. Ehl-i sünnet âlimleri arasında felsefi düşünme ve akli delil getirme yöntemi Ebü'l-Hasan el-EŞş'ari'den doğmuştur. O, Ehl-i sünnet'in inanç esaslarını felsefi delillerle tamamlamak istemiştir. Ancak bu iş zordur, din büyüklerine dil uzatma konusunda muhalifleri cesaretlendirmek ve selefin yolunu terketmektir. 


Hak Teâlâ bizi nübüvvet nurlarından alınmış hak ehlinin görüşlerine tâbi olmakta sabit ve daim eylesin. 
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43. Minha: 
Kelâmi Meseleler ve Yakinin Mertebeleri 


/ arf o 


e o w aA lia 01 
n bis) ia bl pa al rs 


“Ve Rabb'inin nimetini minnet ve şükranla an” (Duhâ 93/11) âyet-i kerimesi hükmünce, şöyle büyük bir nimet ortaya çıkıyor: Şu fakirin, Ehl-i sünnet'in inanç esaslarına uygun olarak kelâmi konulardaki kesin inanç ve bilgisi öylesine oluşmuştur ki bu kesin inanç ve bilgi yanında apaçık bilinen diğer şeyler zan ve vehim ile bilinenler gibi kalır. 


Mesela kelâm meselelerinin her biriyle ilgili olarak hâsıl olan yakini bilgiler, güneşin varlığına dair elde edilen yakini bilgilerle karşılaştırıldığı zaman birincinin yanında ikincisine yakin demek bile zordur. Akılla hareket edenler bu sözümü ister kabul etsin, ister etmesinler. 
Herhalde kabul etmeyeceklerdir. Çünkü bu konu, aklın düşünüşünün ötesindedir. Zâhire aldanan aklın bu makamdan inkârdan başka nasibi yoktur. 


Bu işin hakikati şöyledir: Yakin kalbin işidir. Kalbin güneşin varlığına olan kesin bilgisi (göz gibi) casus hükmündeki hisler ve duyular vasıtası ile olur. Kalbin kelâm meselelerinden biri hakkındaki kesin bilgisi ise bir şeyin aracılığı olmaksızın gerçekleşir. Allah Teâlâ tarafından ilham yoluyla vasıtasız olarak verilmiştir. O halde, kalbin duyular vasıtası ile güneşin varlığına inanması ilme”l-yakin!24 türündendir. Kalbin ilham ile bilmesi ise 


124 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mektübât'ında şöyle yazmıştır: “İlmel-yakin, bilgi düzeyinde kesinlik sağlayacak birtakım işaretleri görmektir. Bu işaretleri görmek aslında esere bakarak eserin sahibine ulaşma gibidir. Âfâk ve enfüs aynalarında görülen her türlü tecelli ve zuhurat eserden eser sahibine ulaşmaktan ibarettir. Bazı süfiler 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ayne'l-yakin yerindedir. Aralarında büyük fark vardır. 
Mısra: 


oL SUN 3p S ok 


Şenide key buved mânend-i dide 


(İşitmek görmek gibi olur mu?) 


44. Minha: 
İradenin Ölçüsü 


Tâlibin gönül sahası Allah Teâlâ'nın fazl-ı keremi ile bütün arzu ve dileklerden arınır ve orada Cenâb-ı Hak'tan başka istek kalmazsa, o esnada yaratılmasının gayesi ortaya çıkar, kulluğun hakikati yerine gelir. Bundan sonra o kişiyi eksik insanları terbiye için geri (dünyaya) döndürmek isterlerse, Allah [celle celâluhü| katından ona bir irade ve ihtiyar hediye edilir. Böylece o kişi izin verilmiş bir kul gibi, sözlü ve fiili işlerinde tercih sahibi ve izinli olur. Allah'ın ahlâkı ile ahlâklanma makamı olan bu mertebede, irade sahibi kişi ne isterse diğer insan- 


bu tecellileri zat tecellileri olarak adlandırsalar da durum böyle değildir. Bu süfiler söz konusu zuhurat hakkında keyfiyet ötesi zuhurat tanımlamasında bulunmuşlardır. Oysa aynada zuhur edebilen bir şey gerçekte o şeyin kendisi değil, bilakis onun bir eseridir. 


Bu bakımdan gerek seyr-i âfâki gerekse seyr-i enfüsi olsun bu seyirlerde henüz ilme’l-yakîn dairesinin tam olarak dışına çıkılmış değildir. 
Bu seyri yapan sâlik henüz eserden eserin sahibine ulaşmaktan başka bir şeyle nasiplenmemiştir. 


Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Onlara hem ufuklarda (kâinatta) hem de kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz. Tâ ki onun hak olduğu recesinde olduğunu ve seyr-i enfüsinin ayne'l-yakin ve hakka'l-yakin derecesinde olduğunu düşünmektedirler. Bunlar enfüs dışında başka bir seyir olduğunu düşünmemişlerdir” (Mektübât, c. 2, 4. Mektup). 
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lar için isteyecek, diğer insanların iyiliğini ve menfaatini düşünecektir, kendi menfaatini değil. Nitekim Allah Teâlâ'nın iradesinin durumu da böyledir. 

bi 7o A y > 


“En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir” (Nahl 16/60). 


Bu irade sahibinin her dilediğinin olması gerekmez. 
Bu câiz değildir hatta şirktir, kullukla bağdaşmaz. Allah Teâlâ habibine, 


EE sağ YI 


“(Resülüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin” (Kasas 28/56) buyurmuştur. İnsanların efendisinin iradesi için bile duraklama olunca, başkaları kendileri için nasıl isteyebilirler. 


Yine aynı şekilde, bu irade sahibinin bütün isteklerinin Hak Teâlâ'nın rızasına uygun olması gerekmez. 
Görmüyor musun, insanların en büyüğü Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) bazı davranışlarına ve sözlerine bile Allah Teâlâ'dan uyarı gelmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur: 


b 7o o Gog E ri DIN A si 
YY çi 3 Syal OS Ol İOS 
“Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini kırıncaya) 


kadar, hiçbir peygambere esirleri bulunması yaraşmaz” (Enfâl 8/67). 


Yine Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] için af kelimesini kullanmak uygun olmazdı, oysa Peygamber için affın bir anlamı vardır. Allah Teâlâ, 


C pa o 
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“Allah seni affetti” (Tevbe 9/43) buyurmuştur. Buradaki af kelimesi, bir taksiri hatırlatıyor. O halde Allah Teâlâ'nın dilediği her şey O'nun razı olduğu şeyler değildir; küfür ve günahlar gibi. 


45. Minha: 


Kur'ân-ı Kerim'in Hidayeti ve Allah Teâlâ'nın Tecellileri 


Bu işte imamım kelâmullah ve bu halimde pirim Kur'ân-ı Mecid'dir. Eğer Kur'ân-ı Kerim'in hidayeti olmasaydı hakiki mâbud olan Rabbü'l-âlemin'e ibadet yolu açılmazdı. Bu yolda her latif ve daha da latif olana, 


5 Gİ z| 
“Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım” (Tâhâ 20/14) diye nida edilir ve sâlik, kulluk yapmaya müptela olur. 
Eğer o, şekil yani keyfiyet sahibi bir varlıksa ona kendini şekilsiz yani keyfiyetsiz bir şekilde gösterir, teşbih ise kendini tenzih olarak açar. Burada imkân ile vücüb, yaratılmış ile yaratılmamış olanın ayırt edilmesi zordur. 
Bâtıl hak gibi, dalâlet hidayet gibi görünür. Sâlik, kör bir yolcu gibi bunların her birine, 


E SINA 
“Rabbim budur” (En'âm 6/76) diyerek yönelir. 
Allah Teâlâ kendini, 
İİİ aş 
“(O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır” (Bakara 2/117) şeklinde övüyor ve, 
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BAŞ AİN 

(O,) iki doğunun ve iki batının Rabb'idir” (Rahmân 55/17) buyuruyor. Manevi yükseliş esnasında tasavvuf yolcuları (sâlikler) Allah'a ait bu özellik ve sıfatları hayali ilâhlara atfedip onlarda bu sıfatları arayınca, hayali ilâhlar bundan kaçarlar ve yok olmaya yüz tutarlar. Sâlikler de şüphesiz, 


SY ERİN 
“Batanları sevmem” (En'âm 6/76) diyerek hepsinden 


yüz çevirirler ve yöneliş kıblelerini Cenâb-ı Hakk'ın zatından başkasına döndürmezler. 


LİR İİ E a EŞİ Sİ AR İİ 
SİLLE LE 

“Hidayetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliği- 


mizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimiz'in elçileri gerçeği getirmişler” (A'raf 7/43). 


46. Minha: 
Mürşide Muhabbet 


Mürşidimin devamlı hizmet ve sohbetinde bulunan dört kişiydik. Müridler arasında ayrı bir imtiyaza sahiptik. Her birimizin Hâce hazretlerine karşı farklı davranışı ve ayrı itikadı vardı. Şu fakir, böyle bir sohbet ve topluluğun, bunun gibi bir terbiye ve irşadın, Resülullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem] sonra hiçbir zaman bulunmadığını şüphesizce biliyordu. Bu nimetin şükrünü şu sözle yerine getirdim: “İnsanların en hayırlısı Hz. Peygamber'in 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sohbetine yetişemediysem de, Hâce hazretlerinin sohbetinden mahrum kalmadım.” 


Hâce hazretleri (kuddise sırruhüj, diğer üç ihvan için buyurdular ki: Filan beni tekmil sahibi biliyor, ancak irşad sahibi bilmiyor. Ona göre irşad makamı, tekmil makamından yüksektir. Filanın ise bizimle işi yok. Üçüncüsü için ise o bizi inkârdadır buyurdu. Her birimiz Hâce hazretlerine olan itikadımıza göre ondan nasiplendik. 


Şunu bilmek gerekir: Müridin mürşidinin üstünlüğü- ne ve onun en kâmil olduğuna inancı, ona olan muhabbeti ölçüsündedir. Bu da fayda verme ve faydalanmaya sebeptir. Ancak mürid mürşidini, şeriatta bildirilen zatlardan üstün tutmamalıdır. Zira bu muhabbette ifrada (aşırıya) gitmek olur. İfrat ise kötü bir şeydir. Şia, Ehi-i beyt'e muhabbet hususunda aşırıya gittiklerinden perişan olmuştur. Hıristiyanlar Hz. İsa'ya [aleyhisselâm] olan aşırı sevgileri sebebiyle ona, “Allah'ın oğlu” demişler ve ebedi hüsranda kalmışlardır. 


Müridin mürşidini, üstünlükleri sabit olanların dışında üstün tutması câizdir hatta tarikatta vâciptir. Müridin şeyhini üstün görmesi kendi elinde değildir. Hatta şöyle deriz: Eğer mürid kabiliyetli ise elinde olmadan bu düşünce onda hâsıl olur. Mürid, mürşidine olan muhabbeti ve onu üstün görmesi sebebiyle pirinden kemalat kazanır. Şayet mürşidi üstün bilmek müridin irade ve isteğiyle olur ya da zorlama hali görülürse bu câiz olmaz ve netice de vermez.!? 


125 İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin bu konuya verdiği değer şu cümlelerle 
daha iyi anlaşılmaktadır: “Ey yâren! İki şeyde gevşeklik olmadıkça 
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47. Minha: 
Kelime-i Tevhid Zikri 


“Lâ ilâhe illallah” kelime-i tayyibesi ile yapılan nefiy ve ispatta en yüksek mertebe şudur: Mürid, keşif ve şühüd ile idrak olunan her şeyi, “lâ” kelimesinin altına dahil etmeli, gönlünden çıkarmalı; ispat tarafında ise kalbin muvafakati ile sâdır olan “illallah”tan başka hiçbir şey düşünmemelidir. 


Beyit: 


ur İleri SS ile 


hehe a ah airan lS 


Ankâ şikâr-ı kes ne-şeved dâm bâz çin 
K'âncâ hemişe bâd be dest est dâm râ 


[Anka kuşunu kimse avlayamaz, tuzağı topla, çünkü orada tuzağa sadece hava girer.] 


Hidayet üzere olanlara ve Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] izinde gidenlere selâm, onun âl u ashabına salât olsun. 


mesele yoktur. Biri, şeriat sahibi Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] sünnetine sarılmak, diğeri ise şeyhe karşı sevgi ve samimiyettir. Bu ikisi yerine getirildiği takdirde binlerce gam çökse, bunun korkulacak bir zarar ve ziyanı olmaz. 


Fakat bu iki şeyden birinde herhangi bir eksiklik meydana gelse -ki bundan Allah Teâlâ'ya sığınırız- işte bu, kişi huzur ve cem'iyyet halinde olsa dahi, zarar üstüne zarardır. Zira bu bir istidraç ve sahibi için kötü bir âkıbettir. Allah Teâlâ'ya yalvarıp yakararak bu iki hususun 


dir” (Mektübât, c. 2, 30. Mektup). 
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48. Minha: 
Hakikat-i Kur'âniyye, Hakikat-i Kâbe-i Rabbâni ve Hakikat-i Muhammediyye 


Hakikat-i Kur'âniyye ve hakikat-i Kâbe-i Rabbâni, hakikat-i Muhammediyye'nin üzerindedir. Bunun için, hakikat-i Kur'âniyye, hakikat-i Muhammediyye'nin imamı ve hakikat-i Kâbe-i Rabbâni, hakikat-i Muhammediyye'nin secdegâhı oldu. Bununla birlikte hakikat-i Kâbe-i Rabbâni, hakikat-i Kur'âniyye'nin üstündedir. Nitekim o mertebede tamamen sıfatsızlık ve renksizlik vardır. Orada şuun ve itibarların yeri yoktur, hatta tenzih ve takdise bile yer yoktur. 


Mısra: 


lo) ipl aşa el 
Âncâ heme ânest ki berter zi beyân est 


(Orada bulunan her şey, beyandan da yüksektir.| 


Bu yüce marifet hakkında, bugüne kadar evliyaullahtan kimse dudaklarını kıpırdatmadı. Hatta ima ve işaret yoluyla bile bundan bahsetmediler. Şu fakiri bu üstün marifetle şereflendirdiler ve kendi akranları arasından seçkin kıldılar. Bütün bunlar Hz. Resülullah'ın sadakası ve bereketiyle verilmiştir (Ona, âl u ashabına salât ve selâmlar olsun). 


Şunu bilmek gerekir ki Kâbe'nin süretinin, eşyanın süretlerinin mescüdu olduğu gibi, Kâbe'nin hakikati de eşyanın hakikatinin secdegâhıdır. Şimdi, bu zamana kadar kimsenin işitmediği şaşılacak bir sözü Allah Teâlâ'nın bana ilhamı ve mahsus kıldığı fazl u keremi ile söyleceğim: 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Hz. Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] ahirete intikalinden bin küsur sene sonra, öyle bir zaman gelecek ki hakikat-i Muhammediyye kendi makamından uruc edip (yükselip) hakikat-i Kâbe makamı ile birleşecek. 
O vakit hakikat-i Muhammediyye, hakikat-i Ahmediyye ismini alacak ve o da Zât-ı İlâhi'ye zuhur mahalli olacaktır. Her iki mübarek isim aynı isimle tahakkuk edecek. 
Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] gökten inip ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi vesellem] Şeriatı ile amel edinceye kadar, önceki makam hakikat-i Muhammediyye'den hâli yani boş olarak kalacaktır. O zaman hakikat-i İseviyye, kendi makamından yükselecek, boş kalmış olan hakikat-i Muhammediyye makamına yerleşecektir.'?6 


126 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu meseleyi Mektübât'ında şöyle açıklamıştır: “Öncelikle şunu bilmek gerekiyor; bir şahsın hakikati, o şahsın imkân âlemindeki taayyününün gölgesinde bulunduğu vücüb âlemindeki taayyünüdür. Vücüb âlemindeki bu taayyün ise, şanı yüce Allah Teâlâ'nın alim, kadir, mürid, mütekellim gibi isimlerinden bir ismidir. 
Bu ilâhi isim o şahsın mürebbisidir (yetiştiricisidir), onun varlığının ve varlığının uzantılarının kaynağıdır. Bu ismin, Zât-ı Teâlâ'ya nisbetle farklı farklı mertebeleri vardır. Bu isim öz varlık üzerine bir ziyade olan sıfat mertebesini ifade etmek için kullanıldığı gibi, zata karşı itibari bir ziyadesi olan şe'n mertebesini ifade etmek için de kullanılmaktadır. 
Sıfat ile şe'n arasındaki farkı, seyrü sülük ve cezbeyi anlattığım bir mektupta uzun uzadıya anlatmıştım. Aralarındaki fark ile ilgili anlaşılmayan veya kapalı olan bir husus varsa oraya bakılarak öğrenilebilir. 


Şunu da bilmek gerekir ki her ne kadar şe'nin varlığı itibari ise de, şe'ne uygun olarak şe'ne ilave bir mananın varlığı gerekir ve bu mana şe'nin itibari varlığının kaynağı olmuş olur. Bu durumda bu ismin o makamdan da bir nasibi olmuş olur. Bu ihtimal bu ilave mana için de söz konusudur. Ne var ki beşer takati onu kavramaktan acizdir. Bu sermayesi kıt fakir, her ne kadar bir ileri makama geçebildiyse de, daha yukarı makamlar söz konusu olduğunda, helak olmaktan ve eriyip kül olmaktan başka bir nasip bulamamıştır. ‘Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır’ (Yusuf 12/76). 


Allah dostlarının derecelerinin birbirine üstün olması ve farklılık göstermesi, kabiliyet ve yetkinliklerinin derecelerine, bir de bu farklı mertebeleri katetmelerine göredir. Bir ismin hakikatine ermiş olan veliler çok azdır. Çoğunluk ise seyrü sülük yolundan ayrıntıları ile mümkün olan bütün mertebeleri yukarılara doğru geçtikleri halde, o isimlerin ancak gölgelerinden birine erebilmektedirler. Sadece cezbe yolu ile 


MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD) ® 181 


de o isme ulaştığını sâlik zannedebilir, ancak buna itibar edilmez, gü- 


ven olmaz. Bu isimden de yukarılara doğru geçip az veya çok değişik mertebeler katedenler yukarıda andıklarımızdan çok daha azdır. 


Tekrar konumuza dönelim. Bir “şahsın hakikati? ifadesi, onun vücüb âlemindeki taayyününü ifade etmek için kullanıldığı gibi, onun imkân âlemindeki taayyününü ifade etmek için de kullanılabilir. 


Bu ön bilgileri aldıktan sonra şunu bilesiniz ki: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem], diğer bütün insanlar gibi, emir ve halk âlemine ait unsurlardan terkip edilmiştir. Onun halk âleminin rabbi (terbiye edicisi), Allah'ın isimlerinden alim sıfatının şe'nidir. Onun emir âlemini terbiye eden ise, yukarıda geçtiği gibi, o itibari şe'nin ilk varlığı olan manadır. Muhammedi hakikat alim sıfatının şe'ninden ibarettir. Ahmedi hakikat ise, o şe'nin kaynağı olan manadan kinayedir. Kâbe'nin hakikati de aynı manadan ibarettir. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurur: 


‘Âdem su ve toprak arasında iken ben peygamberdim” (Aclüni, Keşfü'-Hafâ, nr. 2017). 

Bu hadis-i şerif ile haber verildiği gibi, Âdem [aleyhisselâm] yaratılmadan önce Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] peygamber olması, onun emir âlemi ile alakası bulunan Ahmedi hakikati ile ilgilidir. Allan Teâlâ'nın kelimesi olan ve emir âlemiyle münasebeti daha güçlü olan İsa'nın [aleyhisselâm], şu âyet-i kerimede ifade edildiği gibi, Peygamberimiz'in Ahmed ismi ile geleceğini müjdelemesi bu itibarla olmuştur. 'Benden sonra Ahmed adında bir peygamber gelecek...’ (Saf 61/6). 


Maddi âlemdeki peygamberliği ise, Muhammedi hakikat yönü iledir. 
Hatta her iki hakikat yönü iledir. Bu mertebedeki rabbi ise, o şe'n ve onun kaynağıdır. Bu nedenledir ki bu mertebede İslâm'ı tebliği, önceki mertebeden daha tamdır. Çünkü önceki mertebede bu tebliğ emir âlemine özeldi ve Peygamber'in eğitimi sadece ruhanilerle sınırlıydı. Bu mertebede ise hem halk hem de emir âlemine şamildir. 
Eğitimi de hem ruhanileri hem de cismanileri içine almaktadır. 


Konunun özü şudur: Peygamber Efendimiz'in bu âlemdeki etten kemikten oluşan yapısı onun meleklik yapısına ağır basar. Böylelikle de insanlarla arasındaki ilişki daha güçlü bir hale gelir. Bu ilişki Hz. Peygamber'in insanlara fayda vermesi, onların da bu faydayı alabilmeleri şeklindedir. Alıcı tarafta beşeriyet yönü ağır olduğundan verici tarafın da bu yönüne ağırlık verilmiş olmaktadır. Bu hikmete binaen Allah Teâlâ değerli habibi Muhammed Mustafa'ya [sallallahu aleyhi vesellem], beşeri yönüne çok açık ve belirgin bir şekilde vurgu yapmasını emretmiştir: ‘De ki: Ben de yalnızca sizin gibi bir beşerim' (Kehf 18/110). 


Burada ‘sizin gibi’ ifadesinin kullanılması onun beşer yönüne vurgu yapmak içindir. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem] bu maddi âlemden irtihal ettikten sonra ruhani tarafı ağır basmış, beşeri irtibatları eksilmeye yüz tutmuş ve tebliğinin nuraniyetinde farklılıklar baş göstermiştir. 
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Ashâb-ı kirâmdan bazıları şöyle demiştir: ‘Henüz Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem] defin işlemlerini bitirmeden kalplerimizde birtakım değişiklikler olduğunu farkettik.” 


Evet, böyle olması gayet tabiidir, çünkü görünene (şühüdi) iman, görünmeyene (gaybi) imana dönüşmüştür. Ve de aradaki ilişki gözler- den kulaklara kaymıştır. 


Peygamber Efendimiz'in ahirete irtihallerinin üzerinden bin yıl geçmiştir. Bu gayet uzun bir süredir. Yani bu sürenin büyük değişimlere ve değişikliklere elbette etkisi olacaktır. Bu uzun süre zarfında ruhaniyet tarafı o kadar ağır basmıştır ki beşeri yönü haline gelmiş, tamamen onun rengine boyanmıştır. 


Halk âlemi, emir âlemi boyasına boyanmıştır. Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] halk âlemine tabi olup, onun hakikatine, yani Muhammedi hakikate ait olan şeyler yükselerek Ahmedi hakikate çıkmış, zorunlu olarak ona katılmış ve hakikat-i Muhammediyye hakikat-i Ahmediyye ile birleşmiştir. 

Buradaki hakikat-i Ahmediyye ve hakikat-i Muhammediyye'den murat, onların imkân dairesine ait olan emir ve halk âlemlerindeki taayyünleridir. Yoksa imkân dairesindeki taayyününün gölgesinde bulunduğu vâcip dairesindeki taayyünleri değildir. Zira vâcip dairesindeki taayyününün yükselmesinin bir anlamı yoktur ve bu taayyünle bütünleşme de söz konusu değildir. 


İsa [aleyhisselâm] yeryüzüne inip peygamberlerin sonuncusu Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem] şeriatına tâbi olunca kendi makamından yükselir ve tâbi olma yolu ile hakikat-i Muhammediyye makamına çıkar ve Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem] dinini güçlendirir. 

Bu noktada önceki peygamberlerin şeriatlarına dair şu husus nakledilmektedir: Ülü’l-azm peygamberlerden bir peygamberin vefatının ardından bin sene gibi uzun bir zaman geçtiğinde, o peygamberin şeriatını güçlendirecek, davetini yüceltecek yüce bir peygamber, ulu bir nebi gönderilirdi. Onun dönemi bitince yerine ülü”l-azm peygamberlerden, kendi şeriatını tebliğ edecek bir başkası gönderilirdi. 


Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] şeriatı neshe ve tebdile karşı koruma altında olduğu için, bu ümmetin âlimleri önceki ümmetlerin peygamberleri yerine geçmiş, şeriatı güçlendirme ve ümmeti destekleme görevi kendilerine verilmiştir. Kaldı ki Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] şeriatının yaygınlığı da, ülü'l-azm peygamberlerden birinin ona tâbi olmasıyla sağlanmıştır. Allah Teâlâ buyuruyor ki: 'Zikri biz indirdik ve onu yine biz koruyacağız' (Hicr 15/9). 


Bilesiniz ki Hz. Peygamber'in vefatından bin sene sonra ümmetinden gelen Allah'ın veli kulları, azınlık olsalar da en mükemmel hal üzere olurlar. Bu sayede tastamam şekliyle şeriatın güçlendirilmesi gerçekleşir. Buna binaendir ki peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] muştulu gelişlerini müjdelediği Mehdi [aleyhisselâm] bin yıl geçtikten sonra gelir. İsa da [aleyhisselâm] bin yıl geçtikten sonra gelir. 
Özetle bu çağdaki velilerin üstünlükleri ashâb-ı kirâmın üstünlüklerine benzerdir. Evet, peygamberlerden sonra üstünlük mutlak olarak ashâb-ı kirâma aittir. Ne var ki bu iki dönem velileri o kadar birbirine benzer ki aralarını ayırmak âdeta imkânsızdır. Muhtemelen bu manayı gözeterek Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: Ümmetim bir yağmur gibidir; başı mı yoksa sonu mu daha hayırlıdır bilinmez.’ 


Peygamber Efendimiz, her iki grubun da durumunu kendisi bildiği için, başındakiler mi yoksa sonundakiler mi daha hayırlıdır ben bilmiyorum dememiş; edilgen bir kip kullanarak bu bilinmezliğin kendisi dışındakiler için geçerli olduğunu söylemek istemiştir. Bu nedenle de şöyle buyurmuştur: 'En hayırlı kuşak, benim içinde bulunduğum kuşaktır...' (Buhâri, Fezâilü'l-Ashâb, 1; Müslim, Fezâilü's-Sahâbe, 52). 


Ancak kendisi dışındakiler için, birbirlerine olan aşırı benzerliklerin- den dolayı hangi zümrenin daha üstün olduğu noktasında, kendisinin dışındakiler için bir tereddüt söz konusu olunca “...bilinmez' ifadesini kullanmıştır. 


Soru: Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem), sahabe kuşağından sonra tâbiin kuşağının, tâbiinden sonra da tebeu't-tâbiin kuşağının en hayırlı kuşaklar olduğunu açıklamıştır. Sahâbe-i kirâm kuşağından sonra bu iki kuşağın insanlarının hayırlı oldukları kesin olarak ortaya çıkmış olmaktadır. Bu durum kesin olarak ortaya çıktığına göre, üstünlük açısından bu dönem insanları nasıl olur da ashâb-ı kirâma tam anlamıyla benzeyebilirler? 


Cevap: Bu iki dönemin hayırlı olması, Allah Teâlâ'nın birçok veli kulunun bu dönemde bulunması, bu dönemde bid'at ehlinin gayet az, günah ve isyana dalmış kişilerin son derece ender bulunması sebebiyledir. Bu sebeple bu dönemden bir velinin, örneğin Mehdi'nin, o iki dönemdekilerden daha hayırlı olmasına mani bir durum söz konusu değildir. 


Şunu da bilmek gerekir ki ashâb-ı kirâm dönemi her açıdan en hayırlı dönemdir. Bu konuda söz söylemeye hacet yoktur. Önceki kuşaklar naim cennetlerine çoktan erişmişlerdir. Onlar Hak Teâlâ'nın kendisine yakın olmalarını ihsan ettiği mukarreb kullarıdır. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] onlar hakkında şöyle buyurur: “Başkalarının dağ kadar altını sadaka olarak vermesi, onların (ashabın) verdiği bir ölçek arpanın sevabına ulaşmaz” (Buhâri, Fezâilü'l-Ashâb, 5). 


'Allah Teâlâ rahmetini dilediğine tahsis eder' (Bakara 2/105). Buradaki açıklamalarla, konunun başında vermiş olduğum e/-Mebde ve'i-Meâd adlı risalemde yer alan ibarelerin hemen üstünde geçen aşağıdaki şu ifadelerin manası da inşallah açıklığa kavuşmuş olur: 


'Hakikat-i Muhammediyye hakikat-i Kâbe'ye secde etmektedir. Çünkü hakikat-i Kâbe bizâtihi hakikat-i Ahmediyye'dir. Hakikat-i Muham- 
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49. Minha: 


Kelime-i Tevhidin Fazileti 


Eğer “lâ ilâhe illallah” kelime-i tayyibesi olmasaydı, Allah Teâlâ'ya giden yolu kim gösterebilirdi, tevhidin yüzündeki örtülü kim kaldırabilirdi ve cennet kapılarını kim açabilirdi. Dağ dağ beşeriyet sıfatları bu “lâ” kazması ile kazılır ve devrilir, yüzlerce nefsani bağlar “lâ ilâhe” kelimesinin tekrarı ile koparılır. O bâtıl ilâhlar, ancak bu kelime ile ortadan kaldırılır ve “illallah” kelimesi ile hakiki mâbud ispat edilir. Sâlik beşeriyete ait mertebeleri bu kelimenin yardımı ile aşar. Ârif, ilâhi yükselişlere ke- 


mediyye gerçekte onun bir gölgesidir. Binaenaleyh zorunlu olarak hakikat-i Muhammediyye Kâbe'ye secde etmek durumundadır.” 


Soru: Kâbe, ümmetin veli kullarını tavaf etmek için gidip onların bereketlerinden istifade eder, deniliyor. Kâbe'nin hakikati, hakikat-i Muhammediyye'den üstün olduğuna göre bu tavaf nasıl câiz olur? 


Cevap: Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] Allah Teâlâ'yı tenzih ve takdisin en üst noktasından aşağı inmesi sırasında adım attığı en alttaki makam, hakikat-i Muhammediyye'dir. Hakikat-i Kâbe ise Kâbe'nin yükselebileceği nihai ve son makam iken, hakikat-i Muhammediyye'nin tenzih mertebelerine yükselirken çıktığı ilk makamdır. 
Artık, daha yukarılara nereye kadar yükseldiğini Allah Teâlâ'dan başka kimse bilemez. Resülullah Efendimiz'in ümmetinden gelen kâmil velilerin de Hz. Peygamber'in sahip olduğu bütün yükseliş makamlarından tam bir payı olduğuna göre, Kâbe'nin bu büyüklerin bereketlerinden istifade etmeyi arzulamasında hayret edilecek ne olabilir ki? 


Böylelikle aynı risalenin bir başka kapalı ifadesi de çözülmüş oldu: ‘Nasıl ki eşyanın süreti Kâbe'nin süretine secde ediyorsa, eşyanın hakikati de Kâbe'nin hakikatine secde ediyordur.' 


Yukarıda vermiş olduğumuz ön bilgilerden anlaşılıyor ki eşyanın hakikati dediğimiz Allah Teâlâ'nın isimleridir ki bu isimler o eşyanın varlığının ve varlığına ait uzantılarının feyiz kaynağıdır. Hakikat-i Kâbe ise bütün bu isimlerin üstündedir. Bu durumda hakikat-i Kâbe'nin eşyanın hakikatinin önderi olmasında hiçbir sakınca yoktur. 


Evet, kâmil veliler seyrü sülükleri sırasında hakikat-i Kâbe'nin üstünde bulunurlar ve bu yükselme sırasında yükseklerdeki nuraniyetlerden iktibas ederek kendi tabii bünyelerine benzer hakikatlerin mertebelerine inerler. Bu vesileyle yukarıda da geçtiği üzere Kâbe de onların bereketlerinden nasip almak ister” (Mektübât, c. 1, 209. Mektup). 
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lime-i tevhidin bereketiyle kavuşur. O öyle bir kelimedir ki fiillerin tecellilerinden, sıfatların tecellilerine götürür ve sıfatların tecellilerinden zatın tecellilerine ulaştırır. 


Beyit: 
ol gg Y yel 


dü Nİ vel ar yi 


Tâ be-cârüb-i lâ ne-rübi râh 
Ne-resi der serây-i illallah 


(“Lâ” süpürgesi ile yolu süpürmedikçe, “illallah” sarayına ulaşamazsın.| 


Hidayet üzere olanlara ve Hz. Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selâm olsun. En mükemmel salavat ve teslimat Resülullah'a ve onun âl u ashabına olsun. 


50. Minha: 


Muavvizeteyn Süreleri Kur'an'dandır 


Şerefüddin Müniri, Mektübât'ında, “Muavvizeteyn?” 
süreleri hususunda cumhura muhalif olduğu için, kat'i farz olan namazlarda bu iki süreyi okumamak gerekir” diye yazmış. Şu fakir de bundan dolayı bu sureleri okumuyordu. Bu durum, iki sürenin huzür-ı ilâhide, Müniri'nin kendilerini farz namazlarda okunmaktan yasakladığı için şikâyet ettiklerinin gösterilmesine kadar sürdü. O günden beri, onları farz namazlarda okumaya başladım. Ne vakit bu iki süreyi okusam acayip ve garip haller müşahede ediyorum. 


127 Felak ve Nâs sürelerinin ikisine verilen isimdir. 
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Şer'i ilimlere bakıldığında, farz namazlarda bu iki sürenin okunmaması hakkında bir sebep görülmüyor. Hatta bu, hakkında ümmetin icmâ ettiği bir meselede, “Mushafin iki kabı arasındaki Kur'an'dır” hükmü üzerinde gönüllere şüphe atmaktır. Bununla birlikte farz-ı muhal bu iki sürenin varlığının zanni olduğu kabul edilse bile, bu süreler farz olan kıraat yerine değil Fâtiha'dan sonraki vâcip kıraat yerine okunmaktadır. Böyle büyük bir insanın böyle bir hüküm vermesi ne kadar da şaşılacak şeydir! 


Salât ve selâm insanların efendisi Hz. Muhammed Mustafa'ya ve onun âl u ashabına olsun. 


51. Minha: 
Taklit ve Mütâbaat Yolu 


Tasavvuf yolundan hatta İslâm dininden nasipdar kimseler, taklit fıtratına ve mütâbaat yaratılışına sahip olanlardır. Bu fıtrat ve yaratılış kimde daha çoksa, nasibi de fazladır. Nitekim bu işin esası taklittedir ve bu mesele de mütâbaata bağlıdır. Peygamberleri taklit etmekle kişi en yüksek derecelere ulaşır ve asfiyaya uymakla yüce mertebelere erer. Hz. Ebü Bekir-i Sıddık'ta (radıyallahu anh] bu fıtrat yüksek olduğundan, bir an beklemeden Hz. 
Resülullah'ın peygamberliğini tasdik etme saadetine nail oldu ve böylece bütün sıddıkların önderi oldu. Bu fıtrat Ebü Cehil'de az bulunduğundan, bu yüce saadetle şereflenemedi ve mel'unların reisi oldu. 


Mürid, kavuştuğu her kemale, mürşidini taklit etmekle erişir. Mürşidin hatası müridin doğrusundan evladır. Bunun için Ebü Bekir-i Sıddık [radıyallahu anh), “Keşke Resülullah'ın sehvi olsaydım” buyurmuştur. 
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Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: 


G 


| 
li , ge İZE İD ye 


# 


“Bilâ'in *sin'i, Allah katında 'şın'dır.”128 


Bilâl-i Habeşi (radıyallahu anh) acemdi ve ezan okurken eşhedü yerine eshedü derdi. Allah katında onun eshedüsü, eşhedü olarak kabul edilirdi. Buna göre Hz. 
Bilâl-i Habeşi'nin (radıyallahu anh] hatası, başkalarının doğrusundan daha makbuldür. 


Mısra: 
JW Ağa dö) o gi gl y 
Ber eşhed-i tu hande zened eshed-i Bilâl 


(Senin eşhedüne güler, Bilâl'in eshedüsü,;| 


Kıymetli bir zattan şöyle işittim: Şeyhlerden nakledilen bazı dualardaki hatalara uyanlar, o duaları aslı üzere değil de, şeyhlerinin okuduğu gibi okurlarsa tesiri görülür. Eğer şeyhlerinin okuduğu gibi değil de, hatasız okurlarsa, tesiri görülmez. !?? 


- 128 Aclüni, Keşfü”-Hafâ, nr. 1520. 


129 İmâm-ı Rabbâni hazretleri mürşide uymanın önemini şöyle dile getirmiştir: “Eğer günümüz süfileri insafa gelip bugün İslâm'ın zayıf düştüğü ve yalanın yaygınlaştığını düşünseler, sünnete uymayan noktalarda şeyhlerini taklit etmemeleri ve sonradan ortaya çıkartılmış bid'atları, ‘Şeyhimiz böyle yaptı” bahanesiyle âdet haline getirmemeleri gerekir. Sünnete uymak insanları kurtarmakta ve hayırlı sonuçlar vermektedir. Sünnet dışı bir şeyi taklit etmek tehlike içinde tehlikedir. 
Elçiye düşen sadece tebliğ etmektir. 


Yüce Allah, üzerimizdeki emeklerinden dolayı bizim adımıza şeyhlerimizi mükâfatlandırsın. Çünkü onlar bizleri bid'at işleri yapmaya teşvik 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Allah Teâlâ bizleri habibinin hürmetine peygamberlerini taklit ve evliyasına tâbi olmak üzere sabit eylesin. 
Peygamberimiz'e, diğer peygamberlere ve onlara uyanlara dualar ve selâmlar olsun. 


52. Minha: 


Hz. Peygamber'in Üstünlüğü 


Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] bütün peygamberlerin efendisidir, diğer insanlardan nasıl üstün olmasın! Hz. İsa ve Hz. Musa'nın Jaleyhimesselâm| tecelli-i zâti mertebesinden nasipleri, mertebe ve yeteneklerine göredir. Nitekim Allah Teâlâ Hz. Musa'ya şöyle buyurdu: 


A a RA 
gs) ii 3 
“Seni, kendim için elçi seçtim” (Tâhâ 20/41). 


Hz. İsa [aleyhisselâm] ise, Rühullah ve Kelimetullah'tır ve Resülullah sallallahu aleyhi vesellem] ile münasebeti çoktur. 
Hz. İbrahim [aleyhisselâm], sıfatların tecellisine vâsıl olmuştur ve basiret sahibidir. Zatın tecellisi makamında Peygamberimiz'e “zâti tecelli” makamında nasip olan özel hal, aralarındaki istidat farkıyla birlikte Hz. İbrahim'e “sıfat tecellisi” makamında hâsıl olmuştur. Hz. İbrahim bu itibarla Hz. İsa ve Musa'dan üstündür. Hz. İsa da Hz. Musa'dan üstündür, rütbesi Hz. Musa'nın üzerindedir, daha keskin görüşlüdür. Onlardan sonra Hz. Nuh [aleyhisselâm] vardır. Hz. Nuh'un makamı sıfatlar mertebesindedir. O, Hz. İbrahim'den her ne kadar yukarıda ise de Hz. İbraetmemiş ve kendilerini taklit etmemiz sebebiyle helâk edici karanlıklara düşürmemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bizleri Peygamberimiz'den başkasına tâbi olmaya ve azimet dışı işlerle amel etmeye çağırmamıştır. 


Bu sebeple onların tarikatlarının temeli sağlam, vuslat sarayları yüksek, kandilleri parlak olmuştur” (Mektübât, c. 2, 23. Mektup). 
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him'in o makamda özel bir yeri ve diğerlerinde olmayan keskin bir görüşü vardır. Ancak Hz. İbrahim'in evladı olan peygamberlerin de tâbiiyet yoluyla bu makamdan nasipleri vardır. Hz. Âdem [aleyhisselâm], Hz. Nuh'tan sonradır. 


Hz. Resülullah'a ve bütün peygamberlere salât ve selâm olsun. Bu, Rabbim'in bana bildirdiği, lutfu ve keremiyle ilham ettiği şeydir. Hakiki ilim, Allah Teâlâ'nın katındadır. 


53. Minha: 


İsim ve Sıfatların Tafsilatı 


Müridin terakkisi, isim ve sıfatların tafsilatına düşerse, Hz. Zat'a kavuşma yolu kapanır. Çünkü isim ve sıfatların sonu yoktur ki onları aştıktan sonra nihai maksada kavuşabilsin. Bazı mürşidler bu makamdan haber vererek, “Vuslat mertebelerinin sonu yoktur” demişlerdir. 
Zira mahbübun kemalleri nihayetsizdir. Burada kavuşmaktan murat, ilâhi isim ve sıfatlara ulaşmaktır. 


Mesrur kimse, isim ve sıfatlarda icmâli olarak seyre çıkarak, Hz. Zat Teâlâ'ya süratle vâsıl olandır. Hz. Zat'a kavuşanların nihayetin nihayetine vâsıl olduktan sonra, davet vazifesini yerine getirmek için halkın arasına dön- 


130 İmâm-ı Rabbâni hazretleri Mebde ve Meâd risalesini yazdıktan sonraki yıllarda bu görüşünü değiştirdiğini şöyle ifade etmiştir: “e/-Mebde ve’l-Meâd risalesinde yazmış olduğum bir başka konu da ülü'l-azm peygamberlerin diğer peygamberlere ve birbirlerine üstünlükleri konusuydu. Bu ifadelerimin kaynağını keşif ve ilham oluşturmakta olup, bunlar da zanni bilgi ifade ettiklerinden, bu yazdıklarıma, peygamberler arasında bir ayrıma ve üstünlük tesbitine gittiğime pişman oldum. 
Bu konuda kesin bir delil olmaksızın konuşmak asla câiz değildir. Allah Teâlâ'dan mağfiret talep ediyorum ve O'nun hoş görmediği her türlü sözden ve işten tövbe ediyorum” (Mektübât, c. 1, 209. Mektup). 
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meleri gerekir. O mertebeden geriye dönüş yoktur, diye bir şey olmaz. Orta mertebedeki tasavvuf yolcuları ise böyle değildir. Onlar kabileyetlerinin nihayetlerine kavuştuktan sonra geriye dönebilirler de dönmeyip bulundukları makamda kalabilirler de. Nihayete varmış olanların, bütün mertebelere kavuşması mümkündür, hatta gereklidir. İsimlerin ve sıfatların tafsilatında ilerleyen orta mertebedeki sâlikler için kavuşma mertebelerinin sonu yoktur.!*! Bu ilim şu fakire özel olarak verilmiştir. 


Her şeyin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir. 


131 İmâm-ı Rabbâni hazretleri icmâli ve tafsili seyir hususunda şöyle 
yazmıştır: “Vuslat mertebelerinin kesintiye uğraması mümkün değildir ki ardından tekrar vuslat ümidi baş gösterip iştiyak söz konusu olsun, denemez. Vuslat mertebelerinin bitmeyişi isim, sıfat, şuun ve itibarlarda gerçekleşen tafsili seyre göredir. Bu manada seyir yapan sâlik hakkında sona varmak diye bir şey düşünülemez ve şevkini hiçbir zaman yitirmez. 


Bizim burada söz konusu ettiğimiz veli; yolun sonuna varan ve Hakk'a ulaşan, bu mertebeleri toplu şekilde aşarak kelimelerle ifade edilemeyen ve işaretlerle ima edilemeyen makama erişen velidir. Bu makamda bir ümidin bulunmayacağı kesindir. Bu sebeple söz konusu veli şevk ve isteğini kaybeder. 


Bu hal ehlullahın seçkinlerine aittir. Nitekim sıfatların dar yollarından geçerek yüce zata varmayı sadece onlar başarabilmişlerdir. Tafsili olarak sıfatlar dairesinde seyretmekte olanlar ve sırasıyla şuunatta yürüyenler onlar gibi değildir. Bunlar sonsuza kadar sıfat tecellileriyle yetinmek zorundadırlar. Vuslat mertebeleri bunlar için sadece sıfatlara ulaşmakla sınırlıdır. 


Yüce zata ulaşmak ancak sıfat ve itibarlarda icmâli seyirle olur. İlâhi isimlerde tafsilat üzere seyredenler sıfat ve itibarlarda kalırlar. Ve kendilerinden şevk ve vecd hali asla eksik olmaz. Şevk ve tevâcüd sahipleri sıfat tecellisiyle muamele görenlerdir. Bunların şevk ve vecd hali devam ettiği müddetçe zat tecellisinden nasipleri yoktur” (Mektübât, c. 1, 26. Mektup). 
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54. Minha: 


Rıza Makamı 


Rıza makamı, bütün velayet makamlarının üstündedir.'“2 Bu yüce makamın elde edilmesi sülük ve cezbeyi tamamladıktan sonradır. Eğer şöyle sorulursa: 


Allah'ın zatından, sıfatlarından ve fiillerinden razı olmak gereklidir ve imanın içinde bu zaten istenmektedir. O halde hiçbir mümin bu rızadan uzak kalamaz. Hal böyle iken rıza makamının, sülük ve cezbeden sonra elde edileceğini söylemenin anlamı nedir? 


Cevap olarak şöyle deriz: 


İmanın diğer esasları gibi, rızanın da süret ve hakikati vardır. Başlarda elde edilen rızanın süretidir; sonlarda ise hakikatidir. Rızaya aykırı bir durum olmadıkça, şeriat rızanın hâsıl olduğuna hükmeder. Bu durum kalbin tasdiki gibidir. Tasdiki bozan bir hal bulunmadıkça tasdik elde edilmiş demektir. Bizim burada anlatmak istediğimiz, rızanın hakikatinin kazanılmasıdır, süretinin değil. 


Her şeyin en doğrusunu bilen Allah Teâlâ'dır. 


132 Abdullah-ı Dihlevi hazretleri rıza makamı ile ilgili olarak şöyle der: 
“Bizim tarikatımızda ilk önce kalbin tasfiyesi (temizliği) olan mâsivayı bir kenara bırakıp terketme, huzur ve âgâhlık vardır. Teveccüh, çokça zikretmekle ve murakabeyle yapılır. Kalbin temizlenmesiyle dört letâifin tehzibi (ıslahı) meydana gelir. Kalbin temizlenmesinden sonra nefis latifesinin ıslahıyla meşgul olunur. Nefis latifesinin terbiyesi; istihlak, izmihlal ve *ene'nin yani 'ben'in kırılmasıyla olur. Zira sâlik için ‘ben’ lafzını kullanmak imkânsızdır. Bu makamda sâlik, Allah Teâlâ'dan razıdır, Allah Teâlâ da ondan razıdır. Sâlik kimse bu mertebede artık 'ben'den kurtulur. Nefs-i emmâre, mutmainne olur. 
Kötü hasletler ortadan kaybolur, yani gurur, kibir, haset, buğz, kin, ucub (başkalarını kendinden düşük görme) ve bunlar gibi kötü huylar güzel huylara çevrilir” (Dürrü”-Maârif, 10. Meclis). 
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55. Minha: 


Sünnete Bağlanıp Bid'atlardan Sakınmak 


Sünnet-i seniyye ile amel etmek ve bid'atlardan sakınmak için çokça gayret etmek gerekir. Özellikle sünneti ortadan kaldıran bid'attan sakınmak gerekir. Hz. 
Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


A» >: NN it Ai RA F - 
Aİ el U Gna bil 


“Her kim dinimizde olmayan bir şey uydurursa o reddedilir. ”183 


Bu din kemale gelmişken, birtakım kimselerin, dinde birtakım yenilikler ihdas etmelerine ve bu uydurmalarla, dini tamamlıyoruz sözlerine çok şaşılır. Bu uydurdukları şeyler ile, sünnetin ortadan kalkacağından hiç korkmuyorlar. Mesela sarığın ucunu iki omuz arasından arkaya sarkıtmak sünnettir. Bazıları sarığın bu ucunu Sol taraflarından sarkıtıp ölülere benzediklerini söylüyorlar. Büyük kitleler de bu uygulamaya tâbi oluyor. Ancak bilmiyorlar ki bu hareketleri sünneti ortadan kaldırıp, bid'ata götürüyor ve harama ulaştırıyor. Hz. Resülullah'a benzemek mi, yoksa ölüye benzemek mi daha evladır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem], ölmeden önce ölümle şereflenmiştir. Eğer ölümü tadan birine benzenecekse en uygunu yine Allah'ın resülüne uymaktır. 


Ölünün kefenine sarık koymak zaten bid'attır, bunun sarkan kısmı üzerinden fikir yürütmek daha şaşılası bir haldir. Sonraki âlimlerden bazıları, bir âlim vefat edince onun kefenine sarık takmayı güzel görmüşlerdir. Şu 


133 Buhâri, Sulh, 5; Müslim, Akzıye, 8. 
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fakire göre ise dinde ilave yapmak neshetmektir, nesih 
de sünneti ortadan kaldırmaktır. 134 


Hak Teâlâ bizi Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] sünnetine uymakta sabit eylesin. Sünnetin kaynağı olan Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve selâmlar olsun. “Âmin” diyen kullara Allah Teâlâ rahmet etsin. 


56. Minha: 


Cinnilerin Hali 


Bir gün şu fakire cinnilerin hallerini gösterdiler. Her birinin başı üzerinde vazifeli bir melek, sokaklarda insanlar gibi dolaştıklarını gördüm. Cinniler meleklerin korkularından başlarını kaldıramıyorlar, sağa sola bile bakamıyorlardı. Esirler gibi dolaşıyorlardı ve meleklere muhalefet etmiyorlardı. O vakit bana şöyle bildirildi: Sanki meleklerin elinde demirden bir gürz var da, cinni- 


134 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bid'at konusunda şöyle demiştir: “Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] fiilleri iki türlüdür. Bir kısmı ibadet olarak yaptığı işlerdir. Bir kısmı ise örf ve âdet türündendir. Resül-i Ekrem'in ibadet olarak yapmış olduğu bir eylemin aksini yapmanın kabul edilmez bir bidat olduğu inancındayız. Bunları engellemek için aşırı çaba gösteririz. Çünkü bu dine bir ilave yapmaktır, bu nedenle de reddedilmektedir. 


Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] örf ve âdet olarak yapmış olduğu bir eylemin aksini yapmanın, reddedilmesi gereken bir bid'at olduğu inancında değiliz. Bu kısma girenleri engellemek için aşırı çaba göstermeyiz. Çünkü bu din ile ilgili değildir, aksine varlığı ile yokluğu örf ve âdet ile ilgili olup, dinle diyanetle bir alakası yoktur. Zira bazı bölgelerin örfü, diğer bölgelerin örfünden farklı olabilmektedir. Hatta aradan geçen zamanla bir bölgede bile farklı örflerin oluşması söz konusu olabilmektedir. Bununla beraber örfe dayalı sünnete riayet etmenin de netice vereceği, saadete götüreceği unutulmamalıdır. Allah Teâlâ bizleri ve sizleri peygamberlerin efendisinin ardında gitmekte sabit kılsın” (Mektübât, c. 1, 231. Mektup). 
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lerden ufacık bir muhalefet görseler, bir vuruşla hadlerini bildirivereceklerdi. 


Beyit: 


. 


A bl Dwd e) pA A e y 


Hudâyi ki bâlâ vu pest âferid 
Zi ber dest-i her dest dest âferid 


(Alçağı ve yüksekleri yaratan Allah, her elin üzerinde bir başka el (her gücün üstünde başka bir güç) yarattı.| 


57. Minha: 
Velinin Cüz'i Üstünlüğü 


Veli kimse, bulduğu her kemali ve kavuştuğu her mertebeyi, kendi peygamberine mütâbaatla bulur. Eğer peygambere mütâbaat olmasaydı, iman yüz göstermezdi ki yüksek mertebelere nasıl yol açılsın! O halde velide, peygamberde olmayan cüz'i bir fazilet ve yüksek mertebelerden özel bir derece hâsıl olursa, peygamberinin de o cüz'i faziletten ve özel dereceden tam nasibi olur. Çünkü o kemalin elde edilmesi, peygambere mütâbaatla kazanılmıştır. Bu, onun sünnetine uymanın meyvelerinden bir meyvedir. Bu durumda o peygamberin o kemalden kâmilen bir nasibi ve hissesi olur. Nitekim Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


A 
Tar». Aag 


G Jt ia itis ai a as EL MAYI iz 
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“Kim İslâm'da güzel bir sünnet (gelenek) başlatırsa onun sevabını alır, ayrıca onunla amel edenlerin sevabı kadar da sevap alır.”'55 


Ancak veli kimse, bu kemalin ve derecenin hâsıl olması hususunda öndedir. Velinin böyle cüz'i bir konuda peygamberden üstün olmasını câiz görmüşlerdir ki bu, peygamberin külli üstünlüğü ile çelişmez. Fusüsü'l-Hikem sahibi Muhyiddin Ìbnü’l-Arabî diyor ki: “Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü, yüksek ilim ve marifetleri, veliliğin son mertebesindeki kişiden (hâtemü"i-velâyetten) alır.” 


Bu cümle, baştan sona da şeriata uygundur. Fusüsü'/-Hikem şârihleri bunu doğru bir şekilde yorumlayabilmekte oldukça zorlanmışlar ve şöyle demişlerdir: “Hâtemü'l-velâyetin yani veliliğin en üst mertebesinde olan kimse, hâtemü'n-nübüwvetin yani peygamberliğin en üstünde olanının hazine bekçisidir. Eğer padişah kendi hazinesinden hazinedar aracılığı ile bir şey alırsa bu durum padişah için bir eksiklik değildir.” Ancak işin aslı benim anlattığım şekildedir. Bu durumun açıklanmasındaki zorlanmanın kaynağı işin hakikatine ulaşamamaktan ileri gelmektedir. 


Bütün işlerin hakikatini ancak Allah Teâlâ bilir. İnsanların en hayırlısına, onun âl ve ashabına salât u selâmlar olsun. 


135 Müslim, Zekât, 20. 
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58. Minha: 
Velinin Velayeti 


Velinin velayeti, kendi peygamberinin velayetinin cüzlerinden bir cüzdür. Veli ne kadar yüksek derecelere kavuşursa kavuşsun, peygamberinin cüzlerinden bir cüz olmaktan ileri geçemez. Cüz ne kadar büyük olsa da, külden küçüktür. “Kül cüzden daha büyüktür” mantık kaidesi herkesin bildiği bir konudur. Cüzün külden yani parçanın bütününden daha büyük olduğunu düşünmek ahmaklıktan ibarettir. Çünkü kül, o ve diğer parçalardan oluşmaktadır.'*€ 


59. Minha: 


Allah Teâlâ'nın Sıfatları 


Vâcip Teâlâ hazretlerinin sıfatları üç kısımdır: Birincisi, yaratmak ve rızık vermek gibi olan izâfi sıfatlardır. 
İkincisi, hakiki sıfatlardır, bunların izâfi sıfatlara benzer 


136 İmâm-ı Rabbâni hazretleri bu konuda Mektübât'ında şöyle buyurmuştur: “Bilesin ki peygamberlerin en mükemmel takipçileri, tam manasıyla uymaları ve derin muhabbetleri sebebiyle, daha doğrusu sırf Allah Teâlâ'nın yardımı ve lutfuyla, peşinden gittikleri peygamberlerin kemalatını kendilerine çekerler ve bütünüyle onların rengiyle boyanırlar. Öyle ki tâbi olan ile tâbi olunan arasında bir fark kalmaz. 
Aradaki tek fark birinin asıl diğerinin tâbi olması, birinin önce diğerinin ise sonra gelmiş olmasıdır. 


Böyle olmakla beraber peygambere tâbi olmuş hiç kimse, isterse en üstün peygambere tâbi olsun, en aşağı mertebedeki bir peygamberin derecesine bile ulaşamaz. Bu nedenledir ki peygamberlerden sonra en üstün kişi olan Ebü Bekir-i Sıddık'ın (radıyallahu anh] başı daima, en alt derecedeki peygamberin ayağının altındadır. 


İşte bu sebepledir ki peygamberlerin mebde-i taayyünleri ve rableri (terbiye edicileri) asıl makamındadır. Büyüğü ile küçüğü ile ümmetlerin mebde-i taayyünleri ve rableri ise, derecelerine göre bu aslın gölge makamlarındandır. Binaenaleyh asıl ile gölge arasında bir eşitlik nasıl düşünebilir?” (Mektübât, c. 1, 248. Mektup). 
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tarafları vardır; ilim, kudret, irade, sem' (işitme), basar (görme) ve kelâm (konuşma) gibi. Üçüncüsü, sırf hakiki sıfat olan hayatıdır. Bu sıfata izâfilik karışmamıştır. İzâfilik derken âlem ile ilişkisini kastediyoruz. 


Sıfatların üçüncü kısmı, Üçü arasında en üstündür. 
Hepsini içinde toplayan ve asıl olanıdır. İlim sıfatı kapsamlı olmasına rağmen hayat sıfatına tâbidir. Sıfatlar ve şuunat mertebesi hayatla son bulur. Matluba vüsül kapısı hayat sıfatıdır. Hayat sıfatı ilim sıfatından daha üstün olduğuna göre, oraya ulaşmak ilim sıfatı mertebelerini aştıktan sonra mümkün olacaktır. Hem zâhiri hem de bâtıni ilimleri, hem şeriat hem de tarikat ilimlerini aşmak gerekir. Bu kapıdan girenler oldukça azdır. Bazıları sokakların arkasından içeriye bakmışlardır. Bunlar da azdır. Bu makamın sırlarından bir işaret bile bildirsem boğazım kesiliverir. 


Beyit: 


Pe 


LİK Dal b LA 
G2 BAZUKA Yağ 


elçi Elk a; 
g4 3 


(O'nun sıfatlarının inceliği bunun ötesindedir. (Ârifin) onları gizlemesi (anlatmaması) daha hayırlı ve daha güzeldir.| 


Hidayet üzere olanlara ve Hz. Muhammed Mustafa'nın yolundan gidenlere selâm olsun. 
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60. Minha: 


Allah Teâlâ'nın Benzeri Yoktur 


Allah Teâlâ misli (benzeri) olmaktan münezzehtir. 
Kur'ân-ı Kerim'de, 


5 $ CA E E ET 
ELE pa 


A Y AEE 


“O'nun benzeri hiçbir şey yoktur” (Şürâ 42/11) 


buyrulmuştur. Allah Teâlâ'nın mislinin olması imkânsızdır ancak misalinin (sıfat ve tecellilerinin) görülmesi câizdir. 
Nitekim âyet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: 


bi wo 4, 28 y > 
“En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir” (Nahl 16/60). 


Sülük erbabı ve keşif sahiplerini misal ile teselli ederler ve onlara hayal ile huzur bağışlarlar. Biçün olanı çün yani mahiyeti bilinmeyeni bilinir gibi gösterirler. “Vücüb”u “imkân” süretinde ortaya koyarlar yani ilâhi olanı âleme ait gibi yaparlar. Çaresiz ve aciz sâlik; misali, misalin sahibinin aynısı, süreti, süret sahibinin kendisi zanneder. Bu yüzden Hak Teâlâ'nın eşyayı ihata edişinin süretini görüp âlemde bu ihatanın bir misalini müşahede edince, müşahede ettiğini Hak Teâlâ'nın gerçek ihatası sanır. Oysa işin aslı böyle değildir. Allah Teâlâ'nın ihatası da biçün ve biçigünedir yani misli ve keyfiyeti yoktur, hiç kimsenin müşahede ve keşfine açık değildir. 


Bizler Allah Teâlâ'nın her şeyi kuşattığına inanırız, ancak ihatasının nasıl olduğunu bilmeyiz. Bizim bildiğimiz o ihatanın benzeridir. Allah Teâlâ'nın kurbu ve maiyeti de böyledir. Burada keşfedilenler ve müşahede 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edilenler hakikat değil, misallerdir. Zira onların hakikatlerinin nasıl olduğu bilinemez. 


Allah Teâlâ karib yani yakındır ve bizimledir. Ancak O'nun yakınlığının ve beraberliğinin hakikatini bilemeyiz. 
Belki de Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), 


# w 


akal ey K G5 A EE 
“Kıyamet günü Rabbimiz gülerek bize tecelli eder” 


hadis-i şerifi, misali süreti itibariyledir. Çünkü rızanın en yüksek mertebesi, misalde gülmedir. Allah Teâlâ için; el, yüz, ayak ve parmak kelimelerinin kullanılması da hakiki değil misali süret itibariyle olur. Rabbim bana böyle bildirdi. 


mbiji b Iah a 227) İkaz İğ 
“Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lutuf sahibidir” (Bakara 2/105). 


Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve âl u ashabına salât ve selâmlar olsun. 


61. Minha: 


İmâm-ı Rabbâni'nin Marifet Mertebeleri 


Bu yazıları yazan zatın manevi haller, vecdler, ilimler ve marifetler konusunda yazdığı cümlelerde çelişki ve tezat görülecek olursa, yazarın onları yazdığı zamanki manevi hallerinin farklılığına bağlamalıdır. Zira ahval ve mevâcidin vakti ayrıdır ve her vaziyetin ilim ve marifetleri başkadır, öyleyse çelişki ve tezat olmaz. Bu durum 


137 İbn Asâkir, Târihhu Medineti Dımaşk, 43/333; Deylemi, Firdevsü'/-Ah- 
bâr, nr. 8189. 
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şeriattaki hükümler gibidir. Hükmün kalkması veya değişmesinden sonra, önceki ve sonraki hüküm birbirine zıt gibi görünür. Ancak vakit ve şartların farklılığı dikkate alındığında bu çelişki ortadan kalkar. Bunda Allah Teâlâ'nın hikmetleri ve maslahatları vardır. Sakın şüphe- ye düşenlerden olma. 


Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve âl u ashabına salât ve selâmlar olsun. t°8 


138 Son bölümden anlaşılacağı üzere bu risale İmâm-ı Rabbâni hazretleri tarafından bizzat kaleme alınmamıştır. Kendisinin farklı zamanlarda yazdıkları, talebesi Muhammed Sıddık Bedahşi tarafından derlenmiştir. Bu derleme daha sonra İmâm-ı Rabbâni hazretlerine gösterilip onayı alınmıştır. 


Kitabın Sonu 


Bu güzel ve eşsiz nükteleri toplayan zayıf kul, Hida- ye lakablı Muhammed Sıddık Bedahşi Kişmi der ki: 


Mebde ve Meâd isimli kıymetli ve şerefli bilgileri derleyip not etme işini 1019 senesinin mübarek Ramazan ayının sonlarında (Aralık 1610) itikâfta iken tamamladım. 


Rubâi: 
ely cul alao yla 4S dieas yal 
PLS A o o oil j 
Sdo mo l LS alda 35 055 
ph ots oja g lje dew y 


În nushe ki Mebde vu Meâd est be-nâm 
Zi enfâs-ı nefis hazret-i fahr-i kirâm 

Çün kerd hidâyet iktibâs ez ser-i sıdk 
Der sâl-i hezâr u nüzdeh geşt temâm 


(Bu kitabın ismi Mebde ve Meâd'dır, büyüklerin övgüsü olan hazretin (İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin) güzel nefeslerindendir. Hidayet (Muhammed Sıddık Bedahşi), doğruluk üzere iktibas etti ve 1019 (1610) senesinde tamamladı.| 


TASAVVUFİ KAVRAMLAR 


Âdap: Uyulması gereken görgü kuralları, göz önünde tutulması lazım gelen esaslar, izlenmesi icap eden usul. 


Ağyâr: Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olup, lugatta yabancı, el, başkası gibi manaları ihtiva eder. Süfi olmayan, tasavvufi hayatta yabancı ve aykırı olan anlamına geldiği gibi mâsiva yani Allah'tan (celle celâluhül gayri olan her şey anlamına da gelir. 


Âlem: Arapça, kâinat, güneş sistemi ve çevresindeki dönen gezegenler topluluğu, cihan, dünya, bütün varlıklar, mahlükat, insanlar, halk, cemaat, cemiyet, çevre vb. gibi kelime anlamları vardır. Tasavvufta ise Allah'tan (celle celâluhül gayri her şeye âlem denir. Süfiler arasında çok çeşitli âlem tasavvurları olmakla birlikte genel anlamıyla âlem ile kastolunan, tüm yaratılmışlar; mümkün varlıklar, mahlükat ve mâsivadır. Âlem çeşitli ayrımlarının yanı sıra âlem-i sagir (küçük âlem) ve âlem-i kebir (büyük âlem) diye ikiye ayrılır. Kâinat büyük âlem, insan küçük âlemdir. 
Âlem-i kebirde bulunan her şeyin, âlem-i sagirde de bir numunesi, benzeri vardır. İnsandaki beş cevher de birer numunedir. 
Bunların âlem-i kebirde asılları vardır. Âlem-i kebirdeki o beş cevherin birincisi arştır. Yani insandaki kalbin, âlem-i kebirdeki aslı arştır. Bunun için kalbin bir ismi arşullahtır. O beş cevherin diğer dördü, hep arşın üstündedir. Kalp, âlem-i sagirdeki âlem-i halk ile âlem-i emir arasında ortak bir geçit olduğu gibi, arş da âlem-i kebirdeki âlem-i halk ile âlem-i emir arasında bir geçittir. 
Kalp ile arş, âlem-i halkta bulunuyor ise de âlem-i emirdendir. Bu beş cevheri iyice anlamak, ancak tasavvuf yolundaki mertebeleri 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(konakları) etraflıca ve tamamen geçip nihayete varan, evliyanın büyüklerine nasip olur. 


Âlim: Arapça, her şeyi bilen manasınadır (Allah Teâlâ'nın sıfatlarından biri). Fen ve edebiyat bilgilerinde yetişmiş, Kur'ân-ı Kerim ve hadis-i şerif ilimlerine vâkıf, İslâm'ın yirmi ana ilmi ve bunların kolları olan seksen ilminde mütehassıs (uzman) birçok ilmi kitap okuyarak feraset kazanmış olan kimse. 


Ârif: Arapça, irfan sahibi anlamındadır. Allah'ı [celle celâluhü| gerçek yönüyle bilen kişi. Âlim gibi bilen manasına gelirse de ondan farklıdır. Âlim, ilmi bir tahsil ve çalışma sonucu elde eder. Ârif ise irfana, ilham ve hal ile ulaşır. Cenâb-ı Hakk'ı keşif ve müşahede yoluyla bilen kişi. Bu bakımdan ümmi bir insana da ârif denilir, ancak âlim denemez. Ârifler için ehl-i yakin, ehl-i din, veli, kutub ve genel olarak “ârif-i billâh” tabiri kullanılır. 


Ashap: Arapça, arkadaşlar demektir. Ancak özellikle Hz. 
Peygamber'i (sallallahu aleyhi vesellem] görüp, İslâm'a inanmış ve onu teyit etmiş, müslüman olarak vefat etmiş kimselere denir. 
Hz. Peygamber ashap hakkında birçok hadis-i şerif zikretmiştir. 


Avam: Arapça, halk, cumhur demektir. İlim ve marifet ehli olmayan, derece bakımından düşük kimseler hakkında kullanılan terim. Her ne kadar, soylu soplu da olsa tasavvufi olgunluk eğitiminden geçmemiş, nefsinin hastalıklarını iyileştirmemiş kişiler avam sayılır. 


Basiret: Kudsiyet nuru ile nurlanmış kalbin, kazandığı kuvvetle eşyanın mahiyetini ve iç yüzünü görmesi demektir. Buna, kudsi kuvvet de denir. Bu, nefse nisbetle göz mesabesindedir. 
Nefis, göz ile eşyanın zâhirini ve dış şekillerini görür. 


Bast: Arapça, tutukluk (kabz) halinin zıddı olan zihni açıklık, kalbi rica, niyaz, yalvarma hali. Bast, hal olarak, kabul, lutuf, rahmet ve ünse işarettir. Recânın zıddı havf olduğu gibi, bunun zıddı da kabzdır. Süfi bast halinde her şeyi kuşatır ve her şeyde tesir ederken, hiçbir şey ona tesir edemez. Süfi önce kabza, sonra basta maruz kalır. İleri makamlarda süfide kabz ve bast kalmaz, zira bu ikisi mevcudda (kendisinde varlık bulunanda) oluşur. Nefsinden fâni olmuş, Hakk'ın sıfatlarında süreklilik kazanmış kişilerde, kabz ve bast olayı vuku bulmaz. İbnü”-Arabi bastı, süfinin eşyayı kuşattığı, eşyanın süfiyi kuşatamadığı bir hal olarak görür. Bu durumda olan süfiye Allah (celle celâluhüJ, mahlükla beraber iken bir genişlik (bast) verirken, içten kendisine ulaşmaya, yönelmeye bir kabz (tutukluk) ihsan eder. Bu durum mahlükat için bir rahmettir. 


Bâtıl: Arapça, hakikat olmayan şey manasına gelir. Esassız, boş şey demektir. 


Bâtın: İç, gizli, gizli âlem. Allah'ın (celle celâluhü| isimlerinden biridir. 


Birün: Farsça, dış, dışarı demektir. Dışta tahakkuk etmiş olarak gördüğümüz âlem. Birünun mukabili “derün”dur (iç, içeri). 


Cezbe: Arapça, çekme, çekip kendine bağlama, kendinden geçme ve ruhi heyecan anlamına gelir. Tasavvuf ıstılahında, sâlikin beşeri vasıflarından sıyrılması ile ilâhi sıfatları kazanma ve tecellileri müşahede etmesi anlamındadır. 


Çile: Farsça, kırk anlamına gelen “çihil*den düzenlenmiş bir terim. Bir şeyh nezaretinde derviş, karanlık bir hücrede yalnız başına kırk gün süreyle; az uyumak, az yemek, az içmek suretiyle mümkün olduğunca ibadetle meşgul olur. Bu olaya çile denir. Bu, nefsi eğitmek için belirli bir süre halktan uzak kalıp olgunlaşmayı elde etmek amacıyla yapılır. 


Dergâh: Farsça, kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke gibi manaları vardır. Tarikat mensubu şeyhlerle, dervişlerin ikametgâhı olan büyük tekkelere dergâh denir. Hürmeti artırmak için şerif sıfatı eklenerek dergâh-ı şerif de denilir. 


Derün: Farsça, iç, bâtın demektir. Meleküt âlemi, gönül âlemi, ruhani âlem. 


Derviş: Farsça, yoksul, zâhid, süfi, mürid, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a (celle celâluhü| veren kişi. 


Edep: Arapça, iyi ahlâk, güzel terbiye, utanma, zarafet, usluluk. Her konuda haddini bilip sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmak, sünnet üzere yani Hz. Peygamber'in 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[sallallahu aleyhi vesellem] buyurduğu ve davrandığı gibi hareket etmek demektir. 


Ehl: Sahip ve erbab kelimeleri gibi bazı kelimelerin başına getirilerek tasavvufi terimler yapılır. Ehl-i hak: Marifet sahipleri, ârifler; ehl-i sülük: sâlikler vb. 


Evliya: Arapça, veli kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nefis mücadelesi ile geçirerek, şeriatı takva boyutundaki inceliğiyle yaşayan, Hz Peygamber'e |sallallahu aleyhi vesellem] tam anlamıyla uyan kaya gibi sert olmaktan kaçıp, toprak gibi davranmayı hedef edinerek, diken yerine gül yetiştiren bahçıvan şeklinde aktiflik gösteren kişiye evliya denir. 


Fakir: Arapça, ihtiyacı olan kişi demektir. Hiçbir şeye sahip olmadığının bilincinde olan sâlik demektir. Bu haldeki sâlik, her şeyin gerçek sahibinin Allah (celle celâluhü| olduğunun ve kendisinin daima yüce Allah'a muhtaç olduğunun farkındadır. 


Fazilet: Arapça, olgunluk, erdemlilik, üstünlük gibi anlamları ihtiva eder. Fazilet insanın doğuştan getirdiği iyi yönlerinin olgunlaştırılmış şekline denir. Ayrıca tasavvufta esma cennetine de denir. Bu cennetin ehli, sayıca, meârif cennetinden azdır. Ancak, onların Allah (celle celâluhü| katındaki derecesi daha yüksektir. 
Bunlar, ilâhi lezzet ehli diye anılırlar. 


Fenâ: Arapça, fâni olmak, yok olmak manasına gelir. Nesnelerin, süfinin gözünden silinmesine fenâ denir. Zıddı bekâdır. 
Tasavvufta kul hiç olmaz, hiçin yerine Allah'ın sıfatları geçer. Bu, şu manadadır: Kul, insan olarak taşıdığı sıfatları ve huyları terkeder, fenâya ererek, tam hale gelir, olgunlaşır. Ancak, bu giden kötü sıfatların ve ahlâkın yerini, Allah'ta (celle celâluhü| mükemmel olarak bulunan ilâhi sıfatlar veya ilâhi huylar alır. Yani Hint mistisizmindeki gibi, yokluğa gidiş, yokluk, hiçlik söz konusu değil, aksine mükemmel olan Allah'ın sıfat ve ahlâkında yenilenme, yükselme hususu gündemdedir. Kuşeyri, fenâyı üçe ayırır: 


1. İlk fena, kulun kendinden ve kötü sıfatlarından fâni olması, 


2. İkinci fenâ, Hakk'ı temaşa eden kulun, Hakk'ın sıfatlarından da fâni olması, 
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3. Üçüncü fenâ, Hak varlığında yok olan kulun, kendi fenâsını görmesinden de fâni olmasıdır. Muhyiddin İbnü'l Arabi [kuddise sırruhül, fenâ kelimesine tasavvufi olmaktan ziyade, felsefi mahiyette yedi mana verir ve bu açıdan değerlendirme yapar. Ona göre fenâ, kulu Allah'a (celle celâluhü| ulaştırır. Bu durumda kul, bütün nefsi arzularını terkeder ve kendini Allah'ın iradesine teslim eder. Fenâ hali, kulun benliğinin kaybolması ile tevhidin gerçekleşmesi demektir. Bu hal, tevhidin en yüksek derecesidir. Kul, Allah (celle celâluhü| tefekküründe o derece boğulur ki benlik bilincini de kaybeder hale gelir. Buna fenâ fi't-tevhid denilir. Fenâ halinde kulun niyetleri, davranışları, ahlâki planda düzelme gösterir. 
Tefekkür planında görülen bu durum, fiillere de yansır. Fenâ fillâh tabiri de şu şekilde açıklanır: Kulun zat ve sıfatının, Hakk'ın zat ve sıfatında fâni olması. Kul, bu durumda bütün dünyevi ilgilerinden uzaklaşır, Allah'ın birlik dergâhına tam bir teveccühle yönelir. 


Fesat: Bozgunculuk, bozulma. Ahlâkın ve dini yaşayışın, sülükle ilgili kaide ve esasların bozulması, tarikat âdap ve erkânı- nın değişmesi, Ruhi hallerin ve kalbin kirlenmesi, tarikata bid'at sokulması. 


Gaflet: Arapça, gafil olma, uyanık olmama, habersiz bulunma, farkına varmama hali. Kulun Allah'tan (celle celâluhüJ habersiz olması hali. Dünyayı veya bütün mahlükatı, Allah'ın yarattığı ve sıfatlarının tecelli ettiği bir yer olarak düşünmeden, dünyadaki hayatını sürdüren, âleme nazar dediğimiz düşünce, tefekkür gözü ile bakmayan, ondaki ince ve hikmetli işleri göremeyen kişiye de gafil denir. Kısaca, enfüs ve âfâkta Allah'ın âyetlerini göremeyen kişi, gaflette demektir. “Gaflet olmasa insan evliya olur” atasözü bu manada kullanılır. “Gaflet basmak”, “gaflet perdesi” gibi deyimler de benzeri manaları ihtiva eder. 


Habâset: Kötülük, yaramazlık, fenalık, haylazlık. 


Hafi: Arapça, gizli olana hafi derler. İnsanın madde planında göğüs üzerinde beş noktaya taalluku bulunan ve zikir mahalleri olarak gösterilen letâif-i hamseden biri de dördüncü sırada olmak üzere, hafidir. Buna ruhun hafi tavrında bulunması da denir. 
Yeri, sağ memenin dört parmak üzerindedir, nuru siyahtır. 
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Hakka'l-yakin: Bir şeyi tadarak ve yaşayarak öğrenmek, süfinin sadece ilim yönünden değil, aynı zamanda hal ve müşahede yönünden de Hak'ta fâni ve Hak'la bâki olması. İlim ve aynın birbirine mani olmaması; süfinin bu makamda ilmen bildiği Allah'ı (celle celâluhüJ, O'nu görür gibi bilmesinin mümkün olması demektir. 


Hal: Arapça, hal, durum demektir. Zikir, hüzün sevinç gibi durumlarda kalbe gelen şeye denir. Bu bast, kabz türünden bir şey olur; geçicidir. Kâşâni'ye göre, bu durumun kalıcı olmasına, makam denir, süfinin bulunduğu durum ve zamana göre değişkenlik arzeder. Tasavvufta hal ehli, kal ehli diye iki gruptan bahsedilir. Kal ehli, manevi hallere sahip olmayan, işin sadece lafını eden kişiler iken, hal ehli, gerçeği bulanlar, marifete erenler, bu şekilde birliği (tevhid) yaşayanlardır. 


Halife: Bir yerde bir mürşid adına müridleri idare eden, onların seyrü sülüklerine nezaret eden şeyhin vekili ve temsilcisi, vefatından sonra şeyhin yerine geçen; temsil ve vekâlet eden. 


Halvet der-encümen: Farsça, toplum içinde yalnızlık manasına gelir. Nakşi ıstılahı olarak, toplulukta Allah [celle celâluhü| ile yalnız kalabilme sanatını ifade eder. Nakşilik'te sohbet esastır. Yani, tek başına halvete çekilmek yerine, toplulukta halvet temel alınır. 


Havas: Arapça, seçkinler, özel kişiler demektir. Tasavvuf yoluna girmiş, Allah'a (celle celâluhü| vâsıl olmaya yönelmiş kişi. 
Gerçeğe vuslata erene de ahassü'l-havas, hâssü'l-hâs denir. Bunun mukabili avamdır. 


Hüş der-dem: Aklı başında olan bir sâlik, alıp verdiği hiçbir nefeste gaflet etmemelidir. Her an Allah (celle celâluhü| ile olmanın şuuruna ancak böyle erebilir. Ancak, nefeslerini gaflet içinde alıp vermekten muhafaza eden bir kimsenin kalbi Allah ile huzur halinde olabilir. Nefes alıp verirken kalbin Allah ile huzurda olması demek, nefesleri Allah'a itaatle ihya etmek, Allah'a ibadetle onlara hayat kazandırarak Allah'a ulaşmaktır. 


Huzur: Kendine gelmek, gaybet halinin sona ermesi veya nefsinden geçerek Hakk'ın huzuruna çıkmak. Kulun Hak ile olma- 


MANEVİ İKRAMLAR (MEBDE ve MEÂD)* 209 


sı. Hakk'ı daima kalpte tutma ve kendinden geçme. Bu durumda sâlik kalbini hazır hale getirir ve kendisini, Rabb'inin önünde duruyor şekilde düşünür. Halktan gâib olan Hakk'ın huzurunda bulunur. Hak'tan gâip olan ise halkın huzurunda bulunur. 


İcâzet: Sözlükte “izin vermek, müsaade etmek” anlamına gelen icâzet, sülükünü tamamlayan ve irşad ehliyetini kazanan bir müride şeyh tarafından verilen diploma, medresede eğitim öğretimini bitirenlere hocalar tarafından verilen belge ve bu icâzeti belgeleyen kâğıda denmiştir. İcâzetnâme, Arapça ruhsat anlamındaki icâzet ile Farsça mektup, kâğıt anlamındaki nâme kelimelerinden oluşmuştur. İzin kâğıdı anlamına gelir. Hattatların hocalarından aldıkları ehliyetnâmelere de icâzetnâme denir. 


İhlâs: Riyakâr olmamak, samimi olmak, her şeyi Allah rızası için yapmak, yapılan ameli Allah'tan başkasının görmesini istememek. 


İhsan: Kulun Allah'ı (celle celâluhüJ görüyormuş gibi ibadet etmesi. 


İlm-i ledün: Hakk'ın katından gelen bilgi. 


İrfan: Arapça, bilmek demektir. Sezgi, tecrübe ve manevi yolla elde edilen bilgi. 


İrşad: Arapça, irşad etme, rehberlik etme anlamındadır. Manen aydınlatma, gafletten uyandırma. Hak yolu gösteren kişiye mürşid denir. Mürşide, sahib-i irşad da denir. 


İstiğfar: 
1. Hata ve günahların Allah (celle celâluhü| tarafından af ve 


mağfiret edilmesini istemek. 


2. Kulun yaptığı iyi amelleri az bulup bunları artırmaya çalışması, günahları çok bulup azaltmaya gayret etmesi. 


İstikamet: Doğruluk, doğru gitmek, dürüst olmak, dini ve ahlâki hükümlere uygun bir hayat sürmek, her türlü aşırılıktan sakınmak, Allah'a (celle celâluhü| itaat edip Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] sünnetine uymak. 
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Kabz: Sâlikin bir anda kalbine gelen manevi sıkıntı, huzursuzluk sebebiyle hissettiği tutukluk ve durgunluk halini anlatır. 
Genelde karşıtı “bast” (rahatlık, ferahlık) ile kullanılır. 


Kemal: Olgunluk, kusursuz ve eksiksiz olmak. İnsan-ı kâmil: Veli, mürşid, örnek insan. 


Kutub: Arapça, değirmen taşının miline denir. Büyük değirmen taşı, milin etrafında döndüğü gibi, kâinat denen bu âlem de idare bakımından kutbun etrafında döner. Bu yönüyle kutub, manevi derecesi büyük, veli bir kuldur. 

Lutuf: Arapça, bağış demektir. Kulu Hakk'ın ibadetine yaklaştıran ve günahlardan uzaklaştıran her şey. 


Mağfiret: Allah'ın (celle celâluhü| kullarının günahlarını bağışlaması, örtmesi. 


Marifet: Keşif ve ilhamla hâsıl olan vasıtasız bilgi, manevi tecrübe ile öğrenilen ilim. 


Mâsiva: Allah'tan (celle celâluhü| başka her şey, mahlükat. 


Meczup: Cezbolunmuş, çekilmiş, yüksek mertebeye ulaşmış kişi için kullanılır. İki türlü meczup vardır: 


1. Sâlik meczup 
2. Meczup sâlik. 


Makbul olanı, ilki, yani tasavvufi sülükten geçtikten sonra cezbeye ulaşmaktır. 


Murakabe: Denetleme, gözetleme, kendini kontrol etmek; nefsin hile ve tuzaklarına karşı her an uyanık bulunmak; Allah'ın (celle celâluhü| kâinatın bütün zerrelerine daima muttali olduğunu kalpten bir an bile çıkarmamak. Sâlikin her zaman kendini kontrol altında bulundurması. 


Mutasavvıf: Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Hakk'a adamış kimse, süfi. 


Mürid: Tasavvuf yolunda bulunan, bir mürşide intisap ederek seyrü sülük ile manevi makamlarda yol almak suretiyle kemal mertebelerine ulaşmak yolunda irade izhar eden kişi demektir. 
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Mürşid: Tasavvuf yolunda kendisinden önceki yetkili kişinin izniyle insanları irşad eden, doğru yolu gösterip yetiştiren ve kemale erdiren, tasavvufi terbiyeye ehil kişi. 


Nakşibendiyye: Nakış yapmayı ifade eden Farsça iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş bir sözcük. Hâce Muhammed Bahâeddin Nakşibend'in [kuddise sırruhül| (v. 791/ 1389) kurduğu, gizli zikir esasına dayalı bir tasavvuf okulu. Günümüz Anadolu'sunda Hâlidiyye adıyla varlığını sürdürmektedir. 


Nazar ber-kadem: Arapça ve Farsça kelimelerden mürekkeb bu ifade, ayağa bakmak anlamına gelir. Nakşi ıstılahındandır. 
Sülük gören kişinin, nerede olursa olsun, rabıtasını dağıtmamak için hep ayağının ucuna, yürüyeceği yere bakmasıdır. Bu, kendini beğenme hastalığından kurtulmaya vesile olarak görülür. Bu şekilde varlık mertebeleri aşılıp mahviyete ve fakra erilir. 


Necaset: Hakiki ve maddi pislik, kirlilik anlamına gelir. 
Nefis: Can, benlik. 


1. Kulun kötü huyları ve çirkin vasıfları, kötü his ve huyların mahalli olan latife. 


2. İnsanın zatı, mahiyeti. 


Nisbet: Şeyh ile müridi arasındaki manevi bağ. Nisbet, Allah [celle celâluhül ile olan ilişki anlamına gelir. 


Posinişin: Tarikatlarda, dergâhta posta oturan, yani o dergâhın başında bulunan şeyhe verilen isimdir. Postnişin olan kişi o tarikatta merkezi otorite hükmündedir. Onun destur verdiği, vekâlet verdiği halifeleri vardır. O vekiller dergâhta olabileceği gibi postinişinin işaret ettiği coğrafi bölgelere de gönderilmiş olabilir. 


Riyâzet: Perhiz yapmak, nefsi manevi yolculuğa hazırlamak, nefsin hükmünden çıkmak. Nefsi ezmek, kuvvetini kırmak. 


Salih: Arapça, istikamet ve iyilik sahibi dürüst kimseye denir. Bu kelimenin mukabili müfsiddir. 


Sâlik: Yola giren demektir. Mana olgunluğunu elde etmek üzere, tasavvuf yoluna giren kişiye sâlik denir. 
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Sefer der-vatan: Arapça ve Farsça'dan oluşan bir sözcük. 
Vatanda yolculuk yapmak demektir. Bu bir Nakşibendiyye tabiridir. Sâlikin, fena huylardan iyi huylara yönelmesi; beşeri sıfatlardan, meleki sıfatlara ulaşması demektir. Maddi yolculuk ile bir kimsenin kötü huylarını bırakması mümkün değildir. Mühim olan, iç dünyada yolculuktur. Ancak Nakşi şeyhleri, bir mürşid bulana kadar maddi manada sefer yapılmasını tavsiye ederek, irşad ediciyi bulduktan sonra, onun terbiyesinde ikamet etmekle, kötü huylardan iyi huylara yönelmenin önemini vurgulamışlardır. 


Seyrü sülük: Arapça, gitmek ve girmek demektir. Bir şeyhin nezaretinde, Allah'a (celle celâluhül| vuslat için çıkılan manevi yolculuk. Seyrü sülükün dört mertebesi vardır. 


1. Seyr ilallâh 
2. Seyr fillâh 

3. Seyr maallah 
4. Seyr anillâh. 


Sır: Çoğulu esrar ve sirar olup, Arapça sır, gizli şey, kök, kıymetli, vadinin orta yeri, asıl, nikâh, bir şeyin hallisi, efdali gibi anlamları ihtiva eden bir kelime. Sır, kalpte bulunan rabbâni bir latifedir. Ruh sevginin, kalp marifetin, sır da müşahedenin mahallidir. Ruhani bir nur olup, nefsin haletidir. Sır olmaksızın nefis, iş yapmaktan aciz kalır. Nefsin beraberinde, sırrın himmeti olmazsa, bir fayda elde edilmez. 


Silsile: Sülük senedi, tarikat şeyhlerinin Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem] varan pir ve üstat zinciri. Tasavvufi yolların hepsinde günümüzdeki mürşidden Hz. Peygamber'e kadar ulaşan bir manevi zincir söz konusudur. 


Süfi: Arapça, yünlü, yün giyen anlamına gelen bir kelime. 
Hakk'a vâsıl olan kişiye, süfi, yolda sülüke devam edene de mutasavvıf denir; süfi, vüsül; mutasavvıf usul ehlidir. Süfi kendi nefsinde fâni, Allah (celle celâluhüj ile bâkidir. Süfi, nefsin alışkanlıklarından kurtulmuş, hakikatlerin hakikatine ulaşmıştır. Cüneyd-i Bağdâdi [kuddise sırruhü), süfilerin, sadece Allah'ın bildiği tarzda, Allah ile beraberliğe sahip olduklarını söyler. Bişr-i Hâfi [kuddise sırruhül| ise süfiyi, “kalbini Allah için saflaştıran kişi” olarak değerlendirir. Onlara süfiyye denilmesi, onların Allan huzurunda, ilk safta bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Bu, onların himmetlerinin Allah'a yükselmeleri, yani, kalpleriyle O'na yönelmeleriyle olur. Bir başka görüşe göre, özellikleri ehl-i Suffe'ye benzediği için, bu topluluğa süfiyye denilmiştir. Bir kanaate göre de süf, yani yün giydikleri için, süfiyye adını almışlardır. 


Şeyh: Arapça, önder, kabile başkanı, yaşlı adam anlamına gelen bir kelimedir. Tasavvuf okulu liderlerine şeyh denir. Fonksiyonu bakımından, müridleri halle terbiye etmesi bir yana bırakılırsa, her şeyiyle bir öğretmen görüntüsündedir. Şeyhin şeriat bilgisine sahip, fenâ makamını geçmiş, ahlâk-ı hamide (övülen ahlâk) ile süslenmiş olması gerekir. Kendisi kâmildir, bu yüzden kemale erdirir, yani mükemmildir. 


Takva: Arapça, korkma, sakınma, kaygılanma anlamında bir kelime. Cürcâni bu terimi, icap ettiren fiillerden kendini uzak tutarak korunmak şeklinde tanımlar. Takvanın dışı Allah'ın (celle celâluhü| hududunu muhafaza, içi de ihlâs ve niyettir. Takva, dini daha derin bir anlayışla yaşama olayıdır, dinde hassaslıktır. 


Tarikat: Hakk'a ermek için tutulan ve birtakım kuralları bulunan yol. 


Tasavvuf: Arapça, yün giymek anlamında bir kelimedir. Kul ile Allah (celle celâluhü| arasında ihsan olayının gerçekleşmesi veya kulun ihsan vasfını kazanmasının yollarını gösteren bir ilim. 


Telkin: Arapça, birine bir söz anlatmak, öğretmek, dikte etmek anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Tarikata yeni giren kişiye şeyhin zikir öğretmesidir. 


Üns: Ülfet etmek, rahat etmek, kalbin sevgili ile neşelenmesi, ruhun güzellikteki kemalden zevk ve lezzet alması. 


Veli: Arapça, dost anlamındadır. Fâil olarak, taat halinde devamlı olan kişiyi; mef'ül olarak da, Allah'ın nimetleri üzerinde devamlı olan kulu ifade eder. Kısaca, sürekli olarak taate devam eden, isyandan uzak duran, şehvetlerden kaçınan âriflere veli denir. Veli kelimesinin çoğulu evliyâdır. 
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Vesvese: Zararlı olan şüphe, kuruntu. 


Vuküf: Arapça, durmak, vâkıf olmak, yani bilmek demektir. 
Sâlikin belirli konularda dikkat sarfedip, onları anlamaya çalışması. 


Vuküf-i adedi: Arapça, sayıya dikkat etmek, demektir. Zikir- de sayı önemlidir. Sayının az veya çok olması, ruhun manevi gelişimine ters etki etmesi bakımından sayıya tam anlamıyla uymak gerekir. Nakşi tabiridir. 


Vuküf-i kalbi: Arapça, kalbe dikkat etmek demektir. Buna, “gönle varıp, gönlü beklemek” şeklinde tanım getirilir. Kalbin Allah'tan (celle celâluhû] gayri her şeyden sıyrılıp, Allah tefekküründe sürekliliği koruyarak yoğunlaşması. Sadece Allah'ı düşünme. 
Nakşi tabiridir. 


Vüsül: Ulaşmak, varmak, erişmek. Hakk'a ermek, kemale ermek, olgunlaşmak, seyrü sülükü tamamlamak. 


Zâhir: Dış, dışa ait, zuhur eden, ortaya çıkan, görünen. 


Zikir: Arapça, unutmanın zıddı olan hatırlamayı ifade eden bir kelime. Her işte Allah'ı hatırlamak, zihinde tutmak, yâdetmek. 
Kendini gafletten kurtarmak. Kulun Allah'ı (celle celâluhül dil ve kalple anması anlamında tasavvuf kavramıdır. 


Zühd: Şüphelidir korkusuyla mubahların fazlasından sakınmak, ihtiyatlı davranmak, dünyaya düşkün olmamak. Allah rızası için aza kanaat etmek. 
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Manevi İkramlar 


İmâm-ı Rabbâni 


[kuddise sırruhü| 


Elinizdeki bu kitap 16. yüzyılda Nakşibendiyye yolunda büyük iz bırakmış, örnek ahlâkı ve edebiyle günümüze kadar yaşamış İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin [kuddise sırruhü| münevver bir kitabıdır. Talebesi Muhammed Sıddık Bedahşi tarafından derlenen bu kıymetli kitap, tasavvuf yolunun inceliklerini anlatmakta, anlaşılması güç konuları örneklerle akla uygun hale getirerek bizlere sunmaktadır. Sade bir üslupla hazırlanan eserde âyet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ile ilgili konulara deliller getirilmiş, satırların arasına mutasavvıf şairlerden Farsça ve Arapça mısralar serpiştirilerek bu güzide kitaba ayrı bir lezzet katılmıştır. 
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